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Voorwoord

Met Gods genade zullen wij dit kwartaal de levensbeschrijvingen bestu-
deren van mannen en vrouwen die leefden in de wereld van voor de
zondvloed. Vandaag de dag lijken de gewoonten van het dagelijks leven
meer en meer op de omstandigheden van de antediluviaanse wereld. In
die tijd behoorde vrijwel iedereen tot de gewelddadige, afgodische,
immorele generatie die God verloochende. Een kort verslag van hun
leven staat in het boek Genesis. Jezus Zelf zei tegen Zijn volgelingen
terug te gaan naar het begin en deze geschiedenis te leren kennen. “En Hij
antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens
gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt
heeft”? Matthéiis 19:4.

Soms verhaalt de Schrift over de zonden van mensen die rechtvaardig
waren. Waarom? De geinspireerde pen zegt: “God heeft in de geinspi-
reerde geschiedenis een getrouwe karakterbeschrijving laten geven van de
beste en grootste mannen in hun tijd. Deze mannen waren sterfelijk,
onderworpen aan een verleidende duivel. Hun zwakheid en zonden
worden niet bedekt, maar getrouw opgetekend, met de terechtwijzing en
bestraffing die erop volgden. ‘En al deze dingen zijn hun overkomen tot
voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie de
einden der eeuwen gekomen zijn.” (1 Korinthe 10:11)” —Testimonies on
Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, blz. 95.

De wereld van vodr de zondvloed was geen plaats waar mensen in grotten
leefden, gekleed gingen in huiden, en afhankelijk waren van de jacht. Zij
waren een langlevend ras; en grote economische, wetenschappelijke en
technologische uitmuntendheid was alom aanwezig, wedijverend met de
moderne vooruitgang.

“In de zondvloed vergingen grotere uitvindingen op het gebied van kunst
en menselijke vaardigheid dan de wereld nu kent. De kunst die toen
vernietigd werd, was veel groter dan de kunst waarop de mensen zich nu
beroemen.” —Bijbelkommentaar, blz. 14.

“In de wereld van voor de zondvloed waren er vele verbazingwekkende
werken van kunst en wetenschap. Deze nakomelingen van Adam, vers uit
de hand van God, bezaten vermogens en krachten, die wij nu nooit meer
zien.” —Conflict and Courage, blz. 34.

“Er zijn heel wat uitvindingen, verbeteringen en werkbesparende machines
die de mensen vroeger niet hadden. Ze hadden er geen behoefte aan....”
—Bijbelkommentaar, blz. 15.



Nu het einde van deze wereld nadert, zien wij haar bewoners in toe-
nemende mate dezelfde onmatigheid, geestelijke onwetendheid, verwaar-
lozing en onverschilligheid aan de dag leggen, die heersten in de wereld
van voor de zondvloed. Daarom zijn de beginselen van de gezondheids-
hervorming niet onbelangrijk of secundair, maar van cruciaal belang voor
de heiliging van de ziel.

“Schuld rust op ons als volk dat veel licht heeft gehad, omdat wij het licht
dat op de gezondheidshervorming is gegeven, niet hebben gewaardeerd of
verbeterd. Door misverstanden en verdraaide ideeén zijn vele zielen
misleid. Zij die de waarheid aan anderen onderwijzen en die herders van
de kudde zouden moeten zijn, zullen ter verantwoording worden geroe-
pen voor hun bewuste onwetendheid en veronachtzaming van de natuur-
wetten. Dit is geen zaak om mee te spelen, om af te doen met een grap.
Nu het einde van de geschiedenis van deze aarde nadert, hebben egoisme,
geweld en misdaad de overhand, net als in de dagen van Noach, toen de
oude wereld verging in het water van de zondvloed. Als Bijbelgelovigen
moeten wij onze positie innemen voor gerechtigheid en waarheid.”
—Counsels on Health, blz. 505.

Van alle gaven die God de mens heeft geschonken — waaronder leven,
verlossing en vrijheid — is gezondheid het meest essentiéle voor geluk,
voorspoed en een lang leven.

“Gezondheid is een schat. Van alle tijdelijke rijkdommen is zij de meest
kostbare. Welvaart, geleerdheid en eer worden duur gekocht ten koste van
de kracht van de gezondheid. Geen van die zaken kan ons geluk verze-
keren wanneer ons de gezondheid ontbreekt. Het is een verschrikkelijke
zonde om de gezondheid te misbruiken die God ons gegeven heeft. Zulk
misbruik verzwakt ons voor het leven en betekent voor ons een verlies,
zelfs al winnen wij op die manier ndég zo aan opleidingsniveau.”
—Adviezen over dieet en voeding, blz. 17.

Daarom zullen wij in deze lessen de moderne geestelijke en lichamelijke
gezondheid onderzoeken door de levensheschrijvingen van enkele van de
antediluvianen waarmee wij in het boek Genesis vertrouwd zijn, door te
nemen en te analyseren. Jezus zei dat de vader van het gezin niet alleen
moet putten uit oude en nieuwe dingen, maar ook uit iets nieuws uit het
oude.

“Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der
hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn
voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.” Matthéiis 13:52.

De woorden van God, uitgedrukt door de apostel Johannes, zijn van
toepassing op Zijn uitverkoren volk van vandaag, dat zich op de grens
van de eeuwigheid bevindt. God verlangt ernaar dat het ons in alle dingen



welgaat. En door Zijn genade kunnen wij voorwaarts gaan voor Zijn
heerlijkheid. “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u
gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.” 3 Johannes 1:2.

Hier zijn enkele algemene principes om de grootst mogelijke zegen te
ontvangen bij het bestuderen van de Sabbatschoollessen. Terwijl we
studeren, dienen wij enkele tips ter harte te nemen en in gedachten te
houden die we vinden in het boek Karaktervorming. Zij zullen het leren
van belangrijke lessen voor de ontwikkeling van het christelijk karakter
vergemakkelijken.

“Als middel tot een verstandelijke opvoeding, zijn de kansen die de Sabbat
biedt, van onschatbare waarde. Leer de Sabbatschoolles niet door een
haastig overzicht van de desbetreffende teksten op Sabbatmorgen, maar
door een zorgvuldige studie van de les van de volgende week op Sabbat-
namiddag met een dagelijkse herhaling of verklaring gedurende de week.
Zo zal de les in het geheugen gegrift worden, een schat die nooit geheel
verloren zal gaan. [..] Wanneer de scholier dan de onderwerpen nog eens
overdenkt, zullen voor hem schatten zichtbaar worden, waarvan hij nooit
heeft gedroomd. In zijn eigen leven zal hij de werkelijkheid leren zien van
de ervaring die beschreven staat in de tekst: ‘Z0 vaak Uw woorden ge-
vonden werden, at ik ze op, Uw Woord was mij tot vreugde en blijdschap
mijns harten’. Jeremia 15:16.” —Karaktervorming, blz. 253, 254.

Laat uw Sabbatschoolstudie niet liggen tot de laatste dag van de week.
Begin op Sabbatmiddag, en het zou uitstekend zijn om de les van de
volgende week door te nemen. U zult merken dat de les vaak iets ver-
meldt waar u mee te maken krijgt in uw strijd tegen de zonde gedurende
de week.

Bovendien, maak gebruik van de uitzending die elke week door de
Predikersafdeling wordt voorbereid en op het Internet wordt geplaatst als
een educatieve en ministeriéle ondersteuning voor Sabbatschoolleraren en
scholieren. Deel de les met uw buren, vrienden en kennissen. Moge God
u vergezellen in uw wandel met Hem, net zoals Hij dat deed met de
trouwe Henoch.

—De broeders van de Predikersafdeling en de Generale Conferentie
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Adam en vegetarisme

Adam betekent ‘de mensheid’.

“En God zei: Ziet, Ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de
ganse aarde is, en alle geboomte, waarin zaadzaaiende boomvrucht is; het
zij u tot spijs!” Genesis 1:29 [SV77].

“God gaf aan onze eerste voorouders het voedsel dat Hij bedoeld had
voor heel het menselijk geslacht. Het ging tegen Zijn bedoeling in dat van
enig schepsel het leven zou worden genomen. De dood zou in Eden niet
mogen bestaan. De vruchten van de bomen in de hof vormden het voedsel
dat aan de noden van de mens tegemoetkwam.” —Adviezen over dieet en
voeding, blz. 73.

Het oorspronkelijke dieet

1. Wat betekent “Adam”, en hoe werden hij en zijn vrouw
geschapen? Wat was het dieet dat God in het allereerste begin
aan de mens en ook aan de dieren gaf? Genesis 5:2; 2:21-23, 7;
1:29, 30.

Genesis 5:2; 2:21-23, 7; 1:29, 30 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze
geschapen werden. [..] Toen liet de HEERE God een diepe slaap op
Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en
sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib
die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij
Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en
vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de
man is zij genomen. [..] Toen vormde de HEERE God de mens uit het
stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo
werd de mens tot een levend wezen. [..] En God zei: Zie Ik geef u al het
zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waar-
aan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan




al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene
gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

“Het is een vergissing te veronderstellen dat spierkracht afhangt van
het gebruik van dierlijk voedsel. Er kan beter aan de behoeften van ons
organisme worden voldaan, en men kan een krachtiger gezondheid
genieten, zonder dit te gebruiken. Granen, samen met fruit, noten en
groente bevatten alle voedzame bestanddelen die noodzakelijk zijn om
goed bloed te produceren. [..] In graan, fruit, groente en noten zijn alle
voedingsstoffen te vinden die wij nodig hebben. Als wij met een
eenvoudig hart tot de Heer komen, dan zal Hij ons leren hoe wij heil-
zaam voedsel kunnen bereiden zonder een spoor van vlees.” —Adviezen
over dieet en voeding, blz. 273.

Hoe zag God dit dieet? Wat vertelt de apostel Paulus over dat
oorspronkelijke dieet? Wat was het goddelijke doel ervan? Genesis
1:31; 1 Timotheis 4:4, 5; 1 Korinthe 8:12, 13.

Genesis 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
de zesde dag.

1 Timdthedls 4:4, 5 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en
niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard
wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door
het gebed.

1 Korinthe 8:12, 13 Door z0 te zondigen tegen de broeders en hen
in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus.
Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in
eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oor-
zaak geef tot struikelen.

“God gaf aan onze eerste voorouders het voedsel dat Hij bedoeld
had voor heel het menselijk geslacht. Het ging tegen Zijn bedoeling
in dat van enig schepsel het leven zou worden genomen. De dood
zou in Eden niet mogen bestaan. De vruchten van de bomen in de
hof vormden het voedsel dat aan de noden van de mens tegemoet-
kwam.” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 73.



“In zijn omgang met de mensen die hij ontmoet, kan de colporteur veel
doen om de waarde van een gezond leven aan te tonen. In plaats van in
een hotel te verblijven, zou hij, indien mogelijk, onderdak moeten
krijgen bij een gezin. Terwijl hij met het gezin aan tafel zit, moet hij
het onderricht in de gezondheidswerken die hij verkoopt in praktijk
brengen en de banier van strikte matiging omhoog houden. Als de
gelegenheid zich voordoet, laat hem dan spreken over de waarde van
een gezond dieet. Hij moet zich nooit schamen om te zeggen: ‘Nee,
dank u, ik eet geen vlees’. Als thee wordt aangeboden, laat hem wei-
geren, uit te leggen dat het schadelijk is, dat hoewel voor een tijd sti-
mulerend, de stimulerende werking verdwijnt, en een overeenkomstige
depressie wordt achtergelaten. Laat hem het schadelijke effect van
bedwelmende dranken, tabak, thee en koffie op de spijsverterings-
organen en de hersenen uitleggen.” —Counsels on Health, blz. 463.

Welke verandering bracht God aan in het dieet van onze eerste
ouders, nadat de zonde in de wereld kwam? Welke leeftijd
bereikte Adam ten gevolge van een vegetarische manier van
eten? Genesis 3:18, 24; 5:3-5.

Genesis 3:18, 24; 5:3-5 Dorens en distels zal hij voor u laten op-
komen en u zult het gewas van het veld eten. [..] Hij verdreef de mens,
en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een
vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de
boom des levens te bewaken. [..] Adam leefde honderddertig jaar, en
verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem
de naam Seth. Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had,
achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen dat
Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.

“Na het verlaten van Eden, toen de mens in zijn onderhoud moest
voorzien door de aarde te bewerken onder de vloek der zonde, kreeg
hij ook toestemming om ‘het gewas des velds te eten.” ” —De weg tot
gezondheid, blz. 248.

“Ons dieet moet bestaan uit groente, fruit en graan. Wij mogen geen
onsje vlees binnenkrijgen. Het eten van vlees is onnatuurlijk. Wij
moeten terugkeren tot Gods oorspronkelijke bedoeling toen Hij de
mens schiep. [..]



Zij die voorlichting hebben gekregen over de kwalijke kanten van
het gebruik van vlees, thee en koffie en allerlei overdadige en
ongezonde [gerechten] ... — en die vastbesloten zijn door zelf-
opoffering een verbond met God aan te gaan — zullen niet doorgaan
met toegeven aan hun zucht naar voedsel. Ze weten daarvan dat het
ongezond is. God verlangt dat wij onze eetlust reinigen en dat wij
zelfverloochening betrachten in die dingen die niet goed voor ons
zijn. Deze opdracht moet worden vervuld, voordat Zijn volk als een
volmaakt volk voor Hem kan verschijnen.” —Adviezen over dieet en
voeding, blz. 329, 330.

Het dieet in de hemel en op de nieuwe aarde

4.

Wat zal in het herstelde Eden het dieet van de verloste mensheid
zijn? Wat zou daarom vandaag de dag niet gegeten moeten wor-
den? Jesaja 11:6-9; 65:25; Openbaring 21:4; 22:1, 2; Spreuken
23:20; Jesdja 22:13, 14.

Jesdja 11:6-9; 65:25 Een wolf zal bij een lam verblijven, een lui-
paard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en
gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe
en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerlig-
gen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich
vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal
een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf
aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van
de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee be-
dekt. [..] Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een
leeuw zal stro eten als een rund, een slang — zijn voedsel zal stof zijn.
Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn
heilige berg, zegt de HEERE.

Openbaring 21:4; 22:1, 2 En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammer-
klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij-
gegaan. [...] En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des
levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam
kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere
zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf




vruchten voortbrengt — van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht.
En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
Spreuken 23:20 Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan
wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees.

Jesaja 22:13, 14 Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt
runderen en slacht schapen, men eet vlees en drinkt wijn. Men zegt:
Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij! Maar de
HEERE van de legermachten heeft Zich aan mij persoonlijk geopen-
baard: Voorwaar, deze ongerechtigheid wordt voor u niet verzoend,
totdat u sterft, zegt de Heere, de HEERE van de legermachten.

“Ik zag een tafel van zuiver zilver, hij was mijlen lang en toch konden
onze ogen hem overzien. Ik zag de vruchten van de boom des levens,
manna, amandelen, vijgen, granaatappels, druiven en veel andere soor-
ten van vruchten. Ik vroeg Jezus om mij van de vruchten te laten eten.
Hij antwoordde: ‘Niet nu. Zij, die van de vruchten in dit land eten, ke-
ren niet meer naar de aarde terug. Maar na weinig tijd zult u, indien u
getrouw bent, eten van de vruchten van de boom des levens en ook
drinken van het water van de fontein.” ‘En’, zei Hij, ‘U moet weer naar
de aarde terugkeren en aan anderen vertellen, wat 1k aan u geopenbaard
heb.” ” —Eerste geschriften, blz. 12.

Meer redenen om vegetariér te zijn

5.

10

De mensen moesten hun ziel kwellen op de Grote Verzoendag.
Wat betekende dit voor wat zij die dag aten? Sinds welk jaar
leeft Gods volk tijdens de werkelijke verzoendag? Leviticus
23:27-29, 32; Daniél 8:14%.

Leviticus 23:27-29, 32 Alleen op de tiende dag van deze zevende
maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U
moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbie-

! Noot van de vertaler: Vergelijk de Engelse ‘King James vertaling’, de
Spaanse ‘Reina Valera’ en de Nederlandse ‘Petrus Canisius-vertaling’:
“... Dan zal het heiligdom gereinigd worden.”. Strong’s nr 6663
tsadeq/tsadoq ‘gerechtvaardigd’ wordt daar vertaald met: ‘gereinigd’.



den. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de
Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoe-
ning voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde
dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afge-
sneden. [...] Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige
rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ’s Avonds, op de negende dag
van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de
volgende avond.

Daniél 8:14 Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en
morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

“Het ware vasten dat iedereen aan te raden is, is het zich onthouden
van elke vorm van stimulerend voedsel en het juiste gebruik van heil-
zaam, eenvoudig voedsel, dat God in overvioed heeft gegeven.
Mensen moeten minder denken aan wat zij zullen eten en drinken aan
tijdelijk voedsel, en veel meer aan het voedsel uit de hemel, dat kracht
en vitaliteit verleent aan onze godsdienstige ervaring.” —Adviezen over
dieet en voeding, blz. 82.

“In de typische dienst, toen het verzoeningswerk werd verricht door
de hogepriester in de allerheiligste plaats van het aardse heiligdom,
moest het volk zijn ziel pijnigen voor God en zijn zonden belijden,
opdat deze zouden worden verzoend en uitgewist. Zal er minder van
ons verlangd worden op deze antitypische verzoendag, wanneer
Christus in het heiligdom boven pleit voor Zijn volk, en de uiteinde-
lijke, onherroepelijke beslissing over elke zaak moet worden uitge-
sproken?” —Selected Messages, boek 1, blz. 125.

Hoe moet het eten van vlees dan worden beschouwd in deze tijd
van verzoening? Welk voorbeeld van ethiek gaf Adam in relatie
tot de dieren? Romeinen 14:21; Jakobus 4:17; Genesis 2:19;
Spreuken 12:10.

Romeinen 14:21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken
en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij
struikelt of waarin hij zwak is.

Jakobus 4:17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem
is het zonde.

Genesis 2:19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te
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zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen
Z0u, z0 ZOU zijn naam zijn.

Spreuken 12:10 De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar
barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos.

“Satan verderft geesten en vernietigt zielen door zijn subtiele verlei-
dingen. Ziet en ervaart ons volk wel de zonde van het toegeven aan
een ontaarde eetlust? Stoppen zij met thee, koffie, vlees en elk ander
stimulerend voedsel, en wijden zij de middelen, die anders aan die
schadelijke gewoontes worden uitgegeven, aan de verbreiding van de
waarheid?” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 378.

“De intelligentie die menig stom dier vertoont, nadert zo dicht de
menselijke intelligentie, dat het een mysterie is. Dieren zien en horen
en beminnen en vrezen en lijden. Zij gebruiken hun organen veel
zorgvuldiger dan vele mensen de hunne doen. Zij tonen medegevoel
en tederheid voor hun soortgenoten in lijden. Menig dier toont een
aanhankelijkheid voor hun verzorgers, die ver uitstijgt boven de
genegenheden die door sommige mensen getoond worden. Zij vor-
men banden met de mens die niet verbroken kunnen worden zonder
dat dit hen groot lijden veroorzaakt.

Welk mens met een warm hart, die ooit huisdieren verzorgd heeft, kan
hen in de ogen, zo vol vertrouwen en genegenheid, kijken en ze ge-
willig overgeven aan het mes van de slager? Hoe kan hij hun vlees
eten als iets dat heerlijk is?”” —De weg tot gezondheid, blz. 263.

Noem enkele fysieke, mentale, sociale, economische en geestelijke
voordelen van vegetarisme. Wat is het beste dieet voor nu, als we
kijken naar Adam en de basis van een goede gezondheid? Jesaja
66:3; Spreuken 14:4; Jeremia 6:16; 1 Korinthe 3:16, 17.

Jeséja 66:3 Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam
offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert
varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee
een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun
ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden.

Spreuken 14:4 Als er geen koeien zijn, blijft de kribbe schoon,
maar door de kracht van de os is er een grote opbrengst.

Jeremia 6:16 Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie,
vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en



bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen:
Wij bewandelen die niet.

1 Korinthe 3:16, 17 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde
richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is
heilig, en deze tempel bent u.

“Granen, fruit, noten en groenten vormen het dieet, voor ons gekozen
door onze Schepper. Dit voedsel, zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk
bereid, is het meest gezond en voedzaam. Het verleent kracht en
uithoudingsvermogen en een levendig intellect, dat niet verkregen kan
worden door een meer samengesteld en stimulerend dieet.” —De weg
tot gezondheid, blz. 248.

Voor verdere studie

“Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras
en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.” Jesaja 40:6.

“Zij die vlees eten, eten slechts graan en groente uit de tweede hand; want
het dier ontvangt uit deze dingen de voeding die groei voortbrengt. Het
leven dat in het graan en de groente zat gaat over in de eter. Wij
ontvangen het door het vlees van het dier te eten. Hoeveel beter is het om
het rechtstreeks te krijgen, door het voedsel te eten dat God voor ons
gebruik gegeven heeft!” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 272.

2° Les Sabbat 8 april 2023
Sabbatbegin 20.23 " «» 20.25 %

Eva en goddelijke kleding

Eva betekent: ‘vrouw’, ‘moeder van alle levenden’.

“En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle
levenden is.” Genesis 3:20.

“Hij [de Heer] had haar alles gegeven wat haar hart begeerde, maar toch
was zij niet tevreden. Sindsdien hebben haar gevallen zonen en dochters
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de verlangens van hun ogen en hun smaak gevolgd. Zij hebben, net als
Eva, de verboden van God genegeerd en zijn de weg van ongehoorzaam-
heid ingeslagen, en hebben zich, net als Eva, gevleid dat het gevolg niet
zo vreselijk zou zijn als men had gedacht.” —Selected Messages, boek 2,
blz. 411.

Van onschuld naar onbescheidenheid

1.

14

Wie is de moeder van het gehele mensdom? Vertel wat u over haar
weet en haar oorspronkelijke kleding. Genesis 3:20; 2:24, 25; 3:6.

Genesis 3:20; 2:24, 25; 3:6 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva,
omdat zij moeder van alle levenden is. [..] Daarom zal een man zijn
vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij
zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn
vrouw, maar zij schaamden zich niet. [..] En de vrouw zag dat die
boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het
009, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door
te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan
haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

“Het gewaad van onschuld, een bedekking die God had gegeven en
die hen omgaf, verdween, en in de plaats het hemelse gewaad
hechtten zij vijgebladeren aaneen om er schorten van te maken. Dit is
de bedekking die de overtreders van Gods wet altijd hebben gebruikt
sedert de dagen van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. [..] De
vijgebladeren zijn een beeld van de argumenten die gebruikt worden
om ongehoorzaamheid te bedekken. [..] Maar de naaktheid van de
zondaar wordt niet bedekt.” —Bijbelkommentaar, blz. 6, 7.

“Het witte kleed der onschuld werd gedragen door onze stamouders,
toen zij door God in het paradijs werden geplaatst. Zij leefden in
volmaakte overeenstemming met Gods wil. Al hun genegenheid was
gericht op hun hemelse Vader. Een heerlijk zacht licht, Gods licht,
omhulde het heilig mensenpaar. Dit gewaad van licht was een zinne-
beeld van hun geestelijke gewaad van hemelse onschuld. Als zij aan
God trouw gebleven waren, zouden zij hiermee altijd bekleed zijn
gebleven. Maar toen de zonde zijn intrede deed, maakten zij zich los
van God en het licht, dat hen had omgeven, verdween. Naakt en be-
schaamd trachtten zij deze hemelse klederen te vervangen door vijge-



bladeren als bedekking aaneen te hechten.” —Lessen uit het leven van
alledag, blz. 190, 191.

Waarmee bedekte Eva zich na de zonde in Eden? Wat stelt die
kleding voor? Maar hoe dachten Eva en God Zelf over die kleding?
Genesis 3:7, 10, 11; Openbaring 16:15.

Genesis 3:7, 10, 11 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij
merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en
maakten voor zichzelf schorten. [..] En hij zei: Ik hoorde Uw stem in
de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik
mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die
boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?
Openbaring 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam
is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en
men zijn schaamte niet zal zien.

“Ditzelfde hebben de overtreders van Gods wet altijd gedaan sinds de
dag dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest. Ze hebben vijge-
bladeren aaneengehecht om hun naaktheid, veroorzaakt door de zonde,
te bedekken. Zij hebben het kleed gedragen dat zijzelf hebben vervaar-
digd. Door hun eigen werken hebben zij geprobeerd hun zonden te
bedekken en zich voor God aanvaardbaar te maken.

Dit is echter onmogelijk. Niets van wat de mens kan bedenken, kan de
plaats van zijn verloren kleed van onschuld innemen. Geen bedekking
van vijgebladeren, geen wereldse kleding kan gedragen worden door
mensen die met Christus en de engelen aanzitten aan het avondmaal
van het Lam.” —Lessen uit het leven van alledag, blz. 191.

Bescheidenheid in kleding

3.

Welke bedekkingen voorzag God voor Eva en Adam nadat zij
gezondigd hadden? Wat was hiervan de symboliek? Genesis
3:21; Openbaring 13:8.

Genesis 3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn
vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.
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Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aan-
bidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek
des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de
wereld af.

“De uitvoering van het verlossingsplan openbaart niet alleen aan men-
sen, maar ook aan engelen het karakter van God, en door de eeuwen
heen zal het kwaadaardige karakter van de zonde worden begrepen
door het offer van de Vader en de Zoon voor de verlossing van een
opstandig ras. In Christus, het Lam dat vanaf de grondlegging van de
wereld is gedood, zullen alle werelden de merktekenen van de vioek
zien, en engelen zowel als mensen zullen eer en glorie toekennen aan
de Verlosser door Wie zij allen veilig gesteld worden van afvalligheid.”
—The Truth About Angels, blz. 296.

Wat was de bezorgdheid van de apostel Paulus voor de
gelovigen? Wat onderwezen de apostelen de dochters van Eva
met betrekking tot hun uiterlijk? 2 Korinthe 11:3; 1 Timdthels
2:9, 10; 1 Petrus 3:3, 4.

2 Korinthe 11:3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid
Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden,
weg van de eenvoud die in Christus is.

1 Timo6thels 2:9, 10 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met
eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het
haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede
werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.

1 Petrus 3:3, 4 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het
vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aan-
trekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen
mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zacht-
moedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

“Trotse en opzichtige kleding is een zonde, waar vooral vrouwen ge-
voelig voor zijn. Vandaar dat het bevel van de apostel direct tot hun
gericht wordt: ‘Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met een
eerbaar gewaad, met ingetogenheid en matigheid, niet door het vlech-
ten van het haar of met goud of parels of kostbare kleding, maar met



goede werken, wat bij vrouwen past die belijden God vrezend te zijn.’
(1 Timéthetis 2:9).” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 336.
“Zusters, in de tijd dat ieders lot in de weegschaal wordt gewogen, zal
het dan voor u een genoegen zijn op uw leven terug te blikken, of zult
ge bemerken dat de schoonheid van de uiterlijke mens werd nage-
streefd, terwijl de innerlijke schoonheid der ziel bijna geheel werd
verzuimd?

Bezitten onze zusters niet voldoende ijver en zedelijke moed om zich
zonder enige verontschuldiging te houden aan de richtlijnen van de
Bijbel? De apostel heeft alleszins duidelijke aanwijzingen op dit punt
gegeven. ...” —Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 616.
“Liefde tot kleding en vermaak verstoort het geluk bij duizenden. [..]
Eenvoudig gekleed te gaan, zonder uiterlijk vertoon van juwelen en
versierselen van welk soort ook, is in overeenstemming met ons ge-
loof.” Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 360, 361.

Waarom gebiedt God dat er geen uniseks kleding gedragen mag
worden? Wat schrijft de apostel Paulus over het haar van
mannen en vrouwen? Deuteronomium 22:5; 1 Korinthe 11:8-12,
14, 15.

Deuteronomium 22:5 De kleren van een man mogen niet door een
vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aan-
trekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een
gruwel.

1 Korinthe 11:8-12, 14, 15 De man immers is niet uit de vrouw, maar
de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille
van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man Daarom moet de
vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de en-
gelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zon-
der de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo
is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God. [..] Of
leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een
oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor
haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar ge-
geven is.

“Er is een toenemende neiging dat vrouwen in hun kleding zoveel
mogelijk het uiterlijk aannemen van de andere sexe en veel van de
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mannelijke kleding overnemen, maar dat is verfoeilijk voor God.”
—Hoe leid ik mijn kind, blz. 506.

“Ze zullen het andere geslacht zo goed mogelijk imiteren. Zij zullen
de pet, broek, vest, jas en laarzen dragen, waarvan het laatste het
meest gevoelige deel van het kostuum is. Zij die deze kledingstijl
aannemen en bepleiten, voeren de zogenaamde kledinghervorming
tot zeer verwerpelijke proporties door. Verwarring zal het resultaat
zijn. Sommigen die dit kostuum aannemen, zijn misschien correct in
hun algemene opvattingen over de gezondheidskwestie, en zij
zouden kunnen bijdragen tot het bereiken van veel meer goeds, als
zij de kledingkwestie niet tot zulke extremen zouden voeren.

In deze Kledingstijl is Gods orde omgekeerd en zijn speciale
aanwijzingen genegeerd. Deuteronomium 22:5. ‘Het kleed van een
man zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed
aantrekken; want al wie zulks doet, is de Heere, uw God, een
gruwel.” Deze kledingstijl wil God niet dat Zijn volk aanneemt. Het
is geen bescheiden Kkleding en past helemaal niet bij bescheiden,
nederige vrouwen die belijden Christus’ volgelingen te zijn. Gods
verbodsbepalingen worden licht opgevat door allen die het onder-
scheid in kleding tussen mannen en vrouwen willen afschaffen.”
—Selected Messages, boek 2, blz. 477.

Wie behoren wij te behagen door onze kleding? Wat dient
volgens de deugdzame vrouw uit Spreuken onze kleding en die
van onze gezinnen te kenmerken? 1 Korinthe 10:31-33;
Spreuken 31:13, 21, 22, 25.

1 Korinthe 10:31-33 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe
alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de
Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles
allen behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van
velen, opdat zij behouden worden.

Spreuken 31:13, 21, 22, 25 Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens
de wens van haar handen. [..] Zij is niet bevreesd voor haar
huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in schar-
laken gekleed. Zij maakt voor zichzelf dekens, van fijn linnen en
roodpurper is haar kleding. [..] Kracht en glorie zijn haar kleding,
zij lacht de komende dag toe.




“Ten einde de mode te volgen, kleden moeders hun kinderen met de
benen bijna bloot; en het bloed koelt af en wijkt van de natuurlijke weg
af en wordt gedrongen naar de interne organen, zo wordt de circulatie
onderbroken en wordt ziekte veroorzaakt. De ledematen zijn door de
Schepper niet geschapen om blootgesteld te worden zoals het gezicht.
De Here voorzag, ... ook in grote aderen en zenuwen voor de lede-
maten en voeten; die bevatten een groot aandeel van de stroom van
het menselijk leven, zodat de voeten even warm moeten zijn als het
lichaam. Zij moesten net zo grondig bekleed zijn om het bloed naar de
ledematen te verzekeren.” —Hoe leid ik mijn kind, blz. 505, 506.
“Eenmaal per week wordt ieder met het doen en laten van de afge-
lopen week geconfronteerd; wat men had kunnen hebben, als men
zuinig geweest was; en wat men nu niet heeft vanwege overmatige
genotzucht. God schaaft ons geweten bij, en dit geweten prijst of
klaagt aan. Je leert, als je vrede in je hart wilt hebben en de gunst van
God wilt behouden — dat dan eten, drinken en Kleding tot Zijn eer
moet zijn.” —Het Bijbels gezin, blz. 303.

Christus onze gerechtigheid

7.

Onder welke omstandigheden zou de christen een mode van de
wereld kunnen aanvaarden? Wat moeten alle uitverkoren zonen
en dochters van Eva dragen? Romeinen 4:15; Matthéis 22:11-14;
Zacharia 3:4, 5.

Romeinen 4:15 De wet brengt immers toorn teweeg, want waar
geen wet is, is ook geen overtreding.

Matthéls 22:11-14 Toen de koning naar binnen was gegaan om de
gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in
bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier bin-
nengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en
voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis;
daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.

Zacharia 3:4, 5 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor
Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei
Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen
en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei lk: Laat hen een
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reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tul-
band op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel
van de HEERE erbij stond.

“Christenen moeten geen moeite doen om zich tot bezienswaardigheid
te maken, doordat ze zich anders dan de wereld kleden. Maar als ze
ontdekken, dat ze niet modieus gekleed zijn, wanneer ze zich vanwege
hun geloof bescheiden en gezond kleden, dan hoeven ze zich niet aan te
passen, zodat ze er net zo uitzien als de wereld. Ze moeten een
waardige onafhankelijkheid tonen en de morele moed hebben om aan
hun gelijk vast te houden, ook al doet de hele wereld anders. Als de
wereld een mode introduceert, die bescheiden is, gemakkelijk en ge-
zond om te dragen, en die in overeenstemming is met de Bijbel, dan
verandert het onze verhouding tot God of de wereld niet, als we die stijl
van kleding zouden overnemen. Christenen moeten Christus volgen, en
hun kleding aanpassen aan het Woord van God. Ze moeten uitersten
vermijden. Nederig moeten ze recht door zee gaan, onafhankelijk van
applaus of veroordeling. Ze moeten vasthouden aan wat juist is, omdat
het juist is.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 331.

“Het feit dat het erkende volk van God wordt voorgesteld als staande
voor de Heer in vuile klederen zou moeten leiden tot nederigheid en
diep onderzoek van het hart van allen die Zijn naam belijden. Zij die
inderdaad hun ziel reinigen door de waarheid te gehoorzamen, zullen
een zeer nederige mening over zichzelf hebben. Hoe beter zij het smet-
teloze karakter van Christus zien, hoe sterker hun verlangen zal zijn
om aan Zijn beeld gelijkvormig te worden, en hoe minder zij reinheid
of heiligheid in zichzelf zullen zien. Maar hoewel wij onze zondige
toestand dienen te beseffen, moeten wij op Christus vertrouwen als
onze gerechtigheid, onze heiliging en onze verlossing. Wij kunnen de
aanklacht van satan tegen ons niet beantwoorden. Alleen Christus kan
voor ons een effectief pleidooi houden. Hij kan de aanklager het
zwijgen opleggen met argumenten die niet op onze verdiensten, maar
op Zijn eigen verdiensten zijn gebaseerd.” —Testimonies for the
Church, vol. 4, blz. 471.

Voor verdere studie: de smalle weg tegenover de brede weg

“De heerlijkheid en de majesteit Gods deed men aan mijn oog voorbijgaan.
De engel zeide: “Hij is vreselijk in Zijn majesteit, nochtans zijt gij u dat niet
bewust, vreselijk is Zijn toorn, nochtans beledigt gij Hem dagelijks. “Strijdt
om in te gaan door de enge poort”, “want wijd is de poort, en breed is de
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weg, die tot het verderf leidt en velen zijn er, die door dezelve ingaan; want
de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn
er, die dezelve vinden.” * Deze wegen zijn zeer verschillend, gescheiden, en
gaan in tegenovergestelde richtingen. De ene leidt tot het eeuwige leven, de
andere tot de eeuwige dood. Ik zag het onderscheid tussen deze wegen,
alsook het onderscheid tussen de groepen, die daarlangs trekken. De wegen
zijn tegengesteld; de ene is breed en glad, de andere is nauw en moeilijk
begaanbaar. Zo zijn ook de groepen, die daarover trekken, tegengesteld in
karakter, in leven, in kleding, in conversatie.” —Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 30.

3° Les Sabbat 15 april 2023
Sabbatbegin 20.35 % «» 20.37 4

God en de Sabbatsrust

God is in het Hebreeuws Elohim en betekent ‘goden’, ‘machtig’.

“En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij
van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.” Genesis 2:3.

“Bij het stichten van nieuwe gemeenten dienen predikanten zorgvuldig
onderricht te geven over de juiste naleving van de Sabbat. Wij moeten
ervoor waken dat de lakse praktijken die onder zondagsvierders heersen,
niet gevolgd worden door hen die beweren Gods heilige rustdag in acht te
nemen. De scheidingslijn moet duidelijk en onderscheiden zijn tussen hen
die het teken van Gods koninkrijk dragen en hen die het teken van het
koninkrijk der opstandigheid dragen.” —Testimonies for the Church, vol. 6,
blz. 353.

“Het merkteken van de Sabbat moet geplaatst worden op Gods volk dat
de geboden houdt. De Sabbat, indien gehouden in de geest van ware
gehoorzaamheid, zal aantonen dat al Gods geboden moeten worden uitge-
voerd, ‘opdat men wete, dat Ik de Heere ben, Die u heilig.” (Exodus
31:13)” Medical Ministry, blz. 121.

21



Het doel van de Sabbat

1.
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Wat deed God op de eerste Sabbat in de geschiedenis van de
aarde? Waarom gebiedt God Zijn volk de Sabbat te onder-
houden? Hoe omvat dit het gezin? Genesis 2:1-3; Hebreeén 4:4;
Exodus 20:8-11.

Genesis 2:1-3 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun
legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt
had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat
Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die,
want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te
maken.

Hebreeén 4:4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt
gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken
gerust.

Exodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult
u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van
de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon,
noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw
vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen
heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin
is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de
sabbatdag, en heiligde die.

“De Sabbat en het gezin werden beiden in de hof van Eden ingesteld,
en het is Gods bedoeling dat ze onafscheidelijk met elkaar verbonden
zijn. Op die dag meer dan op elke andere, is het ons mogelijk het
leven van het Paradijs te leven. Het was Gods plan dat de leden van
het gezin verenigd zouden zijn, in arbeid en studie, in aanbidding en
ontspanning, de vader als priester van zijn huis, en vader en moeder
beide om hun kinderen te onderwijzen en te vergezellen. Maar de
resultaten van de zonde, die de levensomstandigheden hebben gewij-
zigd, zijn voor deze nauwe band in hoge mate een beletsel. Het ge-
beurt vaak dat gedurende de week de vader de gezichten van zijn kin-
deren ternauwernood ziet. Hij krijgt bijna de kans niet, met zijn
kinderen om te gaan of hen te onderwijzen. Maar Gods liefde heeft
aan het zwoegen een grens gesteld. Over de Sabbat houdt Hij Zijn



genadige handen uitgespreid. Op Zijn dag stelt Hij het gezin in de
gelegenheid met Hem, met de natuur, en met elkander één te zijn.
Daar de Sabbat het gedenkteken is van de scheppingskracht, is hij
boven alle andere de dag waarop wij door Zijn werken met God
bekend zullen worden. In de gedachtengang van de kinderen moet de
Sabbat verbonden worden met de schoonheid in de natuur. Gelukkig
is het gezin dat op de Sabbatdag naar de plaats der aanbidding kan
gaan zoals Jezus en de discipelen naar de synagoge gingen — door de
akkers, langs de oever van het meer en door de bossen. Gelukkig zijn
de vader en moeder die hun kinderen kunnen onderwijzen uit Gods
geschreven Woord met illustraties uit het opengeslagen boek der
natuur; die kunnen gaan zitten onder de groene bomen, in de zuivere,
open lucht, teneinde het Woord te bestuderen en de Vader hierboven
lof te zingen.” —Karaktervorming, blz. 252, 253.

Voor wie is volgens Jezus de Sabbat geschapen? Wat is de
eigenlijke dag des Heeren? Markus 2:27, 28; Hebreeén 4:9;
Openbaring 1:10.

Markus 2:27, 28 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter
wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. Daarom, de
Zoon des mensen is Heere, 66k van de sabbat.

Hebreeén 4:9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk
van God.

Openbaring 1:10 Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik
hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin.

“ ‘De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat,” had
Jezus gezegd. Gods inzettingen zijn gegeven voor het welzijn van de
mensen.” —Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 231.

“Alle dingen zijn geschapen door Gods Zoon. ‘In den beginne was het
Woord en het Woord was bij God. [..] Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder Dit is geen ding geworden dat geworden is.’
(Johannes 1:1-3). Omdat de sabbat een gedenkteken is van het schep-
pingswerk, is het een teken van de liefde en macht van Christus.”
—Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 226.

“Om de Sabbat te heiligen, is het niet nodig dat we ons opsluiten
binnen vier muren, ons verre houden van de prachtige natuur en van de
vrije, versterkende lucht des hemels. In geen geval moeten we ons
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inlaten met werk of zakelijke transacties, dat onze geest afwendt van
de Sabbat des Heren, die Hij geheiligd heeft. We mogen zelfs niet
toelaten dat we ons in gedachten bezig houden met dingen van een
werelds karakter. Maar de geest kan niet verkwikt, bezield en verheven
worden wanneer we al de uren van de Sabbat moeten blijven binnen
vier muren, luisterende naar lange preken en langdradige, vormelijke
gebeden. Van de Sabbat des Heren wordt een verkeerd gebruik ge-
maakt, wanneer die aldus wordt gevierd. Het doel, waarvoor hij werd
ingesteld, is niet bereikt. De Sabbat was gemaakt om de mens, om hem
ten zegen te zijn door zijn geest af te leiden van de wereldse bezig-
heden en zich te verdiepen in de goedheid en heerlijkheid Gods. [..]
Gedurende een gedeelte van de dag moeten allen een gelegenheid
hebben om naar buiten te gaan.” -Uit de schatkamer der
getuigenissen, deel 1, blz. 287, 288.

Welke dag van de week heeft Jehova heilig verklaard? Welke
dag is daarmee in strijd? Jesaja 58:13, 14; Handelingen 20:7;
Ezechiél 13:10.

Jesdja 58:13, 14 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee
ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de
sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt —
die geéerd moet worden — indien u die eert door niet uw eigen
wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord
spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen
rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk
bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft
gesproken.

Handelingen 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de
discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus
hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn
toespraak voortduren tot middernacht.

Ezechiél 13:10 Daarom, ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door
te zeggen: Vrede, hoewel er geen vrede is, bouwt de een een wankele
muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.

“De protestanten beweren tegenwoordig dat de zondag door de
opstanding van Christus op die dag tot christelijke sabbat is verheven.
Daar is echter geen enkel bewijs voor te vinden in de Bijbel. Christus



en Zijn apostelen hebben de zondag die eer niet bewezen. Het vieren
van de zondag als een christelijke instelling vindt zijn oorsprong in
het ‘geheimenis der wetteloosheid’ (2 Thessalonicensen 2:7), dat
reeds in Paulus’ dagen in werking was. Waar en wanneer heeft de
Here dit geesteskind van het pausdom aangenomen? Welke geldige
reden kan men aanvoeren voor een verandering die de Schrift niet
goedkeurt?”” —De grote strijd, blz. 51.

“De Protestantse kerken hebben de vervalste sabbat, het kind van het
pausdom, aangenomen en hebben die gesteld boven Gods heilige en
geheiligde dag. Het is onze taak, onze kinderen duidelijk te maken dat
de eerste dag der week niet de ware Sabbat is en dat de waarneming
daarvan, na het licht dat wij ontvangen hebben ten aanzien van de ware
Sabbat, lijnrecht in tegenspraak is met Gods Wet. Worden onze
kinderen door de onderwijzers van de openbare scholen gedachten
bijgebracht die in harmonie zijn met Gods Woord? Wordt de zonde
geschilderd als een kwaad tegenover God? Wordt gehoorzaamheid aan
al de geboden Gods geleerd als het beginsel van alle wijsheid? Wij
zenden onze kinderen naar de Sabbatschool opdat ze daar onderricht
worden in de waarheid en wanneer ze dan overdag naar de gewone
scholen gaan, krijgen ze onderricht dat ten dele op leugen berust. Deze
dingen stichten verwarring in de geest en dat moest niet zo zijn; want
indien de kinderen gedachten opdoen die de waarheid geweld aandoen,
hoe zal men dan de invloed van deze scholing tegengaan?” —Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 474, 475.

Niet-Joodse Sabbatvierders

4.

Welk Bijbels bewijs toont aan dat het gebod om de Sabbat heilig
te houden zowel Joden als niet-Joden omvat? Wat zullen allen
die gered en uitverkoren zijn in het laatste der dagen in acht
nemen? Jesaja 56:2-8; Handelingen 17:2-4; Openbaring 12:17.

Jesaja 56:2-8 Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind
dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet
ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.
Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet
zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;
laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom. Want
z0 zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht
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nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond:
Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam
geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige
naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal
worden. En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem
te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot
dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet
ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal 1k ook
brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis
van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig
zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd
worden voor alle volken. De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit
Israél bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeen-
brengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Handelingen 17:2-4 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar
binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de
Schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is,
Die ik — zo zei hij — u verkondig. En sommigen van hen raakten over-
tuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende
Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet
weinigen.

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen
om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de
geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus
hebben.

“Uit de tekst blijkt dat deze woorden betrekking hebben op de periode
van de christelijke bedeling: ‘Het woord van de Here HERE, die de
verdrevenen van lIsraél bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog
meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn’ (vers 8). De
heidenen zouden door de verkondiging van het evangelie ‘bijeen-
gebracht worden’ en in de tekst wordt een zegen uitgesproken over
hen die later de sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus
ook van kracht na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van
Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers het evangelie aan
alle volken zullen verkondigen.” —De grote strijd, blz. 419.

“Er zijn mensen die beweren dat de Sabbat alleen voor de Joden is
gegeven; maar dat heeft God nooit gezegd. Hij heeft de Sabbat als
een heilig onderpand aan Zijn volk Israél gegeven; maar juist het
feit dat de woestijn Sinai, en niet Palestina, de plaats was die Hij



uitkoos om Zijn wet te verkondigen, openbaart dat Hij deze voor de
gehele mensheid heeft bedoeld. De wet van de tien geboden is zo
oud als de schepping. Daarom heeft de instelling van de Sabbat geen
speciale relatie met de Joden, net zo min als met alle andere
geschapen wezens. God heeft de naleving van de Sabbat verplicht
gesteld voor alle mensen. ‘De Sabbat,” staat er duidelijk, ‘is gemaakt
om de mens’ (Markus 2:27). Laat daarom een ieder, die op dit punt
dreigt te worden misleid, veeleer letten op het Woord van God dan
op de beweringen van mensen.” —Lift Him Up, blz. 53.

Waarvan is de Sabbat een teken en hoe verleent hij gezondheid
aan degene die hem in acht neemt? En hoe kan men zien dat de
Sabbat het zegel van Gods wet is? Exodus 31:13, 17; Ezechigl
20:11, 12, 20; Jesaja 8:16.

Exodus 31:13, 17 U dan, spreek tot de Israélieten en zeg: U moet
zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij
en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben,
Die u heiligt. [..] Hij zal tussen Mij en de Israélieten voor eeuwig
een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de
aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich
verkwikt.

Ezechiél 20:11, 12, 20 Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte
hun Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor leven.
Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen
Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen
heiligt. [..] Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen
Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.

Jesaja 8:16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn
leerlingen!

“God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven:
‘Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen’
(Jesaja 8:16).

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is
het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever
noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en
verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod
is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken
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op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat
veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de
volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw
aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige
plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van Zijn
gezag te geven.” —De grote strijd, blz. 419, 420.

“De waarde van de Sabbat als opvoedingsmiddel is niet hoog genoeg
te schatten. Wat God van ons verlangt, geeft Hij weer terug, verrijkt,
verheerlijkt met Zijn heerlijkheid. De tiende die Hij van Israél vroeg,
was bestemd om onder de mensen het voorbeeld van Zijn tempel in
de hemel, het teken van Zijn tegenwoordigheid op aarde, in zijn volle
schoonheid te bewaren. Zo wordt ook het gedeelte van onze tijd dat
Hij vordert, ons teruggegeven met Zijn Naam en Zijn zegel. Het is,
zegt Hij, “een teken tussen Mij en u... zodat gij weet dat Ik de Here
ben”; omdat “in zes dagen de Here de hemel en de aarde heeft
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag,
daarom zegende de Here de Sabbatdag en heiligde die”. Exodus
31:13; 20:11. De Sabbat is een teken van scheppende en verlossende
kracht; hij wijst op God als de bron van leven en van kennis; hij roept
herinneringen wakker aan de oorspronkelijke heerlijkheid van de
mens en getuigt aldus van Gods bedoeling ons naar Zijn beeld te her-
scheppen.” —Karaktervorming, blz. 252.

Voorbeeld van Christus, de apostelen en de deugdzame vrouwen

6.
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Noem — naar het voorbeeld van Christus, de apostelen en de
deugdzame vrouwen — verschillende activiteiten op, die een grote
zegen zijn op de heilige Sabbatdag. Lukas 4:16; Markus 1:29-31;
Handelingen 16:13; 18:24, 26.

Lukas 4:16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en
ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,
en Hij stond op om te lezen.

Markus 1:29-31 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij
meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes.
En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken
meteen met Hem over haar. En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand
en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen.



Handelingen 16:13; 18:24, 26 En op de dag van de sabbat gingen wij
de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en
nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er
samengekomen waren. [..] En een zekere Jood, van wie de naam
Apollos was, een Alexandriér van afkomst, een welsprekend man, die
kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. [..] En
hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en
Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de
weg van God nauwkeuriger uit.

“Dan is er nog een werk dat op de voorbereidingsdag de aandacht
moet hebben. Op die dag moeten alle geschillen tussen broeders,
hetzij in het gezin of in een gemeente uit de weg geruimd zijn. Laat
alle bitterheid en gramschap en boosheid uit de ziel worden ge-
bannen. ‘Belijdt’ in een nederige geest ‘elkander de misdaden en
bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt.” Jakobus 5:16.

Voor de Sabbat begint, moet men zich naar lichaam en geest geheel
losmaken van wereldse zaken. God heeft Zijn Sabbat geplaatst aan
het einde van de werkdagen, opdat de mensen met hun werk zullen
ophouden en nagaan wat ze gedurende de week verkregen hebben in
hun voorbereiding op het reine Koninkrijk, waarin geen overtreder
zal binnengaan. Wij moeten elke Sabbat afrekening houden met
onze ziel om te zien of de afgelopen week ook in geestelijk opzicht
winst of verlies heeft gebracht.

Het betekent de eeuwige zaligheid indien we de Sabbat voor de Here
heiligen. God zegt: ‘Die Mij eren, zal Ik eren’. 1 Samuél 2:30.” —Uit
de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 19, 20.

“leder moet voelen dat hij zijn deel moet doen om de Sabbatver-
gaderingen belangwekkend te maken. U moet niet samenkomen enkel
en alleen voor een uiterlijke vorm, maar om van gedachten te wisselen,
om te getuigen van uw dagelijkse ervaringen, uw dank te uiten, uw
oprecht verlangen te openbaren naar Goddelijke voorlichting, opdat u
God en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft, moogt kennen.
Gemeenschap met elkander ten opzichte van Christus zal de ziel
versterken tegen de beproevingen en strijd van het leven. Denkt nooit
dat u christenen kunt zijn, terwijl gij u in uzelf kunt terugtrekken. leder
maakt deel uit van dat grote weefsel der menselijke samenleving, en de
ervaring van een ieder zal grotendeels bepaald worden door de
ervaring van zijn broeders.” —Uit de schatkamer der getuigenissen,
deel 3, blz. 25, 26.
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“De Sabbatschool en de dienst daarna maken slechts een deel van de
Sabbat uit. Wat voor het gezin overblijft kan tot de meest geheiligde
en Kkostelijkste ogenblikken van al de Sabbaturen gemaakt worden.
Veel van deze tijd moeten de ouders doorbrengen met hun kinderen.
In vele gezinnen worden de jongere kinderen aan zichzelf overgelaten
om zich zo goed ze kunnen te vermaken. Aan hun lot overgelaten,
worden de kinderen rusteloos, beginnen te spelen of doen iets wat niet
mag. Zo heeft de Sabbat voor hen geen heilige betekenis.

Bij mooi weer kunnen de ouders met hun kinderen gaan wandelen
door velden en bossen. Vertel hun te midden van de schone natuur de
reden van de instelling van de Sabbat. Geeft hun een beeld van Gods
grote scheppingswerk. Vertel hun dat toen de aarde uit Zijn hand
kwam, deze heilig en schoon was. Elke bloem, elke heester, elke
boom beantwoordde aan de bedoeling van zijn Schepper. Alles waar-
op het oog rustte, was liefelijk en vervulde de geest met gedachten
over Gods liefde. EIk geluid was muziek in harmonie met de stem van
God. Maak hen duidelijk dat het de zonde was die Gods volmaakte
werk bezoedelde; dat doornen en distelen, droefheid en pijn en dood
het resultaat zijn van ongehoorzaamheid tegenover God. Laat hen ook
zien hoe de aarde, hoewel bezoedeld door de vioek der zonde nog
steeds Gods goedheid openbaart. De groene weiden, de hoge bomen,
de blijde zonneschijn, de wolken, de dauw, de plechtige stilte van de
nacht, de heerlijkheid van de sterrenhemel en de maan in al haar
schoonheid, dat alles getuigt van de Schepper. Geen regendruppel
valt, geen lichtstraal wordt geworpen op onze ondankbare wereld, of
dit getuigt van de lankmoedigheid en de liefde van God.” —Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 21, 22.

Welke dag hebben Jezus en de Vader als heilig in acht genomen
toen Jezus stierf aan het kruis? Op welke speciale dag zullen de
verlosten in de nieuwe hemel en aarde samenkomen om God te
aanbidden? Johannes 19:31-33; Lukas 23:54-56; Jesaja 66:22, 23.

Johannes 19:31-33 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden
blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag
van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus
of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De sol-
daten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de




ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en
zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet.

Lukas 23:54-56 En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat
brak aan. En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren,
volgden en zagen het graf en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. En
toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed.
En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod.

Jesaja 66:22, 23 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die
Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de
HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En
het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van
sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor
Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

“In de beginne hadden Vader en Zoon na hun scheppingswerk op de
sabbat gerust. Toen ‘de hemel en de aarde en al hun heer’ voltooid
waren, verheugde de Schepper Zich met alle hemelse wezens bij het
gadeslaan van dat heerlijk schouwspel. ‘De morgensterren juichten
tezamen en al de zonen Gods jubelden.” (Job 38:7)

Nu rustte Jezus na het verlossingswerk, en hoewel er droefheid was
bij degenen die Hem op aarde liefhadden, was er toch blijdschap in
de hemel. De belofte van de toekomst was heerlijk in de ogen van
hemelse wezens. Een vernieuwde schepping, een verlost mensenras
dat nooit meer kon zondigen na de zonde te hebben overwonnen —
dit alles als resultaat van het voltooide werk van Christus, zagen
God en de engelen. De dag, waarop Christus heeft gerust is voor
altijd met dit beeld verbonden. Zijn werk is volkomen en al wat God
doet is voor eeuwig. (Deuteronomium 32:4; Prediker 3:14) Wanneer
er ‘een wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken
heeft bij monde van Zijn heilige profeten van oudsher’ zijn zal, dan
zal de sabbat van de schepping, de dag waarop Jezus rustte in het
graf van Jozef, nog steeds een dag van rust en blijdschap zijn.
(Handelingen 3:21) Hemel en aarde zullen zich verenigen in lof-
gezang wanneer de volken der verlosten zich van sabbat tot sabbat
zullen buigen om God en het Lam vol vreugde te aanbidden. (Jesaja
66:23).” —Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 641.

“Mij werd getoond dat de wet van God in alle eeuwigheid stand zou
houden, en tot in eeuwigheid van kracht zou zijn op de nieuwe
aarde. [...] Ik zag dat de Sabbat nimmer afgeschaft zal worden, maar
dat de verloste heiligen, en het ganse engeleheir die tot in alle
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eeuwigheid heilighouden zullen ter ere van de grote Schepper.”
—Eerste geschriften, blz. 257.

Voor verdere studie

“Laat op vrijdag de voorbereiding voor de Sabbat klaar komen. Zorg dat
alle kleren gereed liggen en dat het koken gedaan is. Men moet zorgen
dat de schoenen gepoetst zijn en dat ieder gebaad heeft. Het is mogelijk
dit alles te doen. Wanneer u daarvan een gewoonte maakt, dan kan het.
De Sabbat moet niet gebruikt worden om kleren te herstellen, spijzen te
koken, vermaak te zoeken of voor andere wereldse bezigheden. VVoor de
zon ondergaat moet al het gewone werk op zij gelegd worden en alle
wereldse kranten moeten uit het gezicht verdwijnen. Ouders, verklaart uw
werk en de bedoelingen daarvan aan de kinderen en laat ze u helpen bij
uw voorbereiding om de Sabbat te houden volgens het gebod.

Wij moeten met zorg waken over het begin en het einde van de Sabbat.
Denkt er aan dat elk ogenblik gewijde, heilige tijd is. Indien dit mogelijk
is, moeten werkgevers hun werkkrachten de uren van vrijdagmiddag tot
het begin van de Sabbat vrij geven. Geeft hen tijd om zich voor te
bereiden, opdat ze de dag des Heren met een rustige geest kunnen
verwelkomen. Indien u zo handelt, zult u zelfs in het stoffelijke geen
verlies lijden.” —Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 18.

4° Les Sabbat 22 april 2023
Sabbatbegin 20.47 " «» 20.49 4

Kain en de verdorven steden

Kain betekent ‘verwerven’.

“Toen Kain door God vervloekt was, verliet hij het gezin van zijn vader.
Eerst had hij het bewerken van de grond gekozen als bezigheid, en nu
stichtte hij een stad en noemde deze naar zijn oudste zoon. Hij had de
tegenwoordigheid van God verlaten, de belofte van een hersteld paradijs
verworpen, om bezittingen en genoegens te vergaren op de aarde, die ge-
bukt ging onder de vloek der zonde, en hij stond op deze wijze aan het
hoofd van de grote groep mensen die de god dezer wereld vereren.”
—Patriarchen en profeten, blz. 53.
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De weg van Kain

1.

Wat kenmerkte Kain volgens het Bijbelse verslag? Welk
menselijk gedrag heeft hij na de val ontwikkeld? Genesis 4:5, 8;
Judas 1:10, 11; Genesis 4:7.

Genesis 4:5, 8 Maar op Kain en op zijn offer sloeg Hij geen acht.
Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. [..]
En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het
veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde.

Judas 1:10, 11 Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen
kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren,
van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Wee hun,
want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in
de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van
Korach omgekomen.

Genesis 4:7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt
opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur.
Naar u gaat zijn begeerte uit, maar (U moet over hem heersen.

“Hoeveel ellende heeft deze boze karaktertrek reeds teweeggebracht
in onze wereld! Dezelfde vijandschap die in het hart van Saul leefde
was in het hart van Kain tegen zijn broer Abel, omdat Abels werken
rechtvaardig waren en God hem eerde, terwijl zijn werken boos
waren en de Here hem niet kon zegenen. Nijd is het gevolg van
trots, en als het gekoesterd wordt, zal het leiden tot haat, en uiteinde-
lijk tot moord. Satan openbaarde zijn eigen karakter door in Saul
woede te wekken tegen iemand die hem nooit iets had aangedaan.”
—Patriarchen en profeten, blz. 594 [zie ook: Geest, karakter en
persoonlijkheid, blz. 554].

Welke consequentie ondervond Kain voor zijn overtreding?
Wat zullen tijdens de wereldwijde zondagswet op vergelijkbare
wijze degenen die ongehoorzaam zijn doen en wat zullen zij als
gevolg daarvan ontvangen? Genesis 4:15; Matthéus 23:35;
Openbaring 16:5, 6; 14:9-11.
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Genesis 4:15 Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kain
doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kain met
een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.
Matthéus 23:35 Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen
dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige
Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood
hebt tussen de tempel en het altaar.

Openbaring 16:5, 6; 14:9-11 En ik hoorde de engel van de wateren
zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal
zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de
heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed
te drinken gegeven, want zij verdienen het. [..] En een derde engel
volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand
ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God,
die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en
gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in
alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben
dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van
zijn naam ontvangt.

“Wanneer het licht van de waarheid u is voorgehouden, dat de sabbat
van het vierde gebod openbaart en aantoont dat er geen grond in het
Woord van God te vinden is voor het houden van de zondag, en u
zich aan de valse sabbat blijft vasthouden en weigert de sabbat, die
God ‘Mijn heilige dag’ noemt, te houden, ontvangt u het merkteken
van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Wanneer u het bevel gehoor-
zaamt om niet op zondag te werken en om God te aanbidden, terwijl u
weet dat er met geen woord in de Bijbel geschreven is, dat de zondag
iets anders is dan een gewone werkdag, dan stemt u toe om het
merkteken van het beest te ontvangen en het zegel van God te weige-
ren. (Review and Herald, 13 juli 1897)” —Maranatha, de Here komt,
blz. 211 [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 676].

Wat bouwden hij en zijn vrouw, ondanks het feit dat hij had aan-
gegeven dat hij een rondtrekker zou zijn, waarmee hij aantoonde
dat zijn verklaring een leugen was? Wie nog meer was vanaf het
begin een leugenaar en een moordenaar? Genesis 4:14, 17;
Johannes 8:44.



Genesis 4:14, 17 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van
de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en
dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie
mij tegenkomt, mij zal doden. [..] En Kain had gemeenschap met
zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Henoch. Kain was een
stad aan het bouwen, en hij noemde de naam van die stad naar de
naam van zijn zoon, Henoch.

Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten
van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin
af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is,
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

“Toen Kain door God vervloekt was, verliet hij het gezin van zijn
vader. Eerst had hij het bewerken van de grond gekozen als bezig-
heid, en nu stichtte hij een stad en noemde deze naar zijn oudste
zoon. Hij had de tegenwoordigheid van God verlaten, de belofte van
een hersteld paradijs verworpen, om bezittingen en genoegens te
vergaren op de aarde, die gebukt ging onder de vloek der zonde, en
hij stond op deze wijze aan het hoofd van de grote groep mensen die
de god dezer wereld vereren. [In datgene wat betrekking heeft op
louter aardse en materiéle vooruitgang, werden zijn nakomelingen
onderscheidend.] Ze stoorden zich niet aan God en Zijn bedoelingen
met de mens.” —Patriarchen en profeten, blz. 53.

“Wij moeten allen begrijpen dat er een gevallen engel is die ooit naast
Christus in eer stond onder de hemelse heerscharen. Zijn werk van
misleiding werd in zo groot geheim gedaan, dat de engelen in minder
verheven posities veronderstelden dat hij de Heerser van de hemel
was. Satan maakte de voorstelling dat alle verkeerde insinuaties die in
de hemel bestonden, afkomstig waren van de engelen, terwijl hij zelf
suggesties had gedaan die nooit door de engelen zouden zijn ge-
opperd, als hij ze niet had geschapen. Hij stelde deze dingen kunstig
voor aan God, als zijnde afkomstig van de engelen, terwijl ze allemaal
afkomstig waren van satan zelf.

Omdat hij zijn misleidingen niet op Christus kon betrekken, besloot
hij Hem te ondermijnen door valse verklaringen en berichten. Oorlog
in de hemel was het gevolg, en satan werd verdreven. Hij werd
Christus’ meest dodelijke vijand.” —This Day with God, blz. 256.
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De centra van verdorvenheid verlaten

4.

36

Wat draagt God ons in deze laatste tijd op om letterlijk en
geestelijk te verlaten? Ironisch genoeg groeide Jezus op in een
stad in Galiléa. Wat was het gezegde over die stad? Openbaring
18:4, 5; Hoséa 11:1; 1 Johannes 2:15, 16; Johannes 1:47, eerste
gedeelte.

Openbaring 18:4, 5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeg-
gen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zon-
den, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden
hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich
haar ongerechtigheden.

Hoséa 11:1 Toen Israél een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte
heb 1k Mijn zoon geroepen.

1 Johannes 2:15, 16 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de
wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader
niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees,
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de
Vader, maar is uit de wereld.

Johannes 1:47a En Nathanaél zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets
goeds komen?

“Het najagen van genot en vermaak wordt vooral gevonden in de
steden. Veel ouders die daar [in de steden] gaan wonen ter wille van
de kinderen in de veronderstelling dat dit hun grotere voordelen geeft,
worden teleurgesteld en hebben te laat berouw over hun vreselijke
vergissing. De steden van onze tijd gaan steeds meer lijken op Sodom
en Gomorra. De vele vrije dagen leiden tot verveling. Opwindende
sporten, [theaterbezoek,] paardenrennen, gokken, drankgebruik en
[braspartijen], stimuleren de hartstochten tot grote hoogte. De
jongeren worden door het populair getij meegesleept.” —Lessen uit het
leven van alledag, blz. 28.

“Licht is mij gegeven dat overal in de steden verwarring, geweld en
misdaad zullen heersen en dat deze dingen zullen toenemen tot het
einde van de geschiedenis van deze aarde.” —Maranatha, de Here
komt, blz. 141.

Over de gehele wereld worden de steden broedplaatsen van on-
deugd. Aan alle kanten ziet en hoort men het kwade. Overal zijn



verlokkingen tot zinnelijkheid en uitspattingen.” —De weg tot
gezondheid, blz. 303.

“Het is tijd voor ons volk om hun gezinnen uit de steden weg te
halen en naar meer afgelegen plaatsen te gaan. Anders zal veel van
de jeugd en eveneens van de ouderen, in de valstrikken van de
vijand raken en door hem gevangen worden.

‘Uit de steden, uit de steden!’ Dit is de boodschap die de Here mij
gegeven heeft.” —Maranatha, de Here komt, blz. 141.

Wat is de gezondste plaats om te leven, en waarom? Waarom
zouden Gods kinderen zich niet samen moeten groeperen?
Jesaja 65:21, 22; Handelingen 8:1.

Jesdaja 65:21, 22 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen
wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal
geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de
dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn
uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.
Handelingen 8:1 En Saulus stemde van harte in met zijn [Stefanus]
dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de
gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over
de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

“De protestantse wereld heeft een valse sabbat opgericht in plaats van
de werkelijke dag van God. Zij wandelen zodoende in de sporen
van het pausdom. Daarom denk ik, dat het volk van God de steden
moet verlaten voor het platteland, waar zij de aarde kunnen bebouwen
en kunnen leven van haar opbrengst. Zodoende kunnen ze hun kinde-
ren opvoeden door hen eenvoudige, gezonde gewoonten bij te bren-
gen. We moeten onze voorbereidingen bespoedigen met het oog op de
crisis. —Brief 90. (1897) [...]

De Here verlangt dat in de huidige tijd, Zijn volk over de gehele
wereld verspreid is. Zij moeten geen groepen vormen. Jezus zegt
ons: ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan
de ganse schepping’. Markus 16:15.

Toen de discipelen toegaven aan hun verlangens in groepen in
Jeruzalem te blijven, stond God toe dat zij vervolgd werden en ze
werden over alle delen van de bewoonde wereld verspreid. [..]
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Velen van de leden onzer grote gemeenten doen naar verhouding
niets. Ze zouden een goed werk kunnen doen wanneer ze zich over
verschillende plaatsen, waar de waarheid nog niet is verkondigd,
zouden verspreiden, in plaats van bij elkaar in één plaats te wonen.
Bomen die te dicht op elkaar zijn geplant, gedijen niet. Ze moeten
dan door de tuinman verplant worden, opdat ze ruimte krijgen om te
groeien en niet ziek te worden en te verschrompelen. Het zou heel
goed zijn voor onze grote gemeenten wanneer deze zelfde richtlijn
werd gevolgd. Velen van de leden sterven geestelijk af, omdat dit
werk verzuimd wordt. Ze worden ziekelijk en onbekwaam. Zouden
ze worden overgeplant, dan zouden ze ruimte krijgen om sterk en
gezond te worden.” —Het leven op het platteland, blz. 32-34.

Wat is de “eeuwige stad” die over de mensen heerst en ongerech-
tigheid werkt tegen Gods wet? Wie moest het hoofd bieden aan
dezelfde geest van die geestelijke stad, ook bekend als Babylon,
die geregeerd werd door de geest van de goddeloze Kain?
Openbaring 17:18; 1 Petrus 5:13; Hebreeén 11:35-38.

Openbaring 17:18 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad,
die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.

1 Petrus 5:13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in
Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Hebreeén 11:35-38 Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door
opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de
aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding ver-
krijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdra-
gen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken
gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht.
Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden
gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet
waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op
bergen, in grotten en in holen in de aarde.

“Hoewel ze gering in aantal waren en geen rijkdom, aanzien of
eretitels bezaten, waren ze overal waar hun karakter en leer bekend
werden een verschrikking voor de boosdoeners. Daarom werden ze
door de goddelozen gehaat zoals Abel werd gehaat door de goddeloze
Kain. Om dezelfde reden waarom Kain zijn broer Abel doodde,



brachten ook degenen die de beteugeling van de Heilige Geest van
zich af wilden schudden Gods volk om het leven. Om dezelfde reden
verwierpen en kruisigden de Joden de Heiland — omdat de reinheid en
heiligheid van Zijn karakter een voortdurende aanklacht waren tegen
hun zelfzucht en verdorvenheid. Vanaf de tijd van Christus tot heden
hebben Zijn trouwe volgelingen de haat en tegenwerking opgewekt
van de mensen die de paden der zonde liethebben en bewandelen.”
—De grote strijd, blz. 42.

“Toen Kain, bezield met de geest van de boze, zag dat hij Abel niet
kon overhalen, was hij zo razend, dat hij zijn leven nam. En overal
waar mensen opkomen voor Gods wet, zal dezelfde geest zich open-
baren. Deze geest heeft door de eeuwen heen het schavot opgericht en
de brandstapels ontstoken voor de volgelingen van Christus. Maar de
wreedheden, toegepast op de volgelingen van Jezus, vinden hun oor-
sprong bij satan en zijn scharen, omdat ze hen niet kunnen overhalen.
Het is de woede van een verslagen vijand. Elke martelaar voor Jezus
stierf als een overwinnaar. De profeet zegt: ‘Zij hebben hem overwon-
nen (de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan) door het
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij heb-
ben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” (Openbaring 12:11, 9)”
—Patriarchen en profeten, blz. 48, 49.

Waar zullen — voor eeuwen zonder einde — de uitverkorenen en
zij die heilig zijn wonen, nadat zij de geest van Kain onder ogen
hebben gezien? Leg uit hoe het kan dat de heilige stad de zon,
die nodig is voor de gezondheid, niet nodig zal hebben.
Openbaring 21:2, 3, 23, 24; 2 Koningen 23:5; Maléachi 4:2.

Openbaring 21:2, 3, 23, 24 En ik, Johannes, zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed-
gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik
hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn,
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

2 Koningen 23:5 Ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen
van Juda aangesteld hadden om op de offerhoogten, in de steden van
Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen, evenals hen die aan
de Baadl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de
hemel reukoffers brachten.
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Maléachi 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der
gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u
zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

“Er was echter geen enkel bewijs uit de Bijbel aangehaald om de
zondagsviering te rechtvaardigen en dit verwekte nogal wat verlegen-
heid. De mensen vroegen zich af met welk recht hun leraren de
duidelijke uitspraak ‘De zevende dag is de sabbat van de Here, uw
God’ opzij konden schuiven om de dag van de zon te vieren. Er moest
naar andere redmiddelen worden gezocht om de afwezigheid van
Bijbelse bewijzen goed te maken. Een vurig verdediger van de
zondag die tegen het einde van de twaalfde eeuw de kerken van
Engeland bezocht, stuitte op het verzet van de getrouwe getuigen der
waarheid. Hij had z6 weinig succes dat hij voor enige tijd uit het land
verdween en diep nadacht over de middelen waarmee hij de mensen
zijn leer zou kunnen aansmeren. Bij zijn terugkeer had hij de
oplossing gevonden en de activiteiten die hij daarna ontplooide,
werden met meer succes bekroond. Hij had een document bij zich dat,
naar hij beweerde, van God zelf afkomstig was. Het legde de
verplichte zondagsheiliging op en sprak ook enkele vreselijke bedrei-
gingen uit om de ongehoorzamen schrik aan te jagen. Dit kostbare
document, dat een even ergerlijke vervalsing was als de inzetting die
het wilde verdedigen, zou uit de hemel gevallen zijn en in Jeruzalem
zijn gevonden op het altaar van de heilige Simeon op Golgotha. Het
kwam echter uit het paleis van de paus te Rome. De paus en zijn
omgeving hebben bedrog en vervalsingen door de eeuwen heen als
wettige middelen beschouwd om de macht en de rijkdom van het
pauselijk systeem te vergroten.” —De grote strijd, blz. 531.

In de Stad van God zal geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig
hebben of ernaar verlangen. Men zal nooit genoeg krijgen van het
doen van Gods wil en het loven van Zijn naam. We zullen altijd de
koelte voelen van de morgen, die nooit lijkt op te houden. ‘En zij
hebben geen licht van een lamp of licht van de zon nodig, want de
Here God zal hen verlichten.” (Openbaring 22:5). [...] Gods volk zal
het voorrecht hebben van vrije omgang met de Vader en de Zoon.”
—Maranatha, de Here komt, blz. 356.



Leest u alstublieft het zendingsbericht uit Oeganda op blz. 49.

5¢ Les Sabbat 29 april 2023
Sabbatbegin 20.59 " «» 21.01 %

Abel en gehoorzaamheid

Abel betekent ‘God is mijn Vader’.

“De eerste vloek was over het nageslacht van Adam en over de aarde
uitgesproken vanwege zijn ongehoorzaamheid. De tweede vloek kwam
over de aardbodem nadat Kain zijn broeder Abel had doodgeslagen. De
derde en meest verschrikkelijke vloek kwam over de aarde bij de
zondvloed.” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 322.

Zegeningen voor gehoorzaamheid

1.  Wat betekent de naam Abel, en wat was zijn beroep? Welke
steden in en rondom lIsraél werden naar hem vernoemd?
Genesis 4:2; 50:10, 11; Numeri 33:48, 49; 2 Samuél 20:14, 15.

Genesis 4:2; 50:10, 11 En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel
werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem.
[..] Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de over-
zijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met
een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield zeven dagen rouw over
zijn vader. Toen de inwoners van dat land, de Kanaénieten, de rouw
op de Doornendorsvloer zagen, zeiden ze: Dit is een zware rouw van
de Egyptenaren! Daarom gaf men die plaats de haam Abel-Mizraim;
hij ligt aan de overzijde van de Jordaan.

Numeri 33:48, 49 Zij braken op van de bergen van Abarim en
sloegen hun kamp op in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter
hoogte van Jericho. En zij sloegen hun kamp op aan de Jordaan, van
Beth-Jesimoth tot aan Abel-Sittim, in de vlakten van Moab.

2 Samuél 20:14, 15 Die was door het gebied van alle stammen van
Israél heen naar Abel getrokken, en wel Abel-Beth-Maédcha, samen
met al de Berieten die bijeengekomen waren en ook achter hem aan
kwamen. Maar zij kwamen en belegerden hem in Abel-Beth-Maécha.
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Zij wierpen een belegeringsdam op tegen de stad, z6 dat die tegen de
buitenmuur aan lag; en heel het volk dat bij Joab was, was bezig
de muur te vernielen om die te doen vallen.

Welk voorbeeld gaf Abel? Wat zijn de allesomvattende gezond-
heidsvoordelen van een dergelijke levensstijl? Genesis 4:4;
Ezechiél 44:30; Handelingen 20:35.

Genesis 4:4 Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn
kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op
zijn offer.

Ezechiél 44:30 Ook het beste van alle eerstelingen van alles, en elk
hefoffer van alles, van al uw hefoffers, zullen voor de priesters be-
stemd zijn. Ook het beste van uw deeg moet u aan de priester geven
om een zegen op uw huis te doen rusten.

Handelingen 20:35 Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te
arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de
Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd
heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

“Abel bracht van de eerstelingen van zijn kudde en van het vet,
zoals God bevolen had; en in volledig geloof in de komende
Messias, en met nederige eerbied bood hij het offer aan. God
respecteerde zijn offer. Een licht flitst uit de hemel en verteert het
offer van Abel. Kain ziet geen teken dat de zijne wordt aanvaard.
Hij is boos op de Heer en op zijn broer. God verwaardigt zich om
een engel naar Kain te sturen om met hem te praten.” —The Truth
About Angels, blz. 64

“Geestelijke wasdom is nauw verbonden met christelijke vrijgevig-
heid. De volgelingen van Christus zullen zich verheugen in het
voorrecht de milddadigheid van de Verlosser in hun leven te mogen
openbaren. Wanneer zij aan de Here geven, hebben zij de verze-
kering dat hun schat hen vooruitgaat naar de hemelse hoven. Willen
de mensen hun bezittingen in veiligheid brengen? Laten zij ze leg-
gen in de handen die de littekenen van het kruis dragen. Willen zij
van hun vermogen genieten? Laten zij het ten zegen van de
nooddruftigen en lijdenden gebruiken. Willen zij hun bezittingen
vermeerderen? Laten zij het goddelijk bevel ter harte nemen:
‘Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw



inkomsten, dan zullen uw schuren met overvioed gevuld worden en
uw perskuipen van most overstromen.’ (Spreuken 3:9, 10)” —Van
Jeruzalem tot Rome, blz. 254.

Welke aanvullende gezondheidsvoordelen zijn er wanneer Gods
wetten worden gehoorzaamd? Leviticus 26:3-6; Deuteronomium
6:2, 3; Spreuken 3:1, 2, 8.

Leviticus 26:3-6 Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn gebo-
den in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u op zijn tijd regen geven,
zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun
vruchten zullen geven. Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst
duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot
verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in
het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aan-
jaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal
meer door uw land gaan.

Deuteronomium 6:2, 3 Opdat u de HEERE, uw God, vreest door al
Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen:
u, uw kind en uw Kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw
dagen verlengd worden. Luister dan, Israél, en neem ze nauwlettend
in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden — zoals
de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft — in het
land dat overvloeit van melk en honing.

Spreuken 3:1, 2, 8 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je
hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van
leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. [..] Het zal een
medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.

“Gezondheid, leven en geluk zijn het gevolg van gehoorzaamheid aan
de natuurwetten die ons lichaam beheersen. Als onze wil en ons leven
in overeenstemming zijn met Gods wil en leven; als we het welbeha-
gen doen van onze Schepper, zal Hij het menselijk organisme in goede
staat doen zijn, en de zedelijke, mentale en lichamelijke krachten
herstellen, zodat Hij door ons kan werken tot Zijn eer. Zijn genezende
kracht is steeds openbaar in ons lichaam. Als we met Hem samengaan
in dit werk, zijn gezondheid en geluk, vrede en bruikbaarheid zekere
resultaten (MS 151, 1901).” —Bijbelkommentaar, blz. 63, 64.
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“Naarmate de mens door de waarheid wordt bekeerd, gaat het werk
van karakterverandering door. Hij heeft een vergrote mate van be-
grip om een mens van gehoorzaamheid aan God te worden. De geest
en de wil van God worden zijn wil, en door voortdurend naar God te
kijken voor raad, wordt hij een mens met meer begrip. Er is een
algemene ontwikkeling van de geest die onvoorwaardelijk onder
leiding van de Geest van God wordt geplaatst.” —Ye Shall Receive
Power, blz. 58.

Waarom maakte God Zichzelf bekend onder de naam Jehova-rofi?
Welke vloek komt er op iedereen die ongehoorzaam is? Exodus
15:26; Deuteronomium 28:15, 22, 27, 28.

Exodus 15:26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de
HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn ge-
boden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal
Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte
gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
Deuteronomium 28:15, 22, 27, 28 Daarentegen zal het gebeuren, als
u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn
geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te
houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen
treffen: [..] De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking,
met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achter-
volgen zullen totdat u omkomt. [..] De HEERE zal u treffen met
zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u
niet genezen kunt worden. De HEERE zal u treffen met krankzinnig-
heid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart.

“Ziekte, lijden en dood zijn het werk van een vijandige macht. Satan is
de vernietiger; God is de Hersteller. De woorden, tot Israél gesproken,
zijn ook vandaag nog waarheid voor hen die gezond worden naar
lichaam en geest; ‘Ik ben de Heer, uw Heelmeester.” De wens van God
voor ieder mens wordt uitgedrukt in de woorden: ‘Geliefden, ik bid,
dat het u in alles wél ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wél gaat.’
Hijj is het, die ‘al uw ongerechtigheden vergeeft die al uw krankheden
geneest; die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goeder-
tierenheid en barmhartigheid.” —De weg tot gezondheid, blz. 83.



Een martelaar voor Christus

5.

Waarom werd Kain tot woede en broedermoord bewogen? Hoe
wilde hij zijn zonde rechtvaardigen? Genesis 4:5; Spreuken
27:4; Genesis 4:9.

Genesis 4:5 Maar op Kain en op zijn offer sloeg Hij geen acht.
Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken.
Spreuken 27:4 Woede en een overmaat aan toorn zijn wreedheden,
maar wie zal standhouden tegen afgunst?

Genesis 4:9 En de HEERE zei tegen Kain: Waar is Abel, uw broer?
En hij zei: 1k weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?

“Toen Kain, bezield met de geest van de boze, zag dat hij Abel niet
kon overhalen, was hij zo razend, dat hij zijn leven nam. En overal
waar mensen opkomen voor Gods wet, zal dezelfde geest zich open-
baren. Deze geest heeft door de eeuwen heen het schavot opgericht en
de brandstapels ontstoken voor de volgelingen van Christus. Maar de
wreedheden, toegepast op de volgelingen van Jezus, vinden hun oor-
sprong bij satan en zijn scharen, omdat ze hen niet kunnen overhalen.
Het is de woede van een verslagen vijand. Elke martelaar voor Jezus
stierf als een overwinnaar. [...]

Kain, de moordenaar, werd al spoedig geroepen om van zijn misdaad
rekenschap te geven. ‘De Here zeide tot Kain: Waar is uw broeder
Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?’
Kain was zo ver gegaan, dat hij het bewustzijn van Gods alomtegen-
woordigheid had verloren. Dus nam hij zijn toevlucht tot bedrog om
zijn schuld te verbergen.” —Patriarchen en profeten, blz. 48, 49.

Hoe werd de dood van Abel door de Heer Jezus beschouwd?
Welke fundamentele eigenschap had deze nobele christen?
Lukas 11:51; Hebreeén 11:4.

Lukas 11:51 Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die
omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u,
het zal afgeéist worden van dit geslacht.

Hebreeén 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer
gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaar-
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dig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door
dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

“ ‘Wanneer men u smaadt en vervolgt,” zei Jezus, ‘verblijdt u en ver-
heugt u.” En Hij wees Zijn toehoorders op de profeten, die gesproken
hadden in de naam des Heren als ‘een voorbeeld van gelatenheid en
geduld.” (Jakobus 5:10) Abel, de allereerste christen onder de kin-
deren van Adam, stierf als martelaar. Henoch wandelde met God, en
de wereld kende hem niet. Noach werd bespot als een fanaticus en een
onruststoker. ‘Anderen weer hebben hoon en geselslagen verduurd,
daarenboven nog boeien en gevangenschap.” ‘Anderen hebben zich
laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een
betere opstanding deel mochten hebben.” Hebreeén 11:36, 35.

Door alle eeuwen heen zijn Gods uitverkoren boodschappers gesmaad
en vervolgd; nochtans is door hun moeite de kennis van God wijd
verbreid. ledere discipel van Christus moet zich bij de gelederen
aansluiten, en hetzelfde werk voorwaarts dragen, wetende dat de
vijanden daarvan niets kunnen doen tegen de waarheid, slechts voor
de waarheid. Het is de bedoeling van God, dat de waarheid naar voren
gebracht zal worden, en het onderwerp zal worden van onderzoek en
bespreking, juist ook door de verachting die de mensen ervoor koeste-
ren. De gedachten van de mensen moeten wakker geschud worden;
iedere strijd, ieder smaadwoord, iedere poging om gewetensvrijheid te
beknotten is een middel van God om mensen wakker te maken die
anders zouden kunnen insluimeren.” —Gedachten van de berg der
zaligsprekingen, blz. 34, 35.

Noem enkele eigenschappen in Abels leven die vergelijkbaar
waren met die van Christus. En wie symboliseert Abel? Johannes
1:36; 1 Korinthe 15:20, 23; Hebreeén 12:24; Openbaring 12:11.

Johannes 1:36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van
God!

1 Korinthe 15:20, 23 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is
de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. [..] leder echter in
zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn,
bij Zijn komst.




Hebreeén 12:24 En tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus,
en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt
dan dat van Abel.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van
het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven
niet liefgehad tot in de dood.

“Kain en Abel stellen twee klassen voor die in deze wereld tot het
einde toe bestaan. Eén groep aanvaardt het aangewezen Offer voor de
zonde; de anderen vertrouwen op hun eigen verdiensten; hun offer
maakt geen aanspraak op goddelijke tussenkomst, en kan daarom de
mens nooit met God verzoenen. Alleen door de verdiensten van Jezus
kunnen onze overtredingen vergeven worden. Zij die geen behoefte
gevoelen aan het bloed van Christus, die menen dat ze zonder godde-
lijke genade, door hun eigen werken Gods goedkeuring kunnen weg-
dragen, maken dezelfde vergissing als Kain. Als ze het reinigende
bloed niet aanvaarden, staan ze veroordeeld. Er is geen andere voor-
ziening getroffen om van de macht der zonde bevrijd te worden.”
—Patriarchen en profeten, blz. 46, 47.

“Door het bevel dat de instelling van het pausdom macht verleent om
de wet van God te schenden, zal onze natie zich volkomen losmaken
van alle rechtvaardigheid. [..]

Zoals de nadering van de Romeinse legers voor de discipelen een teken
was van de op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem, zo zal deze
afval een teken voor ons zijn dat de grens van Gods lankmoedigheid is
bereikt, dat de mate der ongerechtigheid van onze natie vol is, en dat de
engel der genade op het punt staat weg te vliegen om nooit terug te
keren. Het volk Gods zal dan gedompeld worden in die tonelen van
kwelling en wanhoop die door de profeten beschreven zijn als de tijd
van Jacobs benauwdheid. De kreten van de gelovigen die vervolgd
worden, stijgen op ten hemel. En zoals het bloed van Abel riep van de
aarde, zijn er ook stemmen die vanuit de graven der martelaren, vanuit
de diepten der zee, vanuit de holen der bergen, vanuit kloostergewelven
tot God roepen: ‘Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt
en wreekt Gij ons bloed niet aan degenen die op de aarde wonen?’ ”’
—Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 157.

Voor verdere studie — de eerstelingen, de martelaren en de wederopstanding

“Christus stond op uit het graf als een eersteling van hen die ontslapen zijn.
Hij was het tegenbeeld van het beweegoffer en Zijn opstanding vond plaats
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op dezelfde dag waarop dit beweegoffer de Here werd aangeboden. Meer
dan duizend jaar lang was deze zinnebeeldige dienst verricht. Van de
oogstvelden werden de eerste aren van het rijpe graan ingezameld en als het
volk opging naar Jeruzalem om het Pascha te vieren, werd de schoof der
eerstelingen als dankoffer bewogen voor de Here. Pas als dit gebeurd was,
mocht het graan geoogst en in schoven worden gebonden. De schoof die
aan God was gewijd stelde de oogst voor. Zo stelde Christus als eersteling
de grote geestelijke oogst voor die wordt ingezameld voor Gods koninkrijk.
Zijn opstanding is het zinnebeeld en de belofte van de opstanding van alle
rechtvaardige doden. ‘Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en
opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus weder-
brengen met Hem.” (1 Thessalonicensen 4:14)

Toen Christus opstond, nam Hij uit het graf een menigte gevangenen mee.
De aardbeving bij Zijn sterven had hun graven geopend en toen Hij
opstond, kwamen zij met Hem uit het graf. Zij hadden gewerkt met God en
hadden met gevaar van hun leven van de waarheid getuigd. Nu zouden zij
getuigen van Hem die hen uit de dood had opgewekt.

Tijdens Zijn werk had Jezus doden opgewekt. Hij had de zoon van de
weduwe van Nain opgewekt en ook het dochtertje van de overste en
Lazarus. Maar dezen waren niet met onsterfelijkheid bekleed. Nadat zij wa-
ren opgewekt, waren zij nog steeds aan de dood onderworpen. Maar zij die
bij de opstanding van Christus uit het graf kwamen, werden opgewekt tot
een eeuwig leven. Zij stegen met Hem op als zegetekenen van Zijn over-
winning over dood en graf. Dezen, zei Christus, zijn niet langer gevangenen
van satan. Ik heb ze verlost. Ik heb ze uit het graf doen komen als
eerstelingen van Mijn macht, om met Mij te zijn waar Ik ben, om nooit meer
dood of smart te kennen.” —Jezus, de Wens de eeuwen, blz. 655.
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Zendingsbericht uit Oeganda
Voorlezen op Sabbat 29 april 2023

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 6 mei 2023 worden ingezameld

Geliefde broeders, zusters en vrienden van de waarheid,

“Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem
verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur
van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad
zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij
geweest was, alsook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had.
Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor
het goede werk.” Nehemia 2:17, 18.

De Republiek Oeganda is een door vasteland ingesloten land in Oost-Afrika.
Het grenst in het noorden aan Zuid-Soedan, in het oosten aan Kenia, in het
zuiden aan Tanzania, in het westen aan de Democratische Republiek Congo
en in het zuidwesten aan Rwanda. Het zuidelijke deel van het land omvat
een aanzienlijk deel van het Victoriameer, dat wordt gedeeld met Kenia en
Tanzania. Oeganda ligt in het Afrikaanse gebied van de Grote Meren. Het
land ligt ook in het stroomgebied van de Nijl en heeft een gevarieerd maar
over het algemeen aangepast equatoriaal klimaat. Het beslaat 241.037
vierkante kilometer (149.773 vierkante mijl), met een bevolking van
48.314.812 per april 2022. Ongeveer 8,5 miljoen mensen wonen in
Kampala, de hoofdstad.

Oeganda is een meertalig land. Drieénveertig van de bestaande talen zijn
onderverdeeld in vijf grote families: het Bantu, het Nilotisch, het Centraal-
Soedanees en het Kuliak. Engels is de officiéle taal van het land en
Kiswahili (Swahili) is een nationale taal.

Oeganda staat bekend als een christelijk land. Ongeveer 84,5 procent van de
bevolking wordt als christelijk beschouwd: 39,3 procent rooms-katholiek, 32
procent anglicaans, 11,1 procent pinksterbeweging, 11,1 procent Zevende-
dags Adventist, 0,3 procent baptist en 0,1 procent orthodox. De rest is 13,7
procent moslim en 1,8 procent overig.

De Reformatieboodschap kwam in de jaren twintig vanuit Zuid-Afrika het
Afrikaanse continent binnen, maar verspreidde zich pas in de jaren zeventig
naar Oost-Afrika, zoals Tanzania, Kenia en andere landen. Zij bereikte
Oeganda in 1996 vanuit Kenia via oostelijk Oeganda, maar het vroege werk
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leed onder de ontrouw van degenen die deelnamen aan de gemeente. Maar
toen werkte God op de harten van andere mensen, die vluchtelingen waren
in Tanzania, en Zijn werk ontstond in de zuidwestelijke gebieden en ver-
spreidde zich geleidelijk naar het westen, midden en noorden van het land.
Door verschillende factoren verliep het werk zeer langzaam; het huidige
ledental van het Oegandese veld bedraagt 467. Wij zijn dankbaar dat in veel
gebieden de plaatselijke gemeenten worden genormaliseerd en verbeterd.
Een grote uitdaging voor het werk van de Heer is de instabiliteit onder de
gezinnen in de gemeente. Oorspronkelijk waren bijna alle echtparen niet
wettelijk getrouwd, wat vaak leidde tot echtscheidingen, scheidingen en
hertrouwen. Dit alles had een negatief effect op Gods werk. Om dit op te
lossen moesten we de resolutie van de Generale Conferentie volgen en alle
huwelijken laten legaliseren. God zij geprezen dat de leden daartoe bereid
waren. Er is vaak veel corruptie in de meeste regio’s van het land, waardoor
de huwelijksakte erg duur is. De oplossing hiervoor is dat de kerkelijke
organisatie wordt geregistreerd bij de overheid, waarna de predikanten de
leden kunnen trouwen en hun huwelijksakten kunnen afgeven.

Maar dan is er nog een andere moeilijkheid die de overhand heeft.
Toestemming van de overheid vereist dat de organisatie een trouwzaal heeft
die voldoet aan de wettelijke normen. Dit is nu onze grootste uitdaging. Wij
hebben niet de vereiste kerkzaal! Met Gods genade hebben we een stuk land
in Kampala dat enkele jaren geleden is aangekocht met een donatie van
wijlen predikant Branko Cholich voor het Oegandese hoofdkwartier. Door
de gezamenlijke inspanningen van onze leden en de steun en donaties van
Briicke zum Leben in Duitsland — onder leiding van broeder Gerhard
Kdbele en zijn overleden vrouw Felicitas — konden we beginnen met de
bouw van de vergaderzaal, kantoren en de predikerswoning. De fundering
werd gelegd in 2016, maar het project is slechts voor 46 procent voltooid.
Het grootste deel is dus nog niet af. Aangezien onze leden twee jaar lang
zwaar getroffen zijn door de lockdowns van COVID-19, is het onmogelijk
geweest om de bouw te voltooien. Als we alleen van onze eigen middelen
afhankelijk zijn, zal dit werk nog vele jaren duren, waardoor de gemeente
grote ontberingen zal lijden.

Daarom vragen de broeders in het Oegandese veld de gelovigen over de hele
wereld om uw helpende handen uit te steken door de financiéle lasten van de
voltooiing van dit project te delen. Laten we onze ‘handen voor dit goede
werk’ versterken door gebed en toewijding!

“God heeft de mens aangesteld als Zijn rentmeester. De goederen die Hij
hun in handen heeft gegeven, zijn de middelen die Hij nodig heeft voor de
verkondiging van het evangelie. Aan hen die zich getrouwe rentmeesters
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tonen, zal Hij meer toevertrouwen. De Here zegt: “Wie Mij eren, zal Ik
eren.” 1 Samuél 2:30

‘God heeft de blijmoedige gever lief’ 2 Korinthe 9:7, en als Zijn volk met
dankbare harten hun gaven en offeranden brengt, niet met tegenzin, of
gedwongen, zal Zijn zegen op hen rusten, zoals Hij beloofd heeft.”
—Patriarchen en profeten, blz. 480.

Moge de rijke zegen van de Heer uw gulle gaven en offers vergezellen.
Uw broeder in dienst van Christus,

—Predikant Mulatu Tekle
Voorzitter van het Oegandese veld

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor Oeganda

Moge de God van alle zegeningen u beschermen en ondersteunen!

6° Les Sabbat 6 mei 2023
Sabbatbegin 21.11 % «» 21.13 “

Seth en genezend gebed

Seth betekent ‘vervanging’.

“De naam Set, aan deze zoon gegeven, wil zeggen: ‘aangewezen’, of
‘vervanger’; want, zei zijn moeder: ‘God heeft mij een andere zoon
gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kain gedood.” ”
—Patriarchen profeten, blz. 52.

“En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer
oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.”
Jakobus 5:15.

“Maar de instructies die God aan Adam gaf, en die werden herhaald door
Seth en volledig geillustreerd door Henoch, hamen de duisternis en somber-
heid weg, en gaven de mens hoop, dat zoals door Adam de dood kwam,
door Jezus, de beloofde Verlosser, leven en onsterfelijkheid zouden
komen.” —The Story of Redemption, blz. 60.

51



Adams edele zoon

1.

52

Welke zoon werd er geboren uit Eva, na de dood van Abel? En
wat was de betekenis van zijn naam? Wat voor iemand was
Seth, en hoe droeg hij bij aan het vooruitbrengen van de godde-
lijke waarheid? Genesis 4:25, 26; 5:3.

Genesis 4:25, 26; 5:3 En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn
vrouw en zij baarde een zoon, en zij gaf hem de naam Seth. Want,
zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van
Abel; Kain heeft hem immers gedood. En ook bij Seth werd een zoon
geboren, en hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam
van de HEERE aan te roepen. [...] Adam leefde honderddertig jaar,
en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf
hem de naam Seth.

“Set had een edeler gestalte dan Kain of Abel, en leek meer op Adam
dan zijn andere zonen. Hij had een edel karakter, en volgde de voet-
sporen van Abel. Toch erfde hij geen grotere natuurlijke goedheid dan
Kain. Betreffende de schepping van Adam wordt gezegd: ‘Naar de
gelijkenis Gods maakte Hij hem’; maar de mens kreeg na de zondeval
‘(een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld.” ” —Patriarchen en
profeten, blz. 52.

“Seth was een waardig persoon, en moest de plaats van Abel in-
nemen in het doen van het goede. Toch was hij een zoon van Adam,
zoals de zondige Kain, en erfde van Adam niet meer natuurlijke
goedheid dan Kain. Hij werd in zonde geboren, maar door Gods
genade en door de trouwe instructies van zijn vader Adam te ont-
vangen, eerde hij God door Zijn wil te doen. Hij scheidde zich af
van het verdorven nageslacht van Kain en werkte, zoals Abel ge-
daan zou hebben als hij nog had geleefd, om de geest van zondige
mensen te bewegen tot eerbied voor en gehoorzaamheid aan God.”
—The Story of Redemption, blz. 57.

Welke fundamentele geestelijke therapie moet worden toegepast
ten behoeve van de genezing van zieken en van de aarde zelf?
En welke verordening en fundamentele christelijke handelingen
zullen helpen om genezing te brengen? 2 Kronieken 7:14;
Jakobus 5:13-16.



2 Kronieken 7:14 En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroe-
pen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij
zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Tk vanuit de hemel
horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Jakobus 5:13-16 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden.
Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand onder u
ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen
en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam
van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de
Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal
hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid
voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.

“Onder Zevende Dags Adventisten bevinden zich mensen die niet
gehoorzaam willen zijn aan het licht dat hun in deze kwestie gege-
ven is. Zij laten hun dieet mede uit viees bestaan. Dan overkomt hun
een ziekte. En als ze dan ziek zijn en lijden als gevolg van hun eigen
verkeerde handelen, vragen zij Gods dienaren om voor hen te bid-
den. Maar hoe zou de Heer iets voor hen kunnen doen wanneer zij
Zijn wil niet willen doen, als ze weigeren Zijn aanwijzingen op het
punt van gezondheidshervorming op te volgen?

Dertig jaar lang al komt het licht over gezondheidshervorming tot
het volk van God, maar velen hebben het tot onderwerp van spot-
ternij gemaakt. Zij zijn doorgegaan met het gebruiken van thee,
koffie, specerijen en vlees. Hun lichaam is totaal verziekt. Ik vraag
mij af, hoe wij zulke mensen aan de Heer kunnen opdragen voor
genezing. [...]

Velen verwachtten dat God hen voor ziekte zou bewaren, uitsluitend
omdat zij Hem daarom gevraagd hadden. Maar God sloeg geen acht
op hun gebeden, omdat hun geloof niet door werken volmaakt werd.
God zal geen wonderen doen om diegenen voor ziekte te behoeden,
die niet voor zichzelf zorgen, maar de gezondheidswetten voortdurend
schenden en geen pogingen doen om ziekte te voorkomen. Wanneer
wij van onze kant alles doen om gezond te zijn, dan mogen wij ver-
wachten dat er zegenrijke resultaten zullen volgen, en kunnen wij God
in vertrouwen vragen om onze inspanningen voor de instandhouding
van onze gezondheid te zegenen. Dan zal Hij antwoorden op ons ge-
bed, wanneer Zijn naam daardoor verheerlijkt kan worden. Maar laat
iedereen goed begrijpen dat zij een opdracht hebben te vervullen. God
zal niet op wonderbare wijze handelen om de gezondheid van die-
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genen te bewaren, die op een weg zijn die hen zeker ziek zal maken,
doordat zij onbezorgd de gezondheidswetten negeren.” —Adviezen
over dieet en voeding, blz. 350, 23.

Hoe oud was Seth toen zijn eerste kind werd geboren? Waarom
leefden de aartsvaders zo lang? Wat openbaarde God door de
betekenis van de naam van elke aartsvader, van Adam tot aan
Noach? Genesis 5:6-8; Kolossensen 1:26, 27.

Genesis 5:6-8 Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos. En
Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en
hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren negen-
honderdtwaalf jaar; en hij stierf.

Kolossensen 1:26, 27 Namelijk het geheimenis, dat eeuwen en ge-
slachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan
Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijk-
dom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

“God heeft de mens met zo’n grote levenskracht begiftigd, dat hij de
opeenhoping van ziekten die het ras ten gevolge van verkeerde ge-
woonten over zich heeft afgeroepen, zesduizend jaar lang heeft door-
staan. Dit feit op zich is voldoende om ons de kracht en de elektrische
energie te bewijzen die God de mens bij zijn schepping heeft ge-
geven. Er waren meer dan tweeduizend jaar van misdaad en uitleven
van onedele hartstochten voor nodig om in grote mate lichamelijke
ziekten over het ras te brengen. Als Adam bij zijn schepping niet be-
giftigd was geweest met twintig maal zoveel levenskracht dan de
mens nu heeft, zou het ras, met zijn huidige gewoonten om in strijd
met de natuurwet te leven, zijn uitgestorven. Ten tijde van de eerste
komst van Christus was het ras zo snel gedegenereerd, dat een opeen-
hoping van ziekten op die generatie drukte en een vloed van ellende
en een gewicht van onuitsprekelijke misere bracht.” —Fundamentals
of Christian Education, blz. 22.



Welke koning werd van een dodelijke ziekte genezen door de
naam van Jahweh aan te roepen, zoals de aartsvader Seth deed?
Welk natuurlijk middel werd toegepast om zijn gebed om
genezing te ondersteunen? 2 Koningen 20:1-7.

2 Koningen 20:1-7 In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe.
Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen
hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult
sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en
bad tot de HEERE: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met
een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb
wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. Het gebeurde nu, toen
Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord
van de HEERE tot hem kwam: Keer terug en zeg tegen Hizkia, de
vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David:
Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, 1k ga u
gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE
gaan. En Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, en zal u
uit de hand van de koning van Assyrié redden, evenals deze stad; Ik
zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn
dienaar David. Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen
die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.

“Hij wiens barmhartigheden niet ophouden, luisterde naar het gebed
van zijn dienstknecht. ‘Nog had Jesaja de middelste voorhof niet
verlaten, toen het woord des Heren tot hem kwam: Keer terug en
zeg tot Hizkia, de vorst van Mijn volk: zo zegt de Here, de God van
uw vader David: Ik heb uw gebed verhoord: Ik heb uw tranen
gezien; zie, Ik zal u gezond maken, ...” Vol vreugde keerde de
profeet terug met de woorden van zekerheid en hoop. Hij kreeg
opdracht een klomp vijgen te leggen op de zieke plaats, en bracht de
koning de boodschap van Gods barmhartigheid en beschermende
zorg.”—Profeten en koningen, blz. 211, 212.

“Wie genezing zoeken door gebed, moeten niet nalaten gebruik te
maken van de middelen tot genezing die binnen hun bereik liggen.
Het is geen ontkenning van het geloof om die middelen waarin God
voorzien heeft om pijn te verlichten en de natuur in haar werking tot
herstel te helpen, te gebruiken. Het is geen ontkenning van geloof om
met God samen te werken en zich in de meest gunstige conditie tot

55



herstel te plaatsen. God heeft het in onze macht gelegd om kennis te
verkrijgen van de levenswetten. Deze kennis is binnen ons bereik ge-
plaatst om er gebruik van te maken. Wij moeten elke mogelijkheid
aangrijpen voor herstel van onze gezondheid, elk mogelijk nut aan-
grijpen dat in overeenstemming is met de natuurwetten. Wanneer wij
bidden voor het herstel van zieken, kunnen wij met des te meer
energie werken, God dankend dat wij het voorrecht hebben met Hem
samen te werken, met gebed om Zijn zegen over de middelen die Hij
Zelf heeft verzorgd.” —De weg tot gezondheid, blz. 193, 194.

De plaatsvervanger en het voorbeeld van de mens

5.

56

Wie was de nakomeling van Seth en de Plaatsvervanger van de
mens? Hoe werd Hij de Plaatsvervanger voor Gods wet? Leviticus
27:32, 33; Jesaja 53:4-6.

Leviticus 27:32, 33 En alle tienden van runderen en kleinvee, van
alles wat bij de telling onder de staf doorgaat, het tiende is heilig voor
de HEERE. Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht, en
men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit
dier als wat daarvoor omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht
worden.

Jesdja 53:4-6 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze
smarten heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een ge-
plaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze over-
tredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er
voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij
keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

“Deze hoop op verlossing door de komst van Gods Zoon als Verlosser
en Koning is nooit uit het hart van de mens verdwenen. Van het begin
af zijn er mensen geweest wier geloof over de tijd waarin ze leefden,
reikte naar de werkelijkheden van de toekomst. Adam, Set, Henoch,
Methuselach, Noach, Sem, Abraham, Isaak en Jakob, — door deze en
andere geloofshelden heeft de Here de kostbare openbaringen van Zijn
wil bewaard. Op deze wijze kregen de Israélieten, het uitverkoren volk
door wie de beloofde Verlosser aan de wereld gegeven zou worden,



van God een kennis aangaande Zijn wet, en van de zaligheid, die hun
deel zou worden door het verzoenend offer van Zijn geliefde Zoon.”
—Profeten en koningen, blz. 420.

“In het scheppingswerk was Christus bij God. Hij was één met God,
gelijk aan Hem.... Hij alleen, de Schepper van de mens, kon Zijn
Redder zijn.... Hij stelde voor om de schuld en de schande van de
zonde op Zich te nemen — zonde die in de ogen van God zo aan-
stootgevend was dat zij een scheiding van Zijn Vader noodzakelijk
maakte. Christus stelde voor om tot de diepten van het verval en de
ellende van de mens door te dringen en de berouwvolle, gelovige ziel
weer in harmonie met God te brengen. Christus, het Lam dat vanaf de
grondlegging der wereld is geslacht, bood Zichzelf aan als offer en
plaatsvervanger voor de gevallen zonen van Adam.” —That | May
Know Him, blz. 18.

“O, wat een zielshonger en verlangen had Christus om te redden wat
verloren was! Het aan het kruis gekruisigde lichaam deed niets af aan
Zijn goddelijkheid, Zijn macht van God om door het menselijk offer
allen te redden die Zijn gerechtigheid wilden aanvaarden. Door aan
het kruis te sterven, bracht Hij de schuld over van de persoon van de
overtreder naar die van de goddelijke Plaatsvervanger door het geloof
in Hem als zijn persoonlijke Verlosser. De zonden van een schuldige
wereld, die figuurlijk worden voorgesteld als ‘rood als karmozijn’,
werden toegerekend aan de goddelijke Borg.” —Our Father Cares,
blz. 240.

In welke opzichten leek Seth op Christus? Genesis 4:26; Lukas
6:12; 9:18, 28; 11:1.

Genesis 4:26 En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij gaf hem
de naam Enos. Toen begon men de Naam van de HEERE aan te
roepen.

Lukas 6:12; 9:18, 28; 11:1 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar
buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht
in gebed tot God. [...] En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed
was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun:
Wie zeggen de menigten dat Ik ben? [..] Het gebeurde ongeveer acht
dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus mee-
nam en de berg opklom om te bidden. [..] En het gebeurde, toen Hij
ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem
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zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes
zijn discipelen geleerd heeft.

“Jezus zei: ‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven
afleg om het weder te nemen’. (Johannes 10:17) Dat wil zeggen:
Mijn Vader heeft jullie zo liefgehad, dat Hij des te meer van Mij
houdt, nu Ik Mijn leven geef om jullie te redden. Doordat Ik jullie
Plaatsvervanger en Borg word, doordat Ik Mijn leven opgeef, door-
dat Ik jullie zwakheden en fouten overneem, groeit de liefde van de
Vader voor Mij. Want door Mijn offer kan God rechtvaardig zijn:
Hij kan degene, die in Jezus gelooft, voor rechtvaardig houden.”
—Schreden naar Christus, blz. 16.

Zoals er in de dagen van Seth een aanval was van de zonen van
Kain en de gelovigen tot God riepen, wat zullen de zonen van God
roepen tijdens de laatste grote strijd? Waarheen zullen zij vluch-
ten? Welke heilige dag zullen zij in acht nemen, zoals Seth en
Jezus? Psalm 119:126; Hooglied 4:6; Markus 13:14; Lukas 21:21,
22; Hebreeén 4:9.

Psalm 119:126 Het is tijd voor de HEERE om te handelen want zij
hebben Uw wet verbroken.

Hooglied 4:6 Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen
vluchten, zal Ik naar de mirreberg gaan, naar de wierookheuvel.
Markus 13:14 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting,
waarover door de profeet Daniél gesproken is, zult zien staan waar
het niet behoort — laat hij die het leest, daarop letten! — laten dan zij
die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Lukas 21:21, 22 Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de
bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken
en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van
wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.

Hebreeén 4:9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk
van God.

“De sabbat werd geéerd door alle kinderen van Adam die trouw ble-
ven aan God. Maar Kain en zijn nakomelingen hadden geen respect
voor de dag waarop God had gerust. Zij kozen hun eigen tijd om te
werken en te rusten, zonder zich te storen aan Gods gebod. [..]



Een tijd lang bleven beide groepen gescheiden. Het geslacht van
Kain, dat zich verspreidde vanuit hun oorspronkelijke woonplaats,
koos de vlakten en de dalen waar de kinderen van Set hadden ge-
woond; en dezen trokken zich terug in de bergen, om te ontkomen aan
hun verderfelijke invloed, en stichtten daar hun woonplaats. [..]

Door te wijzen op God als de Schepper van hemel en aarde, onder-
scheidt hij de ware God van alle afgoden. Allen die de zevende dag
houden, geven door deze daad te kennen, dat ze aanbidders zijn van
Jehova,. Zo is de sabbat het teken van ’s mensen trouw aan God
zolang er mensen op aarde zijn om Hem te dienen.” —Patriarchen en
profeten, blz. 52, 53, 272.

Voor verdere studie

Zoek de uitleg van de namen van de eerste tien patriarchen en schrijf een zin
over de verschillende betekenissen: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleél,
Jered, Henoch, Methusalach, Lamech, Noach.

7¢ Les Sabbat 13 mei 2023
Sabbatbegin 21.22 % «» 21.24 %

Lamech en immoraliteit

Lamech betekent ‘wilde man’. Ada betekent ‘plezier’. Zilla betekent
‘bescherming’, of ‘luiden’.

Genesis 4:19 Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de
ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.

“Veelwijverij was al vroeg ingevoerd, in strijd met Gods voorschriften in
het begin. De Here gaf aan Adam één vrouw, en toonde hierdoor Zijn
bedoeling in dit opzicht. Maar na de zondeval verkozen de mensen hun
eigen zondige lusten te volgen; en bijgevolg namen misdaad en ellende
hand over hand toe. Er was geen eerbied voor het huwelijk, of voor het
bezit van de ander. Wie de vrouw of de bezittingen van zijn naaste
begeerde, nam deze met geweld, en mensen beroemden zich op hun daden
van geweld. Ze schepten behagen in het doden van dieren, en het gebruik
van dierlijk voedsel maakten hen wreder en bloeddorstiger, tot ze ten slotte
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het menselijk leven niet langer als waardevol beschouwden.” —Patriarchen
en profeten, blz. 62, 63.

De familie van Lamech

1.

60

Van welke generatie was Lamech ten opzichte van Adam, en
hoeveel leden van zijn familie zijn bekend (zie Genesis 4:18-24)?
Wat is de betekenis van de naam Lamech? Alleen op welke
manier had Gods genade hem kunnen bereiken? Genesis 4:1, 17,
eerste gedeelte, 18.

Genesis 4:1, 17a, 18 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw,
en zij werd zwanger en baarde Kain, en zei: Ik heb een man van de
HEERE gekregen! [..] En Kain had gemeenschap met zijn vrouw, en
zij werd zwanger en baarde Henoch. ... En bij Henoch werd Hirad
geboren; en Hirad verwekte Mechujaél; en Mechujaél verwekte
Methusaél; en Methusaél verwekte Lamech.

“In de diepten van het heidendom zijn mensen die onbekend zijn met
de geschreven wet van God, mensen die nooit de naam van Christus
hebben gehoord, maar toch vriendelijk zijn geweest voor zijn dienst-
knechten en hen hebben beschermd met gevaar voor hun eigen leven.
Hun daden tonen het werk van een goddelijke macht. De Heilige
Geest heeft de genade van Christus geplant in het hart van de heiden
en zijn medeleven wakker gemaakt, tegen zijn natuur in, in strijd met
zijn opvoeding. Het licht, dat ieder mens verlicht, schijnt in zijn hart
en dit licht zal, als hij er acht op slaat, zijn voeten leiden naar Gods
koninkrijk.” —Lessen uit het leven van alledag, blz. 238, 239.

Wie zou een tijdgenoot van Lamech geweest kunnen zijn? Hoe
verschilden hun levens? Wat waren twee bijzonder zondige
karaktereigenschappen van Lamech? Genesis 5:24; 4:19, 23.

Genesis 5:24; 4:19, 23 Henoch wandelde met God, en hij was niet
meer, want God nam hem weg. [..] Lamech nam voor zichzelf twee
vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere
Zilla. [..] En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar




mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker!
Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!

“Aan de misdaad van moord, waarin Kain was voorgegaan, voegde
Lamech, de vijfde van Adam, veelwijverij toe, en vol grootspraak
erkende hij God alleen als zekerheid van zijn eigen bescherming,
omdat Hij Kain zou wreken.” —Patriarchs and Prophets, blz. 81 [zie
ook: Patriarchen en profeten, blz. 53].

Welke uitspraak van Lamech werd door Jezus gebruikt, maar
dan andersom? Wat betekenden de namen van Lamechs
vrouwen, en op welke manier waren zij een voorbode van de
zonden van de laatste dagen? Genesis 4:24; Matthéis 18:21, 22;
2 Timéthéds 3:1, 4.

Genesis _4:24 Want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar
Lamech zeventig maal zevenmaal.

Matthéus 18:21, 22 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere,
hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem
vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot
zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

2 Timothéls 3:1, 4 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden
zullen aanbreken. [..] Verraders, roekeloos, verwaand, meer lief-
hebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

“Petrus was bij Christus gekomen met de vraag: ‘Hoeveel maal zal
mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot
zevenmaal toe?’ De rabbi’s hadden de mate van vergevensgezindheid
beperkt tot drie beledigingen. Petrus die, naar hij meende de leer van
Christus goed had begrepen, dacht dit vergeven uit te breiden tot
zevenmaal, het getal dat volmaaktheid aanduidt. Maar Christus leerde
dat wij nooit genoeg van het schenken van vergeving moeten krijgen.
Zijn antwoord was: ‘Niet zevenmaal, zeg Ik u, maar tot zeventig maal
zevenmaal.’ [...]

“Als uw broeders dwalen, moet u hen vergeven. Als zij bij u komen
en hun schuld belijden, moet u niet zeggen: Ik vind niet dat zij nederig
genoeg zijn. Ik denk niet dat zij hun belijdenis oprecht menen. Welk
recht hebt u hen te oordelen, alsof u hun hart kon lezen? Gods Woord
zegt: ‘Indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij
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zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt, en
zegt: lk heb berouw, zult gij het hem vergeven.” Niet slechts
zevenmaal, maar zeventig maal zevenmaal — even vaak als God u
vergeeft.” —Lessen uit het leven van alledag, blz. 143, 147.

“Als er veel vergeven wordt, heeft het hart veel lief. Liefde is een
tedere plant. Ze moet voortdurend verzorgd worden, anders zal ze
verdorren en afsterven.” —Our High Calling, blz. 73.

Andere vormen van polygamie

4.
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Wat onderwees de apostel Paulus over polygamie, hoewel er ver-
schillende polygamisten waren in de eeuwen die in Genesis
worden beschreven? Bovendien, gezien de gemeente in geestelijke
zin de bruid is van Christus, met hoeveel gemeenten is Hij dan
getrouwd? 1 Timdthéus 5:9; 3:12; Hooglied 6:9; 2 Korinthe 11:2.

1 Timéthéls 5:9; 3:12 Een weduwe mag gekozen worden als zij niet
jonger is dan zestig jaar en de vrouw van één man is geweest. [..] De
diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven
aan hun kinderen en aan hun eigen huis.

Hooglied 6:9 Zij is de enige, Mijn duif, Mijn volmaakte, zij is de
enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard.
Als de meisjes haar zien, prijzen zij haar gelukkig, de koninginnen
en bijvrouwen roemen haar.

2 Korinthe 11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God.
Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een
reine maagd aan Christus voor te stellen.

“Veelwijverij was zo algemeen verspreid, dat het niet meer als
zonde werd beschouwd, maar niettemin was het een schending van
Gods wet, en nadelig voor de heiligheid en vrede van de gezins-
band.” —Patriarchen en profeten, blz. 118.

“Noach had slechts één vrouw, en hun gezamenlijke gezinsdiscipline
was door God gezegend. Omdat de zonen van Noach rechtvaardig
waren, werden zij met hun rechtvaardige vader beschermd in de ark.
God heeft polygamie in geen enkel geval toegestaan. Het is in strijd
met Zijn wil. Hij wist dat het geluk van de mens erdoor vernietigd zou
worden.” —The Story of Redemption, blz. 76.



Onder wat voor soort zonde valt polygamie? Wat schrijft de
apostel Paulus hierover? Exodus 20:14; Romeinen 7:2, 3.

Exodus 20:14 U zult niet echtbreken.

Romeinen 7:2, 3 Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden
aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ont-
slagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de
vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een
overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij
vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een
andere man wordt.

“Niet allen die beweren Gods geboden te onderhouden bezitten hun
lichaam in heiliging en eer. De meest plechtige boodschap die ooit
aan stervelingen is toevertrouwd, is aan dit volk gegeven, en zij kun-
nen een krachtige invloed uitoefenen als zij erdoor geheiligd worden.
Zij beweren dat ze op het verheven platform van de eeuwige waarheid
staan en al Gods geboden onderhouden; daarom, als zij zich overge-
ven aan zonde, als zij ontucht en overspel plegen, is hun misdaad tien
keer groter dan die van de klassen die ik heb genoemd, die de wet van
God niet erkennen als bindend voor hen. In een bijzondere zin onteren
zij, die beweren Gods wet te onderhouden, Hem en brengen zij de
waarheid in diskrediet door de voorschriften ervan te overtreden.”
—Counsels on Health, blz. 567.

Wat zou een man of vrouw — Bijbels gezien — moeten doen, zelfs als
ze verschillen qua geloofsovertuiging hebben met hun huwelijks-
partner? Welk goddelijk principe gaf Christus met betrekking tot
het huwelijk? 1 Korinthe 7:10-14; Matthéis 19:4-6.

1 Korinthe 7:10-14 Maar de gehuwden beveel ik — niet ik, maar de
Heere — dat een vrouw niet zal scheiden van haar man — en als zij
toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man
verzoenen — en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen
de anderen zeg ik, niet de Heere: Als een broeder een ongelovige
vrouw heeft en zij er van harte mee instemt bij hem te wonen, moet
hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en
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deze stemt er van harte mee in bij haar te wonen, moet zij hem niet
verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en
de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren
immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Matthéis 19:4-6 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet
gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af
mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal
een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hech-
ten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn,
maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat
niet scheiden.

“Lieve broeder en zuster: Jullie hebben een levenslang verbond ge-
sloten. Jullie opleiding in het huwelijksleven is begonnen. Het eerste
jaar van het huwelijk is een tijd van ervaring opdoen, een jaar waarin
man en vrouw elkaars karakter leren kennen, net als een kind leert op
school. Laat in dit eerste jaar van jullie huwelijk geen hoofdstukken
toe, die jullie toekomstig geluk schade berokkenen.” —Het Bijbels
gezin, blz. 81.

“Als er één onderwerp is, waar je rustig over na moet denken, en jezelf
een bezonnen oordeel over moet vormen, zonder dat de hartstochten
gaan overheersen, dan is dat wel het huwelijk. Als je ooit ergens de
Bijbel over moet raadplegen, dan is het wel vodrdat je een stap doet,
die mensen voor het leven aan elkaar verbindt.” —Het Bijbels gezin,
blz. 55.

“Het huwelijk is een eenheid voor het leven. Het is een symbool van
de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente. Dezelfde geest die
Christus tegenover Zijn gemeente laat zien, is de geest die man en
vrouw elkaar moeten tonen. Als ze God boven alles liefhebben, dan
hebben ze elkaar lief in de Heer, behandelen ze elkaar altijd hoffe-
lijk, en hebben een evenwichtige geestelijke band. Door hun weder-
kerige zelfverloochening en zelfopoffering zijn ze een zegen voor
elkaar.” —Het Bijbels gezin, blz. 75 [zie ook: Het geloof waardoor ik
leef, blz. 259].

“Over het aangaan van een huwelijk moet je zorgvuldig nadenken,
want het huwelijk is een stap voor heel je leven. Zowel man als vrouw
moeten zorgvuldig overwegen, of zij zich voor heel hun leven, door
alle wisselvalligheden van het leven heen, aan elkaar kunnen
hechten.” —Het Bijbels gezin, blz. 279.



7. Welke ziekten en gezinsproblemen worden voorkomen als men
trouw is aan zijn of haar huwelijkspartner? Wat laat de profetie
van de 144.000 zien met betrekking tot geestelijke en letterlijke
polygamie? Deuteronomium 28:15, 22; Genesis 42:36; Openbaring
14:3, 4.

Deuteronomium 28:15, 22 Daarentegen zal het gebeuren, als u de
stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn
geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te
houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen
treffen: [..] De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking,
met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achter-
volgen zullen totdat u omkomt.

Genesis 42:36 Toen zei Jakob, hun vader, tegen hen: Jullie beroven
mij van kinderen! Jozef is er niet meer, en Simeon is er niet; nu willen
jullie Benjamin ook nog meenemen! Al deze dingen zijn tegen mij!
Openbaring 14:3, 4 En zij zongen als een nieuw lied véor de troon,
voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren
behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht
waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn
maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe
gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en
het Lam.

“De gevolgen van veelwijverij werden zichtbaar in het gezin. Dit
vreselijke kwaad leidt ertoe dat de bronnen van liefde opdrogen, en de
invioed ervan verzwakt de meest geheiligde banden. De afgunst van
de verschillende moeders had de verhoudingen in het gezin verbitterd;
de kinderen waren ontevreden en onbeheerst opgegroeid, en het leven
van de vader was versomberd door zorg en verdriet.” —Patriarchen en
profeten, blz. 177.

“Veelwijverij werd in de hand gewerkt. Afgodische moeders voedden
hun kinderen op om ze te laten meedoen aan heidense gebruiken. In
menig leven werd de zuivere godsdienst, die God had ingesteld, ver-
vangen door de grofste afgoderij.” —Profeten en koningen, blz. 36.

Voor verdere studie — Abraham, Sara en Hagar

“Als God polygamie had goedgekeurd, zou Hij Abraham niet hebben
opgedragen Hagar en haar zoon weg te sturen. Hij wilde iedereen hierin
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een les leren, dat de rechten en het geluk van de huwelijksrelatie altijd
gerespecteerd en bewaakt moeten worden, zelfs tegen een groot offer.
Sara was de eerste en enige echte vrouw van Abraham. Zij had als echt-
genote en moeder rechten die geen ander in het gezin kon hebben. Zij had
eerbied voor haar man en noemde hem heer, maar ze was jaloers dat zijn
genegenheid verdeeld zou worden met Hagar. God berispte Sara niet voor
de koers die ze volgde. Abraham werd door de engelen terechtgewezen
omdat hij Gods macht wantrouwde, waardoor hij Hagar tot vrouw nam en
dacht dat door haar de belofte vervuld zou worden.” —The Story of
Redemption, blz. 80.
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Henoch en oefening

“Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht
is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en
van het toekomende leven heeft.” 1 Timothetis 4:8.

“Wat was die opmerking, dat hij anders zou gaan leven, als hij wist, dat
zijn Heer over tien jaar terug zou komen, zelfzuchtig! Waarom? Henoch
wandelde 300 jaar met God. Daaruit kunnen wij leren, dat we elke dag
met God moeten wandelen. We zijn pas veilig als we waken en uitzien.”
—(Manuscript 10, 1886) Jezus komt!, blz. 36.

Een geestelijke wandeling

1.  Hoe en hoelang wandelde Henoch met God? Hoe zag de wereld
qruit in zijn tijd en waar woonde hij? Genesis 5:22, 23; 6:11, 12;
Exodus 15:17; Psalm 91:9; 121:1.

Genesis 5:22, 23; 6:11, 12 En Henoch wandelde met God, nadat hij
Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen
en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig
jaar. [..] Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de
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aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was
verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de
aarde.

Exodus 15:17 U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw
eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE,
het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben.

Psalm 91:9; 121:1 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De
Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. [..] ... Ik sla mijn ogen
op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

“Henoch wandelde 300 jaar met God voor hij werd opgenomen in
de hemel en de toestand van de wereld was toen niet gunstiger voor
het perfectioneren van een christelijk karakter dan vandaag de dag.
En hoe wandelde Henoch met God? Hij onderwees zijn geest en hart
om altijd te voelen dat hij in de aanwezigheid van God was en als
hij in verwarring was, stegen zijn gebeden op naar God om hem te
bewaren.” —Last Day Events, blz. 71 [zie ook: Jezus komt!, blz. 58].
“Henoch wandelde met God, echter leefde hij niet midden in de een
of andere stad, verontreinigd met elke vorm van geweld en slecht-
heid, zoals Lot deed in Sodom.” —Evangelism, blz. 79 [zie ook: Het
leven op het platteland, blz. 51].

“Als Gods gebodenhoudend volk, moeten we de steden verlaten. We
moeten evenals Henoch in de steden werken, maar er niet wonen.
[..] Hij (Henoch) woonde niet bij de goddelozen... Hij vestigde zich
met zijn gezin daar, waar de atmosfeer zo zuiver mogelijk was. Van
tijd tot tijd ging hij naar de bewoners van de wereld met de bood-
schap die God hem gegeven had... Nadat hij zijn boodschap had
verkondigd, nam hij altijd enkelen, die zijn waarschuwing hadden
aangenomen, met zich mee naar de plaats van afzondering.”
—Maranatha, de Here komt, blz. 184.

Over welke wet dacht hij na tijdens zijn wandeling met God?
Wie symboliseerde Henoch? Jozua 1:8; Psalm 1:1, 2; 2 Kronieken
34:31.

Jozua 1:8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u
moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen
overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u
uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
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Psalm 1:1, 2 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de god-
delozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de
zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van
de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

2 Kronieken 34:31 De koning ging op zijn plaats staan en sloot een
verbond voor het aangezicht van de HEERE, om de HEERE te volgen,
en Zijn geboden, Zijn getuigenissen en Zijn verordeningen met heel
zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van
dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn, te volbrengen.

“Henoch nu was een vertegenwoordiger van hen die op deze aarde zijn
als Christus zal komen, die zullen worden opgenomen in de hemel
zonder de dood te zien.” —Last Day Events, blz. 71 [zie ook: Jezus
komt!, blz. 58].

“Henoch was een opvallende persoonlijkheid. Velen kijken naar zijn
leven als iets dat ver staat boven hetgeen normale stervelingen ooit
kunnen bereiken. Maar het leven en het karakter van Henoch ...
vertegenwoordigen wat de levens en karakters moeten zijn als ze,
zoals Henoch, worden opgenomen als Christus zal komen. Zijn
leven was zoals het leven van ieder individu kan zijn, als hij in nauw
contact staat met God. We moeten in gedachten houden dat Henoch
was omringd door invloeden die zo verdorven waren dat God de
watervloed over de wereld bracht om haar inwoners te vernietigen
vanwege hun corruptie.” —Conflict and Courage, blz. 29 [zie ook:
Christus weerspiegelen, blz. 306].

Wat ondervond Henoch tijdens zijn wandel met God terwijl hij
het evangelie verkondigde? Waar verschijnt Henoch als held in
het Nieuwe Testament? Jakobus 5:15, eerste gedeelte; Hebreeén
11:5.

Jakobus 5:15a [sv77] Elia was een mens van gelijke bewegingen
als wij; ...

Hebreeén 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat
hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God
hem weggenomen had. VG6or zijn wegneming kreeg hij namelijk het
getuigenis dat hij God behaagde.




“Henoch kende verleidingen net als wij. Hij was omringd door een
maatschappij die niet vriendelijker was voor de gerechtigheid dan
die ons omringt. De lucht die hij inademde was besmet met zonde
en corruptie, net als die van ons, echter leefde hij een leven van
heiligheid. Hij was niet besmet met de overheersende zonde van de
tijd waarin hij leefde. Mogen wij ook puur blijven en niet gecorrum-
peerd.” —Last Day Events, blz. 71 [zie ook: Jezus komt!, blz. 58, 59].
“Hij die God waarlijk liefheeft en vreest; die met een ondubbel-
zinnig doel ernaar streeft om Zijn wil te doen, zal zijn lichaam, zijn
geest, zijn hart, zijn ziel, zijn kracht in dienst van God stellen. Z4
was het met Henoch. Hij wandelde met God. Zijn geest was niet
vervuild door een onzuiver, gebrekkig gezichtsvermogen. Zij die
vastbesloten zijn om Gods wil tot de hunne te maken, moeten God
dienen en behagen in alles. Dan zal het karakter harmonieus en in
goed evenwicht zijn, consistent, opgewekt en oprecht.” —In
Heavenly Places, blz. 190.

Wat zijn twee van de beste fysieke oefeningen? Hoe is fysieke
oefening — ondanks al haar voordelen — te vergelijken met dat
wat geestelijk is? Genesis 2:15; Prediker 6:8; Markus 5:42;
1 Timétheis 4:7, 8.

Genesis 2:15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof
van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Prediker 6:8 [sv77] Want wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat
heeft de arme meer, die voor de levenden weet te wandelen?
Markus 5:42 En meteen stond het meisje op en het liep, want het
was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf.

1 Timdtheils 4:7, 8 Maar verwerp de onheilige en onzinnige ver-
zinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het
lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle
dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toe-
komende leven heeft.

“Wandelen, in alle gevallen waar het mogelijk is, is de beste remedie
voor alle zieke lichamen, omdat daarbij alle organen van het lichaam
gebruikt worden. Velen die afhankelijk zijn van de bewegingskuur
kunnen meer bereiken voor zichzelf door spieroefening dan die bewe-
gingen voor hen kunnen doen. In sommige gevallen veroorzaken
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gebrek aan beweging dat de darmen en spieren verzwakken en ver-
schrompelen, en deze organen die verzwakt zijn door gebrek aan
gebruik zullen versterkt worden door oefening. Er is geen oefening zo
goed als wandelen. Hierdoor wordt de bloedsomloop sterk verbeterd.”
—(Testimonies for the Church, vol. 3, blz. 78 1871]) Counsels on
Health, blz. 200.

“Beweging helpt de werking van de spijsvertering. Na de maaltijd
naar buiten gaan, het hoofd rechtop, schouders achteruit en gematigde
beweging, zal veel profijt opleveren. De geest wordt van het eigen ik
afgeleid naar de schoonheden van de natuur. Hoe minder aandacht er
na een maaltijd op de maag wordt gericht, hoe beter. Als u constant
bang bent, dat uw voedsel u zal schaden, dan zal het dat zeker doen.
Vergeet uw eigen ik en denk aan iets vrolijks. —2T 530 (1870).”
—Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 421.

“Laat mannen en vrouwen werken in het veld, de boomgaard en de
tuin. Dit zal de zenuwen en spieren versterken. Het binnen leven en
het koesteren van individualisme is een armoedige zaak. Als de
zieken hun zenuwen, spieren en pezen de juiste oefening geven in
de open lucht, zal hun gezondheid worden hersteld.” —Medical
Ministry, blz. 296.

Waar moet Gods volk — als geestelijke atleten zoals Henoch — van
afzien volgens de apostelen? 1 Petrus 2:11; 1 Korinthe 9:24-27.

1 Petrus 2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemde-
lingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren
tegen de ziel.

1 Korinthe 9:24-27 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen,
allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan
zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt,
beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te
ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop
daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht z6 met de vuist dat ik
niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde
wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen
gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

“Hij weigerde een richting te kiezen die zijn God zou beledigen. Hij
hield God gedurig voor zich. Hij bad: ‘Leer mij Uw weg, zodat ik niet



dwaal. Wat behaagt U waar het mij aangaat? Wat zal ik doen om U
eer te bewijzen?’ Op die manier vormde hij voortdurend zijn weg en
koers in overeenstemming met Gods geboden, en hij had een vol-
maakte zekerheid en vertrouwen in de hulp van Zijn hemelse Vader.
Hij had geen gedachten of wil van zichzelf. Het was allemaal onder-
gedompeld in de wil van Zijn Vader.” —Last Day Events, blz. 71 [zie
ook: Jezus komt!, blz. 58].

Een waarschuwing.

6.

Welke waarschuwende boodschap gaf Henoch aan zijn tijd-
genoten, terwijl hij zijn lichaam, geest en ziel trachtte te ontwik-
kelen? Judas 1:14-16.

Judas 1:14-16 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam,
geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn
tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle
goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden,
die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde
woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.
Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen
begeerten wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden,
terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel.

“Henoch werd een prediker der gerechtigheid, om aan anderen
bekend te maken wat God hem had geopenbaard. Zij die de Here
vreesden, zochten deze heilige man, om een zegen te ontvangen uit
zijn onderricht en zijn gebeden. Hij werkte ook in het openbaar, en
predikte Gods boodschap aan allen die naar deze waarschuwende
woorden wilden luisteren. Zijn werk was niet beperkt tot de nako-
melingen van Set. In het land waarheen Kain gevlucht was voor Gods
tegenwoordigheid, maakte de profeet de dingen bekend die in gezich-
ten aan hem geopenbaard waren. [..] Hij vreesde niet de zonde te be-
straffen. Terwijl hij Gods liefde verkondigde aan de mensen van zijn
tijd, en hen smeekte hun boze wegen de rug toe te keren, bestrafte hij
de heersende ongerechtigheid en waarschuwde de mensen van zijn
generatie dat de overtreder zeker kon zijn van het oordeel. Het was de
Geest van Christus, die door Henoch sprak; deze Geest is niet alleen
openbaar in het uiten van liefde, medeleven en smekingen; het zijn
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niet alleen aangename dingen, die door heilige mannen gesproken
worden. God legt in hart en mond van Zijn boodschappers waarheden
die scherper zijn dan een tweesnijdend zwaard.” —Patriarchen en
profeten, blz. 57, 58.

Op wie leerde Henoch te hopen en vertrouwen voor zijn redding,
toen hij het verhaal van de val van Adam hoorde? Wat was zijn
grote verlangen? Welke ramp verwachten wij in vergelijking met
de zondvloed waar Henoch voor waarschuwde? 2 Petrus 3:5-7.

2 Petrus 3:5-7 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door
het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals
de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de
wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar
de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als
een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag
van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

“Henoch hoorde van de lippen van Adam zelf het pijnlijke verhaal
van de zondeval, en het kostbare verhaal van de naar de mens
buigende genade in de gave van Zijn Zoon als de Verlosser der
wereld. Hij geloofde en vertrouwde op de gegeven belofte.” —The
Truth About Angels, blz. 66.

“Henoch was een heilig man. Hij diende God met eenvoud van hart.
Hij was zich bewust van de verdorvenheid van de menselijke
familie en scheidde zich af van de afstammelingen van Kain en
berispte hen voor hun grote slechtheid. Er waren mensen op aarde
die God erkenden, die Hem vreesden en aanbaden. Toch was de
rechtvaardige Henoch zo verontrust door de toenemende kwaadheid
van de goddelozen, dat hij niet dagelijks met hen om wilde gaan,
bang om beinvioed te worden door hun ontrouw en dat in zijn
gedachten hij God misschien niet altijd met de heilige eerbied zou
beschouwen die Zijn hoogverheven karakter toekomt. Zijn ziel was
geirriteerd als hij hen dagelijks bezig zag met het vertrappen van
Gods gezag. Hij koos ervoor om afgezonderd van hen te zijn en
bracht veel van zijn tijd door in eenzaamheid, die hij besteedde aan
overdenking en gebed. Hij wachtte op God en bad om Zijn wil beter
te leren kennen, zodat hij die kon uitvoeren.. God sprak met Henoch
door Zijn engelen en gaf hem goddelijke instructies. Hij vertelde dat



Hij niet altijd de rebellie van de mens zou verdragen: dat het Zijn
bedoeling was om het zondige ras te vernietigen door middel van
een watervloed op de aarde.” —The Story of Redemption, blz. 57.

Voor verdere studie — voordelen van lichamelijke oefening

“Wanneer men aan lichaamsbeweging doet, wordt de bloedsomloop gesti-
muleerd. Ons hart ontvangt sneller bloed en stuurt het sneller naar de
longen. De longen werken krachtiger, en kunnen een grotere hoeveelheid
bloed verwerken, die met grotere kracht door het hele lichaam wordt
gepompt. Beweging geeft nieuw leven en kracht aan alle delen van ons
lichaam.

Onze zenuwen winnen of verliezen aan kracht, afhankelijk van hoe ze wor-
den gebruikt. Wanneer ze te lang en te zwaar moeten werken, raken ze over-
belast en verzwakt. Wanneer ze goed gebruikt worden, neemt hun kracht
toe. Om gezond te zijn, moet er evenwicht heersen in wat we doen. Onze
geest moet hiermee in overeenstemming zijn. ... Als lichaamsbeweging als
slavenarbeid wordt gezien, wanneer onze geest zich niet interesseert voor de
beweging van de verschillende delen van ons lichaam [dan behaalt men er
geen voordeel uit]. Onze geest moet belangstelling hebben voor de
beweging van onze spieren.” —Christus weerspiegelen, blz. 146.

0°f Les Sabbat 27 mei 2023
Sabbatbegin 21.43 % «» 21.44 %

Jabal en vleesconsumptie

Jabal betekent ‘stroom’ en ‘uitvinder’.

“Als u zegt: De weg van de Heere is niet recht, zal Ik u berechten, ieder
overeenkomstig zijn wegen, huis van Israél!” Ezechiél 33:20.

“De mensen die voor de vloed leefden aten dierlijk voedsel en bevre-
digden hun lusten totdat de beker van hun ongerechtigheid vol was, en
God de aarde zuiverde van hun zedelijke verontreiniging door middel van
een vloed. Toen kwam de derde verschrikkelijke vloek over de aarde te
liggen. De eerste vloek was over het nageslacht van Adam en over de
aarde uitgesproken vanwege zijn ongehoorzaamheid. De tweede vloek
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kwam over de aardbodem nadat Kain zijn broeder Abel had doodge-
slagen. De derde en meest verschrikkelijke vlioek kwam over de aarde bij
de zondvloed.” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 322.
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Wie was de vader van Jabal? Wat kenmerkte de omgeving
waarin Jabal opgroeide? Genesis 4:19, 20, eerste gedeelte.

Genesis 4:19, 20a Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de
naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla. Ada
baarde Jabal; ...

“In het beginne gaf God aan Adam één vrouw, en toonde daarmee
Zijn orde. Hij heeft nooit ontworpen dat de mens een veelvoud van
vrouwen zou hebben. Lamech was de eerste die in dit opzicht
afweek van Gods wijze regeling. Hij had twee vrouwen, wat
tweedracht in zijn familie veroorzaakte. De afgunst en jaloezie van
beiden maakte Lamech ongelukkig. Toen de mensen zich op de
aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters werden
geboren, namen zij vrouwen van wie zij maar wilden. Dit was een
van de grote zonden van de bewoners van de oude wereld, die de
toorn van God over hen bracht. Deze gewoonte werd na de zond-
vloed toegepast, en werd zo gewoon dat zelfs rechtvaardige mannen
tot deze gewoonte overgingen en meerdere vrouwen hadden. Toch
was het niet minder zonde omdat zij verdorven werden en hierin
afweken van Gods orde.” —The Story of Redemption, blz. 75.

Wat heeft hij uitgevonden? Welk dieet hadden de mensen van
voor de zondvloed volgens Jezus? Genesis 4:20, laatste gedeelte;
Matthéus 24:38.

Genesis 4:20b Jabal ... werd de vader van wie tenten bewonen en
vee houden.

Matthéis 24:38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de
zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op
de dag waarop Noach de ark binnenging.



“Dezelfde zonden die in de dagen van Noach oordeel over de wereld
brachten, bestaan in onze tijd ook. Mannen en vrouwen gaan nu zover
in eten en drinken dat het eindigt in gulzigheid en dronkenschap.
Deze voorname zonde, het toegeven aan een ontaarde eetlust, deed de
hartstochten ontbranden van mensen in de dagen van Noach, en
leidde tot wijdverbreide verdorvenheid. Het geweld en de zonde reik-
ten tot aan de hemel. Deze zedelijke verontreiniging werd uiteindelijk
van de aarde weggespoeld door de zondvloed.” —Adviezen over dieet
en voeding, blz. 128.

Wie in het Nieuwe Testament had hetzelfde beroep als Jabal?
Maar hoe keek hij aan tegen het eten van vlees? Handelingen
18:1-3; 1 Korinthe 8:12, 13; Romeinen 14:21; Jakobus 4:17.

Handelingen 18:1-3 En hierna ging Paulus uit Athene weg en
kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan van wie de naam
Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italié gekomen
was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de
Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe. En
omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er;
want zij waren tentenmakers van beroep.

1 Korinthe 8:12, 13 Door z0 te zondigen tegen de broeders en hen
in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus.
Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in
eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oor-
zaak geef tot struikelen.

Romeinen 14:21 Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te
drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt,
waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.

Jakobus 4:17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem
is het zonde.

“Het is een zonde om buitensporig veel te eten, ook al is de kwaliteit
ervan goed. Velen menen dat — indien zij geen vlees en vettere
voedingsmiddelen eten — zij van eenvoudig voedsel kunnen eten
totdat zij niet meer kunnen. Dit is een vergissing.” —Testimonies for
the Church, vol. 2, blz. 412.

“Ik heb onderricht ontvangen, hoe het eten van vlees ten gevolge heeft
dat onze natuur verdierlijkt, en mannen en vrouwen berooft van de
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liefde die zij voor een ieder zouden moeten voelen. Wij zijn opge-
bouwd uit hetgeen we eten. En zij van wie het dieet grotendeels bestaat
uit dierlijk voedsel worden in een toestand gebracht, waarin zij toelaten
dat hun lagere hartstochten de hogere vermogens van hun wezen gaat
overheersen. ...” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 339.

Hoe veranderde het vleesdieet het temperament van de mensen
van voor de zondvloed? Wat was het einde van die generatie?
Genesis 6:11-13; Matthéis 24:39.

Genesis 6:11-13 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht
en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij
was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de
aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor
Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met
geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.

Matthéis 24:39 En het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en
hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

“Ik ben geinstrueerd om te zeggen dat als vlees eten ooit veilig was,
het nu niet veilig is. Zieke dieren worden naar de grote steden en naar
de dorpen gebracht en verkocht voor voedsel. Veel van deze arme
dieren zouden in zeer Korte tijd aan een ziekte zijn gestorven als ze
niet waren geslacht; toch worden de karkassen van deze zieke dieren
klaargemaakt voor de markt, en de mensen eten vrijelijk van dit
giftige voedsel. Een dergelijk dieet besmet het bloed en stimuleert de
lagere hartstochten.” —Medical Ministry, blz. 280.

“Satan is geen beginneling in het vernietigen van zielen. Hij weet heel
goed dat als hij mannen en vrouwen tot verkeerde eet- en drinkge-
woonten kan brengen, hij in hoge mate de controle over hun verstand
en basale hartstochten heeft verworven. In het begin at de mens van
de vruchten der aarde, maar de zonde bracht het vlees van dode dieren
in gebruik als voedsel. Dit dieet gaat rechtstreeks in tegen de geest
van ware verfijning en morele zuiverheid. De substantie van hetgeen
in de maag wordt opgenomen, gaat over in de circulatie, en wordt
omgezet in vlees en bloed....” —Temperance, blz. 161.



Wie had ongeveer 2000 jaar later deze gewoonte om vlees te
eten? Wat was het einde van degenen onder Gods volk die een
dergelijk dieet begeerden? Numeri 11:4, 5, 32, 33.

Numeri 11:4, 5 Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun
midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen; daarom jammer-
den ook de Israélieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten
geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets
aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de
knoflook.

Numeri 11:32, 33 [sv77] Dat vlees was nog tussen hun tanden, eer
het gekauwd was, zo ontstak de toorn des Heeren tegen het volk, en
de Heere sloeg het volk met een zeer grote plaag.

“Een krachtige wind vanuit zee bracht nu grote hoeveelheden kwak-
kels, ongeveer een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats,
ongeveer twee ellen hoog boven de aarde. Heel die dag en nacht en
ook nog de volgende dag was het volk druk bezig dit voedsel, op zo
wonderlijke wijze verschaft, binnen te halen. Enorme hoeveelheden
werden verzameld.

‘Die het minst had, verzamelde tien homer.” Alles wat niet direct
gegeten werd, droogde men, zodat de voorraad, zoals beloofd was,
voldoende was voor een maand.

God gaf het volk datgene wat niet voor hun bestwil was, omdat ze aan-
hielden in het vragen ervan; ze waren niet tevreden met die dingen die
goed waren voor hen. Hun opstandige wensen werden bevredigd, maar
ze moesten lijden onder de gevolgen. Ze aten zonder zich te beperken,
en al spoedig kwam de straf op hun vraatzucht. ‘De Here sloeg het
volk met een zeer zware slag.” Velen lagen neer met hoge koorts, en de
voornaamste schuldigen werden gedood terwijl ze het voedsel dat ze
getist hadden, nog aten.” —Patriarchen en profeten, blz. 345.

Wie vernederde Zichzelf en leefde in menselijke woningen om
de mens te leren terug te keren tot God? Wat zei Hij tegen de
discipelen van Zijn tijd dat Petrus doorgeeft aan zijn lezers,
inclusief Gods volk vandaag? Johannes 1:14; Lukas 21:34, 35;
1 Petrus 2:11.
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Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid
als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waar-
heid.

Lukas 21:34, 35 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig
moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen
over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts over-
komt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele
aardoppervlak wonen.

1 Petrus 2:11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemde-
lingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren
tegen de ziel.

“Christus heeft ons hier een heel belangrijke les nagelaten. Hij moe-
digt in Zijn onderricht traagheid niet aan. Hij gaf het tegenover-
gestelde voorbeeld. Christus was een harde werker. Zijn leven be-
stond uit zelfverloochening, ijver, volharding, nijverheid en zuinig-
heid. Hij hield ons het gevaar voor van het voorop stellen van eten
en drinken. Hij toonde ons de gevolgen van het toegeven aan onze
eetzucht. Ons zedelijk vermogen verzwakt, zodat zonde geen zonde
meer lijkt. Men sluit zijn ogen voor overtredingen en onze lagere
hartstochten gaan onze geest beheersen, totdat algeheel verderf onze
goede beginselen en goede neigingen verdrijft en God wordt
gelasterd. Dit alles is het gevolg van overmatig eten en drinken. En
dat is precies de situatie die op grond van Zijn woorden bij Zijn
tweede komst zal bestaan.” —Adviezen over dieet en voeding,
blz. 57, 58.

Christus vastte om Zich voor te bereiden op Zijn missie. Welk
vasten verlangt God van hen die leven in de tijd van de ver-
zoening die begon in 1844? Wat is — als bij Elia — een voor-
waarde om gedoopt te worden in het overblijfsel en vervolgens
naar de hemel te worden overgebracht? Leviticus 23:32; Daniél
10:3; 1 Koningen 19:6-8; 2 Koningen 2:11.

Leviticus 23:32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van vol-
ledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ’s Avonds, op de negende
dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan
de volgende avond.



Daniél 10:3 Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in
mijn mond, en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie
volle weken voorbij waren.

1 Koningen 19:6-8 Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een
koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging
vervolgens weer liggen. De engel van de HEERE kwam voor de twee-
de maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar
voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van
dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God,
de Horeb.

2 Koningen 2:11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen,
zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen
beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

“Het ware vasten dat ieder aanbevolen dient te worden, is onthouding
van elke soort van stimulerend voedsel, en het gepaste gebruik van
heilzaam en eenvoudig voedsel, dat God in overvloed geeft.”
—Adviezen over dieet en voeding, blz. 166.

“Wanneer men ophoudt met vleeseten, is er dikwijls een gevoel van
zwakte, of een gebrek aan energie. Velen wijzen hierop als het bewijs
dat vlees als voeding noodzakelijk is; maar dat komt, omdat dit
voedsel stimulerend werkt, omdat het het bloed koortsachtig maakt en
de zenuwen opwindt, en daarom wordt het gemist. Sommigen zullen
het net zo moeilijk vinden om afstand te doen van vlees als een
dronkaard het moeilijk vindt om zijn borrel op te geven; maar de
verandering zal hem tenslotte goed doen.” —De weg tot gezondheid,
blz. 264 [zie ook: Adviezen over dieet en voeding, blz. 346].

“Zij die voorlichting hebben gekregen over de kwalijke kanten van
het gebruik van vlees, thee, koffie en allerlei overdadige en onge-
zonde producten — en die vastbesloten zijn door zelfopoffering een
verbond met God aan te gaan — zullen niet doorgaan met toegeven aan
hun zucht naar voedsel. Ze weten daarvan dat het ongezond is. God
verlangt dat wij onze eetlust reinigen en dat wij zelfverloochening
betrachten in die dingen die niet goed voor ons zijn. Deze opdracht
moet worden vervuld, voordat Zijn volk als een volmaakt volk voor
Hem kan verschijnen.” —Adviezen over dieet en voeding, blz. 330.
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Voor verdere studie — Johannes de Doper als vegetariér, hervormer
en voorloper van Jezus

“Johannes zonderde zich af van vrienden en van de luxe van het leven.
De eenvoud van zijn kleding, een gewaad van kamelenhaar geweven, was
een voortdurende berisping van de buitensporigheid en het uiterlijk
vertoon van de joodse priesters en van het volk in het algemeen. Zijn
leefwijze, zuiver vegetarisch (bestaande uit Johannesbrood en wilde
honing), was een berisping voor het toegeven aan de eetlust en de vraat-
zucht die overal heerste.” —Maranatha, de Here komt, blz. 22.

“De profeet Maleachi verklaart: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat
de grote en geduchte dag des HEREN komt, Hij zal het hart der vaderen
terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen.’
(Maleachi 4:5, 6a) De profeet beschrijft hier de aard van de opdracht. Zij
die de weg voor de tweede komst van Christus moeten voorbereiden
hebben Elia als voorbeeld, zoals Johannes kwam in de geest van Elia om
de weg voor Christus’ eerste advent te bereiden. [...]

Jarenlang heeft de Heer de aandacht van Zijn volk gevraagd voor gezond-
heidshervorming. Dit vormt een van de voornaamste onderdelen van de
opdracht ons voor te bereiden op de komst van de Zoon des mensen.
Johannes de Doper ging uit in de geest en de kracht van Elia, om de weg
voor de Heer te bereiden, teneinde voor de HERE een wel toegerust volk te
bereiden. (vgl. Lukas 1:17) Hij was een voorloper van hen die in deze
eindtijd leven, aan wie God heilige waarheden heeft toevertrouwd om Zijn
volk voor te houden, om de weg te bereiden voor de tweede verschijning
van Christus. Johannes was een hervormer.” —Adviezen over dieet en
voeding, blz. 65.

10°¢ Les Sabbat 3 juni 2023
Sabbatbegin 21.51 % «» 21.52 %

Jubal en goddeloze muziek

Jubal betekent ‘uitvinder’.

“En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die
harp en fluit kunnen bespelen.” Genesis 4:21 [SV77].
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“De kunst van de gewijde melodie werd ijverig ontwikkeld [in de scholen
van de profeten]. Geen frivole wals werd gehoord, noch een lichtzinnig
lied dat de mens moest ophemelen en de aandacht van God afleiden; maar
heilige, plechtige psalmen van lof aan de Schepper, die Zijn naam ver-
heerlijkten en Zijn wonderbaarlijke werken vertelden. Zo werd muziek
gemaakt om een heilig doel te dienen, om de gedachten op te heffen naar
dat wat zuiver, edel en verheffend is, en om in de ziel toewijding en dank-
baarheid aan God op te wekken.” —Counsels for the Church, blz. 172.

Bronnen van onheilige muziek

1.

Wat was de naam van de broer van Jabal, en wat was zijn
vaardigheid? Wie was er nog meer zeer bedreven in muziek en
muziekinstrumenten? Genesis 4:21; Ezechiél 28:13-15.

Genesis 4:21 [sv77] En de naam van zijn broeder was Jubal; deze
was de vader van allen, die harpen en orgelen bespelen.

Ezechiél 28:13-15 U was in Eden, de hof van God. Allerlei edel-
gesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx
en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw
tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen
werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels bescher-
mend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods
heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was
u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er onge-
rechtigheid in u gevonden werd.

“Het uur voor vrolijke, blijde lofliederen voor God en Zijn geliefde
Zoon was aangebroken. Satan had het hemelse koor geleid. Hij had
de eerste toon geheven; daarna had de hele engelenmacht zich met
hem verenigd, en glorieuze muziektonen klonken door de hemel ter
ere van God en Zijn geliefde Zoon. Maar nu, in plaats van de tonen
van de zoetste muziek, vallen er tweedracht en boze woorden op het
oor van de grote rebellenleider. Waar is hij? Is het niet allemaal een
vreselijke droom? Is hij buiten de hemel gesloten? Gaan de hemel-
poorten nooit meer open om hem toe te laten? Het uur van aanbid-
ding nadert, wanneer heldere en heilige engelen zich buigen voor de
Vader. Hij zal zich niet meer verenigen in het hemelse lied. Niet
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langer zal hij zich in eerbied en heilig ontzag buigen voor de aan-
wezigheid van de eeuwige God.” —The Story of Redemption, blz. 25.
“Wanneer muziek niet misbruikt wordt, is het een grote zegen. Maar
wanneer het verkeerd gebruikt wordt, is het een vreselijke vloek.
Muziek windt op, maar geeft niet die kracht en die moed, die een
christen alleen bij de genadetroon kan vinden. Daar kun je nederig je
wensen kenbaar maken. En je mag ook onder tranen vragen om kracht
uit de hemel tegen de machtige verzoekingen van de satan. De satan
neemt onze jeugd gevangen. O, wat kan ik zeggen om hen te bewe-
gen, zijn verblindende macht te verbreken. Hij weet mensen te beto-
veren en hij lokt hen in het verderf.” —Het Bijbels gezin, blz. 338, 339.

Waaraan heeft de ontwikkeling van de goddeloze muziek — uit-
gevonden door Jubal — bijgedragen? Wat zijn volgens wat Mozes
schreef enkele kenmerken van goddeloze muziek? Genesis 6:5, 12;
Exodus 32:17-19.

Genesis 6:5, 12 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op
de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke
dag alleen maar slecht waren. [...] Toen zag God de aarde, en zie, zij
was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op
de aarde.

Exodus 32:17-19 Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn
gejuich en zei tegen Mozes: Er is oorlogsgeschreeuw in het kamp.
Maar die zei: Het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw;
het is ook niet het geluid van het jammeren bij een nederlaag. Een
geluid van beurtzang hoor ik. En het gebeurde, toen hij in de nabij-
heid van het kamp kwam en het kalf en de reidansen zag, dat Mozes
in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze
onder aan de berg in stukken.

“De Heer heeft mij laten zien dat de dingen die u hebt beschreven en
plaatsvinden in Indiana, vlak voor het einde van de genadetijd zou-
den gebeuren. Elk onbehouwen ding zal getoond worden. Er zal
geschreeuwd worden, met trommels, muziek en dans. De zintuigen
van verstandige mensen zullen zé verward raken dat zij niet kunnen
worden vertrouwd om juiste beslissingen te nemen....

Een gekkenhuis van lawaai schokt de zintuigen en doet dingen ont-
aarden, die een zegen zouden zijn, als ze goed zouden worden uitge-



voerd. Machten van satanische vertegenwoordigers vermengen zich
met het rumoer en het lawaai om een carnaval te houden, en dit
wordt de werking van de Heilige Geest genoemd....

Die dingen zijn in het verleden gebeurd, en zullen ook in de toe-
komst gebeuren. Satan zal muziek tot een valstrik maken, door de
manier waarop zij wordt uitgevoerd. —2SM 42 (1908)” —Last Day
Events, blz. 159 [zie ook: Jezus komt!, blz. 125].

“In sommige van onze gemeentes heb ik solo’s gehoord die totaal on-
geschikt waren voor de dienst van het huis van de Heer. De lang-
gerekte noten en de eigenaardige klanken die gebruikelijk zijn bij
operazang zijn niet aangenaam voor de engelen. Zij horen graag
eenvoudige lofliederen op een natuurlijke toon gezongen. De liederen
waarin elk woord duidelijk wordt uitgesproken, op een muzikale toon,
zijn de liederen die zij samen met ons zingen. Zij nemen het refrein
dat uit het hart gezongen wordt op met de geest en het verstand.”
—(Manuscript 91, 1903) Evangelism, blz. 510.

Welke effecten heeft onheilige muziek op lichaam, ziel en geest?
Op welke speciale dag in Israél werd er elk jaar niet gedanst?
Daniél 3:7; Amos 6:5-7; Leviticus 16:29-31.

Daniél 3:7 Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de
hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei muziekinstrumenten, vielen op
datzelfde tijdstip alle volken, natién en talen neer, en aanbaden het
gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht.

Amos 6:5-7 U, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit — zoals
David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht — u, die
wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie, maar om de
ondergang van Jozef bekommert u zich niet. Daarom zullen zij nu als
eersten in ballingschap gaan; dan is het feest voorbij voor hen die
maar wat rondhangen.

Leviticus 16:29-31 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet
in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoe-
digen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling
die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u
verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor
het aangezicht van de HEERE gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag
van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige
verordening.
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“Ik heb een gezicht ontvangen van één zo’n bijeenkomst, waar mensen
bij elkaar waren, die beweren in de waarheid te geloven. lemand
speelde een instrument en er werden liederen gezongen, die de engelen
deden huilen. De mensen waren uitgelaten. Er klonk ruw gelach. De
mensen waren laaiend enthousiast en waren op een bepaalde manier in
de geest. Maar het was een vrolijkheid, die alleen de satan kan opwek-
ken. Het was een enthousiasme en een roes, waarvoor iedereen die God
werkelijk liefheeft, zich zal schamen. Het bereidt de deelnemers voor
op onheilige gedachten en handelingen. Ik heb reden om te veronder-
stellen, dat sommige mensen die aan dit soort bijeenkomsten hebben
meegedaan, zich van harte van deze schaamtevolle vertoning
hebben bekeerd.” —Het Bijbels gezin, blz. 427.

Wat gebeurde er toen David en het hele huis van Israél muziek
maakten voor de ark van het verbond bij de eerste poging om deze
naar Jeruzalem te verplaatsen? Wat was het trieste gevolg nadat
Herodes de viervorst en zijn ambtenaren in vervoering waren
gebracht door onzedelijke muziek en sensuele dans? 2 Samuél
6:5-8; Markus 6:22, 25, 27, 28.

2 Samuél 6:5-8 David en het hele huis van Israél huppelden voor het
aangezicht van de HEERE, met allerlei muziekinstrumenten van
cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkel-
bellen en met cimbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon
kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die,
omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de
HEERE tegen Uzza, en God strafte hem daar om deze onbedacht-
zaamheid, en hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in
woede, omdat de HEERE Uzza een zware slag had toegebracht, en hij
noemde die plaats Perez-Uzza, tot op deze dag.

Markus 6:22, 25, 27, 28 ... De dochter van deze Herodias [kwam]
binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee
aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje: Vraag van mij wat je
maar wilt, en ik zal het je geven. /..7 En zij ging meteen naar bin-
nen, liep haastig naar de koning toe en vroeg: Ik wil dat u mij ogen-
blikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. /...7
En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd
te brengen. Deze nu ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis,




en hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en
het meisje gaf het aan haar moeder.

“Het ... [dansen] van David, in eerbiedige vreugde voor God, wordt
door genotzoekers aangehaald als rechtvaardiging van de moderne
dans, maar hierin schuilt geen enkel bewijs. Onze hedendaagse dans is
verbonden met dwaasheid en [middernachtelijk] genotzucht. Gezond-
heid en zeden worden opgeofferd aan genot.

Door de gasten van de balzaal wordt God niet geéerd; bidden en lof-
zangen zouden hier niet op hun plaats zijn. Deze maatstaf moet
doorslaggevend zijn. Vermaken die ertoe leiden dat liefde voor heilige
zaken wordt verzwakt en onze blijdschap in het dienen van God
vermindert, moeten niet door christenen worden gedeeld.

Het dansen en de muziek tot eer van God bij het vervoeren van de ark
hadden niet de minste overeenkomst met de losbandigheid van de
moderne dans. Het een is bedoeld om God en Zijn heilige naam te ver-
heffen. Het ander is een uitvinding van satan om de mens ertoe te
brengen God te vergeten en Hem oneer aan te doen.” —Patriarchen en
profeten, blz. 645, 647.

“De valse betovering van het duizelingwekkende tafereel leek het
verstand en de waardigheid weg te nemen bij Herodes en zijn gasten,
die vol van de wijn waren. De muziek, de wijn en het dansen hadden
de vrees en de eerbied voor God van hen weggenomen. Niets leek
heilig voor Herodes’ perverse zintuigen. Hij verlangde naar een verto-
ning die hem nog hoger zou verheffen voor de groten van zijn konink-
rijk. En hij beloofde onbezonnen, en bevestigde zijn belofte met een
eed, om de dochter van Herodias alles te geven wat ze zou vragen....
De bedwelmende beker bereidde de weg voor deze verschrikkelijke
misdaad.” —Review and Herald, 11 maart 1873.

Gewijde muziek en haar zegeningen

5.

Wat voor soort muziek wil God dat Zijn volk zingt en van geniet?
Welke gezondheidsvoordelen biedt gewijde muziek? Efeze 5:19;
Kolossensen 3:16; Filippensen 4:8; 1 Samuél 16:16, 23.

Efeze 5:19 En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en gees-
telijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.
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Kolossensen 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u
wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere
met dank in uw hart.

Filippensen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is,
al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel-
luidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is,
bedenk dat.

1 Samuél 16:16, 23 Laat onze heer toch tegen uw dienaren, die bij u
in dienst zijn, zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de harp
kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u
komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. /...; En
telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het
dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een
verademing: het ging beter met hem en de boze geest week van hem.

“Muziek maakt deel uit van de aanbidding van God in de hemel, en in
onze liederen moeten we trachten zoveel als mogelijk is de harmonie
van de hemelse koren te benaderen. De juiste oefening van de stem is
een belangrijk deel van de opvoeding en moet niet verwaarloosd
worden. Zingen is als deel van de eredienst evenzeer een vorm van
aanbidding als het gebed. Het hart moet voelen wat in het lied leeft
om er op de juiste wijze uiting aan te geven.” —Patriarchen en
profeten, blz. 546.

“Mij werd getoond de orde, de volmaakte orde des hemels en ik was
verrukt toen ik luisterde naar de volmaakte muziek aldaar. Toen ik
weer buiten het visioen was, klonk het zingen hier zo ruw en onhar-
monisch. 1k heb daar groepen engelen gezien, staande in een vierkante
ruimte, en een ieder had een gouden harp. Aan het einde van de harp
was een draaibaar instrument om de harp neer te zetten, of de klanken
te veranderen. Hun vingers gleden niet zorgeloos over de snaren, maar
zij sloegen verschillende snaren aan om verschillende geluiden voort te
brengen. Er is een engel, die altijd de leiding heeft, die eerst de harp
betokkelt en de toon aangeeft, en dan vallen allen in en de overwel-
digende, volmaakte muziek des hemels doet zich horen. Het kan eigen-
lijk niet beschreven worden. Het is zuivere melodie, hemels, goddelijk,
terwijl van elk gelaat het beeld van Jezus afstraalt, glanzende met
onuitsprekelijke heerlijkheid.” —Uit de schatkamer der getuigenissen,
deel 1, blz. 44 [zie ook: Maranatha, de Here komt, blz. 361.



Welk instrument bespeelden de priesters van de orde van Adron
dat ook bespeeld zal worden door de hogepriester van de orde
van Melchizédek? Hoe dienen de stem en de instrumenten ge-
bruikt te worden in de religieuze diensten? Zacharia 9:14;
1 Thessalonicensen 4:16 ; 1 Korinthe 14:7-9.

Zacharia 9:14 De HEERE zal boven hen verschijnen: als een blik-
sem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin
blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen.

1 Thessalonicensen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep,
met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neer-
dalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst
opstaan.

1 Korinthe 14:7-9 Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid
geven, of het nu een fluit is of een citer, als zij zich niet onderschei-
den in hun klanken, hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer
gespeeld wordt? Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid
geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? Zo is het ook als u
door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal
dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als
iemand die maar wat in de lucht spreekt.

“En begeleidt het zingen onder goede begeleiding van muziekinstru-
menten. We moeten het gebruik van muziekinstrumenten in ons werk
niet tegenwerken.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 278 [zie
ook: Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, blz. 140].

“De menselijke stem die de muziek van God zingt vanuit een hart
gevuld met dankbaarheid en dankzegging is voor Hem veel aange-
namer dan de melodie van alle muziekinstrumenten die ooit door
mensenhanden zijn uitgevonden.” —Evangelism, blz. 506.

“Muziek kan een grote kracht ten goede zijn, nochtans benutten we
dit onderdeel van de kerkdienst niet ten volle. Het zingen is door-
gaans impulsief of ter opluistering van bijzondere gevallen en de
andere keren zingt men gezamenlijk zo goed en zo kwaad als het
gaat, en verliest de muziek het eigenlijke effect op de aanwezigen.
Muziek moet inhouden schoonheid, pathos en kracht. Laat men de
stemmen verheffen in lof- en wijdingsliederen. Biedt, zo mogelijk,
ook plaats aan instrumentale muziek en laat de heerlijke klanken in
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volle harmonie tot God opstijgen als een aanneembaar offer.” —Uit
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 473.

Wat deed Jezus in Nazareth en ook vlak voor het komende
gevaar van Zijn arrestatie, aangezien gewijde muziek een zegen is
om onrustige geesten te kalmeren? Met wie zullen de verlosten
zingen? 1 Kronieken 16:8-10; Matthéus 26:30.

1 Kronieken 16:8-10 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak
Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen
voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in
Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich
verblijden.

Matthéus 26:30 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken
Zij naar de Olijfberg.

“Vaak hoorden de bewoners van Nazareth hoe Hij zong tot eer van
God. Hij bleef door het lied met de hemel in contact en als Zijn met-
gezellen klaagden over vermoeidheid, werden ze bemoedigd door de
liederen die Hij zong. Zijn lofzangen schenen boze engelen te ver-
jagen en als wierook de plaats met een aangename geur te vervullen.
De aandacht van Zijn toehoorders werd van hun aardse ballingschap
afgewend en gericht op het hemels tehuis.” —Jezus, de Wens der
eeuwen, blz. 51.

“Toen Christus een kind was, zoals deze kinderen hier, werd Hij ver-
zocht te zondigen, maar Hij gaf niet toe aan de verleiding. Toen Hij
ouder werd, werd Hij verzocht, maar de liederen die Zijn moeder Hem
had leren zingen, kwamen in Zijn gedachten, en Hij verhief Zijn stem
in lofprijzing. En voordat Zijn metgezellen er erg in hadden, zongen zij
met Hem mee. God wil dat wij alle mogelijkheden gebruiken die de
hemel ons biedt om de vijand te weerstaan.” —Manuscript 65, 1901.
“Tijdens Zijn leven op aarde weerstond Jezus verzoeking met een
lied. Vaak wanneer scherpe stekelige woorden werden gesproken,
vaak wanneer rond Hem heen de atmosfeer geladen was van moede-
loosheid, van ontevredenheid, wantrouwen of onderdrukte vrees,
werd Zijn lied van geloof en heilige blijmoedigheid gehoord.”
—Karaktervorming, blz. 167.

“Ik aanschouwde de schoonheid des hemels. Ik hoorde de engelen
hun jubelzangen zingen, waarin ze Jezus lof, eer en heerlijkheid



brachten. Ik kon toen iets beseffen van de wonderlijke liefde van de
Zone Gods. Hij verliet al de heerlijkheid, al de eer, die Hij in de he-
mel bezat, en stelde zoveel belang in onze zaligheid, dat Hij geduldig
en zachtmoedig alle geringschatting en minachting onderging, die de
mens Hem maar kon aandoen. Hij werd gewond, geslagen en ge-
striemd; Hij werd genageld aan het kruis op Golgotha, en moest de
pijnlijkste dood ondergaan om ons van de dood te redden, opdat wij
gewassen zouden worden in Zijn bloed, en opgewekt om met Hem te
zijn in de woningen, die Hij voor ons gereed maakt, om het licht en de
heerlijkheid des hemels te genieten, de engelen te horen zingen en
met hen te zingen.” —Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1,
blz. 20 [zie ook: Maranatha, de Here komt, blz. 97].

Voor verdere studie — dienstwerk aan bejaarden en zieken

“We kunnen de kleine boekjes met Sabbatslezingen en andere werken
goed gebruiken in weeshuizen en op vele andere plaatsen waar deze
boekjes zeer gewaardeerd zullen worden. Wij zouden er enkele kunnen
gebruiken in het Soldatenhuis te Yountville, waar vele honderden oude
soldaten in grote overheidsgebouwen worden verzorgd. We geven deze
mannen alle mogelijke aandacht. Om de andere Sabbat bezoekt een groep
van het sanatorium en de St. Helena gemeenten hen, om religieuze
liederen te zingen en tot hen te spreken. Ze zijn geinteresseerd in deze
bijeenkomsten en lijken blij met alles wat onze mensen voor hen doen.”
—Welfare Ministry, blz. 339.

11° Les Sabbat 10 juni 2023
Sabbatbegin 21.58 U «» 21.58 4

Tubal-Kain en moderne afgoden

“En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van allen, die koper en
ijzer bewerken; en de zuster van Tlbal-Kain was Naéma.” Genesis 4:22
[Sv77].

“Veel mensen nemen gretig deel aan werelds, immoreel vermaak, wat
Gods Woord verbiedt. Zo scheiden zij zich van God af en scharen zich bij
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de genotzuchtigen van de wereld. De mensen van vodr de zondvloed
kwamen om vanwege hun zonden. Deze zonden kostten ook de mensen
in de steden van de vlakte bij de Dode Zee het leven. Maar diezelfde
zonden bestaan vandaag de dag niet alleen in heidense landen, en ook niet
alleen onder oppervlakkige christenen — maar zelfs bij sommige mensen,
die belijden uit te zien naar de komst van de Zoon des mensen. Als God
jou deze zonden zou laten zien, zoals Hij ze ziet, dan zou je schrikken en
je diep schamen.” —Het Bijbels gezin, blz. 433.

Tubal-Kain en moderne afgoden

1.
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Wat was het beroep van een andere zoon van Lamech en Zilla?
Genesis 4:22; Judas 1:11.

Genesis _4:22 [sv77] En Zilla baarde ook Tuabal-Kain, een
leermeester van allen, die koper en ijzer bewerken; en de zuster van
Tlbal-Kain was Naéma.

Judas 1:11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingeslagen en
hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door
het tegenspreken als van Korach omgekomen.

“Veel afgoden worden aanbeden, zelfs door belijdende Sabbatvierders.
God droeg Zijn oude volk in het bijzonder op te waken voor afgoderij,
want als zij zich zouden laten afleiden van het dienen van de levende
God, zou Zijn vloek op hen rusten, terwijl als zij Hem zouden lief-
hebben met heel hun hart, met heel hun ziel en met heel hun kracht, Hij
hen overvloedig zou zegenen in korf en baktrog (zie Deuteronomium
28:5), en ziekten uit hun midden zou wegnemen.” —Testimonies for the
Church, vol. 1, blz. 609.

Wat was het resultaat van het werk van Tubal-Kain onder de
mensen die vaor de zondvloed leefden, zoals later in Israél en
Babylon gebeurde? Wat raadt de apostel Johannes de jongeren
dringend aan? Jesaja 2:8, 9; Daniél 5:23; 1 Johannes 5:21.



Jesdja 2:8, 9 Hun land is vol afgoden; voor het werk van hun
handen buigen zij zich neer, voor wat hun vingers gemaakt hebben.
Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien.
Vergeef het hun niet!

Daniél 5:23 U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel,
want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u,
uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit ge-
dronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout
en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en
geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem
is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt.

1 Johannes 5:21 Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de
afgoden. Amen.

“Bij het zien naar deze wereld zag God dat het verstand, dat Hij aan
de mensen gegeven had, misbruikt werd, dat het bedenken van zijn
hart gedurig boos was. God had deze mensen kennis gegeven. Hij
had hun waardevolle ideeén gegeven om Zijn plan uit te voeren.
Maar de Here zag dat zij, waarvan Hij bedoelde dat ze wijsheid, tact
en onderscheidingsvermogen zouden bezitten, elke geestelijke hoe-
danigheid gebruikten om zichzelf te verheerlijken. Door het water
van de zondvloed vaagde Hij dit geslacht van lang-levende mensen
van de aardbodem, en met hen verdween de kennis, die zij alleen
maar voor het kwaad hadden gebruikt.” —Bijbelkommentaar, blz. 15.
“Mensen die de ware God willen aanbidden, moeten elke afgod op-
offeren. Jezus zei tot de wetgeleerde: ‘U zult liefhebben de Heere,
uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw ver-
stand. Dit is het eerste en het grote gebod.” (Matthéiis 22:37, 38) [...]
Het grote Hoofd van de gemeente, die Zijn volk uit de wereld heeft
gekozen, verlangt van hen dat ze zich van de wereld afzonderen. Het
is Zijn plan, dat de geest van Zijn geboden Zijn volgelingen tot Zich
zal trekken en hen zo van wereldse zaken zal scheiden. God lief-
hebben en Zijn geboden houden staat haaks op de vriendschap van
de wereld en het liefhebben van werelds genot. Christus en Belial
hebben niets met elkaar gemeen.” —Boodschappen voor jonge
mensen, blz. 357.
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Moderne afgoderij — videospelletjes

3.

92

Wat voorzegde Jeremia toen hij de verslaving aan video-
spelletjes in de wereld voorzag? Wie werd er verleid door de
projectie van beelden en taferelen van grote opwinding?
Jeremia 9:21; Matthéus 4:8-10; Jesaja 33:14-16.

Jeremia 9:21 Want de dood is onze vensters binnengeklommen,
onze paleizen binnengekomen, om de kleine kinderen van de straat
uit te roeien, de jongemannen van de pleinen.

Matthéis 4:8-10 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een
zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld
zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U
geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga
weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u
aanbidden en Hem alleen dienen.

Jesaja 33:14-16 De zondaars in Sion zijn angstig, huiver heeft de
huichelaars aangegrepen: Wie onder ons kan verblijven bij een ver-
terend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?
Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag
door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen
geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloed-
vergieten te horen, die zijh ogen sluit om het kwaad niet te zien — die
zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de rotsen zullen zijn
veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij
verzekerd.

“Het verlangen naar opwinding en wat het uitgaansleven te bieden
heeft, is een verzoeking en een valstrik voor het volk van God,
vooral voor jongeren. Satan bereidt ons steeds verlokkingen, om
onze geest af te leiden van de plechtige opdracht, dat wij ons voor
moeten bereiden op de gebeurtenissen in de nabije toekomst. Door
middel van mensen uit de wereld zorgt hij voortdurend voor op-
windende dingen, om mensen die niet op hun hoede zijn mee te
slepen in werelds genot. Er zijn shows, lezingen en een eindeloos
aanbod in het uitgaansleven, die erop berekend zijn liefde voor de
wereld op te wekken. En door die eenheid met de wereld wordt ons
geloof verzwakt.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 352, 353
[zie ook: Het Bijbels gezin, blz. 433].



“God heeft geen genotzoekers onder Zijn volgelingen. Alleen mensen
die zichzelf verloochenen, en die een matig, nederig en heilig leven
leiden, zijn ware volgelingen van Jezus. En die mensen hebben geen
waardering voor de lichtzinnige en lege praat van iemand die de
wereld liefheeft.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 356 [zie
ook: Het Bijbels gezin, blz. 435].

Welke andere door God gegeven talenten worden verspild aan
videospelletjes? Zefanja 1:12; Efeze 5:16, 17; Jakobus 4:3.

Zefanja 1:12 En in die tijd zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem met
lampen zal doorzoeken.

Ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun
hart zeggen: De HEERE doet geen goed en Hij doet geen kwaad.
Efeze 5:16, 17 En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol
kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de
wil van de Heere is.

Jakobus 4:3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd
bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

“Jongeren gedragen zich over het algemeen, alsof de kostbare uren
van de genadetijd, waarin nog barmhartigheid is, één grote vakantie
zijn. Zij denken, dat ze in deze wereld alleen maar voor hun eigen
plezier leven. En dat plezier moet worden gevoed met een constante
stroom aan opwinding. De satan heeft zich speciaal ingespannen om
hen ertoe te verleiden, in werelds vermaak hun geluk te zoeken. En
om zichzelf te rechtvaardigen, proberen ze aan te tonen, dat al dat
vermaak onschuldig, onschadelijk en zelfs belangrijk voor de gezond-
heid is.” —Het Bijbels gezin, blz. 433.

“Het is verkeerd onze tijJd en onze gedachten te verknoeien. Elk
moment dat wij aan onszelf wijden is verloren tijd. Als elk moment
naar waarde wordt geschat en juist wordt besteed, zouden wij tijd
hebben voor alles wat we nodig hebben of voor de wereld. Laat iedere
christen tot God opzien voor leiding in de besteding van geld, in het
gebruik van tijd, kracht en gelegenheden. ‘Indien echter iemand van u
in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen
geeft, eenvoudig en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.’
(Jakobus 1:5)” —De weg tot gezondheid, blz. 173, 174.
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Welk zelfbedrog wordt — samen met andere verslavingen — door
videospelletjes geprojecteerd? Wat veroorzaken zulke spellen en
andere moderne afgoden, net als alcohol en drugs?
Deuteronomium 29:19; 2 Korinthe 4:4; Lukas 21:34, 35.

Deuteronomium 29:19 [sv77] En het geschiede, als hij de woorden
van deze vloek hoort, dat hij zichzelf zegene in zijn hart, zeggende:
Ik zal vrede hebben, wanneer ik ook naar het goeddunken van mijn
hart zal wandelen, om de dronkene te doen tot de dorstige.

2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze
eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het
Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God
is, hen niet zou bestralen.

Lukas 21:34, 35 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig
moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen
over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts over-
komt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele
aardoppervlak wonen.

“We mogen niet stilstaan bij de mogelijke voordelen die het
oplevert, als we aan de influisteringen van de satan toegeven. Zonde
betekent schande en rampspoed voor iedere ziel die ervoor bezwijkt.
Maar ze verblindt en is bedrieglijk van aard, zodat ze ons met haar
aanlokkelijke beelden verleidt. Als we ons op het terrein van de
satan wagen, kunnen we er niet zeker van zijn, dat we tegen zijn
macht beschermd worden. VVoor zover het aan ons ligt, moeten we
alle toegangswegen tot onze ziel zoveel mogelijk voor de verzoeker
afsluiten.” —Het Bijbels gezin, blz. 333.

“Waak trouw over ogen, oren en alle andere zintuigen, als je je geest
wilt beheersen en wilt voorkomen, dat ijdele en verdorven ge-
dachten je ziel bevlekken. Alleen uit genade kunnen we deze hoog
nodige opdracht uitvoeren.

De satan en zijn engelen zijn steeds bezig, je moreel onderscheidings-
vermogen lam te leggen, zodat je de voorzorgen, de waarschuwingen
en vermaningen niet ziet. Of, als je ze wel opmerkt, dat ze dan je hart
niet bereiken, en je daardoor je leven niet betert.” —Het Bijbels gezin,
blz. 332.



Met wie sluiten zij die ‘gamen’ en videospelletjes spelen een pact
zonder het te beseffen? Welke verboden gewoonten worden
aangemoedigd door wereldse spellen, theater en films? Jes3ja
28:28, 19; Deuteronomium 18:10-14; Romeinen 7:5.

Jesaja 28:28, 19 Broodkoren moet wel fijngemaakt worden, maar
hij dorst en dorst het niet voor altijd door; hij plet het niet met zijn
wagenwiel, met zijn paarden verpulvert hij het niet. [..] Zo dikwijls
als hij voorbijtrekt, zal hij u grijpen; ja, ochtend na ochtend zal hij
voorbijtrekken, bij dag en bij nacht. Het zal gebeuren dat het be-
grijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen.
Deuteronomium 18:10-14 Onder u mag niemand gevonden worden
die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeg-
gerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tove-
naar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een
waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen
die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege
deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van
voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de
HEERE, uw God. Want deze volken, die 0 uit hun bezit verdrijven
zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de
HEERE, uw God, heeft dat U niet toegestaan.

Romeinen 7:5 Want toen wij in het vlees waren, waren de harts-
tochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze
leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.

“Eén van de meest gevaarlijke plekken van vermaak is het theater. In
plaats van een leerschool voor hogere moraal en deugd, zoals vaak
beweerd wordt, is het juist een broeinest van zedeloosheid. Slechte
gewoontes en zondige neigingen worden door theatervoorstellingen
aangemoedigd en versterkt. Laag-bij-de-grondse liedjes en obscene
gebaren doen ons verbeeldingsvermogen ontaarden en halen ons
moreel peil omlaag. ledere jongere die deze voorstellingen uit
gewoonte bezoekt, krijgt verdorven principes. Niets in ons land
vergiftigt onze verbeelding sterker dan het vermaak in het theater.
[..] Elke keer dat je naar het theater toe gaat, neemt de zucht naar
toneel toe, net zoals het verlangen naar alcohol versterkt wordt door
het drinken. De enige veilige weg is om het theater, het circus en
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elke andere plaats van twijfelachtig vermaak te mijden.” —Het
Bijbels gezin, blz. 428.

“Niemand roept Gods zegen in over de tijd die men in het theater of
de danszaal doorbrengt. Geen enkele christen zou op zo’n plek
willen sterven. Niemand wil daar aangetroffen worden als Christus
komt.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 377 [zie ook: Het
Bijbels gezin, blz. 428].

Stappen om verslaving te overwinnen

7.
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Noem de stappen die iemand moet nemen om een verslaving aan
videospelletjes en gewelddadige, spiritistische films te doorbreken.
Welke krachtige uitnodiging richt Jezus aan iedereen om alle
soorten verslavingen te overwinnen? Matthéis 11:28; 1 Johannes
5:19-21; Jakobus 4:7-10.

Matthéus 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast
zijn, en Ik zal u rust geven.

1 Johannes 5:19-21 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele
wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God
gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te
mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon,
Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. ...

Jakobus 4:7-10 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de
duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u
naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbel-
hartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen
veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

“ledere christen moet voortdurend op wacht staan en elke toegangs-
weg bewaken, waarlangs de satan toegang tot onze ziel kan krijgen.
Wij moeten bidden om Gods hulp en tegelijk elke neiging tot zonde
resoluut weerstaan. We kunnen overwinnen, door moed, geloof, en
voortdurende inzet. Maar bedenk, dat Christus in ons moet blijven
en wij in Christus, om de overwinning te kunnen behalen.” —Het
Bijbels gezin, blz. 334 [zie ook: Het geloof waardoor ik leef, blz. 135]



“We moeten al het mogelijke doen, om met onze kinderen daar te
zijn, waar wij de ongerechtigheid in de wereld niet zien. We moeten
zorgvuldig bewaken, wat onze ogen zien en onze oren horen, zodat
al die vreselijke dingen niet onze geest binnendringen.” —Het Bijbels
gezin, blz. 334.

“De jeugd benadrukt vaak, dat ze iets nodig heeft, om hen af te
leiden en op te vrolijken. De hoop van een christen is precies wat ze
nodig hebben. Het geloof blijkt de gelovige tot troost te zijn, een
zekere gids naar de Bron van het ware geluk. Jonge mensen moeten
het Woord van God bestuderen en zichzelf wijden aan overdenking
en gebed. Ze zullen ontdekken dat de momenten die ze over hebben
niet beter besteed kunnen worden. Voor de wijsheid geldt: ‘Haar
wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede.” (Spreuken
3:17, NBG)” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 347, 348.

Voor verdere studie — gezonde recreatie

“Denk niet dat God wil, dat we van alles waar we gelukkig van worden af-
stand doen. Het enige dat Hij wil, is dat we opgeven, waar we niet gelukkig
van worden.” —Het Bijbels gezin, blz. 417.

“Het is de plicht en het voorrecht van christenen, dat ze hun geest verfrissen
en hun lichaam nieuwe kracht geven door onschuldige ontspanning, met de
bedoeling, dat ze hun lichamelijke en geestelijke vermogens opnieuw tot eer
van God kunnen gebruiken.” —Boodschappen voor jonge mensen, blz. 344.
“Christenen hebben veel mogelijkheden tot hun beschikking om gelukkig
te zijn. Daardoor weten wij met feilloze nauwkeurigheid, welk genot goed
en gepast is. Wij kennen plezier, dat onze geest niet aantast en onze ziel
niet doet ontaarden. Zulk plezier laat geen teleurstelling of bittere nasmaak
na, waardoor ons zelfrespect geschaad wordt, of waardoor de mogelijkheid,
onszelf nuttig te maken, wordt geblokkeerd. Wanneer wij Jezus met ons
mee kunnen nemen in die ontspanningsactiviteit, en kunnen blijven bidden,
dan zijn we volkomen veilig.” -Boodschappen voor jonge mensen, blz. 35.
“De enig veilige vormen van vermaak zijn die, welke serieuze en gods-
dienstige gedachten niet verdrijven. De enig veilige plaatsen van ontspan-
ning zijn die, waar we Jezus mee naar toe kunnen nemen.” —Jezus komt!,
blz. 71.
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Reuzen en geestelijke gezondheid

“En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was,
en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht
waren.” Genesis 6:5.

“Maar velen die beweren de waarheid te geloven, willen God niet in hun
gedachten hebben, net zo min als de mensen van voor de zondvloed of de
Sodomieten. Eén zinnige gedachte aan God, gewekt door de Heilige Geest,
zou al hun plannen bederven. Het eigen-ik, het eigen-ik, het eigen-ik is hun
god geweest, hun alfa en omega.” —Counsels on Stewardship, blz. 141.

Qorsprong van de corruptie van de reuzen van voor de zondvloed

1. Wie waren de voorouders van de reuzen voér de zondvloed?
Waar stonden deze reuzen om bekend? Genesis 6:1, 2, 4, 5;
Psalm 10:4-9.

Genesis 6:1, 2, 4, 5 En het gebeurde, toen de mensen zich op de
aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen
geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen
dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitge-
kozen hadden. /...; In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op
de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren
gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de gewelde-
naars van oude tijden af, mannen van naam. En de HEERE zag dat
de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de
gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Psalm 10:4-9 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt
niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God! Zijn wegen bezorgen te
allen tijde verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver
van zich; al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart:
Ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen
onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list, onder
zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de
dorpen, op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige, zijn ogen
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loeren op de arme. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen
plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats; hij ligt in een hinder-
laag om de ellendige te overvallen, hij overvalt de ellendige als hij
hem in zijn net trekt.

“Er waren vele reuzen, krachtige, grote mannen, befaamd om hun
wijsheid en verstand in het uitdenken van de mooiste kunstwerken;
maar hun schuld en ongerechtigheid waren evenredig met hun vaar-
digheid en verstandelijke bekwaamheid.

God schonk deze mensen vele en rijke gaven; maar ze gebruikten Zijn
gaven tot verheerlijking van zichzelf, en veranderden deze in een
vloek door hun aandacht te bepalen bij de gaven in plaats van bij de
Gever. Ze gebruikten het goud en het zilver, de edelgesteenten en het
kostbare hout voor de vervaardiging van kostbare paleizen voor zich-
zelf, en trachtten elkaar te overtreffen in de verfraaiing van hun bouw-
werken. Ze leefden om hun eigen lusten na te jagen, en gingen volko-
men op in het uitvoeren van [genot en] goddeloosheid.” —Patriarchen
en profeten, blz. 61, 62.

“Wij hebben de geschiedenis van de mensen voor de zondvloed, en
van de steden uit de vlakten, waarvan het gedrag ontaardde van
lichtzinnigheid en oppervlakkigheid tot ontaarde zonden, waardoor
Gods toorn werd uitgeroepen in een verschrikkelijke vernietiging
om de aarde te bevrijden van de vloek van hun besmettelijke in-
vloed. Neigingen en hartstochten stonden boven het verstand. Hun
eigen ik was hun God, en kennis van de Allerhoogste bestond
vrijwel niet meer door het zelfzuchtig toegeven aan verdorven harts-
tochten (Brief 7 4, 1896).” —Bijbelkommentaar, blz. 16.

Welke dwaze gedachten koesterden de mensen van vodr de
zondvloed op het gebied van godsdienst? Psalm 14:1; Romeinen
1:21-23.

Psalm 14:1 ... De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij
handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die
goeddoet.

Romeinen 1:21-23 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem
niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun
overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij
zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de
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heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld
dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en
kruipende dieren.

“De zondeloze bewoners van andere werelden sloegen met grote be-
langstelling de gebeurtenissen op deze aarde gade. In de toestand van
de wereld voor de zondvloed zagen ze beelden die duidelijk maakten
wat de gevolgen zouden zijn geweest als Lucifer zijn gezag had kun-
nen vestigen in de hemel, door het verwerpen van het gezag van
Christus en het terzijde stellen van Gods wet. In deze zondaars van de
oude wereld zagen zij de onderdanen van satan. De gedachten van
de mensenharten waren alleen boos. (Genesis 6:5) Elke emotie, elke
drijfveer en gedachte, was in strijd met de goddelijke beginselen van
zuiverheid, vrede en liefde. Het was een voorbeeld van de ontzag-
wekkende ontaarding als gevolg van satans streven, Gods schepselen
los te maken van de beperkingen van Zijn heilige wet. [..]

Daar ze geen verlangen koesterden God te kennen, kwamen ze ten
slotte ertoe Zijn bestaan te loochenen, en in plaats van God de natuur
te vereren. Ze verheerlijkten het menselijk vernuft, aanbaden de
werken hunner handen, en leerden hun kinderen zich neer te buigen
voor gesneden beelden. [..]

De mensen banden God uit hun gedachten en aanbaden de voort-
brengsels van hun eigen verbeelding; het gevolg was dat ze steeds
dieper zonken. De Psalmist beschrijft de uitwerking van de verering
van afgoden op de afgodendienaar: ‘Wie hen maakten, zullen worden
als zij, ieder die op hen vertrouwt.” (Psalm 115:8)” —Patriarchen en
profeten, blz. 50, 62.

Welke ondeugden hebben het verstand en het geweten van de
reuzen van voor de zondvloed en ook van anderen aangetast?
Leviticus 10:9-11; 1 Samuél 30:16; Deuteronomium 29:18;
Lukas 17:27.

Leviticus 10:9-11 Wijn en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en
uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt,
opdat u niet sterft — het is een eeuwige verordening, al uw generaties
door — zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en
het onheilige, tussen het onreine en het reine, als om de Israélieten in




al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de HEERE door de
dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.

1 Samuél 30:16 En hij bracht hem erheen, en zie, zij lagen verspreid
over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de
grote buit die zij meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen
en uit het land van Juda.

Deuteronomium 29:18 Laat onder u geen man of vrouw, gezin of
stam zijn die zijn hart heden van de HEERE, onze God, afkeert, om de
goden van deze volken te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn
die gal en alsem voortbrengt.

Lukas 17:27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij wer-
den ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnen-
ging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.

“De bewoners van de Vroege Wereld waren onmatige eters en
drinkers. Zij waren gewoon vlees te eten, hoewel God hun geen
toestemming had gegeven om dierlijk voedsel te eten. Hun eten en
drinken leidden tot uitspattingen en hun verdorven eetlust kende
geen grenzen. Zij gaven zichzelf over aan afschuwelijke afgoderij.
Zij werden gewelddadig en wreed en z6 verdorven dat God hen niet
langer kon verdragen. De beker van ongerechtigheid was vol en God
reinigde de aarde van hun zedelijke vervuiling door de zondvloed.
Toen de mensen na de zondvloed op het aangezicht van de aarde
vermenigvuldigden, vergaten zij God en verdierven hun weg voor
Hem. Onmatigheid in elke vorm nam in hoge mate toe.” —Adviezen
over dieet en voeding, blz. 322, 323.

“De zonde van de mensen voor de zondvloed bestond uit het feit,
dat ze verdierven wat op zichzelf wettig was. Ze verdierven Gods
gaven door ze te gebruiken om hun zelfzuchtige begeerten te bevre-
digen. Het toegeven aan eetlust en lage hartstochten maakte hun
denken absoluut verdorven. Die mensen waren slaven van de zonde
en van satan, door hem geleid en beheerst (MS 24, 1891).”
—Bijbelkommentaar, blz. 16, 17.

“Maar wie leest de waarschuwingen die gegeven worden door
tekenen der tijden, die snel in vervulling gaan? Welke indruk maakt
dat op mensen van de wereld? Welke verandering is er in hun hou-
ding te zien? Niet meer dan te zien was in de houding van de
bewoners op aarde in de tijd van Noach, die helemaal opgingen in
wereldse zaken en genoegens, ‘en het niet merkten, totdat de zond-
vloed kwam en hen allen wegnam.” (Matthéiis 24:39). [..] ... Haar
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eeuwige ondergang tegemoet, ...” —Getuigenissen voor de gemeente,
deel 9, blz. 19, 20.

Wat vond God van de daden van de reuzen, en waarom? Wat
baden de gelovigen tot God met het oog op deze verdorven
situatie in de wereld van vodr de zondvloed? Genesis 6:6; Psalm
103:13, 14; 119:126.

Genesis 6:6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens
op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Psalm 103:13, 14; 119:126 Zoals een vader zich ontfermt over zijn
kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Want
Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof
zijn. [...] Het is tijd voor de HEERE om te handelen, want zij hebben
Uw wet verbroken.

“De bewoners van de wereld in deze tijd worden voorgesteld door
de bewoners van de aarde ten tijde van de zondvloed. De goddeloos-
heid van de bewoners van de oude wereld wordt duidelijk vermeld:
‘En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op
de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten zijns harten te allen
dage alleen boos was.” (Genesis 6:5). God werd moe van dit volk,
dat alleen maar dacht aan plezier en genot. Zij zochten niet naar de
raad van de God die hen geschapen had, en wilden Zijn wil niet
doen. De berisping van God kwam over hen omdat zij voortdurend
de verbeelding van hun eigen hart volgden; en er was geweld in het
land.” —Selected Messages, boek 2, blz. 151.

“Wij leven in de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde,
in een tijdperk van zonde en verdorvenheid, en net als Noach
moeten wij zo leven dat wij God een plezier doen en de lof laten
horen van Hem ‘Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht’ (1 Petrus 2:9). In het gebed dat Christus vlak voor
Zijn kruisiging tot Zijn Vader richtte, zei Hij: ‘Ik bid niet, dat Gij
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van de boze.’
Johannes 17:15.” —Selected Messages, boek 1, blz. 90.



Verandering van het karakter

5.

Wat beinvloedt volgens de heilige Schrift sterk iemands karakter
en geestelijke gezondheid? Spreuken 23:7; Jesaja 55:7, 8;
Hebreeén 4:12.

Spreuken 23:7 Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij
tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u.

Jesdja 55:7, 8 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van
ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE,
dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen
zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

Hebreeén 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de
scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt
de overleggingen en gedachten van het hart.

“Naarmate de mens door de waarheid wordt bekeerd, gaat het werk
van karakterverandering door. Hij heeft een verhoogde mate van
begrip, door een mens van gehoorzaamheid aan God te worden. De
geest en de wil van God worden zijn wil, en door God voortdurend
om raad te vragen, wordt hij een man met meer begrip. Er is een
algemene ontwikkeling van de geest die zonder voorbehoud onder
de leiding van de Geest van God wordt geplaatst.

Dit is geen eenzijdige vorming, die een eenzijdig karakter ontwikkelt;
maar er wordt een harmonisch ontwikkeld karakter geopenbaard.
Zwakheden die gezien zijn in het krachteloze, weifelende karakter
worden overwonnen, en voortdurende toewijding en godsvrucht bren-
gen de mens in zo’n nauwe relatie tot Jezus Christus dat hij de gezind-
heid van Christus heeft. Hij is één met Christus, heeft deugdelijkheid
en kracht van beginsel, en helderheid van waarneming, wat die wijs-
heid is die van God komt, die de bron is van alle licht en begrip.” —Ye
Shall Receive Power, blz. 58.

“Er is een nauwe samenhang tussen de geest en het lichaam, en om
een hoge maatstaf te bereiken op moreel en verstandelijk vlak, moet
men acht geven op de wetten die ons lichaam beheersen. Om een
sterk, evenwichtig karakter te bezitten, moeten de verstandelijke en
lichaamskrachten geoefend en ontwikkeld worden. Welke studie leent
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zich daarvoor beter voor de jongeren dan het bestuderen van dat
wonderlijk organisme dat God ons heeft toevertrouwd alsmede de
studie van de wetten waardoor dit [in gezondheid] beschermd kan
worden?”” —Patriarchen en profeten, blz. 550.

Alleen hoe is het mogelijk om zuivere gedachten te handhaven?
Wat is de verantwoordelijkheid van Gods volk tegenover zijn
medemensen die leven zoals de mensen van véor de zondvloed?
2 Korinthe 10:4-6; Jakobus 4:7; Ezechiél 3:18, 19.

2 Korinthe 10:4-6 De wapens van onze strijd zijn immers niet
vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want
wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft
tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om
die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan
gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoor-
zaamheid volkomen zal zijn.

Jakobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de
duivel en hij zal van u wegvluchten.

Ezechiél 3:18, 19 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven,
en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de
goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het
leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven,
maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze
waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn
goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u
hebt uw leven gered.

“Door de waarheid op tamme wijze voor te stellen, de theorie alleen
maar te herhalen zonder er zelf door geraakt te worden, kunnen zij de
mensen nooit bekeren. Als zij net zo lang zouden leven als Noach,
zouden hun inspanningen zonder resultaat blijven. Hun liefde voor de
zielen moet intens zijn, en hun ijver vurig. Een lusteloze, gevoelloze
manier om de waarheid naar voren te brengen, zal mannen en
vrouwen nooit opwekken uit hun doodse slaap. Zij moeten door hun
manieren, door hun daden en woorden, en door hun prediking en
gebed laten zien dat zij geloven dat Christus voor de deur staat.
Mannen en vrouwen zijn in de laatste uren van hun genadetijd, en
toch zijn ze zorgeloos en dom, en predikanten hebben geen macht om



hen op te wekken; ze slapen zelf. Slapende predikanten preken tot een
slapend volk!” —(Testimonies for the Church, vol. 2, blz. 337)
Pastoral Ministry, blz. 197.

Waarover moet iemand nadenken om een goede gezondheid te
hebben en goede daden te doen? 2 Korinthe 5:14, 15; Filippensen
4:6-8.

2 Korinthe 5:14, 15 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot
dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij
allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven,
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen
gestorven en opgewekt is.

Filippensen 4:6-8 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw ver-
langens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend
worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder,
broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is,
al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige
deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

“Indien degenen die lijden onder de indruk kunnen raken van het feit
dat Christus hun medelevende, barmhartige Verlosser is, zullen zij
rust hebben in hun geest, wat zo essentieel is voor het herstel van hun
gezondheid.” —Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 482.
“Zij heeft goede, geheiligde genezing van haar geest nodig, een groei
in geloof en actieve dienst voor Christus.” —Adviezen over dieet en
voeding, blz. 256.

“De reden waarom de jeugd en zelfs volwassenen zo gemakkelijk in
verzoeking en tot zonde worden gebracht, is dat zij het woord van
God niet bestuderen en overdenken, zoals noodzakelijk is. Het gebrek
aan ferme, vastbesloten wilskracht, die kenbaar is in leven en
karakter, zijn het resultaat van het verwaarlozen van de heilige aan-
wijzingen van Gods woord. Zij richten hun geest niet door ernstig
pogen op datgene wat tot zuivere, heilige gedachten zou inspireren, en
wenden zich daarvan af tot wat onzuiver en onwaar is.” —De weg tot
gezondheid, blz. 393.
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Voor verdere studie — verkeerde gewoonten tasten de hersenen aan

“Zij die de gezondheidswetten gehoorzamen, zullen tijd en aandacht
besteden aan wat ons lichaam nodig heeft, en aan de wetten van de
spijsvertering. En hun beloning zal bestaan in helder denken en in geest-
kracht. Aan de andere kant is het mogelijk, dat iemand zijn christelijk
leven bederft door het slecht behandelen van zijn maag. Die dingen die de
spijsvertering ontregelen, hebben een afstompende werking op de tere
gevoelens van ons hart. ...

Elke gewoonte die onze gezondheid schaadt, heeft zijn weerslag op ons
denken. De tijd die besteed wordt aan het verkrijgen en het bewaren van
een goede gezondheid naar lichaam en geest, is goed bestede tijd. Sterke
en rustige zenuwen en een gezonde bloedsomloop helpen mensen de
juiste beginselen te volgen en te luisteren naar de ingevingen van hun
geweten... Onze hersenen vormen de citadel van ons wezen. Verkeerde
lichamelijke gewoontes tasten onze hersenen aan, en voorkomen het
verkrijgen van ... een goede geestelijke discipline. Tenzij de jeugd de
kunst verstaat om voor hun geest en hun lichaam te zorgen, kunnen zij
geen succesvolle studenten worden. Studie is niet de voornaamste oor-
zaak van het ineen storten van verstandelijke vermogens. De hoofd-
oorzaak is een onjuist dieet, onregelmatige maaltijden, een gebrek aan
lichaamsbeweging, en zorgeloze onbedachtzaamheid op andere punten
van de gezondheidswetten. Wanneer we alles doen wat we kunnen om
onze gezondheid te bewaren, dan kunnen we God in geloof vragen
om onze inspanningen te zegenen.” —Christus weerspiegelen, blz. 150.
“Door de gedachten en gevoelens die in de vroege jaren gekoesterd worden
beslist ieder jong mens over zijn eigen levensgeschiedenis. Correcte,
deugdelijke, mannelijke gewoonten, in de jeugd gevormd, zullen een deel
van het karakter worden en zullen gewoonlijk de koers van het individu
door het leven markeren. De jonge mens kan verdorven of deugdzaam
worden, zoals hij verkiest. Hij kan zich evengoed onderscheiden door
trouwe en edele daden als door misdaad en slechtheid.” —Hoe leid ik mijn
kind, blz. 229, 230.
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Noach en dronkenschap

Alcohol betekent ‘slechte geest’. Noach beteken ‘rust’, ‘verlichting’ of
‘troost’. Genesis 5:29.

“Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE . Dit zijn de afstam-
melingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn
tijdgenoten. Noach wandelde met God.” Genesis 6:8, 9.

“Als de mensen uit die tijd de boodschap van Noach hadden geloofd, en
zich hadden bekeerd van hun boze daden, zou de Here Zijn toorn hebben
afgewend, zoals Hij dat later deed met Ninevé. Maar door hun hardnekkig
weigeren om te luisteren naar hun geweten en de waarschuwingen van
Gods profeet, maakte die generatie de beker van hun ongerechtigheid vol
en was rijp voor de ondergang. Hun proeftijd was haast voorbij. Noach
had getrouw de instructies die hij van God ontvangen had, opgevolgd. De
ark was voltooid, zoals God dit had aangegeven, en er werd gezorgd voor
voedsel voor mens en dier. Nu deed Gods dienstknecht voor de laatste
maal een oproep tot het volk. Met een brandend verlangen, dat niet onder
woorden kan worden gebracht, drong hij bij hen erop aan een schuilplaats
te zoeken, terwijl ze daartoe nog de gelegenheid hadden. Opnieuw
werden zijn woorden verworpen, en weerklonken spot en scherts.”
—Patriarchen en profeten, blz. 66.

De wereldwijde zondvloed

1. Wat schreef Mozes over Noach en zijn gezin? Hoeveel jaar pre-
dikte hij en waarschuwde hij de aloude wereld voor het naderende
onheil? Genesis 6:8, 9.

Genesis 6:8, 9 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig,
oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.
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“De Verlosser van de wereld had veel toehoorders, maar weinig vol-
gelingen. Noach predikte honderdtwintig jaar tot de mensen vooraf-
gaand aan de zondvloed en toch waren er weinigen die deze kostbare,
proeftijd naar waarde schatten. Behalve Noach en zijn gezin was er
niemand anders onder de gelovigen die in de ark gingen. Van alle be-
woners van de aarde namen slechts acht zielen de boodschap aan;
maar die boodschap veroordeelde de wereld. Het licht werd gegeven
zodat zij zouden geloven; hun verwerping van het licht bleek hun
ondergang. Onze boodschap aan de wereld zal een levensreuk zijn, die
leidt tot het leven voor allen die haar aanvaarden en een reuk van ver-
oordeling voor allen die haar verwerpen [2 Korinthe 2:16].”
—Testimonies for the Church, vol. 7, blz. 36 [zie ook: Uit de
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 91].

“De mensen die in de dagen van Noach op de aarde leefden, hadden
honderdtwintig jaar lang de tijd gekregen om te kiezen tussen het
goede en het kwade. Zij werden omgebracht omdat zij er bewust
voor kozen om hun eigen verdorven wegen te volgen. Omdat zij
geen gebruik maakten van de gelegenheid die God hen had gegeven
om zich berouwvol tot Hem te bekeren, werden zij door de zond-
vloed vernietigd.” —The Upward Look, blz. 88.

Hoe groot was de ark en hoeveel verdiepingen had zij? Welke
betekenis hebben het aantal verdiepingen en de enkele deur van de
ark voor hedendaagse Zevende-dags Adventistische Reformisten?
Genesis 6:14-16; Openbaring 14:6-12.

Genesis 6:14-16 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken
ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten
met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de
lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.
U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op
een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant
plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde ver-
dieping in maken.

Openbaring 14:6-12 [sv77] En ik zag een anderen engel, vliegende in
het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te ver-
kondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en
geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God,
en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en




aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen
der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeg-
gende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat
zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem:
Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merk-
teken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit
den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en
sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun
pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en
nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het
merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen;
hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

“God gaf Noach de exacte afmetingen van de ark. Tot in het kleinste
detail gaf de Heer Noach uitdrukkelijke aanwijzingen met betrek-
king tot de bouw van de ark. In veel opzichten was zij niet gemaakt
als een schip, maar gebouwd als een huis, met een fundering die als
een boot op het water zou drijven. Er waren geen ramen in de zij-
kanten van de ark. Zij was drie verdiepingen hoog en het licht kwam
van een raam in de bovenzijde. De deur zat aan de zijkant. De ver-
blijven voor de opvang van verschillende dieren waren zo gemaakt
dat het raam in het dak licht gaf aan allen. De ark was gemaakt van
cypres- of goferhout, dat eeuwenlang geen verval zou kennen. Het
was een bouwwerk van grote duurzaamheid, dat geen menselijke
wijsheid kon uitvinden. God was de ontwerper en Noach Zijn
bouwmeester.” —The Story of Redemption, blz. 63.

Wat was het verschil tussen de dieren waarvan zeven paren de
ark binnengingen en de dieren waarvan slechts één paar de ark
binnenging? Beschrijf het jaar van de zondvloed van begin tot
eind.

“Plotseling viel een stilte over de spottende menigte. Allerlei dieren,
wilde zowel als vreedzame dieren, daalden van de bergen en
kwamen uit de bossen op weg naar de ark. Een geruis werd gehoord,
toen allerlei vogels kwamen aanvliegen, en rustig de ark binnen-
gingen. Dieren gehoorzaamden Gods gebod, terwijl mensen weiger-
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den te luisteren. Door heilige engelen geleid, gingen ze twee bij
twee tot Noach in de ark. Van de reine dieren bij zeventallen. Ver-
baasd zagen de mensen toe, terwijl sommigen bevreesd werden.
Geleerden wisten geen verklaring voor dit verschijnsel. Het was een
geheim dat ze niet konden doorgronden. Maar de wereld was z6
verhard door het voortdurend verwerpen van het licht, dat zelfs dit
toneel geen blijvende indruk maakte. Toen het menselijk geslacht,
dat rijp was voor het oordeel, de zon in al haar luister zag schijnen,
en de aarde gehuld zag in een schoonheid die geleek op Eden,
verdreef het zijn vrees door wilde vermaken, en door daden van
geweld scheen het de reeds ontstoken toorn van God over zich te
roepen.”—Patriarchen en profeten, blz. 66.

De gevolgen van dronkenschap

4.
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Noach was een man van God. Wat deed hij desondanks na de
zondvloed? Waarom? Genesis 9:20, 21.

Genesis 9:20, 21 En Noach werd landbouwer en plantte een wijn-
gaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich
midden in zijn tent.

“God heeft Zijn wet geschreven op elke zenuw en spier, op elke vezel
en functie van het menselijk lichaam. Het toegeven aan onnatuurlijke
verlangens, of het nu gaat om thee, koffie, tabak of drank, is onmatig-
heid en in strijd met de wetten van leven en gezondheid. Door deze
verboden middelen te gebruiken, wordt in het systeem een toestand
gecreéerd die de Schepper nooit heeft ontworpen. Deze uitspatting is
voor ieder lid van de menselijke familie zonde.... Het eten van voedsel
dat geen goed bloed maakt, druist in tegen de wetten van ons fysieke
organisme en is een overtreding van de wet van God. De oorzaak
brengt het gevolg voort. Lijden, ziekte en dood zijn de zekere sancties
voor genotzucht.” —(Letter 123, 1899) Evangelism, blz. 265.

“Satan verderft geesten en vernietigt zielen door zijn subtiele ver-
leidingen. Ziet en ervaart ons volk wel de zonde van het toegeven aan
een ontaarde eetlust? Stoppen zij met thee, koffie, vlees en elk ander
stimulerend voedsel, en wijden zij de middelen, die anders aan die
schadelijke gewoontes worden uitgegeven, aan de verbreiding van de
waarheid? Wat voor kracht kan de aan tabak gewijde opbrengen om



de voortgang van onmatigheid te stuiten? Er moet in onze wereld over
het onderwerp tabak een revolutie plaatsvinden, voordat de bijl aan de
wortel van de boom wordt gelegd. We spitsen het onderwerp nog
meer toe. Thee en koffie wekken de zin in sterkere stimulerende
middelen, zoals tabak en sterke drank, op.” —Adviezen over dieet en
voeding, blz. 378.

Wat gebeurt er met iedereen die bedwelmd raakt? Welke schade
wordt zo toegebracht aan de menselijke gezondheid en de samen-
leving? Spreuken 23:29-33; Jesaja 28:7, 8; Habakuk 2:5.

Spreuken 23:29-33 Bij wie is ach, bij wie is wee? Bij wie is geruzie?
Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder reden? Bij wie wazige
ogen? Bij hen die lang doorgaan bij de wijn, bij hen die komen om
gemengde drank te proeven. Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood
kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar
binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder.
Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken, en je hart zal verder-
felijke dingen spreken.

Jesdja 28:7, 8 Ook dezen hier zwalken van wijn, dwalen rond door
sterkedrank. Priester en profeet zwalken door sterkedrank. Zij zijn
opgeslokt door de wijn, zij dwalen rond door de sterkedrank. Zij
zwalken bij het uitleggen van het visioen, zij struikelen tijdens hun
gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel,
geen plek is schoon.

Hébakuk 2:5 En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn, en
een trots man is, maar hij zal niet slagen; hij die zijn keel wijd
openspert als het graf, en net als de dood is, die niet verzadigd
wordt, hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft, en alle
volken bij zich bijeengebracht heeft.

“Wanneer het verlangen naar sterke drank wordt bevredigd, zet de
mens vrijwillig een drank aan zijn lippen die hem — een schepsel naar
Gods evenbeeld — verlaagt tot beneden het niveau van de bruut. Het
verstand wordt verlamd, het intellect wordt verdoofd, de dierlijke
hartstochten worden opgewekt en dan volgen misdaden van het meest
vernederende karakter.” —Testimonies for the Church, deel 3, blz. 561.
“We lezen over rampen met stoomboten en spoorwegongelukken, en
wat is er aan de hand? In veel, heel veel gevallen heeft iemand zijn
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geest vertroebeld met bedwelmende drank. Deze persoon voelde niet
het gewicht van de verantwoordelijkheid die op hem rustte. Er zijn
talloze levens verloren gegaan omdat iemand anders dronken was. De
levens worden in rekening gebracht bij de persoon die de fles aan de
lippen van zijn naaste zette. [...] Het verband tussen misdaad en on-
matigheid wordt goed begrepen door degenen die te maken hebben
met de mensen die de wetten van het land overtreden. In de woorden
van een rechter uit Philadelphia: ‘We kunnen vier vijfde van de
misdaden die gepleegd worden, herleiden tot de invlioed van rum. Er is
niet één geval op twintig waarin een man wordt berecht en bedreigd
met de doodstraf, waarin rum niet de directe of indirecte oorzaak van
de moord is. Rum en bloed — ik bedoel het vergieten van bloed — gaan
hand in hand.” ” —Temperance, blz. 288, 23.

Jezus, Noach en druivensap

6.
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Hoe verschilde de houding van Cham sterk van die van zijn
broers toen hij de gevolgen van Noachs dronkenschap onder
ogen kreeg? Wat profeteerde Jezus over de laatste dagen in
verband met de tijd van Noach van vdéor de zondvloed?
Matthéis 24:37; Lukas 21:34, 36.

Matthéus 24:37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de
komst van de Zoon des mensen zijn.

Lukas 21:34, 36 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de
alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. [..]
Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om
al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen
bestaan voor de Zoon des mensen.

“Jezus gaf, gezeten op de Olijfberg, onderricht aan Zijn discipelen
aangaande de tekenen die aan Zijn komst zouden voorafgaan: ‘Want
zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des
mensen zijn. Want zoals zij in die dagen véor de zondvloed waren,
etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag,
waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des
mensen zijn.” (Matthéiis 24:37-39). Dezelfde zonden die in de dagen



van Noach oordeel over de wereld brachten, bestaan in onze tijd ook.
Mannen en vrouwen gaan nu zover in eten en drinken dat het eindigt in
gulzigheid en dronkenschap. Deze voorname zonde, het toegeven aan
een ontaarde eetlust, deed de hartstochten ontbranden van mensen in
de dagen van Noach, en leidde tot wijdverbreide verdorvenheid. Het
geweld en de zonde reikten tot aan de hemel. Deze zedelijke veront-
reiniging werd uiteindelijk van de aarde weggespoeld door de zond-
vloed. [..] ‘...Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de
Zoon des mensen geopenbaard wordt.” (Lukas 17:28-30).” —Adviezen
over dieet en voeding, blz. 127, 128.

Wat voor soort wijn maakte Jezus door een wonder op het
bruiloftsfeest in Kana en gebruikte Hij bij het avondmaal van
de Heer? Wat was Zijn reactie toen Hem aan het kruis een
vloeistof werd aangeboden die bedwelmende stoffen bevatte?

Lukas 22:17, 18; Markus 15:23: 1 Korinthe 5:11; 10:21.

Lukas 22:17, 18 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en
gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want 1k
zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat
het Koninkrijk van God gekomen is.

Markus 15:23 En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te
drinken, maar Hij nam die niet.

1 Korinthe 5:11; 10:21 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet
moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd,
een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of
een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u
zelfs niet eten. [..] U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken
én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de
tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

! Noot van de vertaler: in de Talmoed, Sanhedrin 43a, wordt vermeld:
“Het gericht geeft iemand die wordt weggevoerd naar zijn executie een
korrel wierook in een beker wijn om zijn geest te bedwelmen...”
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“Christus spreekt Zijn eigen leer niet tegen. De ongegiste wijn
waarin Hij voorzag voor de bruiloftsgasten was een heilzame ver-
frissende drank. Dit is de wijn die door onze Verlosser en Zijn
discipelen bij het eerste avondmaal werd gebruikt. Het is de wijn die
altijd gebruikt moet worden op de avondmaalstafel als een symbool
van het bloed van de Verlosser. De avondmaaldienst is bedoeld om
de ziel te verkwikken en te doen herleven. Daar mag niets aan ver-
bonden worden dat naar het kwade zou kunnen wijzen.” —De weg
tot gezondheid, blz. 278.

Voor verdere studie

“We praten over de gevolgen, beven bij de gevolgen en vragen ons af wat
we kunnen doen met de verschrikkelijke gevolgen, terwijl we maar al te
vaak de oorzaak tolereren en zelfs goedkeuren. De voorstanders van drank-
bestrijding verzaken hun plicht, tenzij ze hun invloed uitoefenen door voor-
schrift en voorbeeld — door gebruik te maken van hun stem, pen en kiesrecht
— ten gunste van drooglegging en geheelonthouding. We hoeven niet te
verwachten dat God een wonder zal verrichten om deze hervorming tot
stand te brengen en zo de noodzaak van onze inspanning weg zal nemen.
We moeten zelf de strijd aangaan met deze reusachtige vijand. Ons motto:
Geen compromis, geen onderbreking van onze inspanningen tot de over-
winning is behaald....

Wat kan er gedaan worden om de stroom van kwaad terug te dringen? Laat
wetten worden uitgevaardigd en streng worden gehandhaafd die de verkoop
en het gebruik van sterke drank voor consumptie verbieden. Laat alles in
het werk worden gesteld om de dronkaard aan te moedigen terug te keren
naar matigheid en deugdzaamheid. Maar er is meer nodig om de vloek van
dronkenschap uit ons land te verbannen. Laat de lust voor bedwelmende
dranken verdwijnen en het gebruik en de verkoop ervan is ten einde. Dit
werk moet voor een groot deel door de ouders worden gedaan. Laten zij,
door zelf strikte matigheid in acht te nemen, hun kinderen het juiste stempel
op hun karakter meegeven, en vervolgens deze kinderen opvoeden in de
vreze Gods en hen opleiden tot gewoonten van zelfverloochening en zelf-
beheersing. Jongeren die zo zijn opgeleid, zullen een moreel uithoudings-
vermogen hebben om verleidingen te weerstaan, om eetlust en hartstocht te
beheersen. Zij zullen onbewogen blijven bij de dwaasheid en losbandigheid
die de maatschappij bederven.” —-Gospel Workers, blz. 387, 388.
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Zendingsbericht uit Malawi

Voorlezen op Sabbat 24 juni 2023

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 1 juli 2023 worden ingezameld

Beste broeders, zusters, vrienden en medereizigers,

“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heefi, niet met
tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”
2 Korinthe 9:7.

Groeten van de broeders en zusters van Malawi.

De Republiek Malawi is een niet aan zee grenzend land in het zuidoosten
van Afrika dat vroeger Nyasaland heette. Het grenst in het westen aan
Zambia, in het noorden en noordoosten aan Tanzania en in het oosten,
zuiden en zuidwesten aan Mozambique. Malawi beslaat 118.484 vierkante
kilometer en telt ongeveer 19,4 miljoen inwoners (stand januari 2021). De
hoofdstad is Lilongwe en de drie andere grote steden zijn Blantyre, Mzuzu
en de voormalige hoofdstad Zomba. Het land wordt ‘het warme hart van
Afrika’ genoemd, omdat de mensen zo vriendelijk zijn.

Ongeveer 82 procent van de bevolking is christen, waaronder 58 procent
protestanten, 17 procent katholieken en 7 procent overige. Moslims vormen
14 procent, en traditionele geloven en atheisten 4 procent.

De Reformatieboodschap bereikte Malawi in 1981 door broeder
Mwabwagilo uit Tanzania, die Gods boodschap naar Malawi bracht met zijn
vriend broeder Kayira, een blinde man. Broeder Kayira deelde de boodschap
met broeder F.S.K. Mwakhwawa, waarna de twee naar Dar es Salaam in
Tanzania reisden om meer te weten te komen over de Reformatie. Zij ont-
moetten daar wijlen predikant Andrew Mangwe, die twee weken lang
informatie met hen deelde. Toen zij terugkeerden naar Malawi, begonnen zij
de boodschap te prediken, die zich zo begon te verspreiden.

Het land heeft vier provincies en 28 districten. De boodschap van het
International Zendingsgenootschap heeft alle vier regio’s en alle 28
districten bereikt, ook die met veel moslims. Het ledental bedraagt 1.600, en
er zijn 410 geinteresseerde zielen die de Bijbel bestuderen. Helaas is de
vraag waarmee we het vaakst worden geconfronteerd: “Waar is jullie
hoofdkwartier in Malawi?”” We hebben moeite deze vraag te beantwoorden.
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Wij willen op één locatie een basisschool, een hoofdkantoor van de Unie en
een uitgeverij bouwen.

“Wij wensen een school op te richten voor onze kinderen.” —Hoe leid ik
mijn Kind, blz. 373.

Bij de gratie van de Heer is reeds begonnen met de bouw van een
basisschool in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid — Likuni, in
het district Lilongwe. De verhouding tussen leraar en leerling is hier 1:150.
Dit wijst op een grote vraag naar basisonderwijs. Wij geloven dat de in-
komsten van de school zullen helpen om de financiéle middelen voor de
bouw van het hoofdkantoor en de uitgeverij bijeen te brengen, maar het
schoolproject heeft meer financiering nodig voor de voltooiing ervan.
Malawi is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De economie is
sterk gebaseerd op landbouw en de bevolking is grotendeels ruraal en groeit
snel. De regering is afhankelijk van hulp van buitenaf om in haar ont-
wikkelingsbehoeften te voorzien. Ondanks hun economische moeilijkheden
brengen de leden in Malawi veel offers.

Wij hopen en bidden dat de gelovigen over de hele wereld Malawi royaal
zullen helpen. Aangezien de boodschap alle districten in Malawi heeft
bereikt, is het ons plan om het werk in de districten uit te breiden. Hiervoor
zijn extra arbeiders, meer zendingsondersteuning en meer middelen nodig.
“Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook
te drinken krijgen.” Spreuken 11:25. Wij danken u voor uw gebeden voor
Malawi en voor uw gulle giften komende Sabbat voor het schoolproject,
het hoofdkwartier van de Unie en de uitgeverij.

Moge God Zijn gemeente wereldwijd zegenen.

—Predikant Evance Mtikama
Voorzitter Malawische Unie
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