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Voorwoord 
 

“Paulus schreef aan de Korinthiërs: ‘En ik, broeders, toen ik tot u ben geko-

men, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, 

u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets 

te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ (1 Korinthe 2:1, 2, 

SV) Hij zei: ‘Want Christus heeft mij ... gezonden [...] om het Evangelie te 

verkondigen;  niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus 

niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren 

gaan, dwaasheid;  maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 

Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het 

verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.’ (1 Korinthe 1:17-19, SV). 

De grote en essentiële kennis is de kennis van God en Zijn woord. Petrus 

vermaande zijn broeders ‘Wast op in de genade en kennis van onze Heere en 

Zaligmaker Jezus Christus.’ (2 Petrus 3:18) Er moet een dagelijks toene-

mend geestelijk inzicht zijn; en de christen zal groeien in genade naarmate 

hij afhankelijk is van de leer van het woord van God en deze waardeert, en 

naarmate hij er een gewoonte van maakt om over goddelijke dingen na te 

denken. 

Alle trots van mening en afhankelijkheid van de wijsheid van deze wereld is 

onnut en ijdel. Wanneer mensen, in plaats van nederig de waarheid van God 

te ontvangen op welke manier dan ook tot hen gezonden, de woorden en 

manieren van de boodschapper beginnen te bekritiseren, laten zij hun gebrek 

zien aan geestelijk inzicht en hun gebrek aan waardering voor de waarheid 

van God, die van veel groter belang is dan de meest beschaafde en aange-

name redevoering. Eén kritische toespraak, waarin de boodschapper van 

God in diskrediet wordt gebracht, kan een spoor van ongeloof in sommige 

gedachten op gang brengen, dat ertoe zal leiden dat het woord van de waar-

heid geen effect heeft. Degenen die een voortdurende strijd hebben om 

nederigheid en geloof te koesteren, zijn verre van gebaat bij deze koers. 

Alles wat ook maar lijkt op hoogmoed in leren en afhankelijkheid van 

wetenschappelijke kennis, wat je tussen je ziel en het woord van de Bijbel 

plaatst, zal de deur van je hart op een zeer effectieve manier sluiten voor de 

lieflijke, nederige godsdienst van de zachtmoedige en nederige Jezus.... 

Het is de Geest van God die de levenloze vermogens van de ziel verkwikt 

om hemelse dingen te waarderen en de genegenheid naar God en de waar-

heid trekt. Zonder de aanwezigheid van Jezus in het hart is religieuze dienst 

slechts een dood, koud formalisme. Het verlangen naar gemeenschap met 

God houdt al snel op als de Geest van God uit ons is verdreven; maar als 

Christus de hoop der heerlijkheid in ons is, worden we voortdurend geleid 
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om te denken en te handelen met het oog op de heerlijkheid van God. De 

vragen zullen opkomen: ‘Zal dit Jezus eren? Zal dit door Hem worden goed-

gekeurd? Zal ik in staat zijn om mijn integriteit te behouden als ik deze 

overeenkomst aanga?’ God zal de raadgever van de ziel worden, en we 

zullen op veilige paden worden geleid, en de wil van God zal de hoogste 

gids van ons leven worden. Dit is hemelse wijsheid, aan de ziel gegeven 

door de Vader van het licht, en het maakt de christen, hoewel nederig, tot het 

licht van de wereld.” 

–Ellen G. White, Review and Herald, 17 augustus 1888 
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• De sabbatschoollessen worden uitgegeven door: De Generale 
Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day 
Adventist Church Reform Movement 
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. 
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Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095 

• Auteur van dit kwartaal: 
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• Revisie en supervisie van de inhoud: 
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• Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:  

Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging. 
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e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org 
Tel. +31 (0)313-416 222 (op werkdagen van 08.30u. tot 12.30u.) 

• Abonnementen: Jaarlijks wordt in het najaar een bestelformulier uit-

gegeven, waarop u kunt aangeven dat u dat komend jaar de sabbat-

schoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat op 

dat formulier vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een 

factuur, welke u automatisch krijgt toegestuurd vanuit zendingshuis 

‘Rehoboth’. Op het formulier kunt u overigens aangeven of u alles in 

één keer wilt betalen of per kwartaal. 

• Digitale sabbatschoollessen: In het Nederlands gratis beschikbaar via 

de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te vinden 

op de officiële website van de Generale Conferentie: 

http://sda1844.org/publishing/. De Spaanse versie is hier te vinden: 

http://asd1844.org/publicaciones/. 

• Gebruikte Bijbelvertaling: Om de leesbaarheid bij de studie van de 

Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met Bijbel-

teksten gebruik van de Herziene Statenvertaling. Ons eigen uitgangspunt 

en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde de Statenvertaling 

er naast te houden, omdat de oorspronkelijke Statenvertaling onze 

leidraad blijft bij het verdedigen van onze geloofsprincipes. 
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14e Les     Sabbat 5 oktober 2024 

                 Sabbatbegin 19.10 u.  19.07 u. 

 

“… De kennis te boven …” 

 

“Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de 

breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou 

kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel 

de volheid van God.” Éfeze 3:18, 19. 

 

“Op het eiland Patmos zag Johannes de dingen waarvan God wilde dat hij 

ze aan de mensen zou geven. Hier is een thema dat onze overdenking 

waard is. Hier zijn grote en veelomvattende lessen, die alle engelen nu 

proberen over te brengen. Oneindige wijsheid, oneindige liefde, oneindige 

rechtvaardigheid, oneindige barmhartigheid – dieptes, hoogtes, lengtes, 

breedtes! Ontelbare pennen zijn gebruikt om het leven, het karakter en het 

bemiddelende werk van Christus weer te geven, en toch worden deze 

thema’s aan elke denkgeest door wie de Heilige Geest werkt, fris en nieuw 

naar voren gebracht, precies in overeenstemming met het denkvermogen en 

de geest van de menselijke vertegenwoordiger.  

De Heer Jezus beloofde dat de Geest die Hij zou zenden Zijn woorden in 

herinnering zou brengen bij hen die bereid waren ze te ontvangen. Na Zijn 

opstanding opende Hij hun begrip, opdat zij de Schriften zouden be-

grijpen.” –Manuscript 153, 1898. 

 
ZONDAG 

1.  Welk begrip dient iedereen te hebben? Éfeze 5:17. 

Éfeze 5:17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil 

van de Heere is. 

 

“In dit conflict tussen gerechtigheid tegen ongerechtigheid kunnen 

wij alleen door goddelijke hulp succesvol zijn. Onze eindige wil 

moet worden onderworpen aan de wil van de Oneindige.” –Geest, 
karakter en persoonlijkheid, blz. 725. 
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MAANDAG 

2.  Wat maakt het mogelijk om zo’n begrip te ontvangen? Hebreeën 

11:3. 

Hebreeën 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 
gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die 

men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. 

 

“Geloof, reddend geloof moet worden onderwezen. De definitie van 

dit geloof in Jezus Christus kan in weinig woorden worden om-

schreven. Het is de handeling van de ziel, waardoor de hele mens 

wordt overgegeven aan de voogdij en controle van Jezus Christus.” 

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 559. 

 
DINSDAG 

3.  Welke dimensie wordt geopend voor menselijk begrip?  

1 Korinthe 2:14. 

1 Korinthe 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de 

Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan 

ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 

 

“Gods koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon. Het evangelie van 

Gods genade met zijn geest van zelfverloochening kan nooit in over-

eenstemming zijn met de geest van de wereld. Deze beide beginselen 

zijn aan elkaar tegenovergesteld.” –Jezus, de Wens der eeuwen, 

blz. 421. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe gedraagt een wijs mens zich, in overeenstemming met 

goddelijk inzicht? Jakobus 3:13. 

Jakobus 3:13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn 

goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. 
 

“Als u naar Golgotha kijkt, is dat niet om uw ziel gerust te stellen in 

het niet vervullen van uw plicht, niet om uzelf in slaap te sussen, 

maar om geloof te scheppen in Jezus, een geloof dat werkt, dat de 

ziel reinigt van het slijk van zelfzucht. Als wij in geloof beslag op 
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Christus leggen, is ons werk nog maar net begonnen. Iedereen heeft 

verdorven en zondige gewoonten die overwonnen moeten worden 

door felle strijd. Iedereen moet de strijd des geloofs strijden. Als 

iemand Christus volgt, kan hij niet inhalig handelen, hij kan niet 

hardvochtig zijn, of zonder meegevoel. Hij kan niet ruw zijn in zijn 

spreken. Hij kan niet zelfgenoegzaam zijn of vol zelfoverschatting. 

Hij kan niet veeleisend zijn, geen harde woorden gebruiken en 

kritiek oefenen of veroordelen.” –Bijbelkommentaar, blz. 530, 531. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe wordt ‘goed inzicht verkregen en behouden? Psalm 111:10. 

Psalm 111:10 [NBG51] De vreze des Heren is het begin der wijsheid, 
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt 

eeuwig stand. 
 

“Als de mensenkinderen deze wet naar hun beste kunnen zouden 

gehoorzamen, zouden zij aan intellectuele kracht en aan onderschei-

dingsvermogen winnen, om nog meer van Gods bedoelingen en plan-

nen te kunnen begrijpen. En deze vooruitgang kan niet alleen in dit 

huidige leven plaatsvinden, maar kan in het eeuwige eeuwen worden 

voortgezet.” –Geest, karakter, persoonlijkheid, blz. 591. 

 
VRIJDAG 

6. Hoe worden kennis en begrip gemeten? Psalm 119:169. 

Psalm 119:169 Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, 

HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord. 
 

“De wetten van God hebben hun fundament in de meest onverander-

lijke rechtschapenheid, en zijn zó opgesteld, dat zij het geluk 

bevorderen van hen die zich daaraan houden.” –Geest, karakter, 

persoonlijkheid, blz. 595. 

 
SABBAT 

7.  Wat kenmerkt Gods begrip? Psalm 147:5. 
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Psalm 147:5 Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht 

is onmetelijk. 
 

“Op al de geschapen dingen is het stempel van de Godheid te zien. De 

natuur getuigt van God. De ontvankelijke geest, in contact gebracht 

met het wonder en de verborgenheid van het heelal, kan slechts de 

werking van een oneindige macht erkennen. [...] Dezelfde kracht die 

de natuur in stand houdt, werkt ook in de mens. Dezelfde verheven 

wetten die zowel de ster als het atoom leiden, beheersen het menselijk 

leven. De wetten, die de werking van het hart beheersen en de loop 

van de levensstroom in het lichaam regelen, zijn de wetten van het 

machtige Wezen, dat ook de heerschappij over de ziel heeft. Uit Hem 

ontstaat alle leven.” –Karaktervorming, blz. 99. 

 

Ter overdenking 

“Toch kan Gods doel niet worden gedwarsboomd. Zijn inzicht is oneindig 

als het gaat om de manier waarop en de middelen waarmee Zijn doelen 

moeten worden uitgevoerd. Hij kan niet dwalen, noch in verwarring zijn. 

Hij zal het woord dat Hij gesproken heeft niet veranderen. Zijn goedheid en 

waarheid zijn eeuwig en Hij zal hen eren die nederig met Hem wandelen. 

Zij die het leven en de lessen van Christus bestuderen zullen in nederigheid 

voor Hem wandelen. O, dat de mensen het belang zouden voelen om de 

Heer zeer ernstig te zoeken, opdat zij vrij mogen zijn van elk zelfzuchtig 

doel. De Heer die het hart van allen kent, zal overvloedig zegenen diegenen 

die trouw Zijn leven en karakter vertegenwoordigen.” –Letter 287, 1905. 

 

_____ 

 

 

15e Les     Sabbat 12 oktober 2024 

                 Sabbatbegin 18.54 u.  18.52 u. 

 

Verlicht inzicht 

 

“Namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van 

Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in 
de heiligen.” Éfeze 1:18. 
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“Met Gods hulp dient u uw tong te bedwingen; praat minder en bid meer. 

Trek nooit de motieven van uw broeders en zusters in twijfel, want zoals u 

over hen oordeelt, zo heeft God verklaard dat ook u geoordeeld zult worden. 

Open uw harten voor vriendelijkheid, voor de voorschriften van Gods Geest, 

voor de bemoedigende stralen van de Zon der Gerechtigheid. Jullie hebben 

een verlicht inzicht nodig. Moedig vriendelijke gedachten en heilige gene-

genheden aan. Ontwikkel de gewoonte om goed over anderen te spreken. 

Laat trots noch eigengerechtigheid u ervan weerhouden om uw wandaden 

openlijk en volledig te belijden indien u de vergeving van God wenst.”  

–Manuscript 11, 1888. 

 
ZONDAG 

1.  Wat is een symbool van hemels inzicht? Spreuken 16:22. 

Spreuken 16:22 [NB] Een springader van leven is inzicht voor zijn 
bezitters, – een vermaning van dwazen is dwaasheid. 

 

“ ‘Het is een voordeel te weten: de wijsheid doet haar bezitters 

leven’. ‘De woorden, die Ik tot u gesproken heb’, zei Jezus, ‘zijn 

geest en zijn leven’. [...]  De scheppende kracht die de werelden deed 

ontstaan, ligt in het Woord van God. Dit Woord verleent kracht; het 

verwekt leven. Elk gebod is een belofte; wanneer het door de wil 

wordt aangenomen en in de ziel opgenomen, brengt het met zich het 

leven van de Oneindige. Het verandert de natuur en herschept de 

ziel naar het beeld Gods. 

Het aldus toebedeelde leven wordt op dezelfde manier onderhouden. 

‘Van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat’ (Matthéüs 4:4) zal de 

mens leven.” –Karaktervorming, blz. 126. 

 
MAANDAG 

2.  Welke twee goddelijke principes worden gecombineerd in waar 

inzicht? Spreuken 19:8. 

Spreuken 19:8 Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie 
inzicht bewaart, vindt het goede. 

 
“Godsdienst betekent dat u zichzelf dagelijks aan God toewijdt; het 

betekent zachtmoedigheid en nederigheid van hart; het betekent dat 

u alles wat tot u komt als een zegen opvat, dat u de lof naar God laat 
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terugvloeien. De Heer zegt: ‘Wie dankoffert, die zal Mij eren.’ 

(Psalm 50:23) Als we God loven, wordt de ziel sterk in geestelijke 

kracht.” –Signs of the Times, 16 januari 1893. 

 
DINSDAG 

3.  Wat draagt de Heer Zijn kinderen daarom op om te doen? 

Markus 12:32, 33. 

Markus 12:32, 33 En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, 

Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen 
ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel 

het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste 

lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. 
 

“Het eerste en grote gebod is: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit 

geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met 

geheel uw verstand’. Lukas 10:27. Hem, de Oneindige, de Alwetende, 

lief te hebben met alle kracht en verstand en hart, houdt in, de hoogste 

ontwikkeling van elk vermogen. Het wil zeggen dat in het gehele 

wezen – het lichaam, het verstand en ook de ziel – het beeld van God 

hersteld zal worden. 

Even belangrijk als het eerste is ook het tweede gebod: ‘Gij zult uw 

naaste liefhebben als uzelf’. Matthéüs 22:39. De wet der liefde vraagt 

om de toewijding van lichaam, verstand en ziel aan het dienen van God 

en onze naasten. [...] Meer en meer gaan we delen in de goddelijke 

natuur. We worden bereid voor de hemel; want we ontvangen de hemel 

in ons hart.” –Karaktervorming, blz. 16. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke verandering vindt er plaats in elke volgeling van God? 

Romeinen 12:2. 

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 

word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te 
kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 

wil van God is. 
 

“Het is niet door één handeling dat het karakter gevormd wordt, maar 

door een herhaling van handelingen worden gewoontes gevormd en 



10 
 

 

het karakter bevestigd. Om een karakter te hebben wat op dat van 

Christus lijkt, is het noodzakelijk om te handelen op een manier die 

op het handelen van Christus lijkt. Christenen zullen een heilig 

temperament tonen, en hun handelingen en opwellingen zullen door 

de Heilige Geest worden ingegeven.” –Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 580. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke houding getuigt van goddelijk inzicht? Spreuken 11:12. 

Spreuken 11:12 Wie zonder verstand is, veracht zijn naaste, maar 

iemand met inzicht zwijgt. 

 

“Handel teder met mensen. Smelt, met harten vol geestelijke tederheid, 

uw weg naar binnen in overtuigde harten. Laten uw woorden 

gedompeld zijn in de hemelse olie van de twee olijftakken. Wij hebben 

de gouden olie nodig, die in voorbereide vaten is geleegd, zodat die 

doorgegeven kan worden aan hen die naar de waarheid zoeken. 

Bedenk steeds, dat het geschiedt: ‘Niet door kracht en niet door 

geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.’ 

(Zacharia 4:6)” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 463. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke invloed zorgt ervoor dat iemand het inzicht dat van 

boven komt verwerpt? 2 Korinthe 4:4. 

2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 

eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het 
Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God 

is, hen niet zou bestralen. 

 

“Door de zonde werd de goddelijke gelijkenis bezoedeld en nagenoeg 

uitgewist. ’s Mensen lichaamskrachten werden verzwakt, zijn verstan-

delijk vermogen werd minder, zijn geestelijk inzicht verduisterd. Hij 

werd de dood onderworpen. Nochtans werd de mens niet zonder hoop 

gelaten. Dankzij de oneindige liefde en genade was er een verlossings-
plan ontworpen en werd de mens in zijn leven een proeftijd toege-

staan.” –Karaktervorming, blz. 15. 
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SABBAT 

7.  Welk drievoudig effect zal er te zien zijn in het geestelijk leven 

van iemand die de goddelijke wijsheid aanvaardt? Éfeze 1:17, 18. 

Éfeze 1:17, 18 Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de 
Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van open-

baring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw 

verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen. 

 

“Morele, intellectuele en fysieke ontwikkeling dienen gecombineerd 

te worden om goed ontwikkelde, evenwichtige mannen en vrouwen te 

verkrijgen.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 290. 

 

Ter overdenking 

“U hebt een toewijding aan God te geven; een volledige overgave, een 

overgave van alles zonder voorbehoud, en zo te zoeken naar die vrede die 

het verstand te boven gaat. U kunt geen voeding van Christus krijgen, 

tenzij u in Hem bent. Als u niet in Hem bent, bent u een verdorde tak. U 

voelt uw gebrek aan reinheid en ware heiligheid niet. U zou een ernstig 

verlangen moeten voelen naar, en ernstig tot God moeten komen voor 

Zijn Heilige Geest. U kunt de zegen van God niet verwachten zonder 

ernaar te zoeken. Als u de middelen gebruikt die binnen uw bereik liggen, 

zou u een groei in genade ervaren, een stijging naar een hoger leven.”  

–Testimony for the Church, No. 17, blz. 85. 

 

_____ 

 

 

16e Les     Sabbat 19 oktober 2024 

                 Sabbatbegin 18.39 u.  18.37 u. 

 

Overvloed van waarheid 

 
“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 

hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene 

van de Vader), vol van genade en waarheid.” Johannes 1:14. 
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“Wij verlangen ernaar om de mensen te laten begrijpen wat Christus voor 

hen is en wat de verantwoordelijkheden zijn waartoe zij geroepen worden 

te aanvaarden in Hem. Als Zijn vertegenwoordigers en getuigen moeten 

we zelf tot een volledig begrip komen van de verlossende waarheden die 

door een ervaringsgerichte kennis worden verkregen.” –Testimonies for 
the Church, vol. 6, blz. 59. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe zou goddelijk inzicht iemands dagelijks leven moeten 

beïnvloeden? Éfeze 4:17, 18. 

Éfeze 4:17, 18 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet 

meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid 
van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven 

dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verhar-
ding van hun hart. 

 

“Zijn tijd, Zijn mogelijkheden en Zijn leven werden gewaardeerd en 

gebruikt, enkel als middel om redding van de zielen van mensen tot 

stand te brengen. Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken 

wat verloren was en Hij wilde niet van Zijn doel afwijken. Hij liet 

Zich door niets daarvan afbrengen. Christus deelde alleen die kennis 

mee die nuttig was.” –De weg tot gezondheid, blz. 382. 

 
MAANDAG 

2.  Welke dubbele werking oefent God op Zijn kinderen uit, die alle 

verstand te boven gaat? Filippensen 4:7. 

Filippensen 4:7 [SV77] En de vrede Gods, die alle verstand te boven 

gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

 

“Het is waar dat wij uit onszelf niet de kracht bezitten ons vrij te 

maken van satans macht, maar als wij verlangen bevrijd te worden 

van de zonde, en in onze grote nood om sterkte roepen buiten en 

boven ons, ontvangt de ziel de goddelijke energie van de Heilige 

Geest en gehoorzaamt de wil in het volbrengen van Gods wil.”  
–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 388. 
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DINSDAG 

3.  In wie alleen wordt volledig inzicht gevonden? Kolossensen 2:2, 3. 

Kolossensen 2:2, 3 Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, 

samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle 
zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren 

kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de 

schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. 
 

“Christus kwam om de waarde der goddelijke beginselen aan te 

tonen, door hun kracht voor de wedergeboorte der mensheid te open-

baren. Hij kwam om te onderrichten hoe deze beginselen ontwikkeld 

en toegepast moesten worden.” –Karaktervorming, blz. 77. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke belangrijke raad gaf de apostel Petrus in de Bijbel?  

1 Petrus 1:13. 

1 Petrus 1:13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees 

nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de 

openbaring van Jezus Christus. 

 

“Wie met een oprechte en ontvankelijke geest Gods Woord bestu-

deert, en probeert zijn waarheden te begrijpen, zal in aanraking 

worden gebracht met de Schrijver van dat Boek; en aan de mogelijk-

heden van zijn wasdom zijn geen grenzen gesteld, tenzij zijn hart naar 

iets anders uitgaat.” –Karaktervorming, blz. 124, 125. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat wilde hij bereiken door aan de gelovigen te schrijven?  

2 Petrus 3:1. 

2 Petrus 3:1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide 

wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. 
 

“Het verstand, de ziel wordt opgebouwd door dat waarmee zij zich 

voeden, en bij ons ligt de beslissing waarmee zij gevoed zullen 

worden. Het ligt binnen de macht van een ieder, de onderwerpen te 
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kiezen die de gedachten zullen bezighouden en het karakter 

vormen.” –Karaktervorming, blz. 126. 
 

VRIJDAG 

6.  Welke kennis is voor elke ziel van wezenlijk belang? 2 Petrus 

3:2. 

2 Petrus 3:2 Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige 
profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en 

Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. 
 

“De gewijde geschiedenis biedt tal van voorbeelden ten aanzien van 

de resultaten van de juiste opvoeding. Zij geeft vele edele 

voorbeelden van mannen wier karakters gevormd werden onder 

goddelijke leiding; mannen wier leven een zegen was voor hun 

medemensen en die als vertegenwoordigers van God in de wereld 

stonden. Tot hen behoren Jozef en Daniël, Mozes, Elisa en Paulus – 

de grootste staatslieden, de wijste wetgever, één van de trouwste 

hervormers, en, met uitzondering van Hem Die sprak als geen mens 

ooit gesproken had, de beroemdste leraar die deze wereld gekend 

heeft.” –Karaktervorming, blz. 51. 

 
SABBAT 

7.  Wat is het hoogste doel dat goddelijk inzicht nastreeft wanneer 

het wordt overgedragen aan het menselijke verstand?  

1 Johannes 5:20. 

1 Johannes 5:20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is 
en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen 

kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus 

Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. 

 

“Het leven op aarde is het begin van het leven in de hemel; de op-

voeding op aarde is een inleiding tot de beginselen des hemels; het 

levenswerk hier is een oefening voor het levenswerk daar. Wat we 

in karakter en in heilig dienen nu zijn, is de zekere voorafscha-
duwing van wat we zullen zijn.” –Karaktervorming, blz. 307. 
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Ter overdenking 

“Onze helderste opvattingen kunnen niet reiken tot een volledig begrip 

van de dingen van God. Maar ik weet dat er veel meer kennis voor ons is 

als we er alleen maar naar zoeken door geloof, door de beloften te 

geloven. We zijn te gemakkelijk tevreden met een beetje. Als we willen 

overwinnen in de strijd tegen de machten van de duisternis, moeten we 

dagelijks licht en genade van boven ontvangen. Voordat we aan de eisen 

van God kunnen voldoen, moeten we kracht ontvangen van de Bron van 

alle kracht.” –Letter 47, 1903. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht 

van het veld in de Dominicaanse Republiek op blz. 19. 
 

 

17e Les     Sabbat 26 oktober 2024 

                 Sabbatbegin 18.24 u.  18.22 u. 

 

“Alles ... wat tot het leven ... behoort” 

 

“Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het 

leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons 

geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.” 2 Petrus 1:3. 

“We moeten kennis van God hebben. We moeten het woord lezen. We 

moeten ons het woord toe-eigenen aan ons eigen karakter. We moeten 

spreken als Christus. Door te aanschouwen, worden we veranderd naar 

Zijn beeld. Door Christus Jezus te aanschouwen. ‘Door de kennis van 

God, en van Jezus, onze Heere’ (2 Petrus 1:2).” –Manuscript 192, 1907. 

 
ZONDAG 

1.  Wat dient iedereen te weten en wat zullen de gevolgen hiervan 

zijn? 1 Koningen 8:43. 

1 Koningen 8:43 Luistert Ú dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, 

en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, 
opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals 
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Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit 

huis dat ik gebouwd heb. 
 

“De ware ‘hogere opvoeding’ is die, welke gegeven wordt door 

Hem bij Wie ‘wijsheid en sterkte is’ (Job 12:13); uit Wiens mond 

‘kennis en verstandigheid komen’. Spreuken 2:6. 

In een kennen van God hebben alle ware kennis en waarachtige 

ontwikkeling hun oorsprong.” –Karaktervorming, blz. 14. 

 
MAANDAG 

2.  Wat is de enige reden om een mens te prijzen? 1 Korinthe 11:1. 

1 Korinthe 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van 
Christus ben. 

 

“Christus te eren, Hem gelijk te worden, voor Hem te werken, 

wordt dan ’s levens hoogste eerzucht en grootste vreugde.”  

–Karaktervorming, blz. 298. 

 
DINSDAG 

3.  Wie is cruciaal van belang om te kennen? Johannes 1:18. 

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons 

verklaard. 

 
“Christus is een volmaakte openbaring van God. [...] Alleen door 

Christus te kennen, kennen wij God en als we Hem aanschouwen, 

zullen we naar Zijn beeld veranderd worden, voorbereid om Hem bij 

Zijn komst te ontmoeten.” –Maranatha, de Here komt, blz. 76. 

 
WOENSDAG 

4.  Welk principe is onlosmakelijk verbonden met goddelijk inzicht? 

Johannes 7:17. 

Johannes 7:17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij 
van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf 

spreek. 
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“Het is niet voldoende wanneer we weten wat anderen aangaande de 

Bijbel hebben gedacht en geleerd. Iedereen moet in het oordeel God 

rekenschap van zichzelf geven en ieder moet nu voor zichzelf leren 

wat waarheid is.” –Karaktervorming, blz. 189. 

 
DONDERDAG 

5.  Welk ander goddelijk principe is verbonden met ware kennis? 

Johannes 8:32. 

Johannes 8:32 En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 
vrijmaken. 

 

“Juiste kennis van de Bijbel kan alleen verkregen worden met de 

hulp van de Heilige Geest, door Wie het Woord gegeven is; en om 

ons die kennis eigen te maken, moeten we ook daarnaar leven. Alles 

wat Gods woord beveelt, moeten we gehoorzamen. En op alles wat 

het belooft, mogen we aanspraak maken. Het leven dat ons door de 

Schrift wordt voorgeschreven, is het leven dat we door haar kracht 

kunnen leven.” –Karaktervorming, blz. 190, 191. 

 
VRIJDAG 

6.  Welk hemels principe laat zien dat iemand goddelijke kennis 

heeft ontvangen? Johannes 13:35. 

Johannes 13:35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 

bent: als u liefde onder elkaar hebt. 
 

“Het is Gods bedoeling dat Zijn kinderen zullen samengaan in een-

heid. Hebben zij niet het vooruitzicht samen te zullen leven in de-

zelfde hemel? [...] Velen van hen die belijden de Heiland lief te 

hebben, verzuimen hen lief te hebben die met hen in christelijke 

gemeenschap verbonden zijn. Wij zijn van hetzelfde geloof, leden van 

één gezin, allen kinderen van dezelfde hemelse vader; met dezelfde 

zalige hoop op de onsterfelijkheid.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 3, blz. 250, 252. 

 
SABBAT 

7.  Wat is de enige manier om het eeuwige leven te beërven? 

Johannes 17:3. 
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Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. 

 

“God is een geest, nochtans is Hij een persoonlijk wezen, want de 

mens werd gemaakt naar Zijn beeld. Als een persoonlijk wezen 

heeft God Zich geopenbaard in Zijn Zoon Jezus, de afstraling van 

Zijn heerlijkheid, ‘en de afdruk van Zijn wezen’ (Hebreeën 1:3), 

werd op aarde gevonden in de gedaante van een mens. Hij kwam 

naar de wereld als een persoonlijke Heiland. Als een persoonlijke 

Heiland voer Hij op naar de hemel. Als een persoonlijke Heiland 

bemiddelde Hij in de hemelse hoven. Vóór de troon van God dient 

om onzentwille ‘Een gelijk de Zoon des mensen’. (Daniël 7:13).”  

–Karaktervorming, blz. 132. 

 

Ter overdenking 

“De eeuwen die zijn verstreken sinds Christus onder de mensen was, 

hebben het vertrouwen van ons getuigenis dat Christus alles is wat Hij 

beweerde te zijn, niet verminderd. Vandaag de dag kan de vraag worden 

herhaald: ‘Wat denkt u van Christus?’ en zonder een moment te aarzelen 

kan het antwoord worden gegeven: ‘Hij is het Licht van de wereld, de 

grootste religieuze Denker en Leraar die de wereld ooit gekend heeft.’ 

Iedereen die vandaag de dag Zijn stem hoort, iedereen die de principes 

bestudeert die in Zijn onderwijs worden uiteengezet, moet in waarheid 

zeggen, net als de Joden in Zijn tijd: ‘Nooit heeft een mens alzo gespro-

ken, gelijk deze Mens.’ ‘Is dit niet de Christus?’ ” –The Youth’s 
Instructor, 16 september 1897. 

 

_____ 
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Zendingsbericht van 

het veld in de Dominicaanse Republiek 
 

Voorlezen op Sabbat 26 oktober 2024 

 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 2 november 2024 worden ingezameld 

 

Aan alle gelovigen die over de hele wereld verspreid zijn: 

Wij groeten u hartelijk met de woorden uit 1 Petrus 3:15. “Maar heilig 

God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan 

ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, …” 

 

Graag richten wij ons tot onze broeders en zusters in de wereld met de 

nobele gevoelens die ons verenigen in de liefde van Christus, en wensen het 

beste voor een ieder van jullie, terwijl jullie arbeiden in de wijngaard van 

de Heer. 

De Dominicaanse Republiek ligt in de centrale Caribische archipel van de 

Grote Antillen op het Amerikaanse continent. Qua oppervlakte en bevol-

king is de Dominicaanse Republiek na Cuba het grootste land in het 

Caribisch gebied. De territoriale oppervlakte is 48.442 vierkante kilometer 

(18.704 vierkante mijl) en de bevolking telt ongeveer 14.000.000 inwoners. 

Het wordt in het noorden begrensd door de Atlantische Oceaan, in het 

zuiden door de Caribische Zee (of Zee van de Antillen) en in het oosten 

door het Mona Kanaal, dat het scheidt van Puerto Rico. In het westen ligt 

de Republiek Haïti. 

De Dominicaanse Republiek is een land met veel historische rijkdom. 

Daarom ontvangt het elk jaar miljoenen toeristen uit de hele wereld, waar-

door toerisme de grootste bron van inkomsten van het land is. Om 

efficiënte toeristische diensten te kunnen bieden, zorgt de regering ervoor 

dat alle noodzakelijke diensten worden geleverd, waaronder hotels, grond-

transport, acht internationale luchthavens en andere. 

Door de genade van de Eeuwige kwam de boodschap naar dit prachtige 

land in 1977, toen predikant Uldarico Alejos en zijn vrouw, zuster Vilma 

Alejos, heel hard begonnen te werken en dit drie jaar lang volhielden (ze 

vertrokken in 1980), waardoor het werk dat nu gevestigd is een stevige 

basis kreeg. De boodschap van de Reformatiebeweging verspreidde zich 

naar verschillende delen van het land. 
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Op dit moment hebben we 104 leden en veel gelovigen en steunbetuigers, 

van wie sommigen zich voorbereiden op de doop. 

Het zendingshoofdkwartier is in de hoofdstad Santo Domingo, van waaruit 

we de boodschap naar het hele land zenden.  

Er zijn vijf gemeenten in de hoofdstad en nog eens vier in de provincies. De 

boodschap is ook naar andere steden gebracht. Desondanks ontvangen we 

nog steeds oproepen om de boodschap naar nieuwe gebieden te brengen, 

dus er is behoefte aan meer financiële middelen voor nieuwe kerk-

gebouwen – ongeveer 60.000 dollar om Gods werk vooruit te helpen en de 

waarheid te blijven verkondigen. 

Om onze uitdagingen aan te gaan, hebben we extra financiële middelen 

nodig, dus we wenden ons tot uw vrijgevigheid om de projecten af te 

ronden die de juiste middelen vereisen. 

In elk gebied waar het werk wordt opgezet, is een bedehuis nodig, die een 

opwekking in het hart van de gelovigen teweeg zal brengen, samen met hun 

geestelijke toewijding. 

Met groot respect en nederigheid spreken we onze bereidheid uit om te 

arbeiden. Uw medewerking zal zeer goed gebruikt worden en de Heer zal 

uw vrijgevigheid zegenen met overvloedige genade. We zijn u bij voorbaat 

zeer dankbaar voor alles wat u voor ons kunt doen. 

We verontschuldigen ons voor het uiten van onze nood, maar we doen dit 

in het vertrouwen dat u ons verzoek zult ontvangen en ons zult helpen om 

de rijkdom van goddelijke genade te delen. We blijven verenigd in gebed 

en in hetzelfde geloof en dezelfde hoop. 

De gelovigen in het veld van de Dominicaanse Republiek bidden dat u de 

rijkste zegeningen van de Eeuwige zult ontvangen. 

–Predikant Antonio de la Rosa 

Voorzitter van het veld van de Dominicaanse Republiek 
 

_____ 
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De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

het veld in de Dominicaanse Republiek 

Laat uw offergave Gods zegeningen in uw leven weerspiegelen! 

 

18e Les     

 Sabbat 2 november 2024 

                 Sabbatbegin 17.11 u.  17.09 u. 

 

Groei in kennis 

 

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus 

Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. 

Amen.” 2 Petrus 3:18. 

“De enige manier om standvastig te blijven, is dagelijks vooruitgaan in 

het leven met God. Ons geloof neemt toe als het in de strijd met twijfel en 

tegenslagen de overwinning behaalt. Ware heiliging gaat steeds verder (is 

progressief). Als je groeit in genade en kennis van Jezus Christus, grijp je 

elke kans aan, en maakt gebruik van elk voorrecht, om meer te weten te 

komen over het leven en het karakter van Christus.” –Boodschappen voor 

jonge mensen, blz. 114. 

 
ZONDAG 

1. Welke drievoudige verbinding van goddelijke liefde toonde 

Jezus aan Zijn discipelen? Johannes 17:26. 

Johannes 17:26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die 

bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen 

is, en Ik in hen. 
 

“Het meest volmaakte beeld van Christus’ methoden als leraar 

wordt gevonden in Zijn opleiding van de eerste twaalf discipelen. 

[...] Alleen door zo’n gemeenschap – de gemeenschap van geest met 

geest en hart met hart, van het menselijke met het goddelijke – kan 

die levengevende kracht worden toebedeeld, hetgeen de taak is van 

ware opvoeding. Alleen leven verwekt leven.” –Karaktervorming, 

blz. 84. 
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MAANDAG 

2. Wie brengen de volgelingen van Christus naar voren aan de 

wereld? Handelingen 17:23. 

Handelingen 17:23 Want toen ik de stad doorging en uw heilig-
dommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift 

stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder 

dat u Hem kent, verkondig ik u. 
 

“Dan zal Christus in de vruchten van Zijn arbeid Zijn loon aan-

schouwen. In die grote schare die niemand tellen kan, staande ‘voor 

Zijn heerlijkheid in grote vreugde’, (Judas 24) zal Hij, Wiens bloed 

ons heeft verlost en Wiens leven ons heeft geleerd ‘de moeite Zijner 

ziel zien en verzadigd worden’. Jesája 53:11.” –Karaktervorming, 

blz. 309. 

 
DINSDAG 

3. Wat gebeurt er als de van God verkregen kennis niet wordt 

gekoesterd? Romeinen 1:21, 25. 

Romeinen 1:21, 25 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem 

niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun 

overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. [...] Zij 
hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het 

schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot 

in eeuwigheid. Amen. 
 

“Wanneer u de waarschuwingen die U door God gegeven zijn, 

verwaarloost of daar onverschillig tegenover staat, wanneer u zonde 

koestert of verontschuldigt, bezegelt u het lot uwer ziel. U zult in de 

weegschaal gewogen en te licht bevonden worden. Genade, vrede en 

vergiffenis zullen u voor eeuwig worden ontzegd.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 9. 

 
WOENSDAG  

4. Wat is het fundament van ware kennis? Romeinen 7:7-9. 
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Romeinen 7:7-9 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? 

Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan 
door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte 

zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Maar de zonde 

heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei 
begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik 

nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de 

zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. 
 

“De wet van God, zoals die in de Schriften wordt gepresenteerd, is 

ondubbelzinnig in zijn eisen. Elk principe is heilig, rechtvaardig en 

goed. De wet stelt mensen tegenover God onder verplichting. Hij 

strekt zich uit over gedachten en gevoelens, en hij bewerkt overtui-

ging van zonde in iedereen die zich bewust is, dat hij zijn eisen heeft 

overtreden. Als de wet zich alleen uitstrekte over het uiterlijke gedrag, 

zouden mensen niet schuldig zijn door hun verkeerde gedachten, 

verlangens en plannen. Maar de wet eist, dat de ziel zelf zuiver is, en 

de geest heilig, zodat de gedachten en gevoelens in overeenstemming 

zijn met de maatstaven van liefde en gerechtigheid. –RH, 5 april 

1898.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 593. 

 
DONDERDAG 

5.  Waardoor schaamt iemand zich? 1 Korinthe 15:34. 

1 Korinthe 15:34 Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, 

want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik 
u dit. 

 

“Door de mate van Zijn genade, die aan de menselijke helper gegeven 

wordt, hoeft niet één de hemel te missen. Volmaaktheid van karakter is 

bereikbaar voor ieder die ernaar streeft. Dit is gemaakt tot het eigen 

fundament van het nieuwe verbond van het evangelie. De wet van de 

HEERE is de boom; het evangelie wordt gevormd door de geurige 

bloesems en de vruchten die hij draagt. –RH, 5 april 1898.” –Geest, 
karakter en persoonlijkheid, blz. 601. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat zou iemand nooit moeten doen? Galaten 4:8, 9. 
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Galaten 4:8, 9 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen 

die van nature geen goden zijn; en nu u God kent, ja wat meer is, 
door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke 

en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? 

 

“Waarom worden wij, als belijdende christenen, zo gemengd en ver-

mengd met de wereld, totdat wij de eeuwigheid uit het oog verliezen, 

totdat we Jezus Christus uit het oog verliezen en totdat we de Vader uit 

het oog verliezen? Waarom, vraag ik u, zijn er zoveel gezinnen versto-

ken van de Geest van God? Waarom zijn er zo veel gezinnen, die zo 

weinig hebben van het leven en de liefde en de gelijkenis van Jezus 

Christus? Dat komt omdat zij God niet kennen. Als zij God zouden 

kennen, en als zij Hem zouden aanschouwen door het geloof in Jezus 

Christus, Die naar onze wereld kwam om voor de mens te sterven, 

zouden zij zoveel niet te evenaren bekoringen in de Zoon zien, dat zij 

door aanschouwen naar hetzelfde beeld veranderd zouden worden. 

(vgl. 2 Korinthe 3:18) Nu begrijpt u, hoe verkeerd het is om zich aan 

de wereld gelijkvormig te maken. –MS 12, 1894.” – Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 589. 

 
SABBAT 

7.  Wat is het grootste verlangen van een christen? Hoséa 6:3. 

Hoséa 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te 

kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar 

ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt. 
 

“Het zal niet lang meer duren of we zullen Hem zien in Wie onze 

hoop op het eeuwige leven ligt verankerd.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 449. 

 

Ter overdenking 

De liefde van Christus is progressief. Door voortdurende inspanning zult 

u groeien in de kennis van God. Het kost iets om zuiver, heilig en 

onbesmet te zijn. Maar bedenk dat hij die zich niet met woorden vergrijpt, 

een volmaakt mens is en ook in staat om het hele lichaam in toom te 
houden. Leg uw hand in de hand van Christus en zeg: Leid mij, bewaar 

mij, zegen mij.” –Letter 54, 1901. 

_____ 
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19e Les     Sabbat 9 november 2024 

                 Sabbatbegin 16.59 u.  16.57 u. 

 

Reddend onderscheidingsvermogen 

 

“…U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 

ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” 

Lukas 10:27. 

“Eeuwig leven is de beloning die gegeven zal worden aan iedereen die de 

twee grote principes van Gods wet gehoorzaamt: liefde voor God en 

liefde voor de mens. De eerste vier geboden definiëren en bevelen liefde 

voor God; de laatste zes, liefde voor onze medemens. Gehoorzaamheid 

aan deze geboden is het enige bewijs dat een mens kan geven dat hij een 

oprechte, reddende kennis van God bezit. De liefde voor God wordt 

aangetoond door de liefde voor hen voor wie Christus gestorven is.” –The 
Youth’s Instructor, 22 maart 1900. 

 
ZONDAG 

1.  Wat is het grootste bewijs van iemands gebrek aan kennis van 

God? Titus 1:16. 

Titus 1:16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen 

Hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam 
en tot elk goed werk ongeschikt. 

 

“Het levende brood moet niet alleen bewonderd, maar ook gegeten 

worden. Dat brood dat uit de hemel neerdaalt, zal leven geven aan de 

ziel. Het is het zuurdeeg dat alle elementen van het karakter in een 

eenheid met het karakter van Christus opneemt en de verwerpelijke 

erfelijke en aangeleerde neigingen vormt naar de goddelijke gelijkenis.” 

–Manuscript 96, 1898 [zie ook: Geest, karakter en persoonlijkheid, 

blz. 585, 586]. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe groot is de geestelijke verantwoordelijkheid die iemand 

draagt wanneer hij de weg van gerechtigheid kent? 2 Petrus 

2:21. 
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2 Petrus 2:21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de 

weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij 
die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod 

dat hun overgeleverd was. 

 

“In een verdeeld, halfhartig leven zult u twijfel en duisternis vinden. 

U kunt dan niet genieten van de vertroostingen van het geloof, noch 

van de vrede die de wereld geeft. Ga niet in satans gemakkelijke luie 

stoel zitten, maar sta op en richt u op de verheven standaard waarvan 

het uw voorrecht is om die te bereiken. Het is een gezegend voorrecht 

om alles voor Christus op te geven. Kijk niet naar het leven van 

anderen om hen te imiteren zonder hogerop te komen. U hebt maar 

één waar, onfeilbaar Voorbeeld. Het is veilig om alleen Jezus te 

volgen.” –Testimonies for the Church, deel 1, blz. 241 [zie ook: Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 83]. 

 
DINSDAG 

3.  Wat is het bewijs dat iemand God kent? 1 Johannes 2:3. 

1 Johannes 2:3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 

namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 

 

“Hij kwam om aan te tonen dat de mensheid, door levend geloof ver-

bonden met de godheid, alle geboden van God kan houden. Hij kwam 

om het onveranderlijke karakter van de wet duidelijk te maken, om te 

verklaren dat ongehoorzaamheid en overtreding nooit beloond kunnen 

worden met het eeuwig leven. Hij kwam als mens tot de mensheid, zo-

dat de mensheid Zijn menselijkheid kon aanraken, terwijl Zijn godde-

lijkheid de troon van God vasthield.” –The Review and Herald,  

15 november 1898 [zie ook: Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 594]. 

 
WOENSDAG  

4.  Hoe kunnen wij weten dat wij ‘uit de waarheid zijn’?  

1 Johannes 3:18, 19. 

1 Johannes 3:18, 19 Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben 
met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En 

hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons 

hart voor Hem geruststellen. 
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“Harmonie en eenheid tussen mensen met verschillende karakters is de 

sterkste getuigenis die kan worden afgelegd dat God Zijn Zoon naar 

de wereld heeft gezonden om zondaars te redden. Het is ons voorrecht 

om deze getuigenis af te leggen. Maar om dit te kunnen doen, moeten 

wij onszelf onder Christus’ bevel plaatsen. Ons karakter moet worden 

gevormd in harmonie met Zijn karakter, onze wil moet worden over-

gegeven aan Zijn wil.” –Testimonies for the Church, deel 8, blz. 242 

[zie ook: Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 653]. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke vaste kennis en welk vast geloof heeft Gods volk? 

1 Johannes 4:16. 

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 

gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. 

 

“Als we meer uitdrukking zouden geven aan ons geloof, ons meer zou-

den verheugen over de zegeningen waarvan we weten dat we die heb-

ben – de grote barmhartigheid, verdraagzaamheid en liefde van God – 

dan zouden we dagelijks meer kracht hebben.” –Selected Messages, 

deel 2, blz. 243 [zie ook: Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 564]. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke kennis is noodzakelijk om eeuwig leven te verkrijgen? 

Lukas 1:17. 

Lukas 1:17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht 
van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en 

de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, 

om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. 

 

“De Heer heeft alle voorzieningen getroffen waardoor de mens een 

volledige en vrije verlossing kan hebben en volkomen in Hem kan 

zijn. Het is Gods bedoeling dat Zijn kinderen de heldere stralen van 

de Zon der gerechtigheid zullen hebben, zodat allen het licht van de 
waarheid zullen bezitten. God heeft tegen oneindig hoge kosten in 

verlossing voor de wereld voorzien, ja, door de gave van Zijn 
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eniggeboren Zoon.” –Selected Messages, deel 1, blz. 375 [zie ook: 

Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 479]. 

 
SABBAT 

7.  Welk kostbaar verlangen vervult God? Filippensen 3:10. 

Filippensen 3:10 … Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van 

Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan 
Zijn dood gelijkvormig word. 

 

“Ieder van ons heeft een diep inzicht nodig in het onderwijs van het 

Woord van God. [...] Wij moeten weten waarom we geloven zoals we 

geloven, waarom wij aan de kant van de Heer staan. De waarheid moet 

in ons hart de wacht houden, ...” –Geest, karakter en persoonlijkheid, 

blz. 67. 

 

Ter overdenking 

“Liefde voor God en voor elkaar verbindt hen met Christus door gouden 

schakels. Hun leven is verbonden met Zijn leven in een geheiligde, 

verheven eenheid. Ware heiliging verenigt gelovigen met Christus en met 

elkaar door banden van tedere genegenheid. Deze vereniging zorgt ervoor 

dat rijke stromen van de liefde van Christus onophoudelijk in hun hart 

stromen en dan weer in liefde voor anderen naar buiten stromen.” –The 
Youth’s Instructor, 22 maart 1900. 

 

_____ 

 

 

20e Les     Sabbat 16 november 2024 

                 Sabbatbegin 16.48 u.  16.47 u. 

 

Uitzonderlijke vaardigheid 

 

“Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid 

van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.” 1 Korinthe 1:30. 

“De evangelie boodschap is helemaal niet tegengesteld aan echte kennis en 

verstandelijke successen. Het is in zichzelf ware wetenschap, echte intellec-

tuele kennis. Ware wijsheid staat oneindig ver boven het bevattings-
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vermogen van de wereldwijze. De verborgen wijsheid, welke is Christus in 

ons, de hoop der heerlijkheid, is een wijsheid, zo hoog als de hemelen. De 

diepgaande beginselen van godsvrucht zijn verheven en eeuwig. Alleen een 

christelijk beleven kan ons helpen dit vraagstuk te begrijpen en de schatten 

van kennis te verkrijgen, die verborgen zijn geweest in Gods raadsbeslui-

ten, maar nu bekend zijn gemaakt aan allen die een levende verbinding met 

Christus bezitten. Iedereen die dat wil, kan deze leer kennen (RH 18 juli, 

1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 534, 535. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe noemt de Bijbel degenen die kwaad doen? Psalm 53:5.  

Psalm 53:5 Hebben zij dan geen kennis die onrecht bedrijven, die 
mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen God niet aan. 

 

“Het evangelie van Zijn genade alleen kan het kwaad genezen dat een 

vloek is voor de maatschappij. Het onrecht van de rijken tegenover de 

armen, de haat van de armen jegens de rijken, dit alles heeft zijn grond 

in zelfzucht en deze zelfzucht kan alleen worden weggedaan door zich 

aan Christus te onderwerpen. Hij alleen kan in plaats van het zelf-

zuchtige zondige hart een nieuw hart vol liefde geven.” –Lessen uit het 

leven van alledag, blz. 150, 151.  

 
MAANDAG 

2.  Wat weerhoudt iemand ervan om het hemelse koninkrijk 

binnen te gaan? Hoséa 4:6.  

Hoséa 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat 
ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor 

Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook 

uw kinderen vergeten. 

 

“Maar niemand zal de hemel binnengaan zonder een offer te hebben 

gebracht. Een geest van zelfverloochening en overgave moet gekoes-

terd worden. Sommigen hebben zichzelven, hun eigen lichaam, niet 

gelegd op het altaar Gods. Dezulken, die gewillig zijn een offer te 
brengen voor het eeuwige leven, zullen dat ontvangen; en het loont, 

daarvoor te lijden, het loont, daarvoor het eigen-ik te kruisigen, of 
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welke afgod ook daarvoor prijs te geven.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 1, blz. 24.  

 
DINSDAG 

3.  Welke oorzaak-gevolgrelatie overtreft alle kennis? Éfeze 3:19.  

Éfeze 3:19 En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te 

boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 
 

“Wat een grote en wonderbaarlijke gevolgen heeft de kruisiging 

gehad! Wat een zicht op het karakter van God heeft het offer van 

Christus voor het universum geopend! Zijn liefde voor de mens, die 

alle menselijke liefde ver te boven gaat, heeft de wet van God ver-

heven tot haar eigen eeuwige waardigheid. De eigenschappen van 

God zijn geopenbaard en de heilige vereisten van Zijn wet zijn 

gerechtvaardigd. De gevolgen van het offer aan het kruis zijn nog 

steeds voelbaar; maar allen die gered willen worden, moeten zelf een 

belang hebben in de Gekruisigde.” –Signs of the Times, 14 april 1898.  

 
WOENSDAG 

4.  Wat is Gods diepe verlangen om in elke ziel tot stand te 

brengen, en welke twee eigenschappen zijn daarvoor nodig? 

Éfeze 4:13.  

Éfeze 4:13 Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en 

van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de 
maat van de grootte van de volheid van Christus. 

 

“Geloof werkt door liefde en zuivert de ziel van alle zelfzucht. Zo 

wordt de ziel in liefde vervolmaakt. En wanneer wij door het bloed 

van Christus genade en barmhartigheid hebben gevonden, hoe 

kunnen we er dan niet in slagen om teder en barmhartig te zijn? [...] 

Geloof hebben in de beloften van God, voorwaarts wandelen door 

het geloof, doorgaan zonder door omstandigheden te worden gere-

geerd, is een les die moeilijk te leren is. Toch is het een duidelijke 

noodzaak, dat ieder kind van God deze les leert. De genade van God 
door Christus moet steeds worden gekoesterd; want die is aan ons 

gegeven als enige weg om God te naderen.” –Geest, karakter en 

persoonlijkheid, blz. 561.  
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DONDERDAG 

5.  Wat verwacht de Heer van Zijn kinderen, en wat wenst Hij voor 

hen? Filippensen 1:9, 10. 

Filippensen 1:9, 10 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt 

onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder 

aanstoot te geven tot de dag van Christus. 
 

“De Maker van alle dingen verordende het zo, dat op wonderbaar-

lijke wijze de middelen zich aan het doel, de voorziening zich aan 

de behoefte aanpassen. Hij trof in de stoffelijke wereld voorziening 

dat aan elk ingeplant verlangen werd beantwoord. Hij schiep de 

menselijke ziel, in staat om te kennen en lief te hebben. [...] Wij 

moeten weten dat er een almachtige arm is die ons ondersteunt, een 

eeuwige Vriend die medelijden met ons heeft. We moeten ver-

trouwen op een vriendelijke, hulpvaardige hand, op een hart vol 

tederheid. En precies zó heeft God Zich in Zijn Woord 

geopenbaard.” –Karaktervorming, blz. 133. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat kenmerkt elke ware volgeling van God? Kolossensen 1:9, 10. 

Kolossensen 1:9, 10 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag 

dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u 

vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 
geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, 

Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de 
kennis van God.  

 

“In dit conflict tussen gerechtigheid tegen ongerechtigheid kunnen 

wij alleen door goddelijke hulp succesvol zijn. Onze eindige wil 

moet worden onderworpen aan de wil van de Oneindige. De mense-

lijke wil moet vermengd worden met de goddelijke. Dat zorgt 

ervoor dat de Heilige Geest ons te hulp komt. Elke overwinning zal 

leiden tot genezing van Gods verworven eigendom, tot herstel van 
Zijn beeld in de ziel.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 725.  
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SABBAT 

7.  Wat is het doel dat bereikt moet worden? Kolossensen 3:10, 11.  

Kolossensen 3:10, 11 En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die 

vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die 
hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, 

besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 

Christus is alles en in allen. 
 

“De Geest van God creëert in de bekeerde mens geen nieuwe eigen-

schappen, maar bewerkt een besliste verandering in het gebruik van 

die eigenschappen. Wanneer geest, hart en ziel veranderd worden, 

krijgt de mens geen nieuw geweten, maar zijn wil wordt onderwor-

pen aan een vernieuwd geweten, een geweten waarvan de slapende 

gevoeligheid door de inwerking van de Heilige Geest wordt gesti-

muleerd.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 725, 726.  

 

Ter overdenking 

“God is onze Leider en als we naar Hem kijken, zal Hij ons naar succes 

leiden. Laten we onze eigen wijsheid niet volgen, want die is dwaasheid. 

Alleen de wijsheid van God is onfeilbaar. Christus zegt: ‘Ik ben het licht der 

wereld, die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht 

des levens hebben.’ Johannes 8:12. ‘En uw oren zullen horen het woord van 

hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt daarin; als gij zoudt 

afwijken ter rechter- of ter linkerhand.’ Jesája 30:21. ‘Ik zal u onderwijzen, 

en u leren van de weg, die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u 

zijn.’ Psalm 32:8. ‘Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoe-

digen Zijn weg. [...] Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, 

Zijn verbond maakt Hij hun bekend.’ Psalm 25:9, 14.” –Letter 183, 1902. 

 

_____ 
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21e Les     Sabbat 23 november 2024 

                 Sabbatbegin 16.40 u.  16.39 u. 

 

Deskundigheid die van levensbelang is 

 

“… Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven 

geeft.” Prediker 7:12. 

“Jezus, de liefdevolle Verlosser, smeekt de door verdriet getroffen be-

woners van de aarde om naar Hem toe te komen. Hij zegt: ‘Komt herwaarts 

tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn 

juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;  en 

gij zult rust vinden voor uw zielen. want Mijn juk is zacht en Mijn last is 

licht.’ (Matthéüs 11:28-30) O, heeft u deze rust gevonden? Bent u naar de 

bron van levend water geweest om te drinken? De kennis van God is voor u 

het meest van levensbelang. Heeft u het gevonden? Jezus zegt: ‘Zoals U 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U ken-

nen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.‘ 

(Johannes 17:2, 3) Het bewijs van onze kennis van God en van Zijn Zoon 

wordt gezien in het feit dat wij Hem openbaren in leven en karakter, opdat 

wij Hem aan anderen bekend maken.” –Signs of the Times, 19 juni 1893. 

 
ZONDAG 

1.  In wie alleen moet men geloven? 2 Timótheüs 1:12. 

2 Timótheüs 1:12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik 
schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan 

overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te 
bewaren tot die dag. 

 

“Wij moeten voor onszelf weten waaruit het Christendom bestaat, 

wat waarheid is, wat het geloof is dat wij hebben ontvangen, wat de 

Bijbelse regels zijn – de regels die ons vanuit het hoogste gezag 

gegeven zijn.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 564. 

 
MAANDAG 

2.  Waaruit blijkt dat iemand God kent? 1 Johannes 2:3. 
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1 Johannes 2:3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, name-

lijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 
 

“Geef uzelf over aan Jezus om door Hem gevormd en gemodelleerd 

te worden, zodat u tot eervol voorwerp (Romeinen 9:21) gemaakt 

kunt worden. Uw verzoekingen, uw ideeën, uw gevoelens: zij moeten 

allemaal aan de voet van het kruis worden neergelegd. Dan is de ziel 

klaar om naar woorden vol goddelijke aanwijzingen te luisteren.” 

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 570. 

 
DINSDAG 

3.  Welke zekerheid dient men te hebben? 1 Johannes 2:5. 

1 Johannes 2:5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 

werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij 
dat wij in Hem zijn. 

 

“Elke goede aandrang of elk goed streven is een gave van God; door 

het geloof wordt van God het leven ontvangen dat alleen de ware 

wasdom en doelmatigheid kan voortbrengen.” –Karaktervorming, 

blz. 255 [zie ook: Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 644]. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat is het bewijs hiervan? Johannes 15:4. 

Johannes 15:4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht 
kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, 

als u niet in Mij blijft. 
 

“Voor het hart dat gereinigd is, is alles veranderd. Een veranderd 

karakter getuigt voor de wereld van een inwonende Christus. Gods 

Geest brengt nieuw leven in de ziel, onderwerpt de gedachten en 

verlangens aan de wil van Christus; en de inwendige mens wordt 

vernieuwd naar Gods beeld. Zwakke en dwalende mannen en 

vrouwen laten aan de wereld zien dat de verlossende macht der 

genade het gebrekkige karakter kan ontwikkelen tot evenredigheid en 
overvloedig vruchtdragen.” –Profeten en koningen, blz. 145. 
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DONDERDAG 

5.  Welke kennis over God beïnvloedt rechtstreeks de ziel?  

1 Johannes 2:29. 

1 Johannes 2:29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat 
ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 

 

“Die inderdaad hun zielen reinigen door gehoorzaamheid, zullen een 

zeer nederige gedachte aangaande zichzelf hebben. Hoe meer zij het 

vlekkeloze karakter van Christus van nabij zien, des te sterker zal 

hun verlangen zijn om Zijn beeld gelijkvormig te worden en des te 

minder zullen zij zichzelf rein en heilig zien. Maar wanneer wij ons 

dan onze zondige staat bewust worden, moeten we ons verlaten op 

Christus als onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking en onze 

verlossing.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 183. 

 
VRIJDAG 

6.  Welk effect heeft dit op elk kind van God? Johannes 3:5, 6. 

Johannes 3:5, 6 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 

Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is 

vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
 

“Wanneer harten zijn gezuiverd van egoïsme en zelfzucht, zijn zij in 

harmonie met de boodschap die God hen zendt. Het bevattingsver-

mogen wordt gevoeliger, de gevoeligheid verfijnder. Soort waardeert 

soort. ‘Wie uit God is, hoort de woorden Gods.’ ” –Getuigenissen 
voor de gemeente, deel 5, blz. 566. 

 
SABBAT 

7.  Welke krachtige gedachte is een grote aanmoediging voor de 

gelovigen? 1 Johannes 3:2. 

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog 

niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij 
geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is. 
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“Bij het opzien naar Jezus krijgen wij een beter begrip van God en 

door te zien worden wij veranderd. Goedheid en liefde voor onze 

medemensen worden een tweede natuur. Wij ontwikkelen een karak-

ter dat gelijk is aan Gods karakter.  

Naarmate wij groeien naar Zijn beeld, wordt onze mogelijkheid om 

God te kennen vergroot. Wij komen steeds meer in gemeenschap met 

de hemel en krijgen steeds meer kracht om de rijkdom van de kennis 

en de wijsheid van de eeuwigheid te ontvangen.” –Lessen uit het 
leven van alledag, blz. 218. 

 

Ter overdenking 

“ ‘De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap.’ Spreuken 1:7. Een 

zin uit de Schriften is van meer waarde dan tienduizend gedachten of 

argumenten van de mens. Zij, die weigeren Gods weg te gaan, zullen 

uiteindelijk het vonnis te horen krijgen: ‘Gaat weg van Mij.’ Maar wanneer 

we Gods weg volgen, leidt de Here Jezus onze gedachten en laat onze 

lippen woorden der zekerheid spreken. Wij kunnen sterk staan in de Here 

en in de sterkte van Zijn macht. Door Christus aan te nemen, worden wij 

met kracht bekleed. Een inwonend Heiland stelt Zijn kracht tot ons bezit. 

De waarheid wordt onze voorraadkamer. In het leven wordt geen ongerech-

tigheid gezien. We worden bekwaam woorden ter rechter tijd te spreken tot 

hen die de waarheid niet kennen. Christus’ aanwezigheid in het hart is een 

levengevende kracht, die het gehele wezen versterkt.” –Uit de schatkamer 
der getuigenissen, deel 3, blz. 111. 

 

_____ 

 

 

22e Les     Sabbat 30 november 2024 

                 Sabbatbegin 16.33 u.  16.33 u. 

 

Transformerende voltooiing 

 

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt 

aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij 

ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” Filippensen 3:21. 

“Wij hebben dringend kennis van God nodig, die verandering in ons karak-

ter bewerkt. Als we Zijn doel willen bereiken, dan moet God in ons leven 
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zichtbaar worden, in overeenstemming met het onderricht van Zijn 

Woord.” –Christus weerspiegelen, blz. 320. 

 
ZONDAG 

1.  Welke kennis zal de mens tot diepe bezinning brengen? 1 Johannes 

3:5. 

1 Johannes 3:5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden 
weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 

 

“Mensen die een heldere geest willen hebben om satans listen te 

kunnen doorzien, moeten hun lichamelijke begeertes door hun ver-

stand en hun geweten onder controle houden. Het moreel zuiver en 

krachtig functioneren van onze hogere geestesvermogens is noodza-

kelijk om een volmaakt christelijk karakter te kunnen krijgen. En hoe 

sterk of hoe zwak onze geest is, heeft veel te maken met hoe bruik-

baar we in deze wereld zijn, en met ons uiteindelijk behoud.”  

–Boodschappen voor jonge mensen, blz. 223. 

 
MAANDAG 

2.  Tot wie leidt die kennis? Matthéüs 1:21. 

Matthéüs 1:21 En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam 
Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 

 

“Nu zegt Jezus: Leg het allemaal op Mij; Ik zal uw zonde nemen; Ik 

zal u vrede geven. Vernietig niet langer uw zelfrespect, want Ik heb u 

gekocht met de prijs van Mijn eigen bloed. U bent van Mij. Uw ver-

zwakte wil zal Ik versterken; ...” –Geest, karakter en persoonlijkheid, 

blz. 473. 

 
DINSDAG 

3.  Welke innerlijke verandering vindt er dan plaats? 1 Johannes 

3:14. 

1 Johannes 3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in 
het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet 

liefheeft, blijft in de dood. 
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“Ik stel voortdurend de noodzaak aan de orde dat ieder mens zijn best 

doet als christen, dat hij zichzelf oefent om de groei, de uitbreiding van 

de geest, de noblesse van het karakter te realiseren die voor ieder 

van ons mogelijk is. In alles wat we doen, dienen we een christelijke 

relatie met elkaar te onderhouden. [...] Onze relaties met elkaar dienen 

niet bepaald te worden door menselijke maatstaven, maar door godde-

lijke liefde, de liefde die tot uitdrukking komt in het geschenk van God 

aan onze wereld.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students,  
blz. 256. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe komt deze verandering tot stand? 2 Korinthe 4:16. 

2 Korinthe 4:16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, 

ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens 
van dag tot dag vernieuwd. 

 

“Omdat wij door Jezus de rust binnengaan, begint de hemel reeds 

hier. Wij geven gehoor aan Zijn uitnodiging: Komt, leert van Mij, 

en als wij zo komen, beginnen wij hier reeds eeuwig te leven. 

De hemel is een voortdurend naderen tot God door Christus. Hoe 

langer wij in deze hemel zijn, des te meer van Zijn heerlijkheid zal 

voor ons duidelijk worden. En hoe meer wij van God weten, des te 

groter zal ons geluk zijn. Als wij in dit leven wandelen met Jezus, 

kunnen we vervuld worden met Zijn liefde en bevredigd worden 

door Zijn tegenwoordigheid.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 270. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke kennis geeft iemand een geruststellend gevoel? 1 Johannes 

3:19. 

1 Johannes 3:19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, 

en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. 

 

“De onregelmatigheden en onvolkomenheden van menselijke woorden 

en menselijke karakters kunnen alleen door de Heer Jezus Christus 
worden hersteld. Hij dient het onderwerp van uw overdenkingen te zijn, 

het thema van uw gesprekken. U moet een veel hogere oefening van uw 
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denken en handelen hebben, als u het grote verlossingsplan wilt be-

grijpen.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 695, 696. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe kan hij weten dat God in hem blijft? 1 Johannes 3:24. 

1 Johannes 3:24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem 

en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk 
aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. 

 

“De eerste engel roept de mensen op om ‘God te vrezen en Hem eer 

te geven’, Hem te aanbidden als Schepper van hemel en aarde. Om dit 

te kunnen doen, moeten wij Zijn wet gehoorzamen. De prediker zegt: 

‘Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle men-

sen’ (Prediker 12:13). Men kan God niet welgevallig zijn als men 

Hem aanbidt zonder Zijn geboden te gehoorzamen. ‘Want dit is de 

liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren’. ‘Wie zijn oor afwendt 

van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel’ (1 Johannes 

5:3; Spreuken 28:9).” –De grote strijd, blz. 406. 

 
SABBAT 

7.  Welke oneindige gaven ontvangt hij? Romeinen 5:5. 

Romeinen 5:5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God 

in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 

 

“Hij schenkt de Heilige Geest om in elke moeilijkheid hulp te bieden, 

om onze hoop en zekerheid te sterken, onze geest te verlichten en 

onze harten te reinigen.” –Profeten en koningen, blz. 408. 

 

Ter overdenking 

“God wil dat we in Christus geplant worden. Dan zullen we de goddelijke 

natuur deelachtig worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte 

in de wereld is. Dan zullen we eindelijk de Koning in Zijn schoonheid 

zien en Zijn weergaloze bekoorlijkheden aanschouwen. 

We bereiden ons voor om de heilige stad binnen te gaan. Houd dit te allen 

tijde in gedachten. Er ligt een hemel van gelukzaligheid voor ons. Blijf 

hieraan denken. En er is een vreugde die we in Christus kunnen hebben, 

zelfs in deze wereld. Tegen hen die Zijn geboden onderhouden zegt Hij: 
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‘Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als de appel van uw ogen.’ 

(Spreuken 7:2)” –The Huntsville School, blz. 13. 

 

_____ 

 

 

23e Les     Sabbat 7 december 2024 

                 Sabbatbegin 16.29 u.  16.29 u. 

 

Ware wetenschap 

 

“Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de 

wijsheid is hoger dan die van robijnen.” Job 28:18. 

“Deze schat is in de Schriften te vinden. De Bijbel is Gods grote studie-

boek, Zijn grote opvoeder. De grondslag van alle ware wetenschap is in 

de Bijbel te vinden. Iedere tak van kennis kan gevonden worden door het 

onderzoeken van Gods Woord. Bovenal bevat het de kennis die alle 

andere kennis overtreft: het verlossingsplan. De Bijbel is de mijn van de 

onnaspeurlijke rijkdommen van Christus.” –Lessen uit het leven van 

alledag, blz. 59.  

 
ZONDAG 

1.  Welke verbazingwekkende dingen onthult ware wetenschap?  

1 Johannes 5:13. 

1 Johannes 5:13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in 
de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige 

leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. 
 

“Als er wolken tussen uw ziel en God komen; als alles om u heen 

donker en onheilspellend is; als de vijand klaar staat om de ziel van 

zijn integriteit tegenover God en de waarheid te beroven en als 

dwaling plausibel en aantrekkelijk lijkt – dan is het tijd om te bidden 

en geloof in God te oefenen. ... Wanneer men geloof koestert, wordt 

de ziel in staat gesteld om boven zichzelf uit te stijgen en de helse 

schaduw te doordringen, die de vijand dwars over het pad werpt van 

iedere ziel, die streeft naar een onsterfelijke kroon.” –Geest, 

karakter en persoonlijkheid, blz. 563.  
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MAANDAG 

2.  Welke hoop is hiervan het gevolg? Kolossensen 1:5. 

Kolossensen 1:5 Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de 

hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van 
de waarheid, namelijk van het Evangelie. 

 

“Ik ontdek dat ik elke dag de goede strijd van het geloof moet strijden. 

Ik moet al mijn geloof oefenen en niet op gevoel vertrouwen. Ik moet 

handelen alsof ik wist, dat de Heer mij hoorde, mij zou antwoorden en 

mij zou zegenen. Geloof is niet een gelukkige golf van gevoel. Het is 

eenvoudig God op Zijn woord nemen – geloven dat Hij Zijn beloften 

zal vervullen omdat Hij dat gezegd heeft.” –Geest, karakter en 
persoonlijkheid, blz. 568. 

 
DINSDAG  

3.  Welk vertrouwen en welke zekerheid zijn beschikbaar voor 

iedereen op aarde? 1 Johannes 5:14, 15. 

1 Johannes 5:14, 15 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in 

het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden 

naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook 

bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem 
hebben gebeden, ontvangen. 

 

“Waar geloof en waar gebed wat zijn die sterk! Ze zijn als twee 

armen waarmee de menselijke smekeling de macht van de 

Oneindige Liefde vastgrijpt. Geloof is vertrouwen op God – geloven 

dat Hij ons liefheeft en weet wat voor ons bestwil is. Zo leidt het ons 

om in plaats van onze eigen weg te kiezen, naar het kiezen van Zijn 

weg.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 570. 

 
WOENSDAG  

4.  Wat is er nodig om Gods beloften te vervullen? Johannes 9:31. 

Johannes 9:31 En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, 
maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij. 
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“Er zijn heel veel zielen die strijden voor bijzondere overwinningen 

en bijzondere zegeningen om toch maar iets groots tot stand te 

brengen. Om dit te bereiken, hebben zij altijd het gevoel dat zij in 

een zielestrijd onder gebed en tranen moeten worstelen. Wanneer 

deze mensen de Schrift onder gebed bestuderen om de daarin uitge-

drukte wil van God te leren kennen, om dan Zijn wil met geheel hun 

hart zonder enige beperking of zelfbevrediging te doen, zullen zij 

rust vinden. [...] Zij moeten geheel tot overgave komen. Zij moeten 

het werk doen dat voor de hand ligt, en zich toeëigenen de 

overvloedige genade Gods welke beloofd is aan allen die daarom in 

het geloof vragen. ” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, 

blz. 377, 378,  

 
DONDERDAG  

5.  Wie zondigt er niet en wat maakt dat mogelijk? 1 Johannes 

5:18. 

1 Johannes 5:18 Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet 
zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze 

heeft geen vat op hem. 

 

“Laten we de Heiland in Zijn eenvoud en zelfverloochening volgen. 

Laten we door woord en door een heilig leven de Mens van 

Golgotha verheffen. De Heiland komt diegenen dicht nabij die zich 

aan God wijden. Als er ooit een tijd is geweest dat we de inwerking 

van Gods Geest op ons hart en leven nodig hadden, dan is het nu. 

Laten we beslag leggen op deze goddelijke kracht om gesterkt te 

worden tot een leven vol heiligheid en zelfovergave.” –Uit de 
schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 378. 

 
VRIJDAG  

6.  Wat zegt de heilige Schrift hierover? Jakobus 1:18. 

Jakobus 1:18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door 
het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen 

van Zijn schepselen zouden zijn. 
 

“Allen die Hem aannemen, geeft Hij kracht om kinderen Gods te 

worden. Wedergeboorte is de enige weg waarlangs wij de stad Gods 
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kunnen binnengaan. De weg is smal en de poort waardoor wij binnen-

gaan, is nauw, maar langs die weg moeten we mannen en vrouwen en 

kinderen leiden en hun leren dat, zo ze zalig willen worden, ze een 

nieuw hart en een nieuwe geest moeten hebben. De oude, aangeboren 

karaktertrekken moeten overwonnen worden. De natuurlijke verlan-

gens van de ziel moeten een verandering ondergaan. Alle bedrog, alle 

valsheid, alle kwaadspreken moet worden weggedaan. Het nieuwe 

leven, dat mannen en vrouwen gelijk Christus doet worden, moet 

worden geleefd.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3,  

blz. 300, 301. 

 
SABBAT 

7.  Welke prachtige, sublieme kennis toont het ware perspectief op 

het leven? 1 Johannes 5:19. 

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele 

wereld in het boze ligt. 

 

“De eerste vier geboden van de Tien Woorden laten geen scheiding 

tussen onze liefde voor God en Hem toe. Onze hoogste vreugde in 

Hem kan met niemand anders gedeeld worden. We kunnen in ons 

christelijk geloof pas groeien, als we alles wegdoen wat ons van 

God scheidt.” –Boodschappen voor jonge mensen, blz. 357. 

 

Ter overdenking 

“Kennis is macht. Maar het is slechts een macht ten goede wanneer deze 

verenigd wordt met ware vroomheid. Zij moet worden bezield door de 

Geest van God om de edelste doelen te kunnen dienen. Hoe nauwer onze 

band met God, hoe vollediger wij de waarde van ware wetenschap 

kunnen doorgronden. Want de eigenschappen van God, zoals die in Zijn 

geschapen werken te zien zijn, kunnen het best worden beoordeeld door 

hem die kennis heeft over de Schepper van alle dingen, de Auteur van 

alle waarheid. Zulke mensen kunnen het hoogste gebruik van kennis 

maken. Want als zij onder de volle controle van de Geest van God 

worden gebracht, worden hun talenten ten volle bruikbaar gemaakt.”  

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 781.  
 

_____ 
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24e Les     Sabbat 14 december 2024 

                 Sabbatbegin 16.28 u.  16.28 u. 

 

Het verlossingswerk 

 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, 

en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17:3. 

“De kerngedachte van de Bijbel, het onderwerp waaromheen alle andere 

in het hele boek zich groeperen, is het verlossingsplan – het herstel van 

het beeld Gods in de menselijke ziel. Vanaf de eerste aankondiging der 

hoop in het vonnis, uitgesproken in het Paradijs, tot de laatste heerlijke 

belofte van de Openbaring: ‘Zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam 

zal op hun voorhoofden zijn’ (Openbaring 22:4), is de omlijnde gedachte 

van elk boek en elk onderdeel van de Bijbel de ontvouwing van dit 

wonderlijke onderwerp – de verheffing van de mens – de kracht Gods 

‘die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus’. 1 Korinthe 

15:57. 

Wie deze gedachte in zich opneemt, heeft vóór zich een onbegrensd 

studieterrein. Hij heeft de sleutel die de hele schatkamer van Gods Woord 

voor hem zal ontsluiten.” –Karaktervorming, blz. 125, 126. 

 
ZONDAG 

1. In welke staat van onwetendheid bevindt de natuurlijke mens 

zich? Spreuken 30:3. 

Spreuken 30:3 Ik heb geen wijsheid geleerd en de kennis van 
heiligen niet bezeten. 

 

“In de hoogste zin zijn het werk van karaktervorming en het werk 

der verlossing één; want zowel in karaktervorming als in verlossing 

‘kan niemand een ander fundament leggen dan dat er ligt, namelijk 

Jezus Christus.’ (1 Korinthe 3:11)” –Karaktervorming, blz. 29. 

“Om de mens weer in harmonie met God te brengen, om zijn morele 

natuur zo te verheffen en te veredelen dat hij weer het beeld van de 

Schepper weerspiegelt, is het grote doel van alle opvoeding en 

discipline van het leven.” –Counsels to Parents, Teachers, and 
Students, blz. 49.  
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MAANDAG 

2.  Welke geestelijke verandering is de Hemel bereid teweeg te 

brengen in het hart van de mens? Spreuken 18:15. 

Spreuken 18:15 Het hart van verstandigen verwerft kennis, en het 
oor van wijzen zoekt kennis.  

 

“Voordat mensen werkelijk wijs kunnen zijn, moeten ze hun afhan-

kelijkheid van God beseffen en vervuld worden met Zijn wijsheid. 

God is de bron van zowel intellectuele als geestelijke kracht.”  

–Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 66. 

 
DINSDAG 

3.  Welke vreugde wil God aan de mensenkinderen geven? 

Spreuken 2:10. 

Spreuken 2:10 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal 

aangenaam zijn voor je ziel. 
 

“Het leven van God in de ziel is de enige hoop van de mens.” –De 

weg tot gezondheid, blz. 86. 

 
WOENSDAG 

4.  Tussen welke twee vertegenwoordigende bomen bestaat elke 

persoon? Genesis 2:9.  

Genesis 2:9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aard-

bodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te 
eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom 

van de kennis van goed en kwaad. 

 

“Waar eens enkel het karakter van God geschreven stond, de kennis 

van het goede, stond nu ook het karakter van satan, de kennis van 

het kwaad, geschreven.” –Karaktervorming, blz. 26. 

 
DONDERDAG 

5.  Waar wordt ware kennis gevonden? Romeinen 2:20. 
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Romeinen 2:20 Een opvoeder van onverstandigen, een leermeester 

van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis 
en van de waarheid hebt.  

 

“Hoe wonderlijk in eenvoud, begrijpelijk en volmaakt is de wet van de 

HEERE! In de bedoelingen en het handelen van God zijn er gehei-

menissen, die de eindige geest niet in staat is te begrijpen. En omdat 

wij de geheimen van de oneindige wijsheid en macht niet kunnen 

peilen, worden wij vervuld met eerbied voor de Allerhoogste.” –Geest, 

karakter en persoonlijkheid, blz. 591, 592. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat komt voort uit “ten onrechte zo genoemde kennis”?   

1 Timótheüs 6:20, 21. 

1 Timótheüs 6:20, 21 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde 

pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen 

van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis 
verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. 

Amen.  

 

“Satan werkt met zijn kromme, misleidende macht en door middel 

van sterke misleidingen vangt hij allen die niet in de waarheid 

blijven, die hun oren van de waarheid hebben afgewend en zich tot 

fabels hebben gewend. Satan zelf verbleef niet in de waarheid; hij is 

de verborgenheid der ongerechtigheid. Door zijn sluwheid geeft hij 

zijn zielsvernietigende dwalingen de schijn van waarheid. Hierin ligt 

hun kracht om te misleiden. Het is omdat ze een vervalsing van de 

waarheid zijn, dat spiritisme, theosofie en dergelijke misleidingen 

zo’n macht over de gedachten van de mensen krijgen. Hierin ligt de 

meesterlijke werking van satan. Hij doet zich voor als de verlosser 

van de mens, de weldoener van het menselijk ras, en zo lokt hij zijn 

slachtoffers gemakkelijker naar de ondergang.” –Testimonies to 

Ministers, blz. 365. 

 
SABBAT 

7.  In wie alleen wordt ware kennis gevonden, en waarom? Jesája 

40:12-14. 
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Jesaja 40:12-14 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand 

opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof 
van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een 

waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van de 

HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met 
wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het 

pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de 

weg van veel verstand zou doen kennen? 
 

“Laten we naar het woord van God gaan voor leiding. Laten we 

zoeken naar een “Zo zegt de Heer”. We hebben genoeg van menselijke 

methoden. Een verstand dat alleen getraind is in wereldse wetenschap 

zal de dingen van God niet begrijpen; maar hetzelfde verstand, bekeerd 

en geheiligd, zal de goddelijke kracht in het Woord zien. Alleen de 

geest en het hart die gereinigd zijn door de heiliging van de Geest 

kunnen hemelse dingen onderscheiden.” –Gospel Workers, blz. 310. 

 
Ter overdenking  

“De engelen zouden graag inzicht willen hebben in het vraagstuk van de 

verlossing. Dit zal het onderwerp van studie en het lied van de verlosten 

zijn tot in de oneindige eeuwigheid. Is het dan ook nu niet de moeite van 

overpeinzing en studie waard? De oneindige genade en liefde van Christus 

en het offer dat ter wille van ons werd gebracht, moeten onze gedachten 

zeer ernstig bezighouden. We behoren aandacht te besteden aan het 

karakter van onze dierbare Verlosser en Middelaar. We moeten mediteren 

over de zending van Hem, Die kwam om Zijn volk van hun zonden te 

verlossen. Wanneer we zo nadenken over hemelse dingen, wordt ons geloof 

en onze liefde sterker, en worden onze gebeden in toenemende mate 

aanvaardbaar voor God, omdat zij meer en meer met geloof en liefde zijn 

verweven. Zij zullen verstandiger en indringender zijn. Er zal meer sprake 

zijn van een ononderbroken vertrouwen op Jezus en van een dagelijkse, 

levende ervaring van Zijn kracht, waardoor een ieder, die tot Hem komt, 

volledig behouden kan worden.” –Schreden naar Christus, blz. 105, 106. 

 

_____ 
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25e Les     Sabbat 21 december 2024 

                 Sabbatbegin 16.30 u.  16.31 u. 

 

Overgedragen kennis 

 

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen 

zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 

horen zonder iemand die predikt?” Romeinen 10:14. 

“Christus kwam naar onze wereld om de menselijke natuur aan te nemen en 

om in verbinding met de mens te komen, zodat Hij zijn spraakvermogen 

kon gebruiken om God bekend te maken zoals Hij is. Hij zegt: ‘... Het 

woord dat u hoort, is het Mijne niet, maar van de Vader, Die Mij gezonden 

heeft.’ [Zie Johannes 14:24.] Jezus was de grootste leraar die onze wereld 

ooit heeft gekend. Hij bracht kennis over. Hoe eenvoudig, helder en dui-

delijk was Zijn spraak. Hoe verlangde Hij ernaar om veel dingen aan Zijn 

discipelen mee te delen, maar Hij begreep ten volle dat zij het niet konden 

bevatten; en Hij zei: ‘Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die 

nu niet dragen.’ Johannes 16:12.” –Letter 59a, 1895. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe geeft God kennis door aan Zijn menselijke schepping? 

Jesája 28:9, 10. 

Jesája 28:9, 10 Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan Hij 

dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af 

zijn, wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op 
gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een 

beetje, daar een beetje. 
 

“Zijn leer omvatte de dingen van het heden en de dingen van het 

eeuwige – het zienlijke in verhouding tot het onzienlijke, de voorbij-

gaande voorvallen in het leven-van-elke-dag en de hoogtepunten 

van het toekomende leven. 

De aangelegenheden van dit leven plaatste Hij in hun ware ver-

houding, als ondergeschikt aan die met een eeuwige strekking; 

nochtans deed Hij de belangrijkheid daarvan niet tekort. Hij leerde 

dat hemel en aarde met elkaar verbonden zijn en dat kennis van de 
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goddelijke waarheid de mens beter in staat stelt om de dagelijkse 

plichten te vervullen.” –Karaktervorming, blz. 82. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe belangrijk is deze kennis voor ieder mens? Spreuken 19:2. 

Spreuken 19:2 Ja, bezieling zonder kennis is niet goed, en wie 

haastig is met de voeten, zondigt. 
 

“In Christus erkenden hun harten Hem Die voor hen de wetenschap 

der eeuwigheid had geopend, – ‘Immanuël, God met ons’.”  

–Karaktervorming, blz. 82. 

 
DINSDAG 

3. In wie wordt de grootste kennis gevonden? Jesája 40:13-15. 

Jesája 40:13-15 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie 

heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft Hij 
beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het 

recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel 

verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als 

een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, 

Hij heft de eilanden op als fijn stof. 
 

“Zo ging er van Christus’ woorden in Zijn leven voorbeeld en kracht 

uit. Maar nog meer; zoals Hij leerde, zo was Hij. Zijn woorden 

waren de uitdrukkingen, niet enkel van Zijn eigen levenservaring, 

maar van Zijn persoonlijk karakter. Niet alleen leerde Hij de 

waarheid, maar Hij was de waarheid. En dat was het, wat aan Zijn 

leer kracht verleende.” –Karaktervorming, blz. 78. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe beloont de Heer Zijn trouwe kinderen? Daniël 5:12. 

Daniël 5:12 Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en ver-

stand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring 
van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de 

naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat 

hij de uitleg ervan te kennen zal geven. 
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“Tijdens de regering van opeenvolgende vorsten, de ondergang van 

het rijk en het opkomen van een wedijverende macht, waren zijn 

wijsheid en staatsmanschap zo groot, zijn tact, zijn hoffelijkheid en 

zijn oprechte goedheid des harten en zijn beginselvastheid zo 

volmaakt, dat zelfs zijn vijanden wel moesten erkennen dat ‘zij geen 

enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds konden vinden, 

omdat hij getrouw was’. Daniël 6:5. 

Terwijl Daniël God aanhing met onwankelbare trouw, nam de 

kracht van de geest der profetie bezit van hem.” –Karaktervorming, 

blz. 55, 56. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe verrijkt de Hemel degenen die God boven alles liefhebben? 

1 Korinthe 1:4, 5. 

1 Korinthe 1:4, 5 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de 

genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk 

in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis. 
 

“Door geloof in Christus kan elk karaktergebrek verbeterd, elke 

bezoedeling gereinigd, elke fout gecorrigeerd en elk talent ontwik-

keld worden.” –Karaktervorming, blz. 259. 

 
VRIJDAG 

6.  Met welk doel? 1 Korinthe 1:7, 8. 

1 Korinthe 1:7, 8 Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, 

terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 
God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult 

zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 

 

“De raadgevingen die de Heiland aan Zijn discipelen gaf, werden 

gegeven voor het welzijn van Zijn navolgers door alle eeuwen heen. 

Toen Hij zeide: ‘Hebt acht op uzelf’, had Hij diegenen op het oog 

die zouden leven vlak voor de afsluiting van de tijd. Wij moeten 

ieder voor zich die kostbare genadegiften van de Heilige Geest in 
onze harten koesteren.” –Uit de schatkamer der getuigenissen,  

deel 2, blz. 11. 
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SABBAT 

7.  Welk voorrecht zullen Zijn kinderen genieten? Numeri 24:16. 

Numeri 24:16 Hij die de woorden van God hoort, spreekt en die de 

kennis van de Allerhoogste weet; die het visioen van de Almachtige 
ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. 

 

“Mijn broeder, mijn zuster, ik dring er bij u op aan, dat u zich voor-

bereidt op de komst van Christus op de wolken des hemels. Ban elke 

dag de liefde tot de wereld uit uw hart. Versta door ervaring wat het 

zeggen wil, gemeenschap met Christus te hebben, Maak u klaar 

voor het oordeel, opdat wanneer Christus zal komen om verheerlijkt 

te worden in al degenen die geloven, u tot degenen zult behoren die 

Hem in vrede zullen ontmoeten.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 3, blz. 447. 

 

Ter overdenking 

“De grote schatkamer van de waarheid is Gods Woord – het geschreven 

Woord, het boek der natuur en het boek met de ervaringen van Gods 

handelwijze met de mens. Hier zijn de schatten waarvan Christus’ 

arbeiders gebruik moeten maken. 

Bij het zoeken naar waarheid moeten zij zich op God verlaten, niet op 

menselijke wijsheid of op de groten der aarde wier wijsheid bij God 

dwaasheid is. De Here zal door middelen, die Hij Zelf bepaalt, kennis 

over Zichzelf aan iedere zoeker meedelen. 

Als Christus’ volgeling Zijn Woord gelooft en dit in praktijk brengt, 

bestaat er geen kennis in de wereld van de natuur die hij niet zal kunnen 

begrijpen en waarderen. Alleen dit zal hem in staat stellen de waarheid 

aan anderen door te geven.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 72. 

 

_____ 
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Leest u alstublieft het zendingsbericht van 

het Boliviaanse veld op blz. 57. 
 

 

26e Les     Sabbat 28 december 2024 

                 Sabbatbegin 16.35 u.  16.36 u. 

 

Eeuwige wijsheid 

 

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij 

kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, 

omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het 

is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij 

geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem 

zien zoals Hij is.” 1 Johannes 3:1, 2. 

“Christus zien zoals Hij is, is een van de grootste zegeningen die de ge-

vallen mensheid ooit kan ontvangen; en Hem kennen betekent ook de 

Vader kennen. Maar hoe weinigen kennen vandaag de dag de kostbare 

Verlosser zoals Hij is! Hoe weinigen kennen Hem en de Vader! Velen 

erkennen Jezus als de Verlosser van de wereld, maar ze kennen Hem niet 

als een persoonlijke Verlosser; dit is essentieel – de kennis van God in 

Jezus Christus. ‘Gelijk Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, 

opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, 

en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.’ (Johannes 17:2, 3). De kennis 

van God is eeuwig leven, en deze kennis wordt alleen door Christus 

ontvangen.” –The Bible Echo, 12 november 1894. 

 
ZONDAG  

1.  Hoe geeft de Heer goddelijke kennis door? 1 Korinthe 12:7-11. 

1 Korinthe 12:7-11 Aan ieder echter wordt de openbaring van de 
Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één 

wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de 
ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander 

geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van ge-

nezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van 
krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onder-
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scheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een 

ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde 
Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 

 

“Van hen die door de waarheid geheiligd zijn, moet een heilige in-

vloed op de wereld uitgaan. De aarde moet omgeven zijn door een 

atmosfeer der genade. De Heilige Geest moet op menselijke harten 

inwerken en de dingen Gods nemen om die aan de mensen te laten 

zien.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 315. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe zou iemand kunnen handelen, ook al heeft hij geen kennis 

van boven? Romeinen 10:2-4.  

Romeinen 10:2-4 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God 
hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de ge-

rechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot 

stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid 
van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot 

gerechtigheid voor ieder die gelooft. 

 

“We kunnen niets doen, absoluut niets, om onszelf in de goddelijke 

gunst aan te bevelen. We moeten helemaal niet op onszelf ver-

trouwen, noch op onze goede werken; maar als we als dwalende, 

zondige wezens tot Christus komen, mogen we rust vinden in Zijn 

liefde. God zal iedereen aanvaarden die tot Hem komt en volledig 

vertrouwt op de verdiensten van een gekruisigde Verlosser.”  

–Selected Messages, boek 1, blz. 353. 

 
DINSDAG 

3. Wat is verbonden met goddelijke kennis? Filemon 1:6, 5. 

Filemon 1:6, 5 Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig 

openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking 
tot Christus Jezus. [...] Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat 

u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. 
 

“Zij die God in oprechtheid en waarheid dienen, zullen een eigen volk 

zijn, niet als de wereld, afgescheiden van de wereld. [...] Hoe verheve-
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ner en verfijnder de vermogens zijn, hoe zuiverder en onvermengder 

het geluk.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 396, 397. 
 

WOENSDAG 

4.  Welke uitwerking heeft goddelijke kennis op Gods trouwe 

volgelingen? Spreuken 2:10-12. 

Spreuken 2:10-12 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal 
aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, 

inzicht zal je beschermen, om je te redden van de verkeerde weg, 
van de man die verderfelijke dingen spreekt. 

 

“Iedere ziel heeft een individualiteit. Iedere ziel moet elk uur van zijn 

leven gemeenschap met Christus hebben. Want Hij zegt: ‘Zonder mij 

kunt u niets doen.’ (Johannes 15:5) Zijn principes moeten onze prin-

cipes Zijn. Want deze principes zijn de eeuwigdurende waarheid, 

verkondigd in gerechtigheid, goedheid, barmhartigheid en liefde.”  

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 451. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat is Gods voornaamste doel in Zijn relatie met de mens?  

1 Timótheüs 2:4. 

1 Timótheüs 2:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis 

van de waarheid komen. 

 

“Het evangelie gaat over individuen. Ieder mens heeft een ziel te be-

houden of te verliezen. Ieder heeft een individualiteit, die apart en on-

derscheiden is van alle andere. [...] Hij moet voor zichzelf de waarheid 

aannemen, zich bekeren, geloven en gehoorzamen. Niemand kan dit 

werk plaatsvervangend doen. [...] Ieder moet zich door zijn eigen han-

delen, en door het geheimenis van de godsvrucht (1 Timotheüs 3:16) 

aan God overgeven.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 444. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe wordt de wijsheid van boven beschreven in de Schrift? 

Jakobus 3:13, 17, 18. 
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Jakobus 3:13, 17, 18 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit 

zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijs-
heid. [...] Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervol-

gens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid 

en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de 
gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. 

 

“Volmaakte harmonie met de wil van God is het verheven doel dat 

de christen zich steeds moet voorhouden. [...] Het zich verdiepen in 

deze onderwerpen, wanneer de ziel opgaat in de zalige zekerheden 

Gods, vergelijkt de apostel met het smaken van ‘de krachten der 

toekomende eeuw.’ ” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, 

blz. 361, 362. 

 
SABBAT 

7.  Welke vraag dient iemands gedachten voortdurend bezig te 

houden? Matthéüs 19:16. 

Matthéüs 19:16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei 

tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het 

eeuwige leven te hebben? 

 

“De kennis van God komt voort uit het doen van de dingen die in Gods 

wet worden vereist. De ervaring die zo wordt opgedaan zal evenredig 

zijn met de ontwikkeling van het leven, evenredig met het vermogen 

om te ontvangen en evenredig met de trouw waarmee de vermogens 

worden gebruikt tot eer van God. Hier is geen sprake van half werk.... 

Onze kennis zal zeker evenredig zijn aan ons karakter dat aan Christus 

gelijkvormig is. Het verkrijgen van deze kennis zal voor de ontvanger 

eeuwig leven zijn. Geen enkele andere kennis kan deze plaats in-

nemen. We kunnen alle kennis over wereldlijke onderwerpen hebben 

die binnen ons mentale bereik ligt, maar deze kennis communiceert 

niet de mysteries van het hogere leven. De hemelse roeping vereist 

grotere, bredere, hogere vermogens. Woorden kunnen deze kennis 

nooit overbrengen. Ze komt van God. Als we deze kennis hebben 

verworven, zijn we overgegaan van de geestelijke dood naar het 

geestelijke leven, Hem kennende die ons leven, onze heiligmaking, 

onze gerechtigheid is.” –Letter 97, 1902. 
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Ter overdenking 

“In de eeuwigheid zullen wij die dingen leren die wij hier hadden kunnen 

leren en begrijpen, als wij het licht hadden ontvangen dat wij hier konden 

krijgen. De onderwerpen van de verlossing zullen het hart, het verstand en 

de tong van de verlosten tot in eeuwigheid bezighouden. Zij zullen de waar-

heden verstaan die Christus aan Zijn discipelen had willen ontvouwen, 

maar waarvoor zij te weinig geloof bezaten om deze te bevatten. Tot in 

eeuwigheid zullen nieuwe gezichtspunten van Christus’ volmaaktheid en 

heerlijkheid zichtbaar worden. Altijd weer zal de getrouwe Heer des huizes 

uit Zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengen.” –Lessen 
uit het leven van alledag, blz. 78. 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

Zendingsbericht van 

het Boliviaanse veld 
 

Voorlezen op Sabbat 28 december 2024 

 

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 4 januari 2025 worden ingezameld 

 

 

Hartelijke groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus aan alle broeders 

en zusters in het geloof. Wij groeten u met Micha 4:2. “Vele heidenvolken 

zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 

HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion 

zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.” 

De multinationale staat Bolivia ligt in het centraalwestelijke deel van Zuid-

Amerika. Het is verdeeld in negen departementen en 112 provincies met een 

oppervlakte van 1.098.581 vierkante kilometer (424.164 vierkante mijl). Het 

grenst in het noorden en oosten aan Brazilië, in het zuiden aan Paraguay en 

Argentinië en in het westen aan Chili en Peru. Pre-Spaanse beschavingen 

ontwikkelden zich in dit gebied, waaronder de Tiahuanacultuur, de hydrauli-

sche cultuur van de Lomas, de Moxeña-cultuur en andere die tot op de dag 

van vandaag voortleven, zoals de Aymara’s, Quechua’s, Urus, Chiquitanos, 

Guaraníes en anderen. Spaans is de belangrijkste taal. Zesendertig inheemse 

talen hebben echter ook een officiële status; de meest gesproken talen zijn 

Quechua, Aymara en Guaraní. Het land heeft 12.079.472 inwoners en ligt 

gemiddeld 3.869 meter boven zeeniveau. 

De boodschap van de Reformatiebeweging werd in 1962 voor het eerst naar 

Bolivia gebracht door broeder Heraclio Begazo, die het naar voren bracht aan 

de broeders Francisco Carrillo, Ángel Tintaya, Jorge Ticona en anderen. De 

gemeente werd voor het eerst georganiseerd in de stad La Paz op 5 december 

van datzelfde jaar, met predikant Manuel Miranda als leider. Ze werd op  

23 december 1963 door de regering erkend als wettelijke organisatie onder de 

naam Boliviaanse veld van de Zevende-dags Adventisten zending, 

Reformatiebeweging, International Zendingsgenootschap. 

Op dit moment bevindt het hoofdkwartier van het Boliviaanse veld zich in 

Cochabamba. Er zijn 290 actieve leden en 706 sabbatschoolleden en geïnte-

resseerde zielen. De gemeente is georganiseerd in vier missies: Westelijke 

Missie, Centrale Missie, Zuidelijke Missie en Oostelijke Missie. 
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Het Boliviaanse veld heeft altijd al een hoofdkwartier gewild. We zijn God 

dankbaar dat er een stuk grond is aangekocht in Pucara Grande, de eerste 

ingang van Singani Calle Innominada (zonder huisnr.). De bouw van het 

hoofdkwartier begon in 2011-2012, toen het bouwplan klaar was; in  

2013-2014 werd het structurele werk (beton) gedaan; in 2015-2016 werd het 

fijnere werk uitgevoerd; en in 2017-2018 werd de gevel voltooid. Daarna 

bleef de bouw onvoltooid wegens geldgebrek. Nu moet de bovenste ver-

dieping worden afgemaakt, inclusief het dak en de voorgevel. Daarom vragen 

we de Heer om het hart van onze gulle broeders en zusters in Christus aan te 

raken, zodat we het werk kunnen voltooien. 

Bij voorbaat danken we u voor al uw donaties en offergaven. Moge God u 

overladen met Zijn rijke zegeningen in het werk dat u uitvoert. De broeders 

en zusters van het Boliviaanse veld nemen afscheid in de liefde van onze 

Heer Jezus Christus. 

 

–Prediker Demetrio Janco Castro, 

Voorzitter van het Boliviaanse veld 
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