Het belijden
van schuld

De weg naar Christus H4
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| spreuken 28:13

A

Die zijn overtredingen bedekt, zal niet
voorspoedig zijn; maar die ze bekent
en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.

Welke voorschrift geeft de Bijbel
omtrent vergiffenis? En welke 3
stappen moet men doorlopen om
vergiffenis te krijgen?




',

+|1 1)ohannes1:9

L

Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, om ons de

zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid.

Welke verschillende gevolgen
heeft het toedekken en het

belijden van zonden? Z




leviticus 5: 5 Wanneer hij nu aan een van deze dingen
schuldig is, dan zal hij belijden, waarin hij
gezondigd heeft

Wat zei David dat God deed, toen hij zijn
zonde beleed?

Waarop bouwde hij zijn hoop op
vergiffenis?

Wat is de reactie van de natuurlijke mens
wanneer hij wordt geconfronteerd met
zijn zonden? (zie Adam en Eva)




Psalm51:1, 2

Wees mij genadig, o God, naar uw
goedertierenheid, delg mijn overtredingen
uit naar uw grote barmhartigheid; was mij
geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij
van mijn zonde

A | Watis God gewillig te doen voor hen,
die om vergeving vragen?

b Welke belofte is er gegeven aan
degenen, die hun zonden belijden?




Jesaja 1:16

Wast u, reinigt u, doet de boosheid
uwer handelingen van voor Mijn
ogen weg, laat af van kwaad te doen

Hoe onverstandig is het om
schuld voor God proberen te
verbergen?




Buigen wij voor de overtuigende kracht
van de Heilige Geest? Of blijven we blind
voor onze zonden?

E.G. White DWNC blz. 38

Waarom moeten we steeds
opnieuw onze zonden belijden,
die zijn toch allemaal in
Christus weg gedaan?
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Numerie 14: 20

_|_

A

En de HERE zeide: Op uw bede
schenk |k vergeving.

Waarom betoont God zoveel
ontferming en lankmoedigheid
aan de mens?




De weg naar Christus H4



1 Welke voorschrift geeft de Bijbel omtrent vergiffenis? En welke stappen moet men doorlopen om vergiffenis te krijgen? Numerie 5: 6, 7

6 Spreek tot de Israelieten: Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de HERE, zodat
hij een schuld op zich laadt,

7 dan zullen zij de zonden belijden, die zij begaan hebben; en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is, vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en dat geven
aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft.

stap 1je verootmoedigen

stap 2 zonde belijden aan God en medemens

stap 3 zonden nalaten

2 Welke verschillende gevolgen heeft het toedekken en het belijden van zonden? Spreuken 28: 13
13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

3 Wat zei David dat God deed, toen hij zijn zonde beleed? Psalm 32: 5 en Psalm 51:1,2

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide : |k zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner
zonden.

1 Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;

2 (-) was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde

4 Wat is God gewillig te doen voor hen, die om vergeving vragen? Psalm 86: 5
5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Welke belofte is er gegeven aan degenen, die hun zonden belijden? 1 Johannes 1: 9
O Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

5 Hoe dwaas is het om schuld voor God trachten te verbergen? Numerie 32: 23 / Psalm 90: 8 / Hebreén 4: 1323 Maar doet gij aldus niet, zie, dan zondigt gij
tegen de HERE, en gij zult gewaar worden, dat uw zonde u vinden zal.

6 Waarom moeten we steeds opnieuw onze zonden belijden, die zijn toch allemaal in Christus weg gedaan?
7 Waarom betoont God zoveel ontferming en lankmoedigheid aan de mens? 2 Petrus 3: 9

O De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat
allen tot bekering komen.



