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In een tijd waarin de wereld vol onzekerheid en 
strijd is, herinneren de boeken Ezechiël en Daniël 
ons er vandaag aan dat God de controle heeft en 
dat Zijn doel zal zegevieren. Moge de studie van 
deze lessen het geloof van elke student versterken, 
zijn of haar relatie met God vernieuwen en elke 
kostbare ziel voorbereiden op de beslissende 
gebeurtenissen die zullen voorafgaan aan de 
glorieuze komst van onze Heer en Verlosser Jezus 
Christus. Laat het ons een vreugde zijn om de 
principes van gerechtigheid na te leven die door 
deze profeten werden gepredikt en te hopen op 
de eeuwige vestiging van het koninkrijk der heme-
len.
“... Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u 
standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u 
voorspoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20.
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Voorwoord 
 

De bestudering van profetieën bevestigt dat God Zijn diepe mysteries 

openbaart door middel van Zijn profeten, waarmee Hij vervult wat in Amos 

3:7 staat: “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis 

heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.” Dit toont aan dat God 

alwetend is. In Prediker 1:9 Salomo schreef deze waarheid: “Wat er geweest 

is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is 

niets nieuws onder de zon.” 

In de eerste helft van 2026 zullen we de boeken bestuderen van de laatste 

twee grote profeten van het Oude Testament, Ezechiël en Daniël, die 

soortgelijke profetische boodschappen ontvingen die nu grotendeels 

geschiedenis zijn. Maar ze ontvingen ook essentiële kennis en instructies 

voor degenen die aan het einde der tijden leven, vlak voor de terugkeer van 

Michaël, de Vorst der vorsten – Jezus.  

De eerste dertien lessen richten zich op het boek Ezechiël, wiens naam 

betekent “Degene die God zal sterken”. Hij werd geroepen om profeet te 

worden nadat hij als priester had gediend. Hij werd samen met koning 

Jojakim van Juda meegenomen in de tweede golf van gevangenen en begon 

zijn werk als profeet voor de ballingen in Babylon. Ook stuurde hij 

boodschappen naar degenen die in Juda waren achtergebleven. Ezechiël 

bracht trouw de boodschappen over waarin hij het volk en de leiders 

veroordeelde vanwege hun ontrouw en deed een beroep op hun geweten om 

zich te bekeren en vergeving en kracht uit de hemel te ontvangen. De lessen 

14-26 (in het tweede kwartaal) bevatten de belangrijkste gebeurtenissen en 

profetieën uit het boek Daniël, wiens naam betekent ‘God is mijn Rechter’. 

Daniël werd tijdens de eerste golf van gevangenen meegenomen naar 

Babylon, waar hij goddelijke openbaringen ontving die het principe 

bevestigden dat in 1 Petrus 4:17 wordt uitgedrukt: “Want nu is het de tijd dat 

het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal 

het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” 

De profetieën lieten ook zien wat er zou gebeuren met de afgodische rijken – 

Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome en het pausdom, dat werd 

uitgebeeld door de kleine hoorn. Door de geschiedenis heen kwamen 

soortgelijke oordelen over de naties en volken die het pad van rebellie 

volgden. Uiteindelijk zal Michaël ingrijpen en Zijn trouwe volk bevrijden. 

In een tijd waarin de wereld vol onzekerheid en strijd is, herinneren de 

boeken Ezechiël en Daniël ons er vandaag aan dat God de controle heeft en 

dat Zijn doel zal zegevieren. Moge de studie van deze lessen het geloof van 

elke student versterken, zijn of haar relatie met God vernieuwen en elke 
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kostbare ziel voorbereiden op de beslissende gebeurtenissen die zullen 

voorafgaan aan de glorieuze komst van onze Heer en Verlosser Jezus 

Christus. Laat het ons een vreugde zijn om de principes van gerechtigheid na 

te leven die door deze profeten werden gepredikt en te hopen op de eeuwige 

vestiging van het koninkrijk der hemelen. “... Vertrouw op de HEERE, uw 

God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voor-

spoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20. 

God zegene Zijn volk overal terwijl zij deze belangrijke lessen bestuderen. 

–De Predikersafdeling van de Generale Conferentie 
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14e Les     Sabbat 4 april 2026 

Sabbatbegin 20.17u.  20.19 u. 

 

Daniël – God is mijn Rechter 
 

“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door 

de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, 

daarop letten!” Matthéüs 24:15. 

“Toen in de beginjaren van Jojakim Nebukadnessar Jeruzalem voor de eerste 

maal belegerde en innam, en Daniël en zijn metgezellen, samen met anderen, 

uitgekozen om aan het hof in Babel te dienen, wegvoerde, werd het geloof 

van de Hebreeuwse gevangenen uitermate op de proef gesteld. Maar zij, die 

hadden geleerd hun vertrouwen te stellen in Gods beloften, vonden deze vol-

doende voor elke ervaring die ze tijdens hun verblijf in het land der vreemde-

lingschap moesten ervaren. De Schriften bleken voor hen een gids en een 

houvast.” –Profeten en koningen, blz. 258, 259. 

 
ZONDAG 

1.  Wat gebeurde er volgens het boek Daniël in de jaren 606-605 

v.Chr.? Daniël 1:1-3; 2 Kronieken 36:5-7. 

Daniël 1:1-3 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning 

van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem 
en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn 

hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht 

die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de 
voorwerpen naar de schatkamer van zijn god. Toen beval de koning 

aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de 
Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en 

uit de edelen. 

2 Kronieken 36:5-7 Jojakim was vijfentwintig jaar oud toen hij koning 
werd, en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in 

de ogen van de HEERE, zijn God. Nebukadnezar, de koning van Babel, 

trok tegen hem op, en hij bond hem met twee bronzen ketenen om hem 
weg te voeren naar Babel. Nebukadnezar bracht ook een deel van de 

voorwerpen van het huis van de HEERE naar Babel, en plaatste ze in 

zijn tempel te Babel. 
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“Daniël plaatste zichzelf in de juiste relatie tot God en tot de omstan-

digheden en gelegenheden van buitenaf. Hij werd als gevangene naar 

Babylon gebracht en samen met anderen opgeleid om voorbereid te 

worden op een plaats aan het hof van de koning.” –Letters and 

Manuscripts, vol. 15 (1900), Letter 34, 1900. 

 
MAANDAG 

2.  Welke jonge mannen waren aanwezig aan het Babylonische hof? 

Hoe werd Nebukadnezars bedoeling met hen uitgevoerd? Daniël 

1:4, 6, 7. 

Daniël 1:4, 6, 7 Jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, 

bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van ver-
stand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, 

en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de 
Chaldeeën. [...] Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, 

Misaël en Azarja. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere 

namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël 

Mesach en Azarja Abed-Nego. 

“Onder degenen die trouw gebleven waren aan God, bevonden zich 

Daniël en zijn drie vrienden, – verheven voorbeelden van wat mensen 

kunnen worden als ze zich verbinden met de God van wijsheid en 

macht. [...] Omdat Nebukadnessar in deze jongeren de belofte van 

opmerkelijke bekwaamheid ontdekte, besloot hij dat ze zouden 

worden opgeleid voor belangrijke posities in zijn rijk. [...] De koning 

dwong de Hebreeuwse jongeren niet hun geloof op te geven in ruil 

voor de afgodendienst, hoewel hij hoopte dat ze geleidelijk hun geloof 

zouden prijsgeven. Door hun namen te geven die duidden op afgo-

derij, door hen dagelijks in aanraking te brengen met afgodische 

gebruiken en onder de invloed van verleidelijke vormen van heidense 

aanbidding hoopte hij hen te verleiden de godsdienst van hun volk 

prijs te geven en de eredienst der Babyloniërs aan te nemen.”  

–Profeten en koningen, blz. 288, 289. 

 
DINSDAG 

3.  Met welk dilemma werden zij geconfronteerd en hoe hebben zij 

dat opgelost? Daniël 1:5, 8, 9. 
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Daniël 1:5, 8, 9 De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van 

de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij 
dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde 

daarvan in dienst konden treden van de koning. [...] Daniël nu nam 

zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de 
koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd 

van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God 

gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. 

“En toen Daniël en zijn metgezellen getoetst werden, kozen zij vol-

ledig voor gerechtigheid en waarheid. Zij handelden niet grillig, maar 

intelligent. Zij besloten dat, aangezien vlees in het verleden geen deel 

uitmaakte van hun dieet, het ook in de toekomst geen deel zou uit-

maken van hun dieet, en aangezien wijn verboden was voor iedereen 

die zich met de dienst van God bezighield, besloten zij dat zij er geen 

gebruik van zouden maken. Het lot van de zonen van Aäron was hun 

voorgelegd en zij wisten dat het gebruik van wijn hun zintuigen zou 

verwarren en dat het toegeven aan hun begeerten hun onderschei-

dingsvermogen zou vertroebelen. Deze bijzonderheden werden vast-

gelegd in de geschiedenis van de kinderen van Israël als een waar-

schuwing voor alle jongeren om alle gewoonten, praktijken en uitspat-

tingen te vermijden die op enigerlei wijze God zouden onteren. 

Daniël en zijn metgezellen wisten niet wat het resultaat van hun 

beslissing zou zijn; ze wisten niet of het hen hun leven zou kosten, 

maar ze besloten om het rechte pad van strikte matigheid te blijven 

volgen, zelfs in de hoven van het losbandige Babylon.” –The Youth’s 

Instructor, August 18, 1898 [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 269]. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat stelden zij Melzar voor? Daniël 1:10-14. 

Daniël 1:10-14 Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik 
ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken 

heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er 

slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U 
zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël 

tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld 
over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien 

dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat 
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wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw 

tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere 
jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en 

doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in 

deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 

“Deze beambte zag in Daniël goede karaktertrekken. Hij zag dat hij 

zijn best deed om vriendelijk en behulpzaam te zijn, dat zijn woorden 

eerbiedig en voorkomend waren en zijn gedrag gepaste bescheiden-

heid en nederigheid bezat. Dit goede gedrag van de jonge man 

verschafte hem de gunst en de liefde van de vorst. [...] 

Door deze stap te doen, handelde Daniël niet overhaast. Hij wist dat 

tegen de tijd, dat hij voor de koning moest verschijnen, het voordeel 

van gezond leven duidelijk zou zijn. De oorzaak zou gevolgen 

hebben. Daniël zei tot Melzar: ‘Neem toch met uw dienaren tien 

dagen de proef; men geve ons groenten te eten en water te drinken.’ 

Daniël wist dat tien dagen volstonden om de zegen van onthouding 

aan te tonen.... Nadat hij dit gedaan had, gingen Daniël en zijn vrien-

den verder. Als metgezellen kozen zij niet degenen die werktuigen 

waren van de vorst der duisternis. Ze voegden zich niet bij de massa 

om kwaad te doen. Ze maakten Melzar tot vriend en tussen hen 

bestond geen wrijving. Ze gingen voor advies naar hem toe, en 

verlichtten hem terzelfder tijd door de wijsheid van hun gedrag.”  

–Bijbelkommentaar, blz. 269. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat waren de resultaten? Daniël 1:15-20. 

Daniël 1:15-20 Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun 
uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge-

mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het 

dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, 
wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge-

mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en 

wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. 
Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men 

hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij 

koning Nebukadnezar komen. 
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De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand 

gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst 
van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, 

waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan 

alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. 

“Toen de vier Hebreeuwse jongeren werden opgevoed aan het hof van 

de koning van Babel, hadden ze niet het gevoel dat de zegen des 

Heren een vervanging was voor de drukkende inspanning die van hen 

werd gevraagd. Ze waren ijverig in het studeren, want ze ontdekten 

dat hun bestemming door Gods genade afhankelijk was van hun eigen 

wil en werk. Ze moesten al hun bekwaamheid gebruiken voor het 

werk, en door nauwgezette, zware belasting van hun krachten moes-

ten zij het beste maken van hun mogelijkheden om te studeren en te 

werken. 

Terwijl deze jongeren aan hun eigen zaligheid werkten, werkte God in 

hen, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Hier wor-

den de voorwaarden voor succes getoond. Als Gods genade de onze 

zal zijn, moeten wij ons deel doen. De Here stelt niet voor dat Hij voor 

ons het willen en het werken zal volbrengen. Zijn genade wordt 

geschonken om in ons het willen en het werken te doen, maar het is 

nooit een vervanging voor onze inspanning. Onze ziel moet worden 

opgewekt om samen te werken. De Heilige Geest werkt in ons, opdat 

wij onze eigen zaligheid kunnen bewerkstelligen. Dit is de praktische 

les die de Heilige Geest ons wil leren.” –Bijbelkommentaar, blz. 270. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat is de relatie tussen lichaam en geest? Romeinen 12:1, 2.  

Romeinen 12:1, 2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfer-

mingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend 

offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd 

door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden 

wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 

“Zoals in het verhaal van Daniël neemt in exacte proportie de ontwik-

keling van het geestelijk karakter toe met het toenemen der verstan-

delijke vermogens.” –Bijbelkommentaar, blz. 268. 
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SABBAT 

7.  Wat is Gods doel voor Zijn kinderen? 1 Korinthe 6:19, 20. 

1 Korinthe 6:19, 20 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van 

de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat 
u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk 

daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 

“Daniël en zijn drie metgezellen hadden een speciale taak te ver-

vullen. Hoewel zij in dit werk zeer geëerd werden, werden zij op geen 

enkele wijze hoogmoedig. Zij waren leerlingen, bedreven in zowel 

wereldlijke als religieuze kennis, maar zij hadden wetenschap gestu-

deerd zonder corrupt te worden. Zij waren evenwichtig omdat zij zich 

hadden onderworpen aan de leiding van de Heilige Geest. Deze 

jongeren gaven God alle eer voor hun wereldlijke, wetenschappelijke 

en religieuze gaven. Hun kennis kwam niet zomaar; ze verwierven 

kennis door hun talenten trouw te gebruiken, en God gaf hen vaar-

digheid en begrip.” –Letters and Manuscripts, vol. 11 (1896), Letter 

57, 1896 [zie ook: Bijbelkommentaar, blz. 270]. 

 

Voor verdere studie 

“Ware wetenschap en Bijbelse godsdienst zijn in volmaakte harmonie met 

elkaar. [...] De grote mannen in Babel waren bereid nut te trekken uit de 

aanwijzingen die God door Daniël gaf, om de koning uit zijn problemen te 

helpen door de uitleg van zijn droom. Maar ze deden hun best hun heidense 

godsdienst te vermengen met die van de Hebreeën. Als Daniël en zijn 

vrienden hadden ingestemd met een dergelijk compromis, zouden ze in het 

oog van de Babyloniërs volmaakt zijn geweest als staatslieden, geschikt om 

de zaken van het koninkrijk te worden toevertrouwd. Maar de vier Hebreeën 

gingen een dergelijke schikking niet aan. Ze waren trouw aan God en God 

hield hen hoog en eerde hen. Deze les geldt ook voor ons. ‘Zoekt eerst het 

koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegevoegd 

worden.’ ” –Bijbelkommentaar, blz. 270, 271. 

 

_____ 
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15e Les     Sabbat 11 april 2026 

Sabbatbegin 20.29u.  20.31 u. 

 

Het grote beeld 
 

“... De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. 

De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.” Daniël 2:45, laatste 

gedeelte. 

“Er ging een groot licht uit van Daniëls vrienden. Heerlijke dingen werden 

van Sion, de stad des Heren, gesproken. Zo is het Gods bedoeling dat 

geestelijk licht zal schijnen van Zijn getrouwe wachters in deze laatste tijd. 

Als de gelovigen uit het Oude Testament zo’n duidelijke getuigenis van 

trouw brachten, hoe moet dan wel Gods volk in deze tijd, dat alle licht 

tezamen uit de voorbijgegane eeuwen heeft, dit licht laten schijnen, wanneer 

de profetieën uit het Oude Testament hun verhulde heerlijkheid op de 

toekomst richten.” –Bijbelkommentaar, blz. 273. 

 
ZONDAG 

1.  Waar had koning Nebukadnezar aan gedacht voordat hij in slaap 

viel? Wat zag hij en wat veroorzaakte hem grote angst? Daniël 

2:29, 2-4. 

Daniël 2:29, 2-4 Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er 
gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de 

verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. 

[...] Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tove-
naars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen 

bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan. 
De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is 

zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de 

Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: O koning, leef in eeuwig-
heid! Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te 

kennen geven. 

“Aan Daniël openbaarde God het licht van Zijn bedoelingen dat gedu-

rende vele generaties verborgen is geweest. Hij verkoos dat Daniël in 

visioen het licht van Zijn waarheid zou zien, en dit licht zou weer-
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kaatsen op het trotse rijk van Babylon. Op deze despotische1 vorst 

mocht het licht vanuit Gods troon schijnen. Aan Nebukadnessar werd 

getoond, dat de God des hemels heerste boven alle vorsten en koningen 

op aarde. Zijn naam zou uitgaan als de God der goden. God wilde dat 

Nebukadnessar zou begrijpen dat boven de heersers van aardse 

koninkrijken een heerser in de hemelen was.” –Bijbelkommentaar,  

blz. 273. 

 
MAANDAG 

2.  Welk antwoord kreeg hij op zijn verzoek driemaal van zijn wijze 

mannen? Wat deed hij uiteindelijk? Daniël 2:4, 5, 7, 10-18. 

Daniël 2:4, 5, 7, 10-18 Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in 
het Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren de 

droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning 
antwoordde en zei tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft 

vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in 

stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop 
worden gemaakt. [...] Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: 

Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de 

uitleg ervan te kennen. [...] De Chaldeeën antwoordden in de tegen-
woordigheid van de koning en zeiden: Er is geen mens op de aard-

bodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. 
Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak 

als deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër 

dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is 
niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te 

kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen 
hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen, en hij 

beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging 

dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht 

ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen 

 

 

 
 

 
1 Despotisch: autoritair en wreed heersend, zonder rekening te houden 

met wetten of de vrijheid van onderdanen. 
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wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het 

hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de 
wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen 

Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van de 

koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak 
weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een 

bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te 

geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn 
vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, opdat zij het aangezicht 

van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te 
verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en 

zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen 

omkomen. 

“Ontevreden over dit ontwijkend antwoord en achterdochtig omdat ze 

niet bereid schenen hem te helpen, hoewel ze voorgaven dat ze de 

verborgenheden van mensen konden openbaren, eiste de koning niet 

alleen de verklaring van de droom, maar ook de droom zelf, waarbij 

hij hun rijkdom en eer beloofde maar ook dreigde met de dood. [...] 

Bevreesd voor de gevolgen van hun falen trachtten de tovenaars de 

koning aan te tonen dat zijn verzoek onredelijk was en dat hij meer 

van hen eiste dan ooit van iemand was gevraagd.” –Profeten en 

koningen, blz. 296, 299. 

 
DINSDAG 

3.  Hoe beantwoordde God het gebed van Zijn dienaren? Wat deed 

Daniël? Daniël 2:19-24. 

Daniël 2:19-24 Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verbor-
genheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. 

Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van 

eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de 
kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en 

stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan 

wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij 
weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. U, God van 

mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt 
gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, 

want U hebt ons de zaak van de koning laten weten. Daarom trad 
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Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen 

van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende 
tegen hem: Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de 

koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. 

“Samen zochten ze wijsheid bij de Bron van licht en kennis. Hun 

geloof was sterk in het bewustzijn, dat God hen geplaatst had waar ze 

waren, om zijn werk te doen en aan hun taak te beantwoorden. In 

tijden van verslagenheid en gevaar hadden ze zich steeds tot Hem 

gewend om leiding en bescherming, en Hij had zich een altijd aan-

wezige Helper betoond. Nu wierpen ze zich opnieuw met nederige 

harten aan de voeten van de Rechter der aarde met de bede, dat Hij 

uitkomst zou geven in deze tijd van bijzondere nood. Hun smeken 

was niet vergeefs. De God, die zij hadden geëerd, eerde hen.”  

–Profeten en koningen, blz. 299. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe legde Daniël de situatie aan de koning uit? Daniël 2:25-28, 30. 

Daniël 2:25-28, 30 Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning 

en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen uit Juda een 

man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning 
antwoordde en zei tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar –: Bent u in 

staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan? 
Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De 

verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, 

magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar 
er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft 

koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw 
droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: 

[...] Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een 

wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de 
koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw 

hart zou weten. 

“Zie de Joodse gevangene kalm en zelfverzekerd in tegenwoordigheid 
van de heerser van het machtigste rijk op aarde. In zijn eerste 

woorden wees hij alle eer voor zichzelf af en verhief God als de Bron 

van alle wijsheid.” –Profeten en koningen, blz. 300. 
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DONDERDAG 

5. Wat zag de koning in zijn droom? Daniël 2:31-35. 

Daniël 2:31-35 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit 

beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De 
aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van 

goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn 

dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, 
gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensen-

handen, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn 

voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, 

het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze 

werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat 
er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld 

getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. 

“ ‘Dit is de droom’ (Daniël 2:36), sprak Daniël vol vertrouwen; en de 

koning, die met de grootste oplettendheid naar elke bijzonderheid 

luisterde, wist dat het dezelfde droom was waarover hij zich zo ver-

ontrust had. Zo werd zijn geest voorbereid om de verklaring te aan-

vaarden. De Koning der koningen stond op het punt grote waarheden 

bekend te maken aan de heerser van Babel. God wilde openbaren dat 

Hij macht heeft over de koninkrijken dezer wereld, – macht om konin-

gen aan te stellen en koningen af te zetten. De geest van Nebukadnessar 

moest opgeschrikt worden, zo dit mogelijk was, om zich bewust te 

worden van zijn verantwoording ten opzichte van God. De gebeurte-

nissen in de toekomst, die tot het einde zouden reiken, werden hem 

geopenbaard.” –Profeten en koningen, blz. 300, 301. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat was de betekenis ervan? Daniël 2:37-44. 

Daniël 2:37-44 U, o koning, bent een koning der koningen, want de 

God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer ge-

geven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van 
het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u 

aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal 
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een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna 

nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de 
hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het 

ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, 

zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten 
en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk 

van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets 

hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd 
met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en 

gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en ge-
deeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – 

ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet 

aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen 
van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen 

opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heer-
schappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere 

koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 

standhouden. 

“Het beeld, aan Nebukadnessar geopenbaard, stelde naast een voor-

stelling van de achteruitgang van de aardse rijken in macht en heer-

lijkheid ook terecht de achteruitgang voor van godsdienst en moraal 

onder de volken van deze rijken. Als de volken God vergeten, worden 

ze in verhouding daarmee in moreel opzicht zwak. Babel verdween 

omdat het God vergat in haar voorspoed en de heerlijkheid van haar 

voorspoed toeschreef aan menselijk kunnen. Het rijk der Meden en 

Perzen werd door Gods toorn getroffen, omdat Gods Wet in dit rijk 

werd vertreden. Voor de vreze des Heren was in het hart van het volk 

geen plaats. De overheersende invloeden in Medo-Perzië waren god-

deloosheid, lastering en corruptie. De koninkrijken die volgden waren 

zelfs nog minder en nog corrupter. Ze gingen achteruit omdat ze hun 

trouw aan God verwierpen. Toen ze Hem vergaten, zonken ze in 

moreel opzicht steeds dieper weg.” –Bijbelkommentaar, blz. 271, 272. 

 
SABBAT 

7.  Hoe reageerde de koning op Gods boodschap die in de droom was 

opgenomen? Wat deed hij? Daniël 2:46-49. 
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Daniël 2:46-49 Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht 

ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een 
offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning ant-

woordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de 

Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze ver-
borgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniël. Hij 

gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over 

heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle 
wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde 

hij Sadrach, Mesach en Abed-Nego aan over het bestuur van het 

gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning. 

“Nebukadnessar besefte dat hij deze verklaring als een goddelijke 

openbaring kon aanvaarden; want elk detail van de droom was aan 

Daniël geopenbaard. De ernstige waarheden, die de verklaring van dit 

nachtgezicht bevatte, maakten diepe indruk op de geest van de heerser, 

en vol ootmoed en ontzag ‘wierp hij zich op zijn aangezicht, en aanbad 

Daniël.’ Nebukadnessar zag duidelijk het verschil tussen de wijsheid 

van God en de wijsheid van de grootste geleerden uit zijn rijk.”  

–Bijbelkommentaar, blz. 272. 

 

Voor verdere studie 

“De Here werd bij de heidenen in Babel bekend door de Hebreeuwse bal-

lingen. Dit afgodische volk kreeg kennis van het koninkrijk dat de Here zou 

oprichten en dat Hij door Zijn macht zou handhaven tegen alle macht en list 

van satan. Daniël en zijn vrienden, Ezra en Nehemia en vele anderen waren 

getuigen voor God tijdens hun gevangenschap. De Here verstrooide hen over 

de koninkrijken op aarde, opdat hun licht helder zou schijnen in de zwarte 

duisternis van heidendom en afgoderij.” –Bijbelkommentaar, blz. 272, 273. 

 

_____ 
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16e Les     Sabbat 18 april 2026 

Sabbatbegin 20.41u.  20.43 u. 

 

De vurige oven 
 

“En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en 

om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal  

en volk.” Openbaring 13:7. 

“Door velen wordt de Sabbat van het vierde gebod van zijn kracht ontdaan en 

behandeld als iets dat geen waarde heeft; terwijl de valse sabbat, het product 

van het pausdom, verheven wordt. In plaats van Gods wetten worden de 

wetten van de mens der zonde verheven, wetten die aanvaard en gezien 

moeten worden zoals het machtige, gouden beeld van Nebukadnessar door de 

Babyloniërs werd gezien. Toen Nebukadnessar dit grote beeld had gemaakt, 

gebood hij dat daaraan universele eer door iedereen bewezen zou worden, 

groot en klein, hoog en laag, rijk en arm.” –Bijbelkommentaar, blz. 273. 

 
ZONDAG 

1.  Wat deed Nebukadnezar dat verband hield met de droom die 

God hem had gegeven? Daniël 3:1, 2. 

Daniël 3:1, 2 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waar-

van de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in 
het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde 

een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, 

de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al 
de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding 

van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. 

“Uit zijn schatkamer bracht Nebukadnessar middelen te voorschijn 

om een groot gouden beeld te bouwen, uiterlijk gelijk aan het beeld 

dat hij in zijn droom had gezien, met uitzondering van de grondstof 

waaruit het werd vervaardigd. Hoewel ze gewend waren aan prachtige 

voorstellingen van hun goden, hadden de Chaldeeën nooit eerder 

zoiets indrukwekkends gemaakt als dit schitterende beeld, zestig ellen 

hoog en zes ellen breed. En het is niet te verbazen dat in een land 

waar afgoderij algemeen was, het prachtige beeld van onschatbare 
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waarde in de vlakte Dura, dat de heerlijkheid, de pracht en macht van 

Babel moest voorstellen, gewijd zou worden als voorwerp van aan-

bidding. Hiertoe werden voorbereidingen getroffen, en een bevel 

werd gegeven dat op de dag van inwijding allen hun trouw zouden 

bewijzen aan de macht van Babel door zich voor het beeld te buigen.” 

–Profeten en koningen, blz. 308. 

  
MAANDAG 

2.  Wat was zijn bedoeling? Waarmee dreigde hij? Daniël 3:4-6. 

Daniël 3:4-6 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, 

natiën en talen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, 

fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u 
neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar 

heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogen-

blik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. 

“De vastgestelde dag brak aan, en een grote menigte uit alle volken, 

natiën en talen verzamelde zich in de vlakte Dura. In overeenstemming 

met het gebod van de koning vielen allen bij het geluid van de muziek 

ter aarde, en aanbaden het gouden beeld. Op die dag, rijk aan gebeurte-

nissen, schenen de machten der duisternis een duidelijke overwinning te 

behalen; de ‘aanbidding van het gouden beeld’ (Daniël 3:4, 7) zou dui-

delijk maken dat allen voorgoed verbonden bleven met de bestaande 

vormen van afgoderij, erkend als de staatsgodsdienst van het land. 

Satan hoopte op deze wijze te verhinderen, dat Gods doel om de aan-

wezigheid van de Israëlitische ballingen in Babel tot een zegen te 

stellen voor alle heidense volken, werkelijkheid zou worden. [...] 

Nebukadnessar, die vol was van zijn triomf, kreeg te horen dat zich 

onder zijn onderdanen enkelen bevonden die zijn bevel ongehoorzaam 

waagden te zijn. Enkele van de wijzen, afgunstig op de eer die de ge-

trouwe vrienden van Daniël was bewezen, berichtten nu de koning de 

schandelijke schending van zijn wensen.” –Profeten en koningen,  

blz. 308, 309. 

 
DINSDAG 

3.  Wie werd in die situatie het middelpunt van de belangstelling? 

Waarom? Daniël 3:8, 12. 
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Daniël 3:8, 12 Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse 

mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. [...] Nu zijn 
er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt 

aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen 

hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren 

zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. 

“Niet iedereen had de knie gebogen voor het afgodisch teken van 

menselijke macht. Te midden van de aanbiddende menigte waren drie 

mannen die vast besloten waren de God des hemels geen oneer aan te 

doen. Hun God was Koning der koningen en Heer der heren; voor 

geen ander zouden ze zich buigen.” –Profeten en koningen, blz. 309. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat gebeurde er onmiddellijk? Wat antwoordden de trouwe 

jonge mannen op de dreiging van de koning?  Daniël 3:13-18. 

Daniël 3:13-18 Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid 

dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. Vervolgens 
werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar ant-

woordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-

Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb 
opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat 

u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei 
muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden 

dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan 

zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden 
geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning 
Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het 

moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende 

vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, 
het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het 

gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. 

“De dreigementen van de koning waren vergeefs. Hij kon de mannen 
niet afbrengen van hun trouw aan de Bestuurder van het heelal. Uit de 

geschiedenis van hun vaderen hadden ze geleerd dat ongehoorzaam-

heid aan God oneer, onheil en dood als gevolg heeft, en dat de vreze 
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des Heren het begin van wijsheid, de grondslag van alle ware voor-

spoed is. Rustig zeiden ze, met het oog gericht op de oven: Koning 

Nebukadnessar, ‘wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te 

geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, 

dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, 

bevrijden’. Hun geloof groeide, toen ze zeiden dat God verheerlijkt 

zou worden door hen te bevrijden, en met een triomfantelijke zeker-

heid, het resultaat van een onwankelbaar vertrouwen in God, voegden 

ze eraan toe: ‘Maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat 

wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld, dat gij hebt 

opgericht, niet aanbidden.’ (Daniël 3:16-18).” –Profeten en koningen, 

blz. 309, 310. 

 
DONDERDAG  

5.  Hoe reageerde Nebukadnezar op hun woorden van geloof? Wat 

besloot hij te doen? Daniël 3:19-23. 

Daniël 3:19-23 Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, 
en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego 

veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal 

heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele 
mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, 

Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende 
vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun 

mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wier-

pen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de 
koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, 

hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach 
en Abed-Nego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie 

mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – gebonden midden in de 

brandende vuuroven gevallen waren, ... 

“Toen de koning zag, dat aan zijn wil niet werd gehoorzaamd als aan 

de wil van God, was hij met gramschap vervuld en zijn gelaats-

uitdrukking veranderde tegen deze mannen. Satanische eigenschappen 

deden zijn gelaat op dat van een demon gelijken en met alle macht 

waarover hij beschikte, gebood hij dat de oven zeven maal heter zou 

worden gestookt dan gewoonlijk, en beval de sterkste mannen om de 

jongeren te binden en in de oven te gooien. Hij besefte dat meer dan 
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gewone kracht nodig was voor de behandeling van deze edele mannen. 

Zijn geest had de indruk dat iets ongewoons zou gebeuren ten gunste 

van hen, en zijn sterkste mannen kregen de opdracht hen in het vuur te 

gooien (ST 6 mei, 1897).” –Bijbelkommentaar, blz. 273. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat zag de koning plotseling? Wat deed hij?  Daniël 3:24-26. 

Daniël 3:24-26 ... Koning Nebukadnezar [sloeg] de schrik om het 

hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raads-

lieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur 

geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o 

koning! Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het 
vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de 

vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam 
Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuur-

oven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, 

dienaren van de allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier! 
Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abed-Nego uit het midden van 

het vuur. 

“Hoe wist Nebukadnessar dat de gedaante van de vierde was als de 

Zoon van God? Hij had over de Zoon van God gehoord door  

de Hebreeuwse ballingen in zijn koninkrijk. Zij hadden de kennis 

gebracht van de ware God die over alles heerst (RH 3 mei 1892).” 

–Bijbelkommentaar, blz. 274. 

 
SABBAT 

7.  Wat werd er vastgesteld? Welk decreet vaardigde koning 

Nebukadnezar uit? Daniël 3:27-30. 

Daniël 3:27-30 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de 
landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan 

deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het 

haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet 
verteerd, ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar 

nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en 
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Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft 

verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning 
hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij 

geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. Daarom 

wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal 
die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en 

Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een 

mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere god die zo 
redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego 

voorspoedig in het gewest Babel. 

“Deze trouwe Hebreeën bezaten grote natuurlijke bekwaamheden en 

intellectuele beschaving; zij bekleedden een hoge eervolle positie, 

maar al deze voordelen brachten hen er niet toe om God te vergeten. 

Al hun krachten waren ondergeschikt aan de heiligmakende invloed 

van goddelijke genade. Door hun godvruchtig voorbeeld en hun 

standvastige trouw verkondigden zij de lof van Hem, die hen uit het 

duister tot Zijn wonderbaar licht had geroepen. Door hun wondere 

bevrijding werd ten aanschouwen van die grote menigte de macht en 

de majesteit van God tentoongesteld. Jezus Zelf stond naast hen in de 

brandende oven en overtuigde door de heerlijkheid van Zijn tegen-

woordigheid de trotse koning van Babel, dat Hij niemand anders dan 

de Zoon van God kon zijn. Het licht des hemels had geschenen door 

Daniël en zijn vrienden, tot al hun metgezellen het geloof begrepen, 

dat hun leven veredelde en hun karakter verfraaide (RH 1 febr. 

1881).” –Bijbelkommentaar, blz. 274. 

 

Voor verdere studie 

“Zoals in de tijd van Sadrak, Mesak en Abednego, zal in de tijd van afsluiting 

van de geschiedenis van deze aarde door de Here een machtig werk worden 

verricht voor hen die onwankelbaar het recht verdedigen. Hij die met de drie 

Hebreeën midden in de brandende vuuroven wandelde, zal met Zijn 

volgelingen zijn, waar ze zich ook mogen bevinden. Zijn altijddurende 

aanwezigheid zal vertroosten en ondersteunen. Te midden van de tijd van 

benauwdheid – een benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk is 

geweest – zullen Zijn uitverkorenen onwankelbaar stand houden. 

Satan kan met al zijn legerscharen zelfs niet de zwakste van Gods kinderen 
verderven. Engelen, die voortreffelijk zijn in kracht, zullen hen beschermen, 

en ter wille van hen zal Jehova Zich openbaren als een God der goden, die in 
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staat is om diegenen die hun vertrouwen in Hem stellen, volkomen te 

redden.” –Profeten en koningen, blz. 312. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 

de Colombiaanse Unie op blz. 30. 

 

 

17e Les     Sabbat 25 april 2026 

Sabbatbegin 20.53u.  20.55 u. 

 

De grote boom 
 

“Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij 

neigt het tot alles wat Hem behaagt. Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn 

eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.” Spreuken 21:1, 2. 

“De Here God almachtig heerst. Alle koningen, alle volken behoren Hem toe, 

en staan onder Zijn gezag. Zijn hulpbronnen zijn oneindig. [...] Over hen, van 

wier handelingen de bestemming van volken afhangt, wordt wacht gehouden 

met een waakzaamheid, die geen rust kent, en wel door Hem, ‘die koningen 

verlossing geeft,’ aan Wie ‘de ganse aarde toebehoort’ (RH 28 maart, 1907).” 

–Bijbelkommentaar, blz. 274. 

 
ZONDAG 

1.  Welke unieke situatie herhaalde zich? Daniël 4:4-7. 

Daniël 4:4-7 Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in wel-

stand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte, 
en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor 

ogen kwamen, verschrikten mij. Daarom werd door mij bevel gegeven 

al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat zij mij de uitleg van de 
droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders,  

de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers binnen, en ik vertelde de 
droom in hun tegenwoordigheid, maar zij konden mij de uitleg ervan 

niet laten weten. 
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“Ernstig verontrust door de droom, die klaarblijkelijk een voorspelling 

was van een ramp, verhaalde de koning deze aan de geleerden, de 

bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers; maar hoewel de droom 

duidelijk werd verteld, had geen van de wijzen hiervoor een verkla-

ring. Opnieuw kreeg dit afgodisch volk een getuigenis van het feit, dat 

alleen zij die God liefhebben en vrezen, de verborgenheden van het 

koninkrijk des hemels kunnen begrijpen.” –Profeten en koningen, 

blz. 315. 

 
MAANDAG 

2.  Wie werd er ontboden, en met welk doel? Daniël 4:8, 9, 18. 

Daniël 4:8, 9, 18 Totdat ten slotte Daniël – zijn naam is Beltsazar, naar 
de naam van mijn god – bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de 

heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom: 
Beltsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de 

heilige goden in u is en dat geen enkele verborgenheid voor u te moei-

lijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom, die ik gezien heb, te we-
ten de uitleg ervan. [...] Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, 

gezien. En u, Beltsazar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de 

wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. 

U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. 

“In zijn verslagenheid zond de koning om zijn dienaar Daniël, iemand 

die hooggeacht werd om zijn oprechtheid, standvastigheid en ongeëve-

naarde wijsheid.” –Profeten en koningen, blz. 315. 

 
DINSDAG 

3.  Wat zag de koning in een droom? Hoe reageerde Daniël op wat 

de koning hem daarover vertelde? Daniël 4:10-17, 19. 

Daniël 4:10-17, 19 De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen 
kwamen, waren deze: Ik keek toe, en zie, een boom, midden op de 

aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn hoogte 

reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de 
aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk, er zat 

voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld 
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schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees 

werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen 
kwamen, keek ik toe, en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde 

neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: Houw die 

boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, 
zodat de dieren er vanonder wegvluchten en de vogels van zijn takken. 

Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzeren en 

bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd 
worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel, samen met de 

dieren, in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, 
zodat het niet meer dat van een mens is, laat hem het hart van een dier 

worden gegeven. Laten er zeven tijden over hem voorbijgaan. Dit bevel 

berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van 
de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is 

over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en 
daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. [...] Toen stond 

Daniël – zijn naam is Beltsazar – een ogenblik verbijsterd. Zijn ge-

dachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei: Beltsazar, 
laten de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Beltsazar ant-

woordde en zei: Mijn heer, moge de droom overkomen wie u haten en 

de uitleg ervan uw tegenstanders. 

“De profeet was zich bewust dat God op hem de ernstige taak had 

gelegd om aan Nebukadnessar het oordeel waardoor de koning getrof-

fen zou worden vanwege zijn hoogmoed en aanmatiging bekend te 

maken. Daniël moest de droom verklaren in woorden die de koning 

kon begrijpen: en hoewel de verschrikkelijke betekenis hem een ogen-

blik sprakeloos had doen aarzelen, moest hij toch de waarheid zeggen, 

wat de gevolgen voor hem ook zouden zijn.” –Profeten en koningen, 

blz. 316. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat was de betekenis van de droom? Wat smeekte Daniël de 

koning te doen? Daniël 4:20-27. 

Daniël 4:20-27 De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk 

geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over 
heel de aarde, zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat 

voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en 
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de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – dat bent u, o koning, u 

die groot en sterk bent geworden. Want uw grootheid is zo toege-
nomen dat zij reikt tot de hemel, en uw heerschappij reikt tot het einde 

van de aarde. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, 

heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: Houw deze boom om, 
vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel 

in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld; laat 

hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel 
met de dieren van het veld zijn, totdat er zeven tijden over hem voorbij 

zijn gegaan – dit is de uitleg ervan, o koning, en het is een besluit van 
de Allerhoogste dat mijn heer de koning overkomt: Men zal u 

namelijk uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben 

bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan 
runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. 

Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de 
Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat 

geeft aan wie Hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de 

wortels van de boom moest laten staan – uw koningschap zal 
bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de 

Heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: 

breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw 
ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. 

Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. 

“Gedurende enige tijd maakte de waarschuwing en de raad van de 

profeet diepe indruk op Nebukadnessar; maar het hart dat niet ver-

anderd is door Gods genade, verliest spoedig de indrukken van de 

Heilige Geest. Zelfzucht en eerzucht leefden nog steeds in het hart 

van de koning, en deze trekken kwamen later weer te voorschijn. 

Niettegenstaande het onderricht, dat hem zo genadig was gegeven, en 

de waarschuwingen uit het verleden liet Nebukadnessar zich opnieuw 

beheersen door een geest van jaloezie tegen de rijken, die zijn rege-

ring zouden opvolgen. Zijn bestuur, dat steeds tot op zekere hoogte 

rechtvaardig en barmhartig was geweest, werd drukkend. Hij ver-

hardde zijn hart en gebruikte de gaven, hem door God geschonken tot 

eigen eer, door zich te verheffen boven de God die hem leven en 

macht had geschonken.” –Profeten en koningen, blz. 317. 
 

DONDERDAG 

5.  Wat gebeurde er een jaar later? Daniël 4:29-33. 
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Daniël 4:29-33 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wan-

delen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam 
het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor 

het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van 

mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning of er 
klonk een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt aan-

gezegd: Het koningschap is van u weggegaan! Men zal u uit de 

mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van 
het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er 

zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de 
Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat 

geeft aan wie Hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over 

Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij 
at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw 

van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden 

en zijn nagels als die van vogels. 

“Wij leven in de laatste dagen van de geschiedenis van deze wereld 

en behoeven ons in geen enkel opzicht te verbazen over de reeks van 

afvallen en verloocheningen van de waarheid. Het ongeloof is uitge-

groeid tot een wetenschap, die de mensen beoefenen tot verderf van 

hun ziel. Er bestaat voortdurend gevaar dat er huichelaars zijn onder 

de predikanten op de kansel, wier leven in tegenspraak is met de 

woorden die ze spreken; maar de stem van waarschuwing en ver-

maning zal gehoord worden zolang er tijd is, en zij, die zich schuldig 

maken aan zaken, waarop men nooit had mogen ingaan, zullen, als ze 

door van God aangewezen werkers worden bestraft of geadviseerd, de 

boodschap tegenstaan en weigeren zich te laten gezeggen. Zij zullen 

net als Farao en Nebukadnessar doorgaan, tot de Here hun verstand 

wegneemt, en op hun harten geen indruk meer wordt gemaakt. Het 

Woord des Heren zal tot hen komen, maar als ze niet willen luisteren, 

zal de Here hen verantwoordelijk stellen voor hun eigen ondergang.” 

–Bijbelkommentaar, blz. 274, 275. 

 
VRIJDAG 

6.  Op welk moment kwam er een einde aan Gods oordeel over de 

koning? Welke verandering vond er plaats in zijn denken? Daniël 

4:34-36. 
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Daniël 4:34-36 Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, 
mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, 

en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die 

eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, 
en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van 

de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de 

legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand 
die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? 

Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook 
kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardig-

heid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten 

hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd 

zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. 

“Koning Nebukadnessar, voor wie Daniël de naam van God zo 

dikwijls had geëerd, werd tenslotte grondig bekeerd en leerde de 

Koning des hemels loven, verheffen en eren (RH 11 jan. 1906).”  

–Bijbelkommentaar, blz. 275. 

 
SABBAT 

7.  Welk verbazingwekkend getuigenis gaf Nebukadnezar? Daniël 

4:37. 

Daniël 4:37 Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de 

Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden 

gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg 

gaan. 

“Zo werd de koning op de Babylonische troon een getuige voor God, 

die zijn getuigenis gaf, warm en welsprekend, vanuit een dankbaar hart 

dat deel had aan de barmhartigheid en genade, de gerechtigheid en 

vrede van de goddelijke natuur.” –The Youth’s Instructor, 13 december 

1904. 

 

Voor verdere studie 

“De eens zo trotse vorst was een nederig kind van God geworden; de 

heerszuchtige, onverdraagzame heerser een verstandig en medelevend 

koning. Hij die de God des hemels had uitgedaagd en gelasterd, erkende nu 
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de macht van de Allerhoogste, en zocht oprecht de vreze des Heren en het 

geluk van zijn onderdanen te bevorderen. Onder de bestraffende hand van 

Hem, die Koning der koningen en Heer der heren is, had Nebukadnessar 

eindelijk de les geleerd die alle vorsten moesten leren, – dat ware grootheid 

bestaat in ware goedheid. Hij erkende Jehova als de levende God met de 

woorden: ‘Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des 

hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die 

in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.’ (Daniël 4:37) 

Gods bedoeling, dat het grootste koninkrijk op aarde Zijn lof zou 

verkondigen, was in vervulling gegaan. De openbare bekendmaking waarin 

Nebukadnessar Gods barmhartigheid, goedheid en gezag erkende, was zijn 

laatste daad die in de gewijde geschiedenis van hem staat vermeld.”  

–Profeten en koningen, blz. 318. 

 

_____ 

 

 

Zendingsbericht van de Colombiaanse Unie  
 

Te lezen op Sabbat 25 april 2026 

 

De speciale sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 2 mei 2026 worden ingezameld 

 

 

Colombia, officieel bekend als de Republiek Colombia, is een soevereine 

staat in het noordwesten van Zuid-Amerika. Het is georganiseerd als een 

unitaire, sociaal-democratische staat, met een presidentieel regeringssysteem 

dat twee wetgevende kamers omvat. De hoofdstad en meest bevolkte stad is 

Bogotá. Het land heeft tweeëndertig gedecentraliseerde departementen, naast 

het hoofdstedelijk district Bogotá, waar de nationale regering is gevestigd. 

Het land grenst in het noorden aan de Atlantische Oceaan, in het oosten aan 

Venezuela en Brazilië, in het zuiden aan Peru en Ecuador en in het westen 

aan de Stille Oceaan en Panama. Het heeft kusten aan zowel de Stille Oceaan 

als de Atlantische Oceaan via de Caribische Zee, waar zich verschillende 

eilanden bevinden, waaronder de archipel van San Andrés, Providencia en 

Santa Catalina.  

De boodschap van de Reformatiebeweging bereikte Colombia voor het eerst 

in 1940, toen een Chileense predikant, Ignacio Riquelme, zich vestigde in het 

departement Tolima, in het dorp La Aurora, waar de oorspronkelijke 
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boodschap goed werd ontvangen en het aantal gelovigen toenam. De groei 

van deze gemeenschap trok de aandacht van de Duitse predikant Carlos 

Kozel, die in heel Zuid-Amerika werkzaam was.  

In de jaren vijftig brak er een burgeroorlog uit in Colombia; en de gelovigen 

werden, net als de vroege christelijke kerk, gedwongen zich over verschil-

lende departementen te verspreiden, waarbij ze het evangelie en de Bijbelse 

Adventistische leer naar nieuwe plaatsen brachten en overal in het land ere-

diensten opzetten. Uiteindelijk werd deze groep nieuwe gelovigen op 26 juli 

1965 bij het ministerie van Justitie geregistreerd als een zendingsgebied van 

het Internationaal Zendingsgenootschap der Zevende Dags Adventisten, 

Reformatiebeweging. Tegenwoordig telt de Unie 1.826 leden.  

De Colombiaanse Unie heeft uitgebreid evangelisatiewerk verricht, waar-

onder de oprichting van een beroepsschool en een zendingsschool. Daarnaast 

hebben we de noodzaak onderkend om een faciliteit te ontwikkelen waar 

leden, medewerkers en anderen die aan gezondheidsproblemen lijden, terecht 

kunnen voor natuurlijke behandelingen. 

“Waarom richten we sanatoria op? Opdat de zieken die er voor behandeling 

komen, verlichting van hun lichamelijke lijden mogen ontvangen, en ook 

geestelijke hulp mogen ontvangen. Vanwege hun gezondheidstoestand zijn 

zij ontvankelijk voor de heiligende invloed van de medische zendelingen die 

zich inzetten voor hun herstel. Laten we verstandig te werk gaan, in hun 

belang. 

We bouwen geen sanatoria om er hotels van te maken. Laten we alleen 

diegenen in onze sanatoria opnemen die zich aan de juiste principes willen 

houden, diegenen die het voedsel accepteren dat we hen in alle eerlijkheid 

kunnen voorschotelen. Als we patiënten zouden toestaan om bedwelmende 

drank in hun kamer te hebben, of als we hen vlees zouden serveren, zouden 

we hen niet de hulp kunnen bieden die ze zouden moeten krijgen als ze naar 

onze sanatoria komen. We moeten duidelijk maken dat we uit principe 

dergelijke gebruiksartikelen uit onze sanatoria weren.” –Letters and 

Manuscripts, vol 23 (1908), Letter 218, 1908.  

In navolging van de opdracht die God ons had gegeven, vonden we een plek 

waar dit project kon worden ontwikkeld. In 2000 kwamen enkele leken-

broeders op initiatief en met kleine giften van de plaatselijke gemeenten in 

Bogotá bijeen om een locatie te zoeken die voor iedereen toegankelijk zou 

zijn. Met veel inspanning en opoffering kochten we een stuk grond in de 

gemeente Calarcá.  

Dit is een Colombiaanse gemeente in het departement Quindío. Het is de 

op één na dichtstbevolkte gemeente na de hoofdstad Armenia. De stad ligt 

op een gemiddelde hoogte van 1573 meter boven zeeniveau en heeft onge-

veer 100.000 inwoners. De temperatuur varieert van 4°C tot 22°C, afhanke-
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lijk van het seizoen en de regenval. De jaarlijkse neerslag varieert tussen 

1.700 en 2.400 millimeter, met een hoge relatieve luchtvochtigheid van 

ongeveer 85 procent.  

Het terrein dat we hebben aangekocht heeft een oppervlakte van ca. 11.200 

m² (1.2 hectare). We hebben alle benodigde vergunningen voor de water-

voorziening, riolering en elektriciteit verkregen. Er staan bananen-, 

bakbananen-, yucca- en avocadoplanten. De weg is bestraat. We zijn bezig 

met het verkrijgen van de bouwvergunning voor het eerste gebouw. Voor 

deze fase van het project vragen we onze broeders en zusters over de hele 

wereld om ons te helpen voor de glorie van God, zodat we kunnen voorzien 

in de behoefte aan gezondheidszorg en andere essentiële diensten.  

We willen onze dankbaarheid uiten aan het huidige bestuur van de Generale 

Conferentie voor het in overweging nemen van dit project en ervoor te zor-

gen dat het de opbrengst ontvangt van de speciale Sabbatschoolgaven die 

aanstaande Sabbat wordt gehouden. Moge de Heer u zegenen en u blijven 

inspireren met Zijn Geest om de kudde die aan ons is toevertrouwd te onder-

steunen en te helpen bloeien.  

Moge de Heer ook iedereen rijkelijk zegenen die door de Heilige Geest wordt 

geïnspireerd om hun offer een levend offer te maken! “Werp uw brood uit 

over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen 

of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal.” 

Prediker 11:1, 2.  

Bij voorbaat dank voor uw reactie op deze oproep! 

 

Uw broeder in Jezus Christus, onze Heere, 

 

–Alexander Linares R.  

Voorzitter van de Colombiaanse Unie 
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De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

de Colombiaanse Unie 

 
Laat uw gaven een weerspiegeling zijn van de hemelse zegeningen 

die u hebt ontvangen! 
 

18e Les     Sabbat 2 mei 2026 

Sabbatbegin 21.05u.  21.06 u. 

 

Een afgodisch feestmaal 
 

“Het past koningen niet, Lemoël, het past koningen niet wijn te drinken, of 

dat vorsten vragen: Waar is er sterkedrank?” Spreuken 31:4. 

“Tegen het einde van Daniëls leven vonden grote veranderingen plaats in het 

land waarheen hij en zijn Hebreeuwse metgezellen meer dan zestig jaar 

geleden als ballingen waren gebracht. Nebukadnessar, de ‘gewelddadigste 

der volken’ (Ezechiël 28:7), was gestorven en Babel, ‘de roem der gehele 

aarde’ (Jeremía 51:41), werd bestuurd door de onverstandige leiding van zijn 

opvolgers, en viel geleidelijk maar zeker uiteen.” –Profeten en koningen,  

blz. 319. 

 
ZONDAG 

1.  Wat deed koning Belsazar? Daniël 5:1-4. 

Daniël 5:1-4 Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 

duizend machthebbers, en in tegenwoordigheid van die duizend dronk 
hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden 

en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had 

weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn macht-

hebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde 

men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in 
Jeruzalem had weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn 

vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun 

goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. 
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“De koning zelf, wiens verstand onttroond was door schaamteloze 

bedwelming, en wiens lagere hartstochten nu de overhand hadden, 

ging voor in deze losbandige orgie. Naarmate het feest verder ging, 

gaf hij bevel dat de gouden en zilveren vaten die Nebukadnessar uit 

de tempel te Jeruzalem had meegenomen, binnengebracht zouden 

worden, ‘opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en 

zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken.’ ” –Profeten en koningen, 

blz. 320. 

 
MAANDAG 

2.  Wat gebeurde er op dat moment? Hoe reageerde de koning 

daarop? Daniël 5:5-9. 

Daniël 5:5-9 Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een 

mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het 
koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag 

het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur 

van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten 
verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men 

de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten 

binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van 
Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te ken-

nen kan geven, zal gekleed worden in purper, met een gouden keten om 
zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al 

de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift 

te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd 
koning Belsazar zeer verschrikt, en zijn gelaatskleur veranderde. Ook 

zijn machthebbers raakten in verwarring. 

“Belsassar wist niet, dat een hemelse Getuige aanwezig was op zijn 

afgodisch feest; dat een goddelijke Wachter ongemerkt neerzag op het 

toneel van godslastering, de lasterlijke taal hoorde, en de afgoderij 

aanschouwde. Maar spoedig maakte de Gast, die niet uitgenodigd 

was, zijn aanwezigheid kenbaar. Toen het feestvieren zijn hoogtepunt 

had bereikt, verscheen een bloedloze hand, die op de wanden van het 

paleis woorden schreef die gloeiden als vuur, – woorden, die wel on-

bekend waren voor die grote menigte, maar geladen waren met onder-

gang voor de koning en zijn verslagen gasten.” –Profeten en 

koningen, blz. 320. 
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DINSDAG 

3.  Wie werd er ontboden om de vreemde tekst te duiden? Daniël 

5:10-12. 

Daniël 5:10-12 Naar aanleiding van de woorden van de koning en 
zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd 

plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef in 

eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw 
gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de 

geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij 

hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van 

goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als 

hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomst-
voorspellers – uw eigen vader, o koning! Want er werden een uitzon-

derlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling 
van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in 

Daniël, die de koning de naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël 

geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. 

“Toen dacht de koningin-moeder aan Daniël, die ruim een halve eeuw 

daarvoor aan koning Nebukadnessar de droom van het grote beeld en 

zijn betekenis had meegedeeld.” –Profeten en koningen, blz. 321. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke belangrijke uitspraken deed de koning over Daniël? Daniël 

5:13-16. 

Daniël 5:13-16 Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning 

nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die Daniël, een van de 

ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft 

gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u 

is, en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden wor-
den. Welnu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit 

schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn niet 

in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb 
over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwar-

ren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, 
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zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen, 

en zult u als derde heersen in het koninkrijk. 

“Voor die dodelijk verschrikte menigte stond Daniël, onbewogen 

door de beloften van de koning, in de rustige waardigheid van een 

dienaar van de Allerhoogste, niet om vleiende woorden te spreken, 

maar om een boodschap van ondergang te verklaren.” –Profeten en 

koningen, blz. 322. 

 
DONDERDAG  

5.  Wat vertelde Daniël hem en zijn hovelingen over Gods geduld 

met de grootvader van de koning en met zijn eigen dwaasheid en 

trots? Daniël 5:17-23. 

Daniël 5:17-23 Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordig-

heid van de koning: Houd uw geschenken voor uzelf, en geef uw 
beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning 

lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, be-

treft, de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koning-
schap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die 

Hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en 

talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij 
wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. 

Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoog-
moed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem 

zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart 

werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, 
men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd 

bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de 
Allerhoogste, Heerser is over het koningschap van de mensen en 

daarover aanstelt wie Hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u 

hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich 
verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn 

huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en 

bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van 
zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen 

zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de 
God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, 

niet verheerlijkt. 
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“De profeet herinnerde Belsassar eerst aan dingen waarvan hij op de 

hoogte was, maar waarvan hij de lessen van nederigheid, die hem 

hadden kunnen redden, niet had geleerd. Hij sprak over de zonde en val 

van Nebukadnessar en over Gods handelwijze met hem, – de heer-

schappij en heerlijkheid die hem waren geschonken, Gods oordeel voor 

zijn hoogmoed, en de daarop volgende erkenning van de macht en 

barmhartigheid van de God van Israël; en toen bestrafte hij in duidelijke 

en nadrukkelijke woorden Belsassar voor zijn grote goddeloosheid. Hij 

hield de koning zijn zonden voor ogen, en toonde hem de lessen die hij 

had kunnen leren, maar die hij had verworpen. Belsassar had de 

geschiedenis van zijn grootvader niet ter harte genomen en geen acht 

geslagen op de gebeurtenissen die voor hem zo veelbetekenend waren. 

Hij had gelegenheid gehad de ware God te kennen en te gehoorzamen, 

maar hij had er niet op gelet, en nu zou hij de gevolgen van zijn opstand 

moeten dragen.” –Profeten en koningen, blz. 322. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke woorden stonden op de muur geschreven en wat 

betekenden ze? Daniël 5:24-28. 

Daniël 5:24-28 Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezon-
den en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven: 

MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. Dit is de uitleg van deze woorden. 
MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er 

een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en 

u bent te licht bevonden. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is 

aan de Meden en de Perzen gegeven. 

“Terwijl hij nog in de feestzaal was, omringd door hen wier ondergang 

verzegeld was, kreeg de koning van boodschappers bericht dat de stad 

was ingenomen door de vijand, waarvoor hij zich zo veilig had ge-

voeld; ‘dat de doorwaadbare plaatsen bezet ... en dat de krijgslieden 

met schrik bevangen’ waren. ‘Terwijl hij en zijn edelen dronken uit de 

heilige vaten van Jehova, marcheerden de Meden en Perzen, nadat ze 

de loop van de Eufraat hadden omgelegd, het hart van de onbe-

schermde stad binnen. Het leger van Cyrus stond nu onder de muren 

van het paleis; de stad vol vijandelijke soldaten als met sprinkhanen” 

(Jeremia 51:14) en hun triomfkreten waren te horen boven de wan-
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hoopskreten van de verraste feestvierders.” –Profeten en koningen,  

blz. 324. 

 
SABBAT 

7.  Welke grote historische verandering vond plaats in 539 v. Chr.? 

Daniël 5:30; 6:1. 

Daniël 5:30; 6:1 In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de 
Chaldeeën, gedood. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen 

hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. 

“Elk volk, dat op het toneel der geschiedenis is verschenen, kan zijn 

plaats op aarde innemen opdat bepaald kan worden of het al dan niet 

voldoet aan de plannen van de Wachter en de Heilige. De profetie 

heeft de opkomst en ondergang van de grote wereldrijken – Babel, 

Medo-Perzië, Griekenland en Rome – nagegaan. In elk van deze, 

evenals bij kleinere volken, heeft de geschiedenis zich herhaald. Elk 

rijk heeft zijn proeftijd gehad; elk heeft gefaald, zijn heerlijkheid is 

verdwenen, zijn macht vergaan.” –Profeten en koningen, blz. 326. 

 

Voor verdere studie 

“De geschiedenis der volkeren spreekt ons aan. Aan ieder volk en ieder mens 

heeft God een plaats gewezen in Zijn groot plan. Mensen en volken worden 

heden getoetst met het paslood in de hand van Hem, die geen vergissingen 

begaat. Allen bepalen hun eigen bestemming door de keus die ze doen, en 

God leidt alles om Zijn doel in vervulling te doen gaan. 

De profetieën, die de grote IK BEN in zijn Woord heeft gegeven, en die 

schakel met schakel verbinden in de keten der gebeurtenissen van de 

eeuwigheid uit het verleden met de eeuwigheid in de toekomst, zeggen ons 

waar we nu zijn in het tijdverloop, en wat we in de toekomst kunnen ver-

wachten. Alles wat de profetie heeft voorzegd en wat tot nu toe is uitge-

komen, kunnen we nagaan in de geschiedenis, en we kunnen er zeker van 

zijn dat alles wat nog moet gebeuren, op zijn tijd werkelijkheid zal worden.” 

–Profeten en koningen, blz. 327. 

 
_____ 
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19e Les     Sabbat 9 mei 2026 

Sabbatbegin 21.16u.  21.18 u. 

 

De leeuwenkuil 
 

“Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal 

vrede zijn.” Psalm 37:37. 

“Toen Darius de Meder de troon besteeg die vroeger door de heersers van 

Babel was bezet, begon hij dadelijk met een reorganisatie van het bestuur. Hij 

stelde over het koninkrijk honderd en twintig stadhouders; ‘over hen drie 

rijksbestuurders, van welke Daniël er een was; aan hen moesten die stad-

houders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen 

overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uit-

nemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele 

koninkrijk te stellen.’ ” –Profeten en koningen, blz. 329. 

 
ZONDAG 

1.  Wat gebeurde er met Daniël nadat Babylon door de Meden en 

Perzen was veroverd? Daniël 6:2-4. 

Daniël 6:2-4 Het behaagde Darius over het koninkrijk honderd-
twintig stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk ver-

deeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël 
er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleg-

gen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël 

de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke 
geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk 

aan te stellen. 

“De positie van Daniël was niet te benijden. Hij stond aan het hoofd 

van een oneerlijk, dubbelzinnig, goddeloos kabinet, waarvan de leden 

hem met scherpe, jaloerse ogen gadesloegen om een zwakke plek in 

zijn gedrag te kunnen ontdekken. Ze zonden spionnen achter hem aan 

om te zien of ze op deze wijze iets konden vinden om tegen hem in te 

brengen. Satan suggereerde deze mensen een plan, waardoor ze Daniël 

kwijt konden raken. Gebruik zijn godsdienst als middel om hem te ver-

oordelen, zei de vijand (YI 1 nov. 1900).” –Bijbelkommentaar, blz. 276. 
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MAANDAG 

2.  Welke samenzwering werd – niet lang daarna – door de Medo-

Perzische staatslieden beraamd en uitgevoerd? Daniël 6:5-10. 

Daniël 6:5-10 Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders 
zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het 

koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of 

iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatig-
heid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: 

Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht 

vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo 

kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning 

en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid! 
Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhou-

ders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van 
mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een 

verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen 

een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o 
koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel 

het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd mag 

worden, volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden 
herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en 

verbod. 

“Voor mensen op een hoge positie kan het een moeilijke zaak 

schijnen om het pad van onwrikbare oprechtheid te bewandelen, 

hetzij ze lof ontvangen of bekritiseerd worden. Toch is dit de enig 

veilige weg. Alle beloningen die ze zouden kunnen ontvangen door 

hun eer te verkopen, zou niet anders zijn dan de adem van besmeurde 

lippen, als afval dat in het vuur wordt verbrand. Zij, die de zedelijke 

moed hebben om stand te houden tegenover de ondeugden en 

dwalingen van hun medemensen – mogelijk van hen, die door de 

wereld worden geëerd – zullen beladen worden met haat, beledigin-

gen en valse beschuldigingen.  

Het is mogelijk dat ze van hun hoge post worden verdreven, omdat ze 

niet gekocht of verkocht kunnen worden, omdat ze er niet door omko-

perij of bedreigingen toe gebracht kunnen worden hun handen te be-

vlekken met onrecht. Het mag schijnen of alles op aarde tegen hen 

samenspant, maar God heeft Zijn zegel op Zijn eigen werk gedrukt. 
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Hun medemensen mogen hen beschouwen als zwak, onmannelijk, 

onbekwaam voor hun post, maar hoe geheel anders beschouwt de 

Allerhoogste hen! Zij, die hen verachten, zijn in werkelijkheid onwe-

tend. Hoewel de stormen van tegenslagen en smaad de oprechte heel 

zijn leven mogen achtervolgen, en op zijn graf beuken, God heeft een 

‘Wel gedaan’ voor hem bereid. Dwaasheid en onrecht verschaffen op 

hun best alleen maar een leven van onrust en ontevredenheid, met aan 

het eind een doornig doodskussen. En hoe velen worden ertoe ge-

bracht, bij het zien van hun handelwijze en de gevolgen daarvan, om 

hun ontaarde levensloop eigenhandig te beëindigen! En na dit alles 

wacht het oordeel, en het uiteindelijke onafwendbare noodlot: Ga 

heen! (ST 2 feb., 1882)” –Bijbelkommentaar, blz. 276. 

 
DINSDAG 

3.  Wat deed Daniël toen hij van het samenzweringcomplot hoorde? 

Daniël 6:11, 12. 

Daniël 6:11, 12 Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift onder-
tekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek 

open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag 

ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van 
zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze 

mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en 

smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. 

“De vijanden van de profeet rekenden op Daniëls trouw aan zijn 

beginselen voor het succes van hun plan. En ze hadden zich niet 

vergist in zijn karakter. Al spoedig ontdekte hij hun boosaardigheid in 

het uitvaardigen van deze wet, maar hij veranderde zijn leefwijze niet 

in het minst. Waarom zou hij nu ophouden met bidden, terwijl hij het 

juist het nodigst had? Liever zou hij zijn leven prijsgeven dan zijn 

hoop op Gods hulp. Rustig verrichtte hij zijn taak als rijksbestuurder; 

en tegen het uur van het gebed ging hij naar zijn kamer, en met 

geopende vensters naar Jeruzalem, zoals hij gewend was, legde hij 

zijn smeekbede voor aan de God des hemels. (zie Daniël 6:10) Hij 

trachtte niet zijn daad te verbergen. Hoewel hij zich bewust was van 

de gevolgen van zijn trouw aan God, aarzelde hij niet. Hij wilde ter 

wille van hen die uit waren op zijn ondergang, het niet doen voor-

komen alsof zijn verbinding met de hemel was verbroken. In alle 
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gevallen waar de koning recht had om te gebieden, wilde Daniël 

gehoorzaam zijn; maar de koning en zijn wet konden hem niet af-

brengen van zijn trouw aan de Koning der koningen.” –Profeten en 

koningen, 330. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat deden de samenzweerders onmiddellijk, en hoe reageerde de 

koning op hun klacht? Daniël 6:13-16. 

Daniël 6:13-16 Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de 

tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: Hebt 

u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen 

een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o 
koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning ant-

woordde en zei: Dat woord staat vast volgens de wet van Meden en 
Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordden en zeiden 

zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballin-

gen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend 
hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag doet hij 

zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer 

kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zons-
ondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze 

mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: 
Weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is dat geen 

enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag 

worden. 

“Daniël in de leeuwenkuil was dezelfde die voor de koning stond als 

eerste onder de rijksbestuurders en als profeet van de Allerhoogste. 

Iemand wiens hart op God is gericht, zal in tijden van zijn zwaarste 

beproeving dezelfde zijn als in tijden van voorspoed, terwijl het licht 

en de gunst van God en mensen op hem rusten. Het geloof klemt zich 

vast aan het onzienlijke, en legt beslag op dingen van eeuwige 

waarde.” –Profeten en koningen, blz. 334. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe werd de koning door de hele situatie getroffen? Daniël 6:17-20. 
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Daniël 6:17-20 Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en 
wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen 

Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen. Er 

werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De 
koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, 

zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon 

worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij 
vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. 

Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht 

werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. 

“Toen de vorst deze woorden hoorde, doorzag hij dadelijk de strik die 

voor zijn getrouwe dienaar was gespannen. Hij zag dat niet ijver voor 

de eer van de koning, maar afgunst jegens Daniël achter het voorstel 

voor deze wet verscholen lag. Ten zeerste mishaagd over zijn aandeel 

in het kwaad dat gesticht was, gaf hij zich tot zonsondergang de 

moeite hem te redden. De vorsten, die dit streven van de koning 

hadden verwacht, naderden hem met de woorden. “Weet, o koning, 

dat het een wet van Meden en Perzen is, dat geen enkel verbod of 

besluit, dat de koning heeft uitgevaardigd, veranderd kan worden.” 

(Daniël 6:16) Hoewel het verbod overhaast was uitgevaardigd, was 

het onveranderlijk, en moest worden uitgevoerd.” –Profeten en 

koningen, blz. 333. 
 

VRIJDAG 

6.  Wat was hij blij om te ontdekken de volgende morgen? Hoe werd 

gerechtigheid gedaan? Daniël 6:21-25. 

Daniël 6:21-25 Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep 

hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei 

tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die 
u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen 

sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! Mijn God 

heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen 
toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem 

onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad 
begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval 

Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, 
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werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God 

had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen 
die Daniël openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun 

kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van 

de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester 

en verbrijzelden al hun beenderen. 

“God verhinderde Daniëls vijanden niet hem in de leeuwenkuil te wer-

pen; Hij liet toe dat boze engelen en slechte mensen zover hun plannen 

volvoerden; maar dit deed Hij om de bevrijding van Zijn dienstknecht 

in een helderder licht te stellen, terwijl de nederlaag van de vijanden 

van waarheid en recht des te volkomener zou zijn. ‘Waarlijk, de grim-

mige mensen moeten U loven’ (Psalm 76:11), had de Psalmist getuigd. 

Door de moed van deze ene man, die liever het recht verkoos dan 

omzichtigheid, zou satan verslagen worden en zou Gods naam verhe-

ven en geëerd worden.” –Profeten en koningen, blz. 333. 

 
SABBAT 

7.  Wat vaardigde Darius uit, en hoe verging het Daniël? Daniël 

6:26-29. 

Daniël 6:26-29 Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en 
talen die op heel de aarde woonden: Moge uw vrede toenemen! Er 

wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van 
mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God 

van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. 

Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het 
einde. Hij verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel 

en op de aarde, Hij, Die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de 
leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap 

van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. 

“Absolute instemming met de eisen van God brengt zowel tijdelijke als 

geestelijke zegeningen. Daniël, die onwankelbaar was in zijn trouw 

jegens God, en standvastig in zijn zelfbeheersing, had door zijn edel 

voorkomen en oprechtheid ‘gunst en barmhartigheid’ (Daniël 1:9) 
gewonnen van de heidense beambte, die over hem was geplaatst. 

Dezelfde eigenschappen kenmerkten hem later. 
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Al spoedig klom hij op tot de waardigheid van eerste minister van het 

koninkrijk Babel. Tijdens de regering van elkaar opvolgende vorsten, 

tijdens de ineenstorting van het rijk en de oprichting van een ander 

wereldrijk waren zijn wijsheid en staatsmanschap dusdanig, en was 

zijn tact, zijn voorkomendheid, zijn werkelijke goedheid, zijn trouw 

aan zijn beginselen zo volkomen, dat zelfs zijn vijanden gedwongen 

waren te erkennen, dat ze in hem geen grond voor een aanklacht 

konden vinden, omdat hij in alles getrouw was.” –Profeten en 
koningen, blz. 335. 

 

Voor verdere studie 

“Een zorgvuldige bestudering van de uitwerking van Gods plannen in de 

geschiedenis der volkeren en in het openbaren van de toekomst zal ons 

helpen zichtbare en onzichtbare dingen op hun juiste waarde te schatten, en 

ons leren wat het ware doel van het leven is. Zo kunnen we, als we de 

tijdelijke dingen zien in het licht der eeuwigheid, leven voor datgene wat 

waar, edel en blijvend is. En terwijl we in dit leven de beginselen leren van 

het koninkrijk van onze Heer en Heiland, dat zalige koninkrijk dat voor 

eeuwig zal bestaan, kunnen we voorbereid worden op Zijn komst om dit 

koninkrijk met Hem te beërven.” –Profeten en koningen, blz. 336. 

 

_____ 
 

 

20e Les     Sabbat 16 mei 2026 

Sabbatbegin 21.27u.  21.29 u. 

 

Profetische beesten en verbanden 
 

“In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed 

een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. 

De kern van de zaken omschreef hij als volgt: Daniël nam het woord en zei: 

’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel 

zweepten de grote zee op, en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van 

elkaar verschilden.” Daniël 7:1-3. 

“Daniël kreeg een visioen van woeste beesten, die de machten op aarde voor-

stellen. Maar het embleem van het rijk van de Messias is een lam. Terwijl 

aardse rijken heersen door overmacht van fysieke krachten, bant Christus alle 

vleselijke wapenen, elk werktuig van dwang uit. Zijn koninkrijk zou opge-
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richt worden om de gevallen mensheid op te heffen en te veredelen (Brief 32, 

1899)” –Bijbelkommentaar, blz. 276, 277. 

 
ZONDAG 

1.  Wat kenmerkte de eerste twee beesten in het visioen dat aan 

Daniël werd gegeven? Welke koninkrijken vertegenwoordigden 

zij respectievelijk van 626 tot 539 v. Chr. en van 539 tot 331 v. 

Chr.? Daniël 7:4, 5; Jeremía 4:7. 

Daniël 7:4, 5 Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een 

arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van 

de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het 

werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek 
op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in 

zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta 
op, eet veel vlees. 

Jeremía 4:7 Een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas, de 

verderver van de heidenvolken is uitgetrokken, is zijn plaats uitgegaan 
om van uw land een woestenij te maken, uw steden zullen vernietigd 

worden, zodat er geen inwoner meer is. 

“Babel, ten slotte verstrooid en verbroken, verdween van het toneel, 

omdat haar heersers zich onafhankelijk van God hadden gevoeld 

toen ze voorspoed hadden, en de heerlijkheid van hun rijk hadden 

toegeschreven aan menselijk kunnen. Het Medo-Perzische rijk werd 

door Gods toorn getroffen, omdat daar Gods wet werd vertreden. De 

vreze Gods was niet te vinden in de harten van de overgrote meer-

derheid der mensen. Goddeloosheid, lastering en verderf hadden de 

overhand. De rijken die hen opvolgden waren nog verdorvener, en 

daalden steeds verder af op moreel gebied.” –Profeten en koningen, 

blz. 305. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe werden het derde en vierde symbolische beest in het visioen 

beschreven, die respectievelijk regeerden van 336 tot 323 v. Chr. 

en van 264 v. Chr. tot 476 n. Chr.? Wat beschreef de profetie en 

wat was de betekenis ervan? Daniël 7:6, 7. 
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Daniël 7:6, 7 Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als 
een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had 

vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in 

de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwe-
lijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en 

verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde 

van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 

“Zo ... de wereldrijken Griekenland en Rome .... Zo vergaat alles wat 

niet gegrond is in God. Alleen wat samengaat met zijn plannen, en 

wat zijn karakter openbaart, blijft bestaan. Zijn beginselen zijn de 

enige vaste beginselen die onze wereld kent.” –Profeten en koningen, 

blz. 336. 

 
DINSDAG 

3.  Welk vreemd profetisch symbool zag Daniël dat een macht 

vertegenwoordigde die zou heersen van 538 tot 1798 n. Chr.? 

Daniël 7:8, 20, 21, 24, 25. 

Daniël 7:8, 20, 21, 24, 25 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een 

andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns 
werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als 

mensenogen en een mond vol grootspraak. [...] En van de tien hoorns 
die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er 

drie afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond 

vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van 
zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn 

oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. [...] En de tien 
hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, 

en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder 

geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de 
Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te 

gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te ver-

anderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, 

tijden en een halve tijd. 
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“... Dit symbool [stelt] het pausdom [voor], dat beslag heeft gelegd op 

de troon en de macht van het oude Romeinse rijk. [...]  

Daniël zegt over de kleine horen, het pausdom, het volgende: ‘Hij zal 

er op uit zijn tijden en wet te veranderen’ (Daniël 7:25). Paulus 

noemde dezelfde macht ‘de mens der wetteloosheid ... die zich verheft 

tegen al wat God of voorwerp van verering heet.’ De ene profetie vult 

de andere aan. Het pausdom kon zich alleen boven God verheffen 

door Gods wet te veranderen. Als men weet dat Gods wet is ver-

anderd en men houdt zich toch aan de gewijzigde vorm, bewijst men 

de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld. 

Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan 

de paus, in plaats van aan God.” –De grote strijd, blz. 408, 414. 

 
WOENSDAG 

4.  Welk ander tafereel werd aan de profeet getoond? Daniël 7:9, 10, 

13, 14, 22. 

Daniël 7:9, 10, 13, 14, 22 Ik keek toe totdat er tronen werden 
geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit 

als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon 

bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een 
rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizend-

maal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden 
stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de 

boeken werden geopend. [...] Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, 

er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. 
Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aan-

gezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. 

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ont-

nomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. [...] 

Totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste 

recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het 

koningschap in bezit namen. 

“Tijdens ‘de duizend jaren’ tussen de eerste en de tweede opstanding 

vindt het oordeel over de ongelovigen plaats. Volgens de apostel 

Paulus zal dit oordeel na de wederkomst van Christus plaatshebben. 

‘Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook 
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hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de 

raadslagen der harten openbaar maken’ (1 Korinthe 4:5). Daniël zegt 

dat toen de Oude van dagen kwam ‘recht verschaft werd aan de 

heiligen des Allerhoogsten’ (Daniël 7:22). 

In die tijd heersen de verlosten als koningen en priesters van God. In 

de Openbaring zegt Johannes: ‘En ik zag tronen, en zij zetten zich 

daarop, en het oordeel werd hun gegeven’. ‘Zij zullen priesters van 

God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, 

(die) duizend jaren’ (Openbaring 20:4, 6). Tijdens ‘de duizend jaren’ 

‘zullen de heiligen de wereld oordelen’, zoals Paulus voorzegde.  

(1 Korinthe 6:2). 

Samen met Christus zullen ze over de ongelovigen oordelen door hun 

daden met het Wetboek, de Bijbel, te vergelijken. Ze zullen over elk 

geval afzonderlijk recht spreken op grond van de daden van de 

betrokkenen. Dan wordt de straf die de ongelovigen moeten krijgen 

vastgesteld ‘naardat hun werken zijn’ en naast hun naam in ‘het boek 

des doods’ opgetekend.” –De grote strijd, blz. 609. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke uitleg kreeg hij? Daniël 7:17, 23, 24. 

Daniël 7:17, 23, 24 Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier 

koningen, die uit de aarde zullen opstaan. [...] Hij zei het volgende: 
Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen 

zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, 

het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien hoorns dui-
den aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen 

zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest 

waren. Drie koningen zal hij vernederen. 

“De Heilige Geest stelt de aardse koninkrijken voor onder het zinne-

beeld van woeste roofdieren, ...” –Lessen uit het leven van alledag, 

blz. 42. 

“De profetie heeft de opkomst en ondergang van de grote wereldrijken 

Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome geschilderd. In elk van 

deze rijken en van minder machtige volken heeft de geschiedenis zich 

herhaald. Elk volk kreeg zijn proeftijd, elk volk faalde daarin, zijn 

glorie verschrompelde, het verloor zijn macht en zijn plaats werd 

ingenomen door een ander.” –Karaktervorming, blz. 178, 179. 
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VRIJDAG 

6.  Wat is het verband in de profetie tussen het beeld van Daniël 2 en 

de beesten van Daniël 7? Daniël 2:32, 33; 7:3. 

Daniël 2:32, 33; 7:3 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn 
borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, 

zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van 

leem. [...] En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar 

verschilden. 

“Honderden jaren voor bepaalde volkeren op het toneel verschenen, 

had de Alwetende door de eeuwen heen gezien en de opkomst en on-

dergang van wereldrijken voorzegd. God sprak tot Nebukadnessar dat 

het rijk van Babel zou vallen en dat een tweede rijk zou opkomen,  

dat ook zijn proeftijd zou krijgen. Omdat het de ware God niet zou 

verheffen, zou de heerlijkheid daarvan verdwijnen, en zou een derde 

rijk de plaats ervan innemen. Ook dit zou vergaan, en een vierde rijk, 

hard als ijzer, zou de volkeren op aarde onderwerpen.” –Profeten en 

koningen, blz. 336. 

 
SABBAT 

7.  Hoe verhouden deze twee profetieën zich tot wat er vandaag de 

dag in de religieuze wereld gebeurt? Daniël 7:25. 

Daniël 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de 

heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit 

zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand 

worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

“ ‘En hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te 

doen’. De profeet zegt ook: ‘En (ik zag) een van zijn koppen als ten 

dode gewond’; en: ‘Indien iemand met het zwaard zal doden, dan 

moet hij zelf met het zwaard gedood worden’. De ‘tweeënveertig 

maanden’ komen overeen met ‘een tijd en tijden en een halve tijd’ – 

drieëneenhalf jaar – of de 1260 dagen van Daniël 7; de tijd waarin het 

pausdom Gods volk zou verdrukken. In de vorige hoofdstukken 

hebben we al aangetoond dat deze periode begon met de opperheer-



50 
 

 

schappij van de paus in 538 na Chr. en eindigde in 1798. In dat jaar 

werd de paus door het Franse leger gevangen genomen, ontving het 

pausdom ‘de dodelijke wonde’ en ging de profetie ‘Indien iemand in 

gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap’ in vervulling.”  

–De grote strijd, blz. 408, 409. 

 

Voor verdere studie 

“In vroegere tijden openbaarde de Here God van de hemel Zijn geheimen aan 

Zijn profeten, en dat doet Hij nog steeds. Het heden en de toekomst zijn voor 

Hem even duidelijk, en Hij toont Zijn dienaren de toekomstige geschiedenis 

van wat zal gebeuren. De Alwetende keek door de eeuwen heen en 

voorspelde via Zijn profeten de opkomst en ondergang van koninkrijken, 

honderden jaren voordat de voorspelde gebeurtenissen plaatsvonden. De 

stem van God weerklinkt door de eeuwen heen en vertelt de mens wat er zal 

gebeuren. Koningen en vorsten nemen hun plaats in op het door God 

bepaalde tijdstip. Zij denken dat zij hun eigen doelen nastreven, maar in 

werkelijkheid vervullen zij het woord dat God via Zijn profeten heeft 

gegeven.” –Letters and Manuscripts, vol. 14 (1899), Manuscript 39, 1899. 

 

_____ 

 

 

21e Les     Sabbat 23 mei 2026 

Sabbatbegin 21.38u.  21.39 u. 

 

Profetische dieren en de kleine horen 
 

“Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, 

u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.” 

Éfeze 1:17. 

“Toen Miller bij zijn onderzoek van de Bijbel verscheidene tijdperken ont-

dekte die volgens hem tot aan de wederkomst van Christus reikten, be-

schouwde hij ze dan ook prompt als ‘de tijden van tevoren bepaald’, die God 

aan Zijn boodschappers had meegedeeld. Mozes zegt: ‘De verborgen dingen 

zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze 

kinderen voor altijd.’ En Amos verklaart: ‘Voorzeker, de Here HERE doet 

geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’ 

(Deuteronomium 29:29; Amos 3:7). Zij die Gods Woord onderzoeken 
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mogen er dan ook op vertrouwen dat de meest opzienbarende gebeurtenissen 

in de wereldgeschiedenis ook duidelijk in de Schrift vermeld zijn.” –De grote 
strijd, blz. 304. 

 
ZONDAG 

1.  Welk visioen werd aan Daniël getoond met betrekking tot 

bepaalde wereldmachten? Daniël 8:3-9. 

Daniël 8:3-9 Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een ram 

voor het kanaal. Hij had twee hoorns. Die twee hoorns waren hoog, 

maar de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam het laatst 

tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de hoorns naar het westen stootte, 

naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem 
standhouden, en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij 

deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ík bleef opletten – 
en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het 

aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn 

ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee 
hoorns, die ik had zien staan voor het kanaal, en schoot met zijn 

grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, 

zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide hoorns 
brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De 

bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, en er was niemand 
die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich 

uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote 

hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, 
overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan 

kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, 

naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe. 

“Alles wat God in de profetische geschiedenis heeft aangegeven dat in 

het verleden zou worden vervuld, is vervuld, en alles wat nog moet 

komen, zal in de juiste volgorde worden vervuld. Daniël, Gods profeet, 

staat op zijn plaats. Johannes staat op zijn plaats. In de Openbaring 

heeft de Leeuw van de stam Juda het boek Daniël geopend voor de 

onderzoekers van profetie, en zo staat Daniël op zijn plaats. Hij legt 

zijn getuigenis af, datgene wat de Heer hem in een visioen heeft 

geopenbaard over de grote en plechtige gebeurtenissen die wij moeten 
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kennen nu wij op de drempel staan van hun vervulling.” –Selected 

Messages, boek 2, blz. 109. 

 
MAANDAG 

2.  Wat werd voorzegd dat er zou gebeuren in de jaren 330 - 323 v. 

Chr.? Daniël 8:20-22. 

Daniël 8:20-22 De ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn 
de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning 

van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de 

eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: 

vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht 

ervan. 

“De waarheden die zich in hun volgorde hebben ontvouwd, terwijl we 

voortgang hebben gemaakt langs de lijn van de profetie die in het 

Woord van God is geopenbaard, zijn vandaag de dag waarheid, 

heilige, eeuwige waarheid. Degenen die stap voor stap door de ge-

schiedenis van onze ervaringen zijn gegaan en de keten van waar-

heden in de profetieën hebben gezien, waren bereid om elk straaltje 

licht te aanvaarden en te gehoorzamen. Ze baden, vastten, zochten en 

groeven naar de waarheid als naar verborgen schatten, en we weten 

dat de Heilige Geest ons onderwees en leidde.” –Selected Messages, 

boek 2, blz. 109. 

 
DINSDAG 

3.  Welke rijken waren eerder aan de profeet getoond? Wat was hun 

einde? Daniël 2:32, 33; 7:5-7. 

Daniël 2:32, 33; 7:5-7 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, 

zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van 

brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, 
gedeeltelijk van leem. [...] En zie, een ander dier, het tweede, leek op 

een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn 

muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, 
eet veel vlees. Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als 

een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had 
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vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in 

de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwe-
lijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en 

verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde 

van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns. 

“Uit de opkomst en ondergang van volken, zoals dit wordt geschil-

derd in de boeken Daniël en de Openbaring moeten we leren hoe 

waardeloos uiterlijke en wereldse heerlijkheid is. Hoe volledig is 

Babel, met al haar pracht en praal – een pracht zoals onze wereld 

sedertdien niet meer heeft gezien – een pracht en heerlijkheid die voor 

de mensen uit die tijd zo blijvend was – van het toneel verdwenen! 

Het is vergaan ‘als een bloem in het gras.’ (Jakobus 1:10) Zo zijn ook 

Medo-Perzië en de wereldrijken Griekenland en Rome verdwenen. Zo 

vergaat alles wat niet gegrond is in God. Alleen wat samengaat met 

Zijn plannen, en wat Zijn karakter openbaart, blijft bestaan. Zijn 

beginselen zijn de enige vaste beginselen die onze wereld kent.”  

–Profeten en koningen, blz. 336. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke bijzonder belangrijke profetie met betrekking tot getallen 

werd hem geopenbaard? Daniël 8:141, 19. 

Daniël 8:14, 19 [SV77] En hij zeide tot mij: Tot twee duizend drie-
honderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd 

worden. [...] En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschie-

den zal aan het einde van deze gramschap; want ter bestemder tijd zal 

het einde zijn. 

 

 

 

 

 

 
1 Noot van de vertaler: Zowel de Engelse King James alsook de Spaanse 

Reina Valera vertalen Strong’s nr 6663 tsadeq/tsadoq ‘gerechtvaardigd’ 

met: ‘gereinigd’. 
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“Op de vraag: ‘Wat is het heiligdom?’ Vinden we in de Schrift een 

duidelijk antwoord. In de Bijbel wordt de term ‘heiligdom’ in de 

eerste plaats gebruikt voor de tabernakel die Mozes bouwde als een 

afbeelding van het heiligdom in de hemel. In de tweede plaats wordt 

deze term gebruikt voor ‘de ware tabernakel’ in de hemel, waar het 

heiligdom op aarde naar verwees. Bij de dood van Christus kwam er 

een eind aan de schaduwdienst. De ‘ware tabernakel’ in de hemel is 

het heiligdom van het nieuwe verbond. 

Aangezien de profetie van Daniël 8:14 in deze bedeling in vervulling 

is gegaan, moet het heiligdom waar in deze tekst over gesproken 

wordt het heiligdom van het nieuwe verbond zijn. Aan het einde van 

de 2300 avonden en morgens in 1844 was er al eeuwenlang geen 

heiligdom meer op aarde. De profetie ‘Twee duizend driehonderd 

avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld 

worden’, verwees naar het heiligdom in de hemel.” –De grote strijd, 

blz. 391. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe was Daniël door dit visioen getroffen? Daniël 8:26, 27. 

Daniël 8:26, 27 Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, 
wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, 

want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.  Ik, Daniël, kon 
niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik 

weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, 

maar niemand merkte het. 

VRIJDAG 

6.  Hoe belangrijk is deze profetie in het boek Daniël voor Gods volk 

vandaag de dag? Daniël 8:16, 17. 

Daniël 8:16, 17 En ik hoorde een stem van een Mens tussen de oevers 
van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen 

begrijpen! Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij 

kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht 
ter aarde. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen 

betrekking heeft op de tijd van het einde. 
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“Net zoals er in de zinnebeeldige dienst ‘verzoening moest worden 

gedaan’ op het einde van een jaar, moet er voor Christus’ werk tot 

verlossing van de mens wordt afgesloten, ook verzoening worden 

gedaan om de zonden uit het heiligdom in de hemel te verwijderen. 

Deze dienst begon aan het einde van de 2300 avonden en morgens. 

Toen ging onze Hogepriester zoals de profeet Daniël had voorzegd 

het heilige der heiligen binnen om het laatste gedeelte van zijn 

plechtige taak – ‘het reinigen van het heiligdom’ – te vervullen.” –De 
grote strijd, blz. 394. 

 
SABBAT 

7.  Hoe verhoudt deze profetie zich tot de hedendaagse geschiedenis? 

Amos 3:7, 8. 

Amos 3:7, 8 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn 
geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. De 

leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE 

heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? 

“Toen begrepen de gelovigen die het profetische woord onderzochten 

dat Christus in 1844, aan het einde van de 2300 avonden en morgens, 

niet naar de aarde was gekomen, maar het heilige der heiligen was 

binnengegaan om Zijn verzoeningswerk af te sluiten voordat Hij 

terugkomt.” –De grote strijd, blz. 394. 

 

Voor verdere studie 

“In de geschiedenis en profetieën beschrijft het Woord van God de lange, 

voortdurende strijd tussen waarheid en dwaling. Die strijd is nog steeds 

gaande. Wat geweest is, zal zich herhalen. Oude controverses zullen opnieuw 

oplaaien en er zullen voortdurend nieuwe theorieën opkomen. Maar Gods 

volk, dat in zijn geloof in de vervulling van profetieën een rol heeft gespeeld 

in de verkondiging van de eerste, tweede en derde engelboodschap, weet 

waar het staat. [...] Zij dienen standvastig te zijn als een rots en het begin van 

hun vertrouwen tot het einde toe vast te houden.” –Selected Messages,  

boek 2, blz. 109. 
 

_____ 
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22e Les     Sabbat 30 mei 2026 

Sabbatbegin 21.47u.  21.48 u. 

 

Een uitgestelde verklaring 
 
“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, 
en die zijn het die van Mij getuigen.” Johannes 5:39.  

“De engel was naar Daniël gestuurd met de duidelijke opdracht hem het punt 
uit te leggen dat hij in het gezicht van het achtste hoofdstuk niet had begre-
pen: ‘twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom 
in rechte staat hersteld worden’. Nadat de engel had gezegd ‘Let dus op het 
woord en sla acht op het gezicht’, begon hij onmiddellijk aan zijn uitleg: 
‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad.’ ”  
–De grote strijd, blz. 306. 

 
ZONDAG 

1.  Waar was Daniël vooral in geïnteresseerd? Daniël 9:1, 2. 

Daniël 9:1, 2 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit 
het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk 
van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, 
Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de 
HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na 
de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. 

“Terwijl degenen die in Babylon trouw waren gebleven aan God, de 
Heer zochten en de profetieën bestudeerden die hun bevrijding voor-
spelden, bereidde God de harten van koningen voor om Zijn berouw-
volle volk gunstig gezind te zijn.” –Review and Herald, 21 maart 1907. 
 

MAANDAG 

2.  Wat deed hij? Waarom? Daniël 9:3-5, 18, 19. 

 
Daniël 9:3-5, 18, 19 Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem 
te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. Ik 
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bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, 
grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de 
goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn gebo-
den in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, 
wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af 
te wijken van Uw geboden en bepalingen. [...] Neig Uw oor, mijn God, 
en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien 
waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden 
niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond 
van Uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, 
sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn 
God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. 

“Daniëls voorbeeld van gebed en belijdenis is gegeven om ons te 
onderrichten en te bemoedigen. Israël was bijna zeventig jaar in balling-
schap. Het land dat God als Zijn bezit had gekozen, was in handen van 
de heidenen gegeven. De geliefde stad, die het licht van de hemel had 
ontvangen en die vroeger de vreugde der gehele aarde was, was nu ver-
acht en vernederd. De tempel, waarin de ark van Zijn verbond had 
gestaan met de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel 
overschaduwden, lag in puin. Heel het grondgebied ervan was onthei-
ligd door goddeloze voeten. Getrouwe mensen, die de vroegere heer-
lijkheid hadden gekend, waren tot in het diepst van hun hart bedroefd 
over de verwoesting van het heilige gebouw, dat Israël had onderschei-
den als Gods uitverkoren volk. Deze mensen waren getuigen geweest 
van Gods oordelen vanwege de zonden van het volk. Ze waren ge-
tuigen geweest van de vervulling van dit woord. Ze waren ook getuige 
geweest van de beloften van Zijn gunst als Israël tot God zou terug-
keren en behoedzaam voor Hem zou leven. Bejaarde, grijsharige 
pelgrims gingen op naar Jeruzalem, om tussen de puinhopen te bidden. 
Ze kusten de stenen en bevochtigden ze met hun tranen, terwijl ze de 
Here smeekten om genadig te zijn over Sion, en haar te bedekken met 
de heerlijkheid van Zijn gerechtigheid. Daniël wist dat de bepaalde tijd 
voor Israëls ballingschap bijna voorbij was, maar hij had niet het gevoel 
dat zijzelf niets behoefden te doen omdat God beloofd had hen te 
verlossen. Onder vasten en boetedoening zocht hij de Here, terwijl hij 
zijn zonden en de zonden van het volk beleed (RH 9 feb. 1897).”  
–Bijbelkommentaar, blz. 278, 279. 
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DINSDAG 

3.  Hoe reageerde God op Daniëls grote verlangens? Daniël 9:20-23; 
8:26, 27. 

Daniël 9:20-23; 8:26, 27 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis 
deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn 
smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, 
omwille van de heilige berg van mijn God – terwijl ik mijn gebed nog 
uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen 
gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van 
het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: 
Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. 
Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben 
ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. 
Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. [...] Wat betreft het 
visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. 
En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het 
gebeuren zal. Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. 
Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was 
verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. 

“Toch had God Zijn boodschapper de opdracht gegeven: ‘Doe deze 
het gezicht verstaan’. Die opdracht moest worden uitgevoerd. Daarom 
ging de engel na enige tijd weer naar Daniël en zei: ‘Daniël, nu ben ik 
uitgegaan om u een klaar inzicht te geven’. ‘Let dus op het woord en 
sla acht op het gezicht’ (Daniël 8:27, 16; 9:22, 23, 25-27). Eén 
belangrijk punt in het gezicht was nog niet verklaard, namelijk de 
periode van ‘de 2300 avonden en morgens’. Daarom ging de engel bij 
de hervatting van zijn uitleg dieper op dit onderwerp in.” –De grote 
strijd, blz. 305. 
 

WOENSDAG 

4.  Welke uitleg kreeg de profeet? Daniël 9:24. 

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw 
heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzege-
len, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid 
tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de 
Heiligheid van heiligheden te zalven. 
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“Het woord dat vertaald is door ‘bepaald’ betekent letterlijk ‘afge-
sneden’. Zeventig weken of 490 jaar zijn volgens de engel afgesneden 
voor het Joodse volk. Maar waarvan zijn ze afgesneden? Daar er in 
hoofdstuk 8 alleen sprake is van één periode, moeten de zeventig 
weken daarvan afgesneden zijn. De zeventig weken zijn dus een stuk 
van de 2300 avonden en morgens en de twee periodes hebben hetzelfde 
beginpunt. De engel zei dat de zeventig weken begonnen op het 
ogenblik dat het bevel uitging om Jeruzalem te herstellen en te her-
bouwen. Als men die datum kon vaststellen, had men meteen ook het 
begin van de 2300 avonden en morgens.” –De grote strijd, blz. 306. 
 

DONDERDAG 

5.  Welke getallen werden aangestipt in de uitleg die de engel hem 
gaf? Daniël 9:25-27. 

Daniël 9:25-27 U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het 
woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen 
tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig 
weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in 
benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid 
worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, 
een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. 
Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe 
zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor 
velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal 
Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke 
vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast 
besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. 

“ Het decreet van Artaxerxes werd van kracht in de herfst van 457 v. 
Chr. Vanaf deze datum gerekend reiken de 483 jaar tot de herfst van 
27 na Chr. ... Op dat ogenblik ging deze profetie in vervulling. Het 
woord Messias betekent ‘de Gezalfde’. In de herfst van 27 na Chr, 
werd Jezus door Johannes gedoopt en werd Hij door de Heilige Geest 
gezalfd. [...] ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een 
week lang’. Dat is dan de zeventigste week, de laatste zeven jaar van 
de periode die voor de Joden ‘bepaald’ was. In deze periode tussen 27 
en 34 na Chr. richtte Jezus Zich eerst Zelf en daarna door Zijn disci-
pelen in het bijzonder tot de Joden met de evangelieboodschap. [...] ‘In 
de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden’. 
In 31 na Chr., drie en een halfjaar na Zijn doop, werd Christus 
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gekruisigd. Met het grote offer van Golgotha kwam er ook een einde 
aan de offers die vierduizend jaar lang hadden gewezen op het Lam 
van God. [...] De zeventig profetische weken of 490 letterlijke jaren 
die vooral voor het Joodse volk waren ‘bepaald’, eindigden dus in 34 
na Chr. In dat jaar bezegelde het volk zijn verwerping van het evan-
gelie door het optreden van het Sanhedrin, waardoor Stefanus werd 
gestenigd en de volgelingen van Christus werden vervolgd. Toen 
werd de reddingsboodschap niet meer alleen aan het uitverkoren volk, 
maar aan de hele wereld gebracht.” –De grote strijd, blz. 306, 307. 
 

VRIJDAG 

6.  Hoe belangrijk was deze profetie? Daniël 9:2. 

Daniël 9:2 In het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in 
de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot 
de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de ver-
woesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. 

“Zelfs de profeten, die op een bijzondere wijze door de Geest waren 
verlicht, begrepen het belang van de openbaringen die hun werden ge-
geven niet volledig. De betekenis daarvan zou in de loop der eeuwen 
geleidelijk worden onthuld, naarmate Gods volk hun boodschap nodig 
zou hebben.” –De grote strijd, blz. 321. 
 

SABBAT 

7.  Welke bijzondere betekenis heeft deze profetie voor Gods volk 
vandaag de dag? Daniël 8:141. 

 

 

 

 

 
1 Noot van de vertaler: Zowel de Engelse King James alsook de Spaanse 

Reina Valera vertalen Strong’s nr 6663 tsadeq/tsadoq ‘gerechtvaardigd’ 

met: ‘gereinigd’. 
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Daniël 8:14 [SV77] En hij zeide tot mij: Tot twee duizend driehonderd 
avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. 

“De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. Het 

leed dan ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457 v. 

Chr. begonnen en in 34 na Chr. eindigden. Het is dan niet moeilijk te 

bepalen wanneer ‘de tweeduizend driehonderd avonden en morgens’ 

eindigden. De zeventig weken of 490 dagen waren afgesneden van 

het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus nog 1810 dagen 

over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men in 1844. 

Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze periode ‘het heilig-

dom in rechte staat hersteld worden’.” –De grote strijd, blz. 307, 308. 

 

Voor verdere studie 

“Toen begrepen de gelovigen die het profetische woord onderzochten dat 

Christus in 1844, aan het einde van de 2300 avonden en morgens, ... het 

heilige der heiligen was binnengegaan om Zijn verzoeningswerk af te sluiten 

voordat Hij terugkomt. 

Zij zagen ook in dat het zondoffer Christus symboliseerde, als offer dat de 

hogepriester Christus als middelaar voorstelde en dat de zondebok een beeld 

was van satan, de aanstichter van de zonde, op wie de zonden van de 

oprechte boetvaardigen uiteindelijk zullen worden gelegd. Wanneer de hoge-

priester door het bloed van het zondoffer de zonden uit het heiligdom 

verwijderde, plaatste hij ze op de zondebok. Wanneer Christus door Zijn 

eigen bloed de zonden van Zijn volk uit het hemelse heiligdom wegdoet, aan 

het einde van Zijn dienstwerk zal Hij ze leggen op satan, die bij de voltrek-

king van het vonnis de straf zal moeten dragen. De zondebok werd naar ‘een 

onvruchtbaar land’ weggestuurd en mocht nooit meer terugkeren in de leger-

plaats van de Israëlieten. Op dezelfde wijze zal satan voor eeuwig worden 

verbannen uit de tegenwoordigheid van God en Zijn volk en zal hij ophouden 

te bestaan bij de definitieve vernietiging van de zonde en van de zondaren.”  

–De grote strijd, blz. 395. 

 

_____ 
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23e Les     Sabbat 6 juni 2026 

Sabbatbegin 21.54u.  21.55 u. 

 

Het uiterlijk van een mens 
 

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de over-

heden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit 

tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 

gewesten.” Éfeze 6:12. 

“Dag na dag gaat de strijd tussen goed en kwaad voort. Hoe komt het dat zij, 

die heel wat voorrechten en gelegenheden hebben gehad, de intensiteit van 

dit werk niet beseffen? Zij zouden in dit opzicht heel doelbewust moeten zijn. 

God is Heerser. Door Zijn oppermacht houdt Hij aardse heersers in toom en 

bestuurt hen. Hij doet door Zijn helpers het werk dat voorbestemd was voor 

de grondlegging der wereld.” –Bijbelkommentaar, blz. 280. 

 
ZONDAG 

1.  Wat zou iemand – naar het voorbeeld van Daniël – moeten doen 

wanneer hij wordt geconfronteerd met omstandigheden die 

menselijk gezien onoplosbaar zijn? Daniël 10:1, 2; Ezra 1:1-5. 

Daniël 10:1, 2 In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd 

er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Beltsazar 

gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij 
begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen 

was ik, Daniël, drie volle weken aan het rouwen. 
Ezra 1:1-5 In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, 

wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat 

het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken 

had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap 

te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: 
Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, 

aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis 

voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook 
maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij 

optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de 

HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem 
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woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als 

vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, 
met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave 

voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont. Toen stonden de 

familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten 
op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het 

huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont. 

“Slechts een overblijfsel had verkozen terug te keren uit Babel, en nu ze 

een werk op zich genomen hadden, dat schijnbaar hun krachten te 

boven ging, kwamen hun naaste buren met het aanbod hen te helpen. 

De Samaritanen zeiden, dat ze de ware God dienden, en uitten de wens 

te delen in de voorrechten en zegeningen, verbonden met de tempel-

dienst. ‘Wij zoeken uw God eveneens als gij’, zeiden ze. ‘Laat ons met 

u bouwen’. Wanneer echter de Joodse leiders dit aanbod hadden aan-

genomen, zouden ze een deur hebben geopend voor afgoderij. Ze door-

zagen de onoprechtheid van de Samaritanen. Ze beseften dat hulp, ver-

kregen door een verbond met deze mannen, niets zou zijn, vergeleken 

met de zegeningen, die hun deel zouden zijn als ze de duidelijke gebo-

den van Jehova zouden opvolgen.” –Profeten en koningen, blz. 346. 

 
MAANDAG 

2.  Wat zag Daniël, en wat gebeurde er met degenen die bij hem 

waren? Daniël 10:4-7. 

Daniël 10:4-7 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond 

ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn 
ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen 

omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn 
gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels,  

Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid 

van Zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen 
zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen 

niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de 

vlucht om zich te verbergen. 

“Niemand minder dan de Zoon van God verscheen aan Daniël. Deze 

beschrijving is gelijk aan die van Johannes, toen Christus aan hem op 

het eiland Patmos werd geopenbaard. Onze Here komt nu met een 
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andere hemelse bode om Daniël te onderwijzen wat in de laatste 

dagen zou gebeuren. Deze kennis werd aan Daniël gegeven en door 

de Inspiratie vermeld voor ons, op wie de einden der eeuwen 

gekomen zijn (RH 8 febr. 1881).” –Bijbelkommentaar, blz. 279. 

 
DINSDAG 

3.  Wat was de grote zorg van de profeet, en welke uitleg kreeg hij? 

Daniël 10:10-14. 

Daniël 10:10-14 En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik 

bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij: Daniël, 

zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga 

staan waar u stond, want nú ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord 
tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij: Wees niet 

bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw 
hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor 

het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van 

uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 
eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voor-

naamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij 

de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen 
in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen 

voor die dagen. 

“Hieraan zien wij dat hemelse boden moeten strijden tegen hinder-

palen eer Gods plannen op hun tijd in vervulling gaan. De koning van 

Perzië werd beheerst door de hoogste van alle engelen. Hij weigerde 

evenals Farao om naar het woord des Heren te luisteren. Gabriël zei: 

Hij bood eenentwintig dagen lang weerstand door zijn protesten tegen 

de Joden. Maar Michaël kwam hem te hulp, en toen bleef hij bij de 

koning van Perzië, terwijl hij de machten in bedwang hield en goede 

raad inbracht tegen verkeerde raad. Goede en boze engelen hebben 

een aandeel in de plannen van God voor Zijn aardse koninkrijk. God 

wil Zijn werk op de juiste wijze voorwaarts doen gaan op een manier, 

die Zijn heerlijkheid bevordert. Maar satan probeert Zijn plannen 

steeds tegen te werken. Alleen door zich voor God te verootmoedigen 

kunnen Zijn dienstknechten Zijn werk vooruit helpen. Ze mogen nooit 

vertrouwen op eigen inspanningen of op uiterlijk vertoon om succes 

te hebben (Brief 201, 1899).” –Bijbelkommentaar, blz. 279, 280. 
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WOENSDAG 

4.  Hoe beïnvloedden de omstandigheden van Gods volk in 

Jeruzalem zowel de hemel als Daniël? Daniël 10:15-17. 

Daniël 10:15-17 Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield 
ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, 

Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen 

opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover 
mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën 

overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb. Hoe kan de dienaar 

van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij 

betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er 

geen adem in mij overgebleven. 

“Onvermoeibaar in hun tegenstand verzwakten de Samaritanen de 

handen van het volk van Juda, en schrikte hen af van het bouwen. 

Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om, ten einde hun plan te 

verijdelen, zolang Kores, de koning van Perzië, leefde, tot de regering 

van Darius, de koning van Perzië, toe.” (Ezra 4:4, 5) Door onwijste 

berichten wekten ze achterdocht bij hen die daartoe licht geneigd 

waren. Maar gedurende tal van jaren werden de machten van het 

kwaad in toom gehouden en had het volk van Juda gelegenheid hun 

werk voort te zetten.” –Profeten en koningen, blz. 348. 

 
DONDERDAG 

5.  Welke strijd werd aan de profeet geopenbaard? Daniël 10:18-21. 

Daniël 10:18-21 Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een 

mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Hij zei: Wees niet be-

vreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. 

Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere 

spreken, want U hebt mij versterkt. Toen zei hij: Weet u waarom ik 
naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van 

Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst 

van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in 
het boek van de waarheid – al maakt niet één zich met mij sterk tegen 

hen, behalve uw vorst Michaël. 
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“We hebben in Gods Woord voorbeelden voor ons van hemelse we-

zens die in het denken van koningen en heersers werken, terwijl gelijk-

tijdig satanische krachten aan hun geest werken. Menselijke welspre-

kendheid, in krachtige, naar voren gebrachte menselijke meningen, 

kunnen de werking van satanische krachten niet veranderen. Satan pro-

beert steeds de weg te blokkeren, zodat de waarheid gebonden zal 

worden door menselijke bedenksels, en zij die licht en kennis bezitten, 

verkeren in het grootste gevaar als ze zich niet voortdurend aan God 

wijden, zichzelf verootmoedigen en het gevaar van de tijd beseffen. 

Hemelse wezens zijn aangewezen om de gebeden te beantwoorden 

van hen, die belangeloos werken ten gunste van Gods werk. De voor-

naamste engelen in de hemel zijn aangewezen om de gebeden die tot 

God opstijgen, uit te werken voor de vooruitgang van Gods werk. 

Elke engel heeft zijn bijzondere taak, waarvan hij niet mag afwijken 

om zich ergens anders mee bezig te houden. Als hij zijn post zou 

verlaten, zouden de machten der duisternis een voordeel behalen....”  

–Bijbelkommentaar, blz. 280. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe belangrijk is het om te weten dat God alwetend is en altijd 

zal ingrijpen volgens Zijn voorzienigheid? Psalm 33:13-15. 

Psalm 33:13-15 De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle 
mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij 

alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart; Hij let op al 

hun daden.  

“In de annalen van de menselijke geschiedschrijvers treedt de groei 

van volkeren, de opkomst en ondergang van wereldrijken naar voren 

als afhankelijk van de wil en de dapperheid van de mens. De vorming 

van de gebeurtenissen schijnt grotendeels bepaald te worden door zijn 

macht, eerzucht of zijn grillen. Maar in het Woord van God wordt het 

gordijn open geschoven, en zien wij achter, boven en door het hele 

spel en tegenspel van menselijke belangen, macht en driften, de werk-

tuigen van de Almachtige, die in alle stilte en met geduld de raad-

slagen van Zijn eigen wil uitvoeren.” –Karaktervorming, blz. 175. 
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SABBAT 

7.  Aan welke zekerheid zal elke geestelijk gezinde persoon zich 

voortdurend vastklampen? Psalm 46:2-4. 

Psalm 46:2-4 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate 
een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd 

zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet 

naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het 

schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. 

“De geschiedenis van de volken die de een na de ander de hun toege-

wezen tijd en plaats hebben ingenomen en onbewust getuigen van de 

waarheid waarvan zijzelf de betekenis niet begrijpen, spreekt tot ons. 

Aan elk volk en op elk mens van deze tijd heeft God een plaats in Zijn 

groot plan toegekend. Vandaag worden mensen en volken gemeten 

door het schietlood in de hand van Hem Die zich niet vergist. Allen 

bepalen door hun persoonlijke keuze hun lot en God heeft alles in 

Zijn macht om Zijn doel te bereiken. De geschiedenis, welke de grote 

‘Ik Ben’ in Zijn Woord heeft uitgestippeld door vanaf de eeuwigheid 

van het verleden tot de eeuwigheid van de toekomst in de profetische 

keten schakel aan schakel te verbinden, zegt ons waar wij in de loop 

der eeuwen zijn aangeland en wat wij in de komende tijd kunnen 

verwachten. Alles wat de profetie heeft voorzegd dat tot op heden zou 

gebeuren, staat opgetekend op de bladzijden der geschiedenis, en we 

kunnen verzekerd zijn dat wat nog komen moet, eveneens zijn 

vervulling zal krijgen.” –Karaktervorming, blz. 180. 

 

Voor verdere studie 

“Als gemeente begrijpen wij niet voldoende wat de grote strijd betekent, die 

zich afspeelt tussen onzichtbare machten, de strijd tussen trouwe en ontrouwe 

engelen. Boze engelen zijn voortdurend bezig plannen te maken voor de aan-

val terwijl ze bevelhebbers, koningen, heersers en ontrouwe menselijke 

krachten beheersen.... Ik doe een beroep op de dienstknechten van Christus 

om de waarheid over de dienst der engelen met nadruk voor te houden aan 

allen, die binnen het bereik van hun stem komen. Geef niet toe aan denk-
beeldige speculaties. Het geschreven Woord is onze enige beveiliging. Wij 

moeten net als Daniël bidden, dat we bewaakt worden door hemelse wezens. 

Engelen worden als dienende geesten uitgezonden om hen te dienen, die de 

zaligheid zullen beërven. Bid, mijn broeders, bid zoals u nog nooit eerder 
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hebt gebeden. We zijn niet gereed voor de komst van de Heer. We moeten 

een grondig werk doen voor de eeuwigheid (Brief 201, 1899).”  

–Bijbelkommentaar, blz. 280. 

 

_____ 

 

 

24e Les     Sabbat 13 juni 2026 

Sabbatbegin 22.00u.  22.01 u. 

 

Een ander visioen 
 

“... Wie heeft dit van oudsher doen horen? ... Ben Ik het niet, de HEERE? 

Buiten Mij is er geen andere God, ...” Jesája 45:21. 

“De Bijbel is het oudste en omvangrijkste geschiedenisboek dat de mens 

bezit. Hij kwam fris uit de bron van de eeuwige waarheid en door de eeuwen 

heen heeft een goddelijke hand zijn zuiverheid bewaard. Hij verlicht het verre 

verleden waar het menselijke onderzoek tevergeefs tracht in door te dringen. 

Alleen in Gods Woord aanschouwen wij de kracht die de fundamenten der 

aarde legde en die de hemelen uitspreidde. Hier alleen vinden we een 

betrouwbaar verslag aangaande de oorsprong der volken. Hier alleen wordt 

een geschiedenis van ons ras gegeven, niet besmet door menselijke trots en 

vooroordeel.” –Karaktervorming, blz. 175. 

 
ZONDAG 

1.  Onder welk rijk leefde Daniël toen hij een ander visioen kreeg? 

Wat zou er op politiek gebied gaan gebeuren? Daniël 11:1, 2. 

Daniël 11:1, 2 En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de 

Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waar-

heid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de 
macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle 

anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen 

opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. 
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MAANDAG 

2.  Welke belangrijke profetie die aan Ezechiël werd gegeven, kwam 

overeen met de gebeurtenissen die in Daniël 11 worden beschre-

ven? Ezechiël 21:25-27. 

Ezechiël 21:25-27 Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van 

Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, 

zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! 
Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoog-

moedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! 

Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht 

op heeft, en Hem zal Ik het geven! 

“Het koninkrijk stond toen onder het bewind van Babylon. Toen 

Babylon viel en Medo-Perzië het bewind overnam, werd het voor de 

eerste keer omvergeworpen. Toen Medo-Perzië viel en door 

Griekenland werd opgevolgd, werd het voor de tweede keer omver-

geworpen. Toen het Griekse rijk plaats maakte voor Rome, werd het 

voor de derde keer omvergeworpen. En dan zegt het woord: ‘Ja, dat wat 

er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en 

Hem zal Ik het geven!’ (Ezechiël 21:27) Wie is Hij Die er recht op 

heeft? ‘Gij ... zult Zijn naam noemen JEZUS. Deze zal groot zijn, en de 

Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en  God, de Heere, zal 

Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis 

Jakobs Koning zijn in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen 

einde zijn’ Lukas 1:31-33. En terwijl Hij hier was als ‘die Profeet’, een 

Man van Smarten en vertrouwd met verdriet, verklaarde Hij Zelf op de 

avond waarop Hij werd verraden: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze 

wereld.’ (Johannes 18:36) Zo is de troon van de Heere uit deze wereld 

verwijderd en ‘zal niet zijn, totdat hij komt, die daartoe recht heeft, en 

die Ik dat geven zal.’ (Ezechiël 21:27) en dan zal het aan Hem worden 

gegeven. En die tijd is het einde van deze wereld en het begin van ‘de 

toekomende wereld.’ ” –Patriarchs and Prophets, blz. 762. 

 
DINSDAG 

3.  Welke belangrijke details over het Griekse Rijk werden in dit 

visioen, evenals in eerdere visioenen, weergegeven? Daniël 11:3, 4; 

2:39; 7:6. 
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Daniël 11:3, 4; 2:39; 7:6 Daarna zal er een machtige koning aan de 

macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen 
naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn 

koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier wind-

streken van de hemel, maar niet voor zijn nakomelingen en niet over-
eenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst, want zijn 

koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor 

hen. [...] Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan 
het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat 

heersen zal over de hele aarde. [...] Daarna keek ik, en zie, er was nog 
een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn 

rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. 

WOENSDAG 

4.  Welke belangrijke gebeurtenissen in het Romeinse Rijk werden 

vastgelegd? Daniël 11:20, 21; Lukas 2:1, 4, 5; 3:1, 2. 

Daniël 11:20, 21 In zijn plaats zal er iemand opstaan die een belasting-

inner het land laat doorkruisen, in koninklijke heerlijkheid. Na enige 
dagen echter zal hij gebroken worden, maar niet door toorn en niet 

door oorlog. In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal 

hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zor-
geloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen. 

Lukas 2:1, 4, 5; 3:1, 2 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod 
uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest 

worden. [...] Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth 

naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit 
het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met 

Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. [...] In het vijftiende 
jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stad-

houder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer 

Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias 
viervorst over Abilene, onder de hogepriesters Annas en Kajafas, 

geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in 

de woestijn. 

DONDERDAG 

5.  Welke andere macht werd hier – evenals in eerdere visioenen – ge-

toond? Daniël 11:30, tweede gedeelte, 36, 37, 39; 7:21, 25. 
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Daniël 11:30b, 36, 37, 39; 7:21, 25 ... Hij zal terugkeren en toornen 

tegen het heilige verbond en hij zal zijn eigen wil ten uitvoer brengen. 
Hij zal, terwijl hij terugkeert, op hen letten die het heilige verbond 

verlaten. [...] Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal 

zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de 
God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn 

tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeu-

ren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op 
het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar 

zichzelf boven alles groot maken. [...] Hij zal versterkte vestingen 
maken samen met die vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij 

de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het 

land uitdelen als beloning. [...] Ik had namelijk toegekeken en gezien 
dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. 

[...] Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de 
Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde 

tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden over-

gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

“In de zesde eeuw had het pausdom al een stevige positie verworven. 

De zetel van zijn macht was gevestigd in de hoofdstad van het 

keizerrijk en de bisschop van Rome werd tot hoofd van de hele kerk 

uitgeroepen. Het heidendom had plaats gemaakt voor het pausdom. 

‘En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht’ 

(Openbaring 13:2). 

Toen begonnen de 1260 jaren van pauselijke onderdrukking, die wa-

ren aangekondigd in de profetieën van Daniël en de Openbaring 

(Daniël 7:25; Openbaring 13:5-7). De christenen werden voor de keus 

gesteld hun geloof de rug toe te keren en de roomse ceremoniën en 

eredienst te aanvaarden óf de rest van hun leven door te brengen in 

kerkers en ter dood gebracht te worden op de pijnbank, de brandstapel 

of het schavot. 

Toen gingen de woorden van Jezus in vervulling: ‘En gij zult overge-

leverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrien-

den, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat 

worden om Mijns naams wil" (Lukas 21:16, 17). De vervolgingen die 

over de gelovigen losbarstten waren heviger dan ooit tevoren en de 
wereld werd één groot slagveld. Eeuwenlang vond de gemeente van 

Christus een toevlucht in de afzondering en de eenzaamheid. De 

profeet zegt in dit verband: ‘,En de vrouw vluchtte naar de woestijn, 

waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalf-
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honderd en zestig dagen onderhouden zou worden’ (Openbaring 

12:6).” –De grote strijd, blz. 51, 52. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat zegt de Bijbel over de ervaringen van Gods volk in turbulente 

tijden? Daniël 11:31-35; 2 Thessalonicensen 2:3, 4, 9-12. 

Daniël 11:31-35 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. 
Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terug-

kerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen 

die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door 

vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en 

zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk 
zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, 

door gevangenschap en beroving – dagenlang. Wanneer zij struikelen, 
zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter 

met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen, 

om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het 
einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. 

2 Thessalonicensen 2:3, 4, 9-12 Laat niemand u op enigerlei wijze 

misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en 
de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard 

is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of 
als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat 

zitten en zichzelf als God voordoet. [...] Hem, wiens komst overeen-

komstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en 
wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtig-

heid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een 

krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen 

veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een 

behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

“Toen de eerste gemeente afvallig werd omdat velen van de eenvoud 

van het evangelie waren afgeweken en heidense riten en gebruiken 

overnamen, trok Gods Geest zich terug. De kerkelijke leiders wilden 

het geweten van de mensen beheersen en zochten steun bij de wereld-

lijke overheid. Zo ontstond het pausdom: De kerk beheerste de we-

reldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te bevor-
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deren. Ze deed dit vooral om zogenaamde ‘ketterijen’ te bestraffen. [...] 

[Het was afval die de vroeg christelijke kerk ertoe leidde om de hulp 

van de burgerlijke overheid in te roepen.] Uit deze verhouding is het 

pausdom, het beest, ontstaan. Paulus zei: ‘Eerst moet de afval komen en 

de mens der wetteloosheid zich openbaren’ (2 Thessalonicensen 2:3). 

Op dezelfde wijze zal de afval in de gemeente de weg bereiden voor het 

beeld van het beest.” –De grote strijd, blz. 412. 

 
SABBAT 

7.  Wat is de betekenis van deze uitspraken? Openbaring 13:5-10. 

Openbaring 13:5-10 En het werd een mond gegeven om grote woor-

den en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 
tweeënveertig maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God 

te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel 
wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de 

heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over 

elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het 
aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek 

des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de 

wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in 
gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met 

het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is 

de volharding en het geloof van de heiligen. 

“... ‘Satan zal werken met allerlei krachten’ en met allerlei verlok-

kende ongerechtigheid.” (zie 2 Thessalonicensen 2:9, 10) Zijn werk is 

duidelijk zichtbaar aan de snel toenemende duisternis, de veelvuldige 

dwalingen, ketterijen en verleidingen van deze laatste dagen. Niet 

alleen neemt satan de wereld gevangen, maar zijn verleidingen 

dringen door in de belijdende kerken van onze Here Jezus Christus. 

De grote afval zal zich ontwikkelen in een duisternis, zo dicht als 

middernacht. Voor Gods volk zal het een nacht van beproeving, van 

geween, van vervolging ter wille van de waarheid zijn. Maar uit die 

duistere nacht zal Gods licht te voorschijn komen.” –Profeten en 
koningen, blz. 441. 
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Voor verdere studie 

“De profetie vertelt ons dat we dicht bij het einde der tijden zijn.... Gods 

woord dient te worden ontvangen als het fundament en de voltooiing van ons 

geloof. Het moet worden ontvangen met begrip en met heel ons hart; het is 

leven en moet worden opgenomen in ons bestaan. Zo ontvangen, zal het 

woord van God de mens nederig maken aan de voet van de troon der genade 

en hem scheiden van elke verderfelijke invloed.” –Counsels to Parents, 

Teachers, and Students, blz. 374. 

 

_____ 

 

 

25e Les     Sabbat 20 juni 2026 

Sabbatbegin 22.03u.  22.04 u. 

 

Aanvullende profetische openbaringen 
 

“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot 

Hem roepen, ...? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. ...” Lukas 

18:7, 8. 

“We moeten nú, terwijl onze Hogepriester nog verzoening voor ons doet, 

ernaar streven volmaakt te worden in Christus. De Heiland heeft zelfs niet 

door een gedachte toegegeven aan de kracht van de verleiding. Satan vindt in 

het hart van de mens altijd wel iets waar hij vat op heeft of een zondig 

verlangen dat gekoesterd wordt waardoor hij kan verleiden. Maar Christus 

kon van Zichzelf zeggen: ‘De overste dezer wereld komt en heeft aan Mij 

niets’ (Johannes 14:30). 

Satan kon in de Zoon van God niets vinden dat hem ook maar een kans gaf 

op de overwinning. Christus had de geboden van zijn Vader bewaard en er 

was in Hem geen enkele zonde waarvan satan zou kunnen profiteren. In deze 

toestand zullen ook degenen die in de tijd der benauwdheid stand willen 

houden, moeten verkeren.” –De grote strijd, blz. 575. 

 
ZONDAG 

1.  Welke zeer belangrijke profetie voor de eindtijd werd aan Daniël 

geopenbaard? Daniël 12:1.  
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Daniël 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw 

volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw 

volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 

“Wanneer de boodschap van de derde engel aan de wereld is gebracht, 

komt er ook een eind aan Gods barmhartigheid tegenover de schuldige 

mensen. Gods volk heeft zijn taak volbracht. Ze hebben ‘de late regen’, 

‘de verkoeling van het aangezicht des Heren’ ontvangen en zijn voor-

bereid op de ‘ure der beproeving’ die voor de deur staat. De engelen 

ontplooien een grote activiteit in de hemel. Een engel die van de aarde 

komt, zegt dat zijn werk af is. De wereld is voor de laatste keer getoetst. 

Iedereen die Gods geboden heeft bewaard, heeft ‘het zegel van de 

levende God’ ontvangen. Dan komt er ook een eind aan Jezus’ mid-

delaarschap in het hemelse heiligdom. Hij heft Zijn handen op en zegt 

‘met luider stem’: ‘Het is geschied’. Alle engelen zetten hun kronen af 

wanneer Christus de plechtige woorden ‘Wie onrecht doet, hij doe nog 

meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij 

bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer 

geheiligd’ (Openbaring 22:11), uitspreekt. Er is een beslissing gevallen 

over het lot van alle mensen, namelijk het eeuwige leven of de eeuwige 

dood. Christus heeft verzoening gedaan voor Zijn volk en heeft hun 

zonden uitgedelgd. Het getal van Zijn onderdanen is vol. ‘Het koning-

schap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse 

hemel’ staat op het punt om aan de verlosten te worden gegeven. En 

Jezus zal voortaan heersen als Koning der koningen en Here der heren.” 

–De grote strijd, blz. 567. 

 
MAANDAG 

2.  Welk Bijbels personage vertegenwoordigt de situatie die de profeet 

aan het einde der tijden zag? Genesis 32:24-30. 

Genesis 32:24-30 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man 

worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de Man zag 

dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, 
zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem 

worstelde. En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebro-
ken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij 

zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei 
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Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want 

u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. Jakob 
vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt 

u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die 

plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht 

tot aangezicht, en mijn leven is gered. 

“De nacht van Jakobs benauwdheid, toen hij in gebed worstelde om uit 

de hand van Esau te worden verlost (Genesis 32:24-30), is een beeld 

van de ervaringen van Gods volk in de tijd der benauwdheid. Jakob 

wilde van zijn vader de zegen krijgen die eigenlijk voor Esau was 

bestemd. Na dit bedrog moest Jakob voor zijn leven vluchten, omdat 

zijn broer hem wilde doden. Nadat hij vele jaren in ballingschap had 

doorgebracht, was hij op Gods bevel op weg gegaan. Hij moest met 

zijn vrouwen en kinderen en met zijn kudden naar zijn geboorteland 

terugkeren. Toen hij de grenzen van het land naderde, werd hij doods-

bang: hij hoorde dat Esau in aantocht was aan het hoofd van een bende 

krijgers, die beslist op wraak uit waren. Jakobs gevolg was ongewa-

pend en weerloos en zou naar alle waarschijnlijkheid worden uitge-

moord. Hij was niet alleen bang en bevreesd, maar ging ook gebukt 

onder het verpletterende gewicht van zelfverwijt. Hij was immers door 

zijn eigen zonde in deze gevaarlijke situatie geraakt. Hij vertrouwde 

volledig op Gods barmhartigheid. Het gebed was het enige wapen dat 

hij bezat. Toch deed hij zijn uiterste best om het onrecht dat hij zijn 

broer had aangedaan weer goed te maken en het dreigende gevaar af te 

wenden. Naarmate de tijd der benauwdheid nadert, zouden de volge-

lingen van Christus alles moeten doen om een positieve indruk op de 

mensen te maken, alles in het werk moeten stellen om elk vooroordeel 

te ontzenuwen en het gevaar dat de gewetensvrijheid bedreigt, moeten 

afwenden.” –De grote strijd, blz. 569, 570. 

 
DINSDAG 

3.  Wat was het verbazingwekkende resultaat? Hoséa 12:5. 

Hoséa 12:5 Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij 

Hem om genade. In Bethel vond Hij hem, en daar sprak Hij met ons. 
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“Deze zondige, dwalende sterveling heeft de Majesteit des hemels 

door verootmoediging, berouw en overgave overwonnen. Hij had zich 

bevend vastgeklampt aan Gods beloften en het hart van de oneindige 

Liefde kon de smeekbede van de zondaar niet afwijzen. Zijn naam – 

Jakob – deed denken aan de zonde. Als bewijs van zijn overwinning 

en als aansporing voor anderen om zijn voorbeeld te volgen, kreeg hij 

toen een naam die herinnerde aan de zege. Het feit dat Jakob die over-

winning op God had behaald, stond er borg voor dat hij ook de mensen 

zou overwinnen. Hij was nu niet meer bang voor de woede van zijn 

broer, want de Here was zijn schild.” –De grote strijd, blz. 570, 571. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat heeft God beloofd aan Zijn volk in de tijd van benauwdheid? 

Jesája 33:16. 

Jesája 33:16 Die zal wonen op de hoogten; bergvestingen op de 

rotsen zullen zijn veilige vesting zijn, zijn brood wordt hem gegeven, 

van water is hij verzekerd.  

“Hoewel Gods kinderen omringd zijn door vijanden die gebrand zijn 

op hun vernietiging, zijn ze niet bevreesd voor vervolgingen ter wille 

van de waarheid. Ze zijn bang dat ze niet elke zonde hebben beleden 

en zijn bevreesd dat ze door een persoonlijk tekort geen aanspraak 

zullen kunnen maken op de belofte van God: ‘Ik zal u bewaren voor 

de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.’ 

(Openbaring 3:10). [...] De apostel Johannes hoorde tijdens een visioen 

een luide stem in de hemel: ‘Wee de aarde en de zee, want de duivel 

is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig 

tijd heeft’ (Openbaring 12:12). De stem in de hemel heeft deze 

woorden uitgesproken naar aanleiding van vreselijke gebeurtenissen. 

Satans grimmigheid wordt groter naarmate de tijd korter wordt en zijn 

bedrog en vernietiging zullen hun hoogtepunt bereiken in de tijd der 

benauwdheid.” –De grote strijd, blz. 571, 572, 575. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe intens zal de tijd van benauwdheid voor de gelovigen zijn? 

Jesája 49:14-16. 
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Jesája 49:14-16 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de 

Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, 
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die 

het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen 

gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 

“Wanneer de verschillende regeringen in de christelijke landen het 

bevel hebben uitgevaardigd tegen hen die de geboden bewaren, en de 

overheid haar bescherming heeft ingetrokken, zodat ze worden 

overgeleverd aan de mensen die hen willen doden, zullen Gods 

kinderen uit de steden en dorpen vluchten en in groepen gaan 

samenwonen in de meest afgelegen en verlaten plaatsen. De bergen 

zullen voor velen een toevluchtsoord zijn. [...] Maar velen uit alle 

volken en klassen, hoog en laag, rijk en arm, zwart en blank, zullen 

worden overgeleverd aan de onrechtvaardigste en wreedste slavernij. 

Gods kinderen zullen zware tijden beleven. Ze zullen in boeien 

worden geslagen, worden opgesloten in gevangenissen, ter dood wor-

den veroordeeld. Sommigen schijnen overgeleverd te zijn om van 

honger te sterven in donkere, smerige cellen. Niemand zal aandacht 

schenken aan hun geroep. Niemand zal hen helpen. [...] Zal God Zijn 

kinderen in die beproevingen vergeten? [...] De Here der heerscharen 

heeft gezegd: ‘Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan.’ (Zacharía 

2:8).” –De grote strijd, blz. 578, 579. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat werd er voorzegd over Gods laatste oordelen die over de 

wereldbewoners zullen komen? Openbaring 14:9, 10; 15:1; Amos 

8:11, 12. 

Openbaring 14:9, 10; 15:1 En een derde engel volgde hen, die met 

een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het 

merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook 
drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is inge-

schonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in 

vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 
[...] En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 

zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de 
toorn van God tot een einde gekomen zijn. 
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Amos 8:11, 12 Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik 

honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst 
naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Dan dolen 

zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord 

van de HEERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. 

“Deze plagen zijn niet algemeen, want anders zouden alle bewoners 

van de aarde volledig worden uitgeroeid. Toch zijn het de vreselijkste 

plagen die de mensen ooit hebben meegemaakt. Alle oordelen die de 

mensheid hebben getroffen vóór het afsluiten van de genadetijd waren 

‘gemengd met Gods genade’. Het verzoenend bloed van Christus 

beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het 

eindoordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort.” –De grote 

strijd, blz. 580, 581. 

 
SABBAT  

7.  Hoe zal Gods volk worden beschermd? Jesája 41:17; Psalm 

121:5-7; 91:3-10. 

Jesája 41:17 De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er 

niet, hun tong versmacht van dorst. Ík, de HEERE, zal hen verhoren, 

Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. 
Psalm 121:5-7; 91:3-10 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is 

uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de 
maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw 

ziel zal Hij bewaren. [...] Want Híj zal u redden van de strik van de 

vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met 
Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw 

is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende 
van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, 

die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag 

verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan 
uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen 

zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw 
woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent 

naderen. 
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“God heeft bij het overzien van de eeuwen Zijn aandacht bepaald bij de 

crisis die Zijn volk zal meemaken wanneer de machten van deze aarde 

zich in slagorde tegen hen zullen opstellen. Zoals ‘de kromgeslotenen’ 

zullen ze de dood door honger of geweld vrezen. Maar de Heilige, die 

de Rode Zee kliefde zodat Israël kon doortrekken, zal Zijn grote kracht 

tonen en ervoor zorgen dat ze in vrijheid gesteld worden. ‘Zij zullen 

Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik 

bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die 

hem dient’ (Maleachi 3:17). 

Als het bloed van Christus’ getrouwe getuigen op dat ogenblik werd 

vergoten, zou het geen zaad zijn dat wordt uitgestrooid om een oogst 

voor God voor te bereiden zoals dat wel het geval was met het bloed 

van de martelaren. Hun trouw zou geen getuigenis zijn dat anderen van 

de waarheid kan overtuigen. Het verharde hart heeft Gods barmhartig-

heid immers zó vaak verworpen dat het nu echt te laat is. Als de recht-

vaardigen nu aan hun vijanden werden overgeleverd, zou de vorst van 

de duisternis weer een overwinning behalen. De dichter van de Psalmen 

heeft gezegd: ‘Want Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, Hij 

verbergt mij in het verborgene van Zijn tent’ (Psalm 27:5). 

Christus’ advies luidde: ‘Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en 

sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over 

is. Want zie, de HERE verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der 

bewoners van de aarde aan hen te bezoeken’ (Jesája 26:20, 21). De 

verlossing van hen die geduldig op Christus’ komst hebben gewacht en 

die zijn opgeschreven in het boek des levens zal een buitengewone 

gebeurtenis zijn.” –De grote strijd, blz. 584, 585. 

 

Voor verdere studie 

“Wanneer de sabbat het bijzondere strijdpunt in de hele christelijke wereld is 

geworden en de kerkelijke en burgerlijke instanties samenwerken om de 

zondagsviering voor iedereen verplicht te stellen, zal de kleine minderheid 

die weigert te zwichten voor de eisen van de meerderheid, door iedereen 

worden verfoeid. Men zal beweren dat een groepje dat zich tegen een inzet-

ting van de Kerk en tegen een wet van de Staat verzet, niet behoeft te worden 

geduld. Men zal ook zeggen dat het beter is dat zij lijden dan dat het hele land 

in de afgrond van verwarring en wetteloosheid wordt gestort. Hetzelfde argu-

ment werd achttienhonderd jaar geleden tegen Christus aangevoerd door ‘de 

leiders van het volk’. De sluwe Kajafas zei: ‘Gij beseft niet, dat het in uw 

belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren 

gaat’ (Johannes 11:50). Dit argument zal de doorslag geven. Na enige tijd zal 
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er een decreet worden uitgevaardigd tegen de mensen die de sabbat van het 

vierde gebod heiligen. Men zal verklaren dat ze de zwaarste straf verdienen 

en men zal de bevolking na verloop van tijd het recht geven hen ter dood te 

brengen. Het rooms-katholicisme in de Oude Wereld en het afvallige pro-

testantisme in de Nieuwe Wereld zullen de mensen die al Gods geboden 

willen naleven op dezelfde manier aanpakken.” –De grote strijd, blz. 569. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 

het Costa Ricaanse veld op blz. 86. 

 

 

26e Les     Sabbat 27 juni 2026 

Sabbatbegin 22.04u.  22.04 u. 

 

Verleden, heden, en toekomst 
 

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” 

Hebreeën 13:8. 

“De liefde van Christus voor Zijn kinderen is even sterk als teder. En zij is 

sterker dan de dood. Want Hij stierf om ons behoud te verwerven, en ons één 

met Hem te maken, een verborgen en eeuwige éénheid. Zijn liefde is zó 

sterk, dat die al Zijn eigenschappen beheerst, en gebruik maakt van de 

enorme schatten van de hemel om Zijn volk goed te doen. ‘Bij Wie geen 

verandering is, of schaduw door omwenteling.’ (Jakobus 1:17) – dezelfde 

gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hoewel de zonde al eeuwen bestaat, en 

deze liefde probeert tegen te werken en tracht te voorkomen dat deze naar de 

aarde stroomt, vloeit deze toch in rijke stromen naar mensen voor wie 

Christus gestorven is. –Testimonies to Ministers, blz. 519.” –Boodschappen 

voor jonge mensen, blz. 103. 

 
ZONDAG 

1.  Welke verbazingwekkende scène werd aan Daniël geopenbaard? 

Daniël 12:2. 
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Daniël 12:2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, 

zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot 

eeuwig afgrijzen. 

“Alle doden die tijdens hun leven geloofden in de boodschap van de 

derde engel verrijzen met een verheerlijkt lichaam uit het graf om Gods 

vredesverbond met hen die Zijn wet hebben onderhouden te horen 

afkondigen. ‘Ook zij, die Hem hebben doorstoken’ (Openbaring 1:7), 

zij die Christus in Zijn doodsstrijd hebben bespot en zij die de felste 

tegenstanders waren van Zijn waarheid en Zijn volk, worden opgewekt 

om Hem in Zijn heerlijkheid te zien. Ze zien dan ook welke eer de 

getrouwen en gehoorzamen te beurt valt.” –De grote strijd, blz. 588. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe worden de gelovigen beschreven? Daniël 12:3. 

Daniël 12:3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het 

hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor 

eeuwig en altijd. 

“Uit de hemel klinkt de stem van God, die de dag en het uur van 

Jezus’ komst aankondigt en het eeuwige verbond aan Zijn volk 

bevestigt. Zijn woorden rollen als zware donderslagen over de aarde. 

Gods volk luistert, met de blik naar de hemel gericht. Hun gelaat 

wordt verlicht door Zijn heerlijkheid en straalt als het gezicht van 

Mozes toen hij de berg Sinaï afdaalde. De ongelovigen kunnen niet 

naar hen kijken. En wanneer de zegen wordt uitgesproken over hen 

die God hebben geëerd door Zijn sabbat te heiligen, klinkt een luide 

overwinningskreet.” –De grote strijd, blz. 590. 

 
DINSDAG 

3.  Wat schreef hij over de twee groepen mensen die zullen bestaan 

vlak voordat Jezus terugkeert? Daniël 12:10. 

Daniël 12:10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd 

worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen 
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enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen 

zullen het begrijpen. 

“Te middernacht toont God Zijn sterkte om Zijn volk te verlossen. De 

zon komt op en schijnt met al haar kracht. Tekenen en wonderen 

volgen elkaar snel op. De ongelovigen volgen de gebeurtenissen met 

verbazing en ontzetting, terwijl de rechtvaardigen met plechtige 

blijdschap kijken naar de tekenen van hun verlossing. Het is alsof heel 

de natuur uit haar evenwicht is geslagen. Het water stroomt niet meer. 

Zware, donkere wolken verschijnen aan de hemel en botsen tegen 

elkaar. In het midden van de dreigende hemel is een lichtende plek 

van onbeschrijfelijke schoonheid. Vandaar weerklinkt de stem van 

God als ‘het geluid van vele wateren’. Hij zegt: ‘Het is geschied’ 

(Openbaring 16:17).” –De grote strijd, blz. 587. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke opdracht kreeg de profeet aan het einde van zijn werk? 

Daniël 12:9. 

Daniël 12:9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden 

blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 

“De eerste en tweede boodschap [Openbaring 14:6-8] werden gegeven 

in 1843 en 1844, en we bevinden ons nu onder de verkondiging van de 

derde; maar alle drie de boodschappen moeten nog steeds worden 

verkondigd. Het is nu net zo essentieel als ooit tevoren dat ze  

worden herhaald aan degenen die op zoek zijn naar de waarheid. Met 

pen en stem moeten we de verkondiging laten horen, waarbij we de 

volgorde en de toepassing van de profetieën laten zien die ons naar  

de boodschap van de derde engel brengen. [...] Toen het boek werd ge-

opend, werd de verkondiging gedaan, ‘dat er geen tijd meer zal zijn.’ 

[Openbaring 10:6.] Het boek Daniël is nu ontzegeld en de openbaring 

die Christus aan Johannes heeft gegeven, zal aan alle bewoners van de 

aarde worden bekendgemaakt. Door de toename van kennis zal een 

volk worden voorbereid om in de laatste dagen stand te houden.”  

–Letters and Manuscripts,  Vol. 11 (1896), Manuscript 32, 1896. 
DONDERDAG 

5.  Wat zag hij nog meer gebeuren aan het einde der tijden? Daniël 

12:4, laatste gedeelte. 
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Daniel 12:4b … Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal 

toenemen. 

“Toch moest Daniël op Gods bevel zijn profetieën die betrekking heb-

ben op ‘het laatste der dagen’ verborgen houden en verzegelen ‘tot de 

eindtijd.’ Pas in die tijd zou een boodschap over het oordeel worden 

verkondigd. Deze boodschap zou gebaseerd zijn op de vervulling van 

zijn profetieën. Over de eindtijd zegt de profeet Daniël: ‘Velen zullen 

onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.’ (Daniël 12:4). De 

apostel Paulus heeft de eerste christengemeenten ervoor gewaar-

schuwd dat ze de wederkomst van Christus niet in zijn dagen hoefden 

te verwachten. Hij zegt: ‘Laat niemand u misleiden, op welke wijze 

ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid 

zich openbaren.’ (2 Thessalonicensen 2:3). Pas na de grote afval en de 

lange heerschappij van de ‘mens der wetteloosheid’ mochten  

de christenen de komst van de Heiland verwachten. De ‘mens der 

wetteloosheid’, die ook ‘het geheimenis der wetteloosheid’, ‘de zoon 

des verderfs’ en ‘de tegenstander’ genoemd, is het pausdom, dat vol-

gens de profetie gedurende 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode 

kwam een eind in 1798. De wederkomst van Christus kon dus niet 

vóór die tijd plaatsvinden. Paulus bestrijkt met zijn waarschuwing de 

hele periode van de christelijke bedeling tot het jaar 1798. Pas na die 

tijd zou de boodschap van Christus' wederkomst worden verkondigd.” 

–De grote strijd, blz. 332, 333. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke delen van de grote profetische aaneenschakeling werden aan 

het einde van dit profetische boek herhaald? Daniël 12:7, 11, 12. 

Daniël 12:7, 11, 12 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die 

Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en 

Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: 
Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij 

er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige 

volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. [...] Van 
de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden 

en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend 
tweehonderdnegentig dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 

duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 
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“De profetieën zijn tot in de kleinste bijzonderheden uitgekomen. Het 

leed dan ook niet de minste twijfel dat de zeventig weken in 457 v. 

Chr. begonnen en in 34 na Chr. eindigden. Het is dan niet moeilijk te 

bepalen wanneer ‘de tweeduizend driehonderd avonden en morgens’ 

eindigden. De zeventig weken of 490 dagen waren afgesneden van 

het grotere stuk van de 2300 dagen. Er bleven dus nog 1810 dagen 

over. Als men bij 34 na Chr. 1810 jaar optelt, komt men in 1844. 

Volgens de engel zou bij het verstrijken van deze periode ‘het heilig-

dom in rechte staat hersteld worden’. Zo was het tijdstip van de reini-

ging van het heiligdom, dat naar men algemeen aannam bij de weder-

komst van Christus zou plaatsvinden, ook vastgesteld.” –De grote 

strijd, blz. 307, 308. 

 
SABBAT 

7.  Van welk levensbelang zijn de slotwoorden van het boek Daniël? 

Daniël 12:13. 

Daniël 12:13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u 

zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen. 

“Wanneer het onderzoekend oordeel ten einde is en het leven van 

allen die zich in de loop der eeuwen volgelingen van Christus hebben 

genoemd, is onderzocht en wanneer er een beslissing is gevallen, dan 

en niet eerder, zal er een einde komen aan de genadetijd en zal de 

deur der genade worden gesloten. Een korte zin, ‘En die gereed 

waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd ge-

sloten’, beschrijft de tijd van het laatste optreden van Christus als 

onze middelaar en het ogenblik dat het verlossingswerk ten behoeve 

van de mens zal zijn voltooid.” –De grote strijd, blz. 400. 

 

Voor verdere studie 

“Christus ziet dat het conflict beëindigd wordt. De strijd woedt heftiger en 

heftiger. Spoedig zal Hij komen, Die er aanspraak op heeft, en zal alle aardse 

dingen in bezit nemen. Alle verwarring in onze wereld, al het geweld en de 

misdaad zijn een vervulling van de woorden van Christus. Zij zijn de tekens 
van de nabijheid van Zijn komst. [Letter 264, 1903]” –Zonen en dochters van 

God, blz. 353. 
 

_____ 
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Zendingsbericht van het Costa Ricaanse veld 
 

Te lezen op Sabbat 27 juni 2026 

 

De speciale sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 4 juli 2026 worden ingezameld 

  
Aan onze geliefde broeders en zusters over de hele wereld:  

 

Wij groeten u in de liefde van de Heer met Ruth 2:12. 

“Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van 

de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om 

toevlucht te nemen.” 

 

Het is een vreugde dat wij u kunnen schrijven en u grote zegeningen uit de 

hemel en de vrede van God te mogen toewensen, die alle begrip te boven 

gaat in uw harten en huizen.  

Costa Rica ligt in de landengte van Midden-Amerika. Het grenst in het 

noorden aan Nicaragua, in het zuiden aan Panama, in het oosten aan de 

Caribische Zee en in het westen aan de Stille Oceaan. Het heeft een opper-

vlakte van 51.100 vierkante kilometer en telt minder dan 6 miljoen inwoners. 

Dit is een klein land dat door God gezegend is met een grote biodiversiteit; 

meer dan 20 procent van het nationale grondgebied bestaat uit beschermde 

gebieden. Costa Rica wordt beschouwd als een van de 25 meest biodiverse 

landen ter wereld. Meer dan 500.000 soorten leven in dit kleine gebied, wat 

neerkomt op 6 procent van de biodiversiteit in de wereld.  

In 2024 stond Costa Rica op nummer 12 in de top 20 van gelukkigste landen 

ter wereld. Het is een vredig land, zonder leger, vol gastvrijheid en geken-

merkt door een liefde voor echte waarden.  

Door de genade van God kwam de boodschap van de Reformatie in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw in dit land aan, waar ze door een kleine groep in 

de stad Alajuela werd omarmd. Later begonnen broeder Gilberto Villala 

Gomez en zuster Maria Brown – een Ecuadoraans echtpaar – in het land te 

werken en deelden ze de boodschap met verschillende gezinnen, waardoor 

de eerste officiële gemeente in de provincie San Jose ontstond, in het stadje 

Mozotal, Guadalupe. Gedurende meerdere jaren verdedigden de gelovigen 

het geloof en vochten ze voor een eigen plek, totdat ze met veel moeite en 

geloof die droom werkelijkheid zagen worden.  
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Momenteel zijn er 11 gemeenten, enkele missies en 200 zielen verspreid over 

het hele land. Het ledenaantal is klein maar trouw, geïnspireerd door God om 

Zijn werk elke dag te helpen groeien.  

Al enkele jaren wenst het veld een eigen plek te hebben om conferenties te 

houden en een zendingsschool op te zetten, zoals die van de profeten die door 

de profeet Samuël in Israël werd opgericht. Dit omvatte onderricht in 

Bijbelse principes en leerstellingen, het delen van het woord van God en het 

organiseren van activiteiten die helpen om alle naties, talen en volkeren te 

verlichten met de hemelse boodschap.  

Met deze droom in gedachten en de hulp en medewerking van de gelovigen 

zijn we erin geslaagd een prachtig stuk land te verwerven voor de heerlijk-

heid van God. Het is 23.780 vierkante meter groot (2,4 hectare) en heeft een 

grote verscheidenheid aan fruitbomen, grote percelen land, twee beekjes en 

een overvloed aan wilde dieren. Het is een zegen van God dat we het 

‘Meraki’ hebben genoemd, een Grieks woord dat betekent: alles met liefde 

doen, zoals geschreven in 1 Korinthe 16:14. “Laat alles bij u in liefde ge-

beuren.” 

We hebben heel hard gewerkt om dit terrein te verwerven en het eindelijk 

van ons te maken. Iets wat jarenlang een droom was, is nu werkelijkheid 

geworden.  

Er staat een klein huis op het terrein dat we hebben gekocht, maar het is niet 

groot genoeg om alle gelovigen die voor conferenties komen te huisvesten. 

We zijn van plan om apparatuur te huren om open ruimtes te ontwikkelen en 

faciliteiten te bouwen, zodat we kunnen genieten van de gave die God ons 

heeft gegeven. Op dit moment is onze belangrijkste behoefte echter het 

bouwen van een gebouw voor openbare bijeenkomsten en activiteiten, even-

als voor accommodatie voor de verschillende gemeenten in het land en be-

zoekers. Daarom komen we nu in alle nederigheid naar u toe om uw 

waardevolle bijdragen te vragen, zodat wat begon als een droom en nu met 

eigen ogen te zien is, kan worden ontwikkeld tot een grote zegen voor de 

kinderen, jongeren en volwassenen.  

We zijn vastbesloten om zorg te dragen voor wat God in onze handen heeft 

gelegd, en uw genereuze medewerking zal op de beste manier worden ge-

bruikt in de vreze des Heren.  

Wij danken u allen voor uw bijdragen ter ondersteuning van het Costa 

Ricaanse veld en bidden dat God uw leven, uw huis en uw gemeente zal 

zegenen. Mogen wij blijven groeien in liefde, trouw en wijsheid. God zegene 

u rijkelijk. 

 

–Predikant Felipe Acuña 

Voorzitter van het Costa Ricaanse veld 
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ZONSONDERGANGEN 

1 
vrijdag 

Sabbat 
3 april 

4 april 

• 20.17 uur 

• 20.19 uur 

2 
vrijdag 

Sabbat 

10 april 

11 april 

• 20.29 uur 

• 20.31 uur 

3 
vrijdag 

Sabbat 

17 april 

18 april 

• 20.41 uur 

• 20.43 uur 

4 
vrijdag 

Sabbat 
24 april 

25 april 

• 20.53 uur 

• 20.55 uur 

5 
vrijdag 

Sabbat 

1 mei 

2 mei 

• 21.05 uur 

• 21.06 uur 

6 
vrijdag 

Sabbat 

8 mei 

9 mei 

• 21.16 uur 

• 21.18 uur 

7 
vrijdag 

Sabbat 
15 mei 

16 mei 

• 21.27 uur 

• 21.29 uur 

8 
vrijdag 

Sabbat 

22 mei 

23 mei 

• 21.38 uur 

• 21.39 uur 

9 
vrijdag 

Sabbat 

29 mei 

30 mei 

• 21.47 uur 

• 21.48 uur 

10 
vrijdag 

Sabbat 
5 juni 

6 juni 

• 21.54 uur 

• 21.55 uur 

11 
vrijdag 

Sabbat 

12 juni 

13 juni 

• 22.00 uur 

• 22.01 uur 

12 
vrijdag 

Sabbat 

19 juni 

20 juni 

• 22.03 uur 

• 22.04 uur 

13 
vrijdag 

Sabbat 
26 juni 

27 juni 

• 22.04 uur 

• 22.04 uur 

Tijden berekend voor midden Nederland 

(52°00’ noorderbreedte en 5°00’oosterlengte) 

 

 

 

 

 

 


