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In een tijd waarin de wereld vol onzekerheid en 
strijd is, herinneren de boeken Ezechiël en Daniël 
ons er vandaag aan dat God de controle heeft en 
dat Zijn doel zal zegevieren. Moge de studie van 
deze lessen het geloof van elke student versterken, 
zijn of haar relatie met God vernieuwen en elke 
kostbare ziel voorbereiden op de beslissende 
gebeurtenissen die zullen voorafgaan aan de 
glorieuze komst van onze Heer en Verlosser Jezus 
Christus. Laat het ons een vreugde zijn om de 
principes van gerechtigheid na te leven die door 
deze profeten werden gepredikt en te hopen op 
de eeuwige vestiging van het koninkrijk der heme-
len.
“... Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u 
standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u 
voorspoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20.
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Voorwoord 
 

De bestudering van profetieën bevestigt dat God Zijn diepe mysteries 

openbaart door middel van Zijn profeten, waarmee Hij vervult wat in Amos 

3:7 staat: “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis 

heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.” Dit toont aan dat God 

alwetend is. In Prediker 1:9 Salomo schreef deze waarheid: “Wat er geweest 

is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is 

niets nieuws onder de zon.” 

In de eerste helft van 2026 zullen we de boeken bestuderen van de laatste 

twee grote profeten van het Oude Testament, Ezechiël en Daniël, die 

soortgelijke profetische boodschappen ontvingen die nu grotendeels 

geschiedenis zijn. Maar ze ontvingen ook essentiële kennis en instructies 

voor degenen die aan het einde der tijden leven, vlak voor de terugkeer van 

Michaël, de Vorst der vorsten – Jezus.  

De eerste dertien lessen richten zich op het boek Ezechiël, wiens naam 

betekent “Degene die God zal sterken”. Hij werd geroepen om profeet te 

worden nadat hij als priester had gediend. Hij werd samen met koning 

Jojakim van Juda meegenomen in de tweede golf van gevangenen en begon 

zijn werk als profeet voor de ballingen in Babylon. Ook stuurde hij 

boodschappen naar degenen die in Juda waren achtergebleven. Ezechiël 

bracht trouw de boodschappen over waarin hij het volk en de leiders 

veroordeelde vanwege hun ontrouw en deed een beroep op hun geweten om 

zich te bekeren en vergeving en kracht uit de hemel te ontvangen. De lessen 

14-26 (in het tweede kwartaal) bevatten de belangrijkste gebeurtenissen en 

profetieën uit het boek Daniël, wiens naam betekent ‘God is mijn Rechter’. 

Daniël werd tijdens de eerste golf van gevangenen meegenomen naar 

Babylon, waar hij goddelijke openbaringen ontving die het principe 

bevestigden dat in 1 Petrus 4:17 wordt uitgedrukt: “Want nu is het de tijd dat 

het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal 

het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” 

De profetieën lieten ook zien wat er zou gebeuren met de afgodische rijken – 

Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome en het pausdom, dat werd 

uitgebeeld door de kleine hoorn. Door de geschiedenis heen kwamen 

soortgelijke oordelen over de naties en volken die het pad van rebellie 

volgden. Uiteindelijk zal Michaël ingrijpen en Zijn trouwe volk bevrijden. 

In een tijd waarin de wereld vol onzekerheid en strijd is, herinneren de 

boeken Ezechiël en Daniël ons er vandaag aan dat God de controle heeft en 

dat Zijn doel zal zegevieren. Moge de studie van deze lessen het geloof van 

elke student versterken, zijn of haar relatie met God vernieuwen en elke 
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kostbare ziel voorbereiden op de beslissende gebeurtenissen die zullen 

voorafgaan aan de glorieuze komst van onze Heer en Verlosser Jezus 

Christus. Laat het ons een vreugde zijn om de principes van gerechtigheid na 

te leven die door deze profeten werden gepredikt en te hopen op de eeuwige 

vestiging van het koninkrijk der hemelen. “... Vertrouw op de HEERE, uw 

God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voor-

spoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20. 

God zegene Zijn volk overal terwijl zij deze belangrijke lessen bestuderen. 

–De Predikersafdeling van de Generale Conferentie 
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De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor het Ecuadoraanse veld 

 

 

Geef uw gave vanuit uw hart zoals God u gezegend heeft! 

 

1e Les     Sabbat 3 januari 2026 

Sabbatbegin 16.40u.  16.41 u. 

 

Ezechiël – ‘degene die God zal sterken’ 
 

“De HEERE zal Zijn volk kracht geven, ...” Psalm 29:11.  

“Terwijl Jeremia voortging met getuigen in het land van Juda, werd de pro-

feet Ezechiël onder de ballingen in Babel geroepen om hen te waarschuwen 

en te vertroosten, alsook het woord van de Here dat door Jeremia gesproken 

was, te bevestigen, In de jaren die nog restten van Sedekia’s regering maakte 

Ezechiël heel duidelijk hoe dwaas het was te vertrouwen op de valse voor-

spellingen van hen die maakten dat de ballingen hoopten op een spoedige 

terugkeer naar Jeruzalem. Hij kreeg eveneens opdracht om door middel van 

een aantal symbolen en ernstige boodschappen de belegering en volkomen 

vernietiging van Jeruzalem te voorzeggen.” –Profeten en koningen, blz. 270.  

 
ZONDAG 

1.  Wie was Ezechiël? Ezechiël 1:3. 

Ezechiël 1:3 ... Het woord van de HEERE [kwam] uitdrukkelijk tot 
Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën 

bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem. 

“Hoewel Israël ‘de boden Gods had bespot, Zijn woorden had veracht 

en Zijn profeten had gehoond’ (2 Kronieken 36:16), had Hij Zich toch 

aan hen geopenbaard als de ‘HERE, HERE, God, barmhartig en gena-

dig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw’ (Éxodus 34:6). 

Ondanks het feit dat Hij herhaaldelijk werd verworpen, was Zijn barm-

hartigheid blijven pleiten. Met meer medelijdende liefde dan een vader 

toont aan de zoon over wie hij zich zorgen maakt, ‘zond (God) wel Zijn 

boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over Zijn volk en 

Zijn woning” (2 Kronieken 36:15).” –De grote strijd, blz. 18. 
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MAANDAG 

2.  Waar was hij rond 593 v. Chr.? Waarom? Ezechiël 1:1, 2;  

2 Koningen 24:14. 

Ezechiël 1:1, 2 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde 
van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de 

Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen 

van God kreeg te zien. Op de vijfde van de maand – het was het vijfde 
jaar van de ballingschap van koning Jojachin. 

2 Koningen 24:14 Hij voerde heel Jeruzalem in ballingschap: al de 

vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevangenen, en alle 

ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten behalve de 

arme bevolking van het land. 

“De barmhartige vriendelijkheid van de Heer tegenover ons is groot. 

Hij zal degenen die op Hem vertrouwen nooit verlaten of in de steek 

laten. Als wij minder over onze beproevingen zouden nadenken en 

spreken, en meer over de barmhartigheid en goedheid van God, zou-

den we onszelf boven veel van onze somberheid en verwarring uit-

getild weten. Mijn broeders en zusters, u die het gevoel heeft dat u 

een donker pad inslaat, en die net als de ballingen in Babel uw lier aan 

de wilgen moet hangen: laten wij moeite doen om vrolijk te zingen.” 

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 482, 483. 

 
DINSDAG 

3.  Wat was zijn belangrijkste missie? Ezechiël 2:1, 2, 7. 

Ezechiël 2:1, 2, 7 Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten 

staan, en Ik zal met u spreken. Terwijl Hij tot mij sprak, kwam de 

Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar 

Hem Die tot mij sprak. [...] Maar u moet Mijn woorden tot hen spreken, 

of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig! 

“Overmeesterd ..., viel Ezechiël op zijn aangezicht, toen een stem 

hem verzocht op te staan en het woord des Heren te vernemen. Toen 

werd hem een waarschuwingsboodschap voor Israël gegeven.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 369. 
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WOENSDAG 

4.  Welke moeilijkheden zou hij volgens de Heer tegenkomen als Zijn 

woordvoerder? Ezechiël 2:3-6. 

Ezechiël 2:3-6 Hij zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de 
Israëlieten, naar die opstandige volken, die tegen Mij in opstand zijn 

gekomen. Zij en hun vaderen hebben tot op deze zelfde dag tegen Mij 

overtreden. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend 
u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. 

En zij, of zij luisteren of dat nalaten – zij zijn immers een opstandig 

huis – zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. 

Maar u, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd 

voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij 
schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden en wees 

niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis! 

“Dit visioen werd aan Ezechiël gegeven in een tijd dat zijn geest 

bezwaard werd door sombere voorgevoelens. Hij zag het land zijner 

vaderen leeg en verlaten. De stad, eens vol mensen, was nu onbewoond. 

De stem der vrolijkheid en het lied van de lofzang werden binnen haar 

muren niet meer gehoord. De profeet zelf was een vreemdeling in een 

vreemd land waar ongebreidelde heerszucht en ruwe wreedheid opper-

machtig waren.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 369. 

 
DONDERDAG 

5.  Welk diep verlies voelde hij in 588 v. Chr.? Waarom? Ezechiël 

24:15-21. 

Ezechiël 24:15-21 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 

Mensenkind, zie, Ik ga haar die de lust van uw ogen is, door een 

plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven, u 

mag niet huilen en geen traan laten. Kerm in stilte, u mag geen rouw 
over de dode bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan 

uw voeten; u mag uw baard en snor niet bedekken en van het brood 

dat mensen u brengen, mag u niet eten. ’s Morgens sprak ik tot het 
volk en ’s avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik 

zoals mij geboden was. Toen zei het volk tegen mij: Wilt u ons niet 
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vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit doet? Toen zei 

ik tegen hen: Het woord van de HEERE is tot mij gekomen: Zeg tegen 
het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn heilig-

dom ontheiligen, uw sterke trots, de lust van uw ogen en het dier-

baarste voor uw ziel. Uw zonen en uw dochters, die u achtergelaten 

hebt, zullen door het zwaard vallen. 

“ Christus vergeleek Zijn liefde voor de kerk met de liefde tussen man 

en vrouw. [...] De warmte van ware vriendschap en de liefde die de har-

ten van man en vrouw samenbinden zijn een voorsmaak van de 

hemel.” –Brieven aan jonge mensen, blz. 8, 10. 

 
VRIJDAG 

6.   Welke goede dingen vertelde hij over de toekomst? Ezechiël 43:4-7, 

eerste gedeelte. 

Ezechiël 43:4-7a En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis 

binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de Geest mij 

op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van 
de HEERE had het huis vervuld. Daarop hoorde ik Iemand uit het 

huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, en Hij zei 

tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats 
van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de 

Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, 

“Duidelijk voorzag hij de val van het rijk en de verstrooiing van de 

inwoners van Juda onder de volken; maar met het geloofsoog zag hij 

verder, naar de tijd van wederoprichting. In zijn oren klonk Gods 

belofte: ‘Ik zal de rest van Mijn schapen verzamelen uit alle landen 

waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun 

weiden. ... Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan 

David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal als koning 

regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in 

het land. In Zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig 

wonen; en dit is Zijn naam, waarmede men Hem zal noemen: DE 

HERE ONZE GERECHTIGHEID.” (Jeremía 23:3-6)” –Profeten en 
koningen, blz. 257, 258. 
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SABBAT 

7.  Welke prachtige beloften inspireerden hem? Ezechiël 47:9, 12; 

Openbaring 22:1-5. 

Ezechiël 47:9, 12 Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er 
wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. 

Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles 

waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. [...] En langs de 
beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant 

allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en 

waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe 

vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heilig-

dom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot 
genezing. 

Openbaring 22:1-5 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het 
water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het 

Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere 

zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruch-
ten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen 

enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het 
Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen 

Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar 
zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht 

nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen 

regeren in alle eeuwigheid. 

“Christus stierf om de mensen de reddende kracht van het evangelie te 

brengen. Zij die met Hem samenwerken om Zijn grote werk van barm-

hartigheid voort te zetten, en met alle kracht – die God hun gegeven 

heeft – werken om hen die dichtbij en ver weg zijn te redden, zullen 

delen in de vreugde van de Verlosser wanneer de verlosten rond de 

troon van God staan.” –Selected Messages, boek 1, blz. 90. 

 

Voor verdere studie 

“De Here zal spoedig komen en wij gaan tijden van rampspoed tegemoet. 

Satanische krachten, hoewel onzichtbaar, zijn bezig het menselijke leven te 

vernietigen. Maar wanneer ons leven met Christus in God verborgen is, 

zullen wij Zijn genade en zaligheid zien. Christus komt om Zijn Koninkrijk 
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op aarde te vestigen. Laten onze tongen geheiligd zijn en gebruikt worden om 

Hem te verheerlijken. Laten we nu werken zoals we nog nooit gewerkt 

hebben. We worden vermaand ‘aan te houden, tijdig of ontijdig’ 

(2 Timótheüs 4:2). Wij moeten mogelijkheden scheppen om de waarheid te 

brengen. We moeten elke kans aangrijpen om zielen tot Christus te trekken.” 

–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 323. 

 

_____ 

 

 

2e Les     Sabbat 10 januari 2026 

                 Sabbatbegin 16.49 u.  16.51 u. 

 

Gods heerlijkheid 
 

“Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de 

Koning der ere.” Psalm 24:10. 

“Deze visioenen van toekomstige heerlijkheid, taferelen geschilderd door de 

hand van God, moesten Zijn kinderen dierbaar zijn.... 

Wij hebben er behoefte aan ons deze visioenen van ongeziene dingen steeds 

voor ogen te houden. Daardoor zullen wij in staat zijn een juiste waarde te 

hechten aan eeuwige en tijdelijke dingen. Dit is wat ons kracht zal geven om 

anderen te beïnvloeden tot een hoger leven.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 673. 

 
ZONDAG 

1.  Vat in eigen woorden samen wat Ezechiël in zijn visioen zag. 

Ezechiël 1:4-14. 

Ezechiël 1:4-14 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het 

noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En 

uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit 
het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante 

van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de 

gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder 
afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte 

voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinste-
rend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden, onder 
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hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun 

vleugels gold van alle vier: Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden 
zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. 

Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts 

op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een 
rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten en 

hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die 

elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. 
Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, 

daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat 
de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als 

brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur 

ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans 
en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen 

en weer als een bliksemschicht. 

“In het visioen van Ezechiël was Gods hand onder de vleugels van de 

cherubs. Dit moet Zijn dienstknechten leren, dat goddelijke kracht hen 

succes geeft. Hij zal met hen samenwerken als ze het onrecht weg-

doen en in hart en leven rein worden. De hemelse boden die Ezechiël 

zag, die als een bliksemschicht zich tussen de levende wezens heen en 

weer bewogen, stellen de snelheid voor waarmee dit werk tenslotte 

naar zijn voltooiing zal gaan. Hij die slaapt noch sluimert, die voort-

durend aan het werk is om Zijn plannen te volvoeren, kan Zijn grote 

werk in harmonie voorwaarts doen gaan. Wat voor sterfelijke mensen 

verward en ingewikkeld lijkt, kan Gods hand in volkomen orde 

houden. Hij kan wegen en middelen bedenken om de doelstellingen 

van slechte raadgevers en van hen, die onrecht bedenken, teniet te 

doen. (RH 11 januari 1887)” –Bijbelkommentaar, blz. 259. 

 
MAANDAG 

2.  Wie zijn de wezens in het hemelse visioen? Ezechiël 10:20-22. 

Ezechiël 10:20-22 Dit is het levende wezen dat ik gezien had onder 

de God van Israël bij de rivier de Kebar. Toen wist ik dat het cherubs 
waren. Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk had 

vier vleugels met onder hun vleugels iets wat leek op mensenhanden. 
Verder, waar hun gezichten op leken: het waren dezelfde gezichten 
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die ik gezien had bij de rivier de Kebar, hun uiterlijk en zijzelf. Zij 

gingen ieder recht voor zich uit. 

“Zoals de raderen geleid werden door een hand onder de vleugelen 

van de cherubs, staat het ingewikkelde patroon van menselijke ge-

beurtenissen onder Gods leiding. Te midden van het gewoel der 

volkeren houdt Hij, die boven de cherubs zit, het gebeuren op deze 

aarde in handen.” –Profeten en koningen, blz. 327. 

 
DINSDAG 

3.  Welk visioen was vergelijkbaar met datgene wat de profeet 

driemaal zag, in Ezechiël 1, 10 en 43? Openbaring 4:6-9. 

Openbaring 4:6-9 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. 
En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, 

vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een 
leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht 

als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 

vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen 
waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: 

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, 

en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank 

brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid. 

“Deze hemelse wezens haasten zich in hun werk, .... Zij beraadslagen 

samen om Gods eer en heerlijkheid hoog te houden. Zij zijn verenigd 

in een heilige verbondenheid, in een grootse en verheven eenheid, om 

de macht, het medeleven, de liefde en heerlijkheid van een gekruisigde 

en opgestane Heiland te tonen. In hun werk laten deze hemelse legers 

zien hoe Gods gemeente moet zijn. Christus werkt voor hen in de 

hemel, terwijl Hij Zijn boodschappers naar alle delen van de wereld 

zendt om elke lijder te helpen die naar Hem opziet om hulp, om 

geestelijk leven en kennis.” –Bijbelkommentaar, blz. 656. 

 
WOENSDAG 

4.  Hoe werd het Wezen in de drie visioenen afgebeeld? Ezechiël 

1:26-28; 10:1, 4; Openbaring 4:2, 3, 8, 11. 
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Ezechiël 1:26-28; 10:1, 4 En boven het gewelf dat boven hun hoofden 

was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een 
troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op 

een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom 

vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als 
Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen 

naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans 

eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken 
verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de licht-

glans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heer-
lijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht 

ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak. [...] Daarna zag 

ik, en zie, boven het gewelf dat boven het hoofd van de cherubs was, 
was iets als een saffiersteen, met het uiterlijk van wat leek op een 

troon, en Hij verscheen boven hen. [...] Toen verhief de heerlijkheid 
van de HEERE zich van boven de cherub naar de drempel van het 

huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol 

van de lichtglans van de heerlijkheid van de HEERE. 
Openbaring 4:2, 3, 8, 11 En meteen raakte ik in geestvervoering. En 

zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij 

Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een 
regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. [...] En de 

vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen 
waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: 

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, 

en Die komt! [...] U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijk-
heid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door 

Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. 

“Al deze legers staan in dienst van de Vorst des hemels, terwijl zij het 

Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, verheffen. Zij 

werken voor Christus, onder Zijn opdracht, om volkomen zalig te 

maken wie tot Hem opzien en in Hem geloven.” –Bijbelkommentaar, 

blz. 656. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat bracht dit visioen nog meer naar voren? Ezechiël 1:15-21; 

10:16, 17. 
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Ezechiël 1:15-21; 10:16, 17 Toen ik die levende wezens zag, zie, er was 

een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de 
voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, 

was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde 

gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden 
in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden 

gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat hun velgen 

betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun 
velgen rondom vol ogen, bij alle vier. Wanneer de levende wezens 

gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende 
wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opge-

heven. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen 

waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen 
opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen. 

Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden 
die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de 

wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende 

wezens was in die wielen. [...] Wanneer de cherubs gingen, gingen de 
wielen naast hen mee. Wanneer de cherubs hun vleugels ophieven om 

zich van de aarde te verheffen, draaiden die wielen ook niet bij hen 

vandaan. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil, en wanneer zij 
verheven werden, verhieven die zich ook, want de geest van de levende 

wezens was in hen. 

“Deze les wordt onderwezen in een prachtige symbolische voorstelling 

die aan de profeet Ezechiël is gegeven [hoofdstukken 1 en 10].”  

–God’s Amazing Grace, blz. 50. 

“Een aantal raderen, met elkaar verbonden, werd voortbewogen door 

vier levende wezens. [...] De raderen waren zo ingewikkeld samen-

gesteld, dat het op het eerste gezicht in verwarring geleek; toch bewo-

gen ze zich voort in volmaakte harmonie. Hemelse wezens, onder-

steund en geleid door de hand onder de vleugelen van de cherubs, 

bestuurden deze raderen; daarboven, op de troon van lazuursteen, zat 

de Eeuwige; en rondom de troon was een regenboog, het teken van 

Gods barmhartigheid.” –Profeten en koningen, blz. 326, 327. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke kennis wordt in Gods woord geopenbaard? Hoe neemt 

deze verlichting toe? Deuteronomium 29:29; Jesája 28:13, eerste 

gedeelte. 
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Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HEERE, 
onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze 
kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. 
Jesája 28:13a Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn: 
gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier 
een beetje, daar een beetje, ... 

“Aan elk volk en op elk mens van deze tijd heeft God een plaats in 
Zijn groot plan toegekend. Vandaag worden mensen en volken ge-
meten door het schietlood in de hand van Hem Die zich niet vergist. 
Allen bepalen door hun persoonlijke keuze hun lot en God heeft alles 
in Zijn macht om Zijn doel te bereiken.” –Karaktervorming, blz. 180. 
 

SABBAT 

7.  Wanneer zullen deze openbaringen werkelijkheid worden? 

Openbaring 3:21; 7:16, 17. 

Openbaring 3:21; 7:16, 17 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te 
zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn 
Vader op Zijn troon gezet heb. [...] Zij zullen geen honger of dorst 
meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want 
het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 
geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen. 

Voor verdere studie 

“God kent ieder mens. Als onze ogen geopend waren, zouden we kunnen 
zien dat eeuwig recht in onze wereld aan het werk is. Een machtige invloed, 
waarover de mens geen zeggenschap heeft, is werkzaam. De mensen kunnen 
zich verbeelden dat zij de gang van zaken leiden, maar er is meer dan mense-
lijke invloed werkzaam. Gods dienstknechten weten dat Hij aan het werk is 
om satans plannen tegen te staan. Zij, die God niet kennen, kunnen Zijn 
handelwijze niet begrijpen. Er werkt een rad binnenin een rad. De gecompli-
ceerdheid van de bewegingen is zo intens, dat de mensen alleen maar een 
complete chaos zien. Maar Gods hand bevindt zich op de raderen, zoals de 
profeet Ezechiël ziet, en elk onderdeel beweegt zich in volkomen harmonie; 
elk deel heeft zijn eigen specifiek werk, met evenwel volkomen vrijheid van 
handelen (MS 13, 1898).” –Bijbelkommentaar, blz. 269, 260. 

_____ 
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3e Les     Sabbat 17 januari 2026 

                 Sabbatbegin 17.00 u.  17.01 u. 

 

De wachter 
 

“En de zonen van Aäron, de priesters, moeten op die trompetten blazen. Het 

zal voor u tot een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. Wanneer 

u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u 

met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht 

worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u zult van uw 

vijanden verlost worden.” Numeri 10:8, 9. 

“De Levieten werden door de Heer aangewezen als de stam die de heilige ark 

moest dragen, met Mozes en Aäron vlak voor de ark en de zonen van Aäron 

vlak achter hen, elk met een trompet. Zij moesten instructies van Mozes 

ontvangen, die zij aan het volk moesten doorgeven door middel van de 

trompetten. Deze trompetten gaven speciale geluiden die het volk begreep en 

op basis daarvan hun bewegingen aanstuurden.” –Testimonies for the 

Church, vol. 1, blz. 650. 

 
ZONDAG 

1.  Welke instructies ontving de profeet Ezechiël? Wat zag hij? 

Ezechiël 2:8-10. 

Ezechiël 2:8-10 Maar u, mensenkind, luister naar wat Ik tot u spreek. 

Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en 

eet wat Ik u geef. Toen zag ik, en zie, er was een hand naar mij 
uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol. En Hij spreidde die voor 

mijn gezicht uit: hij was vanvoren en vanachteren beschreven. Er 

waren klaagliederen, zuchten en weeklachten op geschreven. 

“Wanneer zij de gerechtigheid van Christus in de goddelijke geboden 

aanschouwen, roepen zij uit: ‘De wet des Heeren is volmaakt, beke-

rende de ziel’ (Psalm 19:8) Omdat zondaars door de verdiensten van 

Christus vergeven worden voor hun overtredingen, omdat zij door het 

geloof in Hem bekleed worden met de gerechtigheid van Christus, 

roepen zij met de psalmist uit: ‘Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehe-

melte geweest, meer dan honing mijn mond!’ (Psalm 119:103) 
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Wanneer de Geest van God de geest en het hart beheerst, keert Hij het 

hart van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de 

wijsheid van de rechtvaardigen. De wet van Jehova zal dan worden 

beschouwd als een afschrift van het goddelijke karakter, en een nieuw 

lied barst los uit harten die zijn geraakt door goddelijke genade; want zij 

beseffen dat de belofte van God in hun ervaring is vervuld, dat hun 

overtredingen zijn vergeven, hun zonden bedekt. Zij hebben berouw ge-

toond tegenover God voor de overtreding van Zijn wet, en geloof 

getoond in onze Heer Jezus Christus, die voor hun rechtvaardiging is 

gestorven. (Review and Herald, 21 juni 1892)” –To Be Like Jesus,  
blz. 195. 

 
MAANDAG 

2.  Wat heeft de profeet ervaren en begrepen? Welk soortgelijk 

visioen heeft de apostel Johannes gezien? Ezechiël 3:1-4, 11; 

Openbaring 10:10, 11. 

Ezechiël 3:1-4, 11 Daarna zei Hij tegen mij: Mensenkind, eet wat u 
aantreft. Eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van Israël. Toen deed 

ik mijn mond open en Hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij: 

Mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol, die Ik 
u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Toen zei 

Hij tegen mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en 
spreek tot hen met Mijn woorden. [...] Ga, begeef u naar de ballingen, 

naar uw volksgenoten en, of zij luisteren, of dat nalaten, spreek tot hen 

en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE! 
Openbaring 10:10, 11 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel 

en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik 
het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet 

opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. 

“Deze tijd, die de Engel met een plechtige eed verkondigt, is niet het 

einde van de wereldgeschiedenis, noch van de genadetijd, maar van 

de profetische tijd, die voorafgaat aan de komst van onze Heer. Dat 

wil zeggen, dat het volk geen andere boodschap over een bepaald 

tijdstip zal ontvangen. Na deze periode, die loopt van 1842 tot 1844, 

kan er geen nauwkeurige vaststelling van de profetische tijd plaats-

vinden. De langste berekening reikt tot de herfst van 1844. 
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De positie van de Engel, met één voet op de zee en de andere op het 

land, symboliseert de grote reikwijdte van de verkondiging van de 

boodschap. Deze zal de brede wateren oversteken en in andere landen 

worden verkondigd, zelfs aan de hele wereld. Het begrijpen van de 

waarheid, de blijde ontvangst van de boodschap, wordt voorgesteld 

door het eten van het boekje. De waarheid met betrekking tot de tijd 

van de komst van onze Heer was een kostbare boodschap voor onze 

zielen.” –Christ Triumphant, blz. 344. 

 
DINSDAG 

3.  Wat gaf aan dat de boodschappen die Ezechiël ontving van het 

grootste belang waren? Ezechiël 3:10; 40:4; Spreuken 4:20, 21. 

Ezechiël 3:10; 40:4 Verder zei Hij tegen mij: Mensenkind, al Mijn 

woorden die Ik tot u spreek, neem ze op in uw hart en luister ernaar 
met uw oren. [...] Toen sprak die Man tot mij: Mensenkind, zie met uw 

ogen, luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter 

harte. U bent namelijk hierheen gebracht, opdat Ik u dit zou laten 
zien. Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend. 

Spreuken 4:20, 21 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor 

tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het 

binnenste van je hart. 

“Elk van de oude profeten sprak minder voor hun eigen tijd dan voor de 

onze, zodat hun profetieën voor ons van kracht zijn.... De Bijbel heeft 

zijn schatten verzameld en gebundeld voor deze laatste generatie. Alle 

grote gebeurtenissen en plechtige handelingen uit de geschiedenis van 

het Oude Testament hebben zich herhaald en herhalen zich nog steeds 

in de gemeente in deze laatste dagen.” –Selected Messages, boek 3,  

blz. 339. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke opdracht moest hij uitvoeren, ongeacht de gevolgen? 

Ezechiël 3:17-21. 

Ezechiël 3:17-21 Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het 

huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen 
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namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker 

sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om 
de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het 

leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, 

maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze 
waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn godde-

loze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt 

uw leven gered. En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid 
afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal  

híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde 
sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer 

in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand 

eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaar-
dige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven 

blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered. 

“Terwijl de Protestantse wereld door haar houding aan Rome toegeeft, 

moeten wij wakker worden om de toestand te doorgronden en de strijd 

die ons te wachten staat, te zien in zijn juiste verhoudingen. Laten de 

wachters nu hun stem verheffen en de boodschap verkondigen die voor 

deze tijd tegenwoordige waarheid is. Laten we het volk tonen waar we 

staan in de profetische geschiedenis en trachten de geest van het ware 

Protestantisme op te wekken, om de wereld de waarde te laten voelen 

van de voorrechten der godsdienstvrijheid, die we zo lang gesmaakt 

hebben. 

God roept ons om wakker te worden, want het einde is nabij. Elk uur 

dat voorbijgaat, is een uur vol bezigheid in de hemelse hoven om op 

aarde een volk voor te bereiden, ten einde een rol te spelen in de grote 

gebeurtenissen die zich weldra voor onze ogen zullen voltrekken.”  

–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 341, 342. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe groot was zijn verantwoordelijkheid? Ezechiël 33:1-7. 

Ezechiël 33:1-7 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer 

Ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land 
neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot 

wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op 
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de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de 

bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het 
zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen 

hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet 

laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich 
laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard 

ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaar-

schuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, 
dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn 

bloed eis Ik van de hand van de wachter. En u, mensenkind, Ik heb u 
aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit 

Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen. 

“Wanneer de wachter die het zwaard ziet komen, de bazuin een zeker 

geluid laat geven, zal het volk over de gehele linie de waarschuwing 

doorgeven, en allen zullen de gelegenheid hebben zich voor te berei-

den op de strijd. Maar al te vaak stond de leider te aarzelen als wilde 

hij zeggen: ‘Laten we niet al te haastig zijn. Het kon wel eens een 

vergissing zijn. We moeten oppassen dat we geen vals alarm slaan.’ 

Met al dat aarzelen en die onzekerheid van hun kant zeggen ze: 

‘Vrede en geen gevaar.’ Maak u niet overstuur. ... Zo verloochent hij 

inderdaad de door God gezonden boodschap, en de waarschuwing die 

bedoeld is om de gemeenten wakker te schudden, doet haar werk niet. 

De bazuin van de wachter geeft geen zeker geluid en het volk maakt 

zich niet gereed voor de strijd. Laat de wachter oppassen, want anders 

gaan door zijn aarzelen en nalatigheid zielen verloren, en hun bloed 

zal van zijn hand geëist worden.” –Uit de schatkamer der 
getuigenissen, deel 2, blz. 340, 341. 

 
VRIJDAG 

6.  Hoe waren die boodschappen van toepassing op Gods volk 

vandaag de dag? 1 Korinthe 14:8; Jesája 58:1. 

1 Korinthe 14:8 Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid 

geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? 
Jesája 58:1 Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een 

bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob 

hun zonden. 
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“Als er een crisis heerst, geeft God een bijzondere waarheid aan de 

mensen. Wie kan dan weigeren die boodschap te verkondigen? God 

geeft Zijn dienstknechten nu de opdracht de laatste genadeboodschap 

aan de wereld te brengen. Als ze dat niet doen, lopen ze zelf gevaar. 

De boodschappers van Christus mogen zich niet bekommeren om de 

gevolgen. Ze moeten hun plicht doen en de rest aan God overlaten.”  

–De grote strijd, blz. 563. 

 
SABBAT 

7.  In hoeverre was deze taak van toepassing op de tijd waarin wij 

leven? Jesája 21:6, 8-10; Openbaring 14:8; 18:2, 4, 5. 

Jesája 21:6, 8-10 Want zo heeft de Heere tegen mij gezegd: Ga, zet 
een wachter uit; laat hem vertellen wat hij ziet. [...] Hij roept: Een 

leeuw! Heere, op de wachttoren sta ik overdag voortdurend. En op 
mijn wachtpost sta ik hele nachten door. Zie nu, daar komt het: strijd-

wagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en 

zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden 
heeft Hij tegen de grond stukgebroken. O mijn gedorste volk, graan 

van mijn dorsvloer; wat ik gehoord heb van de HEERE van de 

legermachten, de God van Israël, heb ik u bekendgemaakt. 
Openbaring 14:8; 18:2, 4, 5 En een andere engel volgde, die zei: Zij 

is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle 
volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. 

[...] En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, 

het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een 
schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor 

allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. [...] En ik hoorde een 
andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u 

geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult 

ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de 

hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden. 

“Toch krijgen al deze gebeurtenissen uit het verleden een nieuwe 

betekenis als ze worden gezien uit het oogpunt van de strijd tussen de 

krachten van het licht en die van de duisternis. Door deze gebeurte-

nissen schijnt er licht op de toekomst, waardoor het pad zal worden 

verlicht voor hen die zoals de hervormers uit het verleden zelfs ten 

koste van alle aardse goederen zullen moeten getuigen ‘van het woord 
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Gods en van het getuigenis van Jezus Christus.’ ” –De grote strijd, 

blz. 15. 

 

Voor verdere studie 

“Een aaneenschakeling van gebeurtenissen zal er plaats vinden die laten zien 

dat God de toestand in handen heeft. De waarheid zal verkondigd worden in 

duidelijke, onmiskenbare taal. [...]  Door de wonderbaarlijkste werkingen van 

de goddelijke voorzienigheid zullen bergen van moeilijkheden worden weg-

genomen en in zee geworpen. De boodschap die zo veel betekent voor de 

bewoners der aarde, zal gehoord en verstaan worden. [...] Het werk zal steeds 

verder voorwaarts gaan tot de gehele wereld zal gewaarschuwd zijn, en dan 

zal het einde komen.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 343. 

 

_____ 

 

 

4e Les     Sabbat 24 januari 2026 

                 Sabbatbegin 17.12 u.  17.13 u. 

 

Tekenen met een grote betekenis 
 

“En dit zal voor u het teken zijn van de HEERE, dat de HEERE dit woord dat 

Hij gesproken heeft, doen zal.” Jesája 38:7. 

“O, hoe weinigen weten de tijd van hun bezoeking! Hoe weinigen, zelfs 

onder hen die beweren de tegenwoordige waarheid te geloven, verstaan de 

tekenen der tijden of hetgeen we moeten meemaken alvorens het einde er is! 

Wij leven heden nog onder de goddelijke verdraagzaamheid; maar hoe lang 

zullen de engelen de winden nog blijven houden, opdat ze niet waaien?” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 58. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe beschreef de profeet de dreigende derde belegering en de val 

van Jeruzalem die plaatsvond in 586 v. Chr.? In hoeverre was die 

waarschuwing van toepassing op de wereld van vandaag? 

Ezechiël 3:25-27; Jesája 52:2, 3. 
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Ezechiël 3:25-27 En wat u betreft, mensenkind, zie, zij zouden touwen 

om u heen slaan en u daarmee binden. Daarom moet u zich niet in 
hun midden begeven. Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, 

zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die 

bestraft, want zij zijn een opstandig huis! Maar als Ik met u spreek, 
zal Ik uw mond openen en zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere 

HEERE: Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat die het 

maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis! 
Jesája 52:2, 3 Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, 

maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion! Want 
zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld 

worden verlost. 

“Er is een grens, en als deze gepasseerd is, kunnen Gods oordelen niet 

langer weerhouden worden. De verwoesting van Jeruzalem ... is een 

ernstige waarschuwing voor het geestelijk Israël, dat de raadgevingen 

en waarschuwingen, die ze door uitverkoren werktuigen krijgen, niet 

straffeloos in de wind geslagen kunnen worden.” –Profeten en 

koningen, blz. 251, 252. 

 
MAANDAG 

2.  Wat moest Ezechiël doen? Waarom? Ezechiël 4:1-3; Jeremía 

52:4, 5. 

Ezechiël 4:1-3 En u, mensenkind, neem u een tegel, leg die vóór u 

neer en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla het beleg ervoor, bouw 

er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan, stel leger-
kampen ertegen op en zet er rondom stormrammen tegen in. En u, 

neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en 
de stad. Houd dan uw blik er vast op gericht: zo raakt zij in belegering 

en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël. 

Jeremía 52:4, 5 Het gebeurde in het negende jaar van zijn regering, 
in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadrezar, de 

koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij 

belegerden de stad en bouwden er rondom schansen tegenaan. Zo 

werd de stad belegerd tot het elfde jaar van koning Zedekia. 

“Binnen enkele jaren zou de koning van Babel gebruikt worden als een 

werktuig van Gods toorn over het onboetvaardige Juda. Telkens weer 
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zou Jeruzalem belegerd en ingenomen worden door de overwinnende 

legers van Nebukadnessar. De ene groep na de andere – eerst slechts 

weinigen, maar later duizenden en tienduizenden – zouden gevankelijk 

weggevoerd worden naar het land Sinear, om daar als ballingen te 

vertoeven. Jojakim, Jojachin, Zedekia, – al deze joodse koningen 

zouden achtereenvolgens schatplichtig worden aan de vorst van Babel 

en zouden op hun beurt in opstand komen. Steeds zwaarder straffen 

zouden worden opgelegd aan het opstandige volk, tot ten slotte het 

gehele land een woestheid zou worden, Jeruzalem verwoest en met 

vuur verbrand, de tempel die Salomo had gebouwd, vernietigd, en het 

rijk van Juda zou vallen, om nooit weer de vroegere plaats onder de 

volken op aarde in te nemen.” –Profeten en koningen, blz. 255. 

 
DINSDAG 

3.  Welk recept kreeg de profeet en wat werd hem opgedragen te 

doen? Ezechiël 4:9-11, 16. 

Ezechiël 4:9-11, 16 En u, neem u tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst 
en spelt. Doe die dan in één pot en maak daarvan voor uzelf brood. 

Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, driehonderdnegentig dagen, 

moet u dat eten. Uw voedsel dat u moet eten, zal in gewicht twintig 
sikkel per dag zijn. Op vaste tijden moet u dat eten. U moet een afge-

meten hoeveelheid water drinken, een zesde deel van een hin. Op 
vaste tijden moet u dat drinken. [...] Hij zei tegen mij: Mensenkind, zie, 

Ik laat het in Jeruzalem aan brood ontbreken. In afgewogen hoeveel-

heid en vol bezorgdheid zullen zij brood eten, en met een afgemeten 

hoeveelheid en met ontzetting zullen zij water drinken. 

“De legers van Nebukadnessar stonden op het punt de muren van 

Sion door bestorming te nemen. Duizenden kwamen om bij een 

laatste wanhopige verdediging van de stad. Vele duizenden stierven 

door honger en ziekten. Het lot van Jeruzalem was reeds bezegeld. De 

belegeringstorens van de vijand staken reeds boven de muren uit.”  

–Profeten en koningen, blz. 284. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat moest de profeet nog meer doen? Wat was de betekenis 

hiervan? Ezechiël 5:1, 12. 
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Ezechiël 5:1, 12 En u, mensenkind, neem u een scherp zwaard. U 

moet dat voor uzelf als kappersscheermes gebruiken, en dat over uw 
hoofd en over uw baard laten gaan. Daarna moet u voor uzelf een 

weegschaal nemen en de haren verdelen. [...] Een derde deel van u zal 

door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en 
om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar 

alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken. 

“Als gevangenen werden zij naar Babylon gevoerd, waar ze vele jaren 

bleven. Nochtans had de Here hen niet verlaten. Zijn profeten werden 

tot hen gezonden met vermaningen en waarschuwingen. Het volk 

werd wakker geschud om zijn schuld in te zien; zij verootmoedigden 

zich voor God en keerden vol berouw tot Hem terug.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 179. 

 
DONDERDAG 

5.  Welk bewijs van afgoderij was er onder Gods volk? Hoe zei de 

Heer dat het leven van de mensen die afgoderij bedreven zou 

eindigen? Ezechiël 6:1, 13. 

Ezechiël 6:1, 13 Het woord van de HEERE kwam tot mij: [...] Dan 

zult u weten dat Ik de HEERE ben, als hun gesneuvelden te midden 
van hun stinkgoden rondom hun altaren liggen, op elke hoge heuvel, 

op alle bergtoppen, onder elke bladerrijke boom en onder elke dicht-
bebladerde eik, op de plaats waar zij voor al hun stinkgoden een 

aangename geur hebben bereid. 

“Als de mens de waarheid verwerpt, verwerpt hij ook de Bron van de 

waarheid. Als hij Gods wet overtreedt, verwerpt hij ook het gezag van 

de Wetgever. Men kan even makkelijk een afgod van dwaalleringen 

en verkeerde theorieën maken als één van hout of steen. Satan zorgt 

ervoor dat de mensen zich een verkeerd beeld van God vormen door 

zijn valse voorstelling van Gods karakter. Velen hebben de filosofie 

tot afgod verheven en haar in Gods plaats gesteld, terwijl de levende 

God, zoals Hij geopenbaard is in Zijn Woord, in Christus en in de 

schepping, maar door weinigen wordt aanbeden. Duizenden vergod-
delijken ‘de Natuur’, terwijl ze de God van de natuur verwerpen. De 

afgodendienst, die in de christelijke wereld van vandaag even vaak 

voorkomt als in het oude Israël ten tijde van Elia, is alleen van 
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gedaante veranderd. De god van vele zogenaamd wijze mannen, filo-

sofen, dichters, politici, en schrijvers – de god van de beschaafde, 

toonaangevende kringen, van vele universiteiten en hogescholen en 

zelfs van sommige theologische instellingen – is niet veel beter dan 

Baäl, de zonnegod ....” –De grote strijd, blz. 538.  
 

VRIJDAG 

6.  Welke huiveringwekkende boodschap bracht Ezechiël namens de 

Heer aan het volk? Ezechiël 7:1-3, 25. 

Ezechiël 7:1-3, 25 Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, 

mensenkind, zo zegt de Heere HEERE over het land van Israël: Het 

einde, het einde is gekomen over de vier hoeken van het land. Nu is 
het einde er voor u, Ik zal Mijn toorn op u afsturen, u oordelen over-

eenkomstig uw wegen, en al uw gruweldaden zal Ik u vergelden. [...] 

Angst overvalt hen. Zij zullen vrede zoeken, maar die zal er niet zijn. 

“Wanneer we de belangrijkheid van de ogenblikken die heel spoedig 

zullen overgaan in de eeuwigheid, niet begrijpen en ons niet voorbe-

reiden om te staan in de dag van God, zullen we ontrouwe rent-

meesters zijn. De wachter moet de tijd van de nacht kennen. Alles is 

nu verweven met een plechtigheid welke allen die de waarheid voor 

deze tijd geloven, zich bewust moeten zijn. Hun werken moeten in 

overeenstemming zijn met de dag van God. De oordelen Gods zullen 

weldra over de wereld komen en wij moeten ons hoognodig voorbe-

reiden op de grote dag. Onze tijd is kostbaar. Als tijd van genade 

resten ons nog maar weinige, zeer weinige dagen, waarin wij ons 

moeten voorbereiden op het toekomstige, onsterfelijke leven.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 10. 

 
SABBAT 

7.  Welk verband bestaat er altijd tussen handelen en de gevolgen 

daarvan? Ezechiël 7:27, laatste gedeelte; Obadja 1:15. 

Ezechiël 7:27b ... Ik zal met hen doen overeenkomstig hun eigen weg, 
en volgens hun eigen bepalingen zal Ik hen oordelen. Dan zullen zij 

weten dat Ik de HEERE ben. 
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Obadja 1:15 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heiden-

volken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal 

op uw eigen hoofd terugkeren! 

“De Joden hadden hun eigen boeien gesmeed; ze hadden de beker der 

gramschap voor zichzelf gevuld. In de totale ondergang die hun als volk 

ten deel viel en in al de ellende die zij ondergingen bij de verstrooiing, 

maaiden ze wat ze met eigen handen hadden gezaaid. In dit verband 

heeft de profeet gezegd: ‘Het is uw verderf, Israël’; ‘want door uw 

ongerechtigheid zijt gij gestruikeld’ (Hosea 13:9; 14:2). Hun ellende 

wordt vaak voorgesteld als een straf die hen trof door een bevel dat 

rechtstreeks van God kwam. Zo probeert de aartsbedrieger zijn eigen 

werk te verdoezelen. Door hun hardnekkige verwerping van Gods 

liefde en barmhartigheid waren de Joden er zelf de oorzaak van dat God 

Zijn beschermende hand van hen wegtrok waardoor satan naar wille-

keur over hen kon heersen. De afschuwelijke wreedheden die werden 

bedreven bij de verwoesting van Jeruzalem zijn een bewijs van satans 

wrekende macht over hen die zich door hem laten beheersen.” –De 

grote strijd, blz. 32, 33. 

 

Voor verdere studie 

“De donkere jaren van verwoesting en dood, die het eind van het rijk van 

Juda kenmerkten, zouden het moedigste hart tot wanhoop hebben gebracht, 

als Gods boodschappers niet door hun profetische uitspraken moed hadden 

gebracht. Door Jeremia in Jeruzalem, door Daniël aan het hof van Babel, 

door Ezechiël aan de oevers van de Kebar maakte de Here genadig Zijn 

eeuwig plan duidelijk, en schonk zekerheid omtrent Zijn bereidheid om de 

beloften, door Mozes vermeld, aan Zijn uitverkoren volk in vervulling te 

doen gaan. Hij zou zeker doen wat Hij had gezegd te zullen doen voor 

degenen die trouw aan Hem zouden blijken. Het woord van God is levend en 

blijft eeuwig. (zie 1 Petrus 1:23)” –Profeten en koningen, blz. 281. 

 

_____ 
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5e Les     Sabbat 31 januari 2026 

                 Sabbatbegin 17.24 u.  17.26 u. 

 

De werkelijkheid onthuld 
 

“Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets 

geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.” Lukas 

8:17.  

“Maar er wordt niets gezegd of gedaan dat niet wordt opgetekend in de 

boeken van de hemel.... We kunnen niets voor God verbergen. We kunnen 

ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid jegens Hem. Waar we ook 

zijn en wat we ook doen, we zijn verantwoordelijk jegens Hem aan wie we 

toebehoren door de schepping en door de verlossing.” –Letters and 
Manuscripts, vol. 8 (1893), Ms 50. 

 
ZONDAG 

1.  Wat werd Ezechiël opgedragen te doen? Met welk doel? Ezechiël 

8:5-9. 

Ezechiël 8:5-9 Hij zei tegen mij: Mensenkind, sla toch uw ogen op in 

de richting van het noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de richting 
van het noorden. En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond 

in de ingang het afgodsbeeld van de na-ijver. Daarop zei Hij tegen 
mij: Mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden, die het huis 

van Israël hier doet, zodat Ik ver wegga van Mijn heiligdom. En u zult 

nog meer grote gruweldaden zien. Toen bracht Hij mij bij de ingang 
van de voorhof. Ik zag, en zie, een gat in de muur. Daarop zei Hij 

tegen mij: Mensenkind, breek toch door de muur heen. Toen brak ik 
door de muur heen, en zie, er was een ingang. Toen zei Hij tegen mij: 

Ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. 

“Ik waarschuw u, ... om op uw hoede te zijn, want u kunt niets doen 

dat niet open bloot ligt voor de ogen van engelen en van God. U kunt 

niet iets verkeerds doen en denken dat het anderen niet raakt. Terwijl 

uw gedrag laat zien waarmee uw eigen karakter wordt opgebouwd, 

heeft dit tevens een sterke invloed op anderen. Verlies nooit het feit uit 

het oog dat u God toebehoort, dat Hij u gekocht en betaald heeft, en 



29 
 

 

dat u rekenschap aan Hem moet afleggen over alle talenten die aan u 

zijn toevertrouwd.” –Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, blz. 326.  

 
MAANDAG 

2.  Wat zag hij als eerste? Wie herkende hij? Ezechiël 8:10-12, 14. 

Ezechiël 8:10-12, 14 Ik ging naar binnen en ik zag, en zie, alle 

vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden 
van het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift. En 

zeventig mannen uit de oudsten van het huis van Israël stonden 

ervoor, terwijl Jaäzanja, de zoon van Safan, in hun midden stond, 

ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl een geurige wolk van 

reukwerk opsteeg. Daarop zei Hij tegen mij: Hebt u gezien, mensen-
kind, wat de oudsten van het huis van Israël in de duisternis doen, 

ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt? Want zij zeggen: 
De HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft het land verlaten. [...] Toen 

bracht Hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de HEERE 

die aan de noordkant is, en zie, daar zaten vrouwen die de Tammuz 

beweenden. 

“In het zesde jaar van Sedekia’s regering openbaarde de Here in een 

visioen aan Ezechiël enkele van de gruwelen die in Jeruzalem werden 

bedreven, zelfs binnen de poort van het huis des Heren, in de bin-

nenste voorhof. De vertrekken met de beelden, de afgoden, kruipend 

gedierte en beesten – en van al de afgoden van het huis Israëls 

(Ezechiël 8:10), – dit alles ging in snelle opeenvolging aan de ver-

baasde blik van de profeet voorbij. Zij die de geestelijke leiders van 

het volk hadden moeten zijn, ‘de oudsten van het huis Israëls’, ten 

getale van zeventig, offerden wierook voor de afgodische voorstellin-

gen in de verborgen vertrekken van de tempelvoorhof. ‘De Here ziet 

ons niet’, zeiden de mannen van Juda geruststellend, terwijl ze met 

hun heidense gebruiken bezig waren, ‘de Here heeft het land verlaten’ 

(Ezechiël 8:11, 12), voegden ze er lasterlijk aan toe. De profeet zou 

nog groter gruwelen aanschouwen. Bij een poort die van de buitenste 

naar de binnenste voorhof leidde, zag hij ‘vrouwen, die Tammuz 

beweenden’. (Ezechiël 8:14)” –Profeten en koningen, blz. 270, 271. 
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DINSDAG 

3.  Welke andere groep mensen beschreef de profeet? Ezechiël 

8:16, 17. 

Ezechiël 8:16, 17 Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof 
van het huis van de HEERE. En zie, bij de deur van de tempel van de 

HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 

vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de HEERE en 
hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, 

voor de zon. Toen zei Hij tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? 

Is er iets geringer voor het huis van Juda dan deze gruweldaden hier 

te doen? Ja, zij vervullen het land met geweld. Steeds opnieuw 

verwekken zij Mij tot toorn. En zie, zij steken wijnranken in hun neus. 

“En nu vroeg het heerlijk Wezen, dat bij Ezechiël was tijdens dit ver-

bazingwekkend visioen van goddeloosheid in het heiligdom van Juda, 

aan de profeet: ‘Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het voor het 

huis van Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier 

bedrijven, ...? (Ezechiël 8:17) [...] In de verschrikkelijke aanklacht 

tegen Juda, vermeld in het laatste deel van de kronieken van Sedekia’s 

regering, werd deze aanklacht over de schending van het heiligdom 

herhaald. ‘Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het 

volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der 

volken; zij maakten het huis des Heren onrein, dat Hij in Jeruzalem 

geheiligd had.’ (2 Kronieken 36:14)” –Profeten en koningen, blz. 271. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke verschillende groepen mensen zag hij? Ezechiël 9:4, 6. 

Ezechiël 9:4, 6 En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de 

stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden 

van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in 
het midden ervan gedaan worden. [...] Dood ouderen, jongemannen 

en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. 

Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn 
heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich vóór het 

huis bevonden. 
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“Het ware volk Gods, dat hart heeft voor het werk des Heren en voor de 

redding van zielen, zal de zonde altijd zien in haar waar, zondig 

karakter. Zij zullen tegenover de zonden, die het volk Gods zo ge-

makkelijk aankleven, een standpunt innemen, zoals de Bijbel dat voor-

schrijft. Vooral in het afsluitingswerk van de gemeente, en in de tijd der 

verzegeling van de honderd en vier en veertig duizend, die vlekkeloos 

zullen staan voor Gods troon, zullen ze innerlijk bewogen worden door 

de verkeerdheden onder Gods belijdend volk. Dat wordt zo scherp naar 

voren gebracht door de uitbeelding van de profeet van het laatste werk 

in de figuur van de mannen, elk met een verpletterend wapen in de 

hand. Eén man onder hen was bekleed met linnen met eens schrijvers 

inktkoker aan zijn lenden. ‘En de Here zeide tot hem: Ga door, door het 

midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op 

de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gru-

welen die in het midden derzelve gedaan worden.’ Ezechiël 9:4.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 344, 345. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat gebeurde er daarna? Ezechiël 9:2, 11. 

Ezechiël 9:2, 11 En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de 
Bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernieti-

gingswapen in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen 
met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en 

gingen naast het koperen altaar staan. [...] En zie, de Man Die in linnen 

gekleed was, aan Wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag 

uitbrengen en zei: Ik heb gedaan, zoals U Mij geboden had. 

“Geliefde broeders en zusters, laat toch de geboden van God en de 

getuigenis van Jezus voortdurend in uw gedachten zijn. Laat ze uw 

overdenking zijn wanneer u neerligt en wanneer u opstaat. Leeft en 

handelt geheel en al met uitzicht op de toekomst van de Zoon des 

mensen. De tijd der verzegeling is zeer kort en zal spoedig voorbij zijn. 

Nu is het tijd, terwijl de vier engelen de vier winden houden, om onze 

roeping en verkiezing vast te maken.” –Eerste geschriften, blz. 60. 
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VRIJDAG 

6.  In welke bijzondere periode van deze wereldgeschiedenis leeft 

Gods volk vandaag de dag? Openbaring 7:2, 3. 

Openbaring 7:2, 3 En ik zag een andere engel opkomen van waar de 
zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide 

stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee 

schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en 
ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God 

aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 

“Wat is het zegel van de levende God dat geplaatst wordt op de voor-

hoofden van Zijn volk? Het is een merkteken dat engelen, maar geen 

menselijke ogen kunnen onderscheiden, want de verderfengel moet dit 

merkteken van verlossing zien.” –Maranatha, de Here komt, blz. 243. 

“De engel met de schrijfkoker moet een teken plaatsen op de voorhoof-

den van allen, die afgescheiden zijn van zonde en zondaren, en de ver-

dervende engel volgt deze engel (Brief 12, 1886).” –Bijbelkommentaar, 

blz. 260. 

 
SABBAT 

7.  Wat wordt er van ons gevraagd? Psalm 86:11. 

Psalm 86:11 Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid 

wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. 

Voor verdere studie 

“Deze verzegeling van de dienaren van God is dezelfde die aan Ezechiël in 

een visioen werd getoond. Ook Johannes was getuige geweest van deze zeer 

indrukwekkende openbaring. Hij zag de zee en de golven brullen, en de har-

ten van de mensen bezwijken van angst. Hij zag de aarde bewegen en de 

bergen in het midden van de zee worden gedragen (wat letterlijk gebeurt), het 

water ervan brullend en onstuimig, en de bergen beefden door het opzwellen 

ervan. Hij zag plagen, pest, hongersnood en dood hun verschrikkelijke missie 

volbrengen.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, blz. 445. 

 

_____ 
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6e Les     Sabbat 7 februari 2026 

                 Sabbatbegin 17.37 u.  17.39 u. 

 

Ernstige vermaningen 
 

“Bekent dan in uw hart, dat de Heere, uw God, u kastijdt, zoals een man zijn 

zoon kastijdt.” Deuteronomium 8:5 [SV77] 

“Beproevingen en obstakels zijn Gods uitverkoren methoden om zelfbeheer-

sing te leren en zij zijn de door Hem gestelde voorwaarden voor succes. Hij 

die de harten van de mensen leest, kent hun karakters beter dan zij zichzelf 

kennen. Hij ziet dat sommigen vermogens bezitten die, als zij juist gericht 

zijn, benut kunnen worden voor de vooruitgang van Zijn werk. In Zijn voor-

zienigheid brengt Hij deze personen in verschillende posities en omstan-

digheden, zodat zij in hun karakter de tekorten ontdekken die voor henzelf 

verborgen waren. Hij geeft hun de gelegenheid deze gebreken te beteren en 

zich geschikt te maken voor Zijn dienst. Dikwijls brengt Hij hen in het vuur 

der beproeving, opdat zij gereinigd mogen worden.” –De weg tot gezondheid, 

blz. 403, 404. 

 
ZONDAG 

1.  Welke vertoning deed Ezechiël voor het volk om te laten zien wat 

hen te wachten stond? Ezechiël 12:7. 

Ezechiël 12:7 Toen deed ik precies zoals mij geboden was. Overdag 

bracht ik mijn bagage naar buiten als bagage voor ballingschap en ’s 

avonds brak ik voor mijzelf met de hand door de muur heen. In het 
donker bracht ik alles naar buiten en droeg ik het voor hun ogen op 

mijn schouder. 

“U bent hier om kennis van God te verwerven, om te leren hoe u Zijn 

geboden kunt gehoorzamen. Gehoorzaamheid is ons leven in deze 

wereld, en het zal ons leven zijn in de wereld die komen gaat. En 

onthoud dat kennis van God en van Christus de som is van alle weten-

schap. God leert ons alles als verlies te beschouwen omwille van de 

voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, onze Heer. God 

en Christus kennen – dat is het eeuwige leven. Deze kennis, verweven 
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met het leven, maakt ons geschikt voor de hemel.” –Letters and 

Manuscripts, vol. 17 (1902), Ms 125. 

 
MAANDAG 

2.  Wat zei de Heer over de leiders van Juda? Ezechiël 11:1, 2, 12; 

Jeremía 39:1-7. 

Ezechiël 11:1, 2, 12 Toen hief de Geest mij op en bracht mij bij de 
Oostpoort van het huis van de HEERE, die naar het oosten gekeerd 

is. En zie, bij de ingang van de poort waren vijfentwintig mannen, en 

in hun midden zag ik Jaäzanja, de zoon van Azzur, met Pelatja, de 

zoon van Benaja, leiders van het volk. Toen zei Hij tegen mij: 

Mensenkind, dit zijn de mannen die onrecht bedenken en verkeerde 
raad geven in deze stad. [...] Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, 

omdat u niet in Mijn verordeningen bent gegaan. Overeenkomstig 
Mijn bepalingen hebt u niet gehandeld, maar overeenkomstig de 

bepalingen van de heidenvolken die rondom u zijn, hebt u gehandeld. 

Jeremía 39:1-7 In het negende jaar van Zedekia, de koning van Juda, 
in de tiende maand, kwam Nebukadrezar, de koning van Babel, met 

heel zijn leger naar Jeruzalem en zij belegerden het. In het elfde jaar 

van Zedekia, in de vierde maand, op de negende van die maand, werd 
de stad opengebroken. Toen kwamen alle vorsten van de koning van 

Babel naarbinnen en zij vatten post bij de Middenpoort, namelijk 
Nergal-Sarezer, Samgar-Nebu, Sarsechim, de bevelhebber van de hof-

houding, Nergal-Sarezer, de rab-mag, en al de overige vorsten van de 

koning van Babel. En het gebeurde zodra Zedekia, de koning van 
Juda, en al de strijdbare mannen hen zagen, dat zij op de vlucht sloe-

gen en ’s nachts uit de stad vertrokken, in de richting van de tuin van 
de koning, door de poort tussen de twee muren. Zelf vertrok hij in de 

richting van de Vlakte. Maar het leger van de Chaldeeën achtervolgde 

hen en zij haalden Zedekia in op de vlakten van Jericho. Zij namen 

hem gevangen en brachten hem naar Nebukadrezar, de koning van 

Babel, naar Ribla, in het land van Hamath. En die sprak het vonnis 

over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Zedekia in Ribla 
voor diens ogen afslachten. Ook liet de koning van Babel alle edelen 

van Juda afslachten. Verder liet hij de ogen van Zedekia blind maken 
en hem met twee bronzen ketenen binden om hem naar Babel te 

brengen. 
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“De predikanten zelf moeten strikt zijn in het letterlijk naleven van de 

geboden van Gods woord. Degenen die vertrouwensposities bekleden 

in de gemeente mogen niet nalatig zijn, maar moeten erop toezien dat 

de leden deze plicht getrouw vervullen.” –Review and Herald,  

17 december 1889. 

 
DINSDAG 

3.  Wat zei Hij over de valse profeten? Ezechiël 13:1-7. 

Ezechiël 13:1-7 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, 

profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren, en zeg tegen hen 

die naar eigen inzicht profeteren: Hoor het woord van de HEERE! Zo 

zegt de Heere HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest 
volgen zonder iets te hebben gezien! Als vossen tussen de puinhopen 

zijn uw profeten geworden, Israël: U bent niet in de bressen geklom-
men, en voor het huis van Israël wierp u geen muur op om op de dag 

van de HEERE staande te blijven in de strijd. Zij schouwen valse 

visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE 
spreekt. Hoewel de HEERE hen niet gezonden heeft, verwachten zij 

dat het woord zal uitkomen! Ziet u dan geen vals visioen, en spreekt u 

geen leugenachtige waarzegging uit door te zeggen: De HEERE 

spreekt, hoewel Ík niet gesproken heb? 

“Paulus spreekt over een groep mensen die zullen worden verrast door 

de wederkomst van Christus. ‘Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de 

dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het 

is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere 

vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.’ Maar 

hij voegt er voor degenen die wél aandacht hebben geschonken aan de 

waarschuwing van de Heer nog aan toe: ‘Maar gij, broeders, zijt niet in 

de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt 

allen kinderen des lichts en kinderen des dags.’ (1 Thessalonicensen 

5:2-5).” –De grote strijd, blz. 347. 

 
WOENSDAG 

4.  En wat zei Hij over de priesters? Ezechiël 22:26. 
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Ezechiël 22:26 Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij 

hebben de aan Mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en 
onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen 

onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen 

gesloten voor Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd. 

“Aangezien het de taak van de predikant is om als opziener over de 

kudde van God te waken, zijn er waarschuwingen waar zij acht op 

moeten slaan: ’ Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, 

een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid 

recht snijdt.’ (2 Timótheüs 2:15) Dit is een grote taak; het is een grote 

last. Het is niet om de lof van mensen te verkrijgen, het is niet om naar 

enige levende sterveling op aarde te kijken, maar naar God moeten we 

kijken, met een oog dat alleen gericht is op Zijn heerlijkheid.” –Letters 
and Manuscripts, vol. 5 (1887-1888), Ms 13, 1888. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat is er met de meeste mensen gebeurd? Ezechiël 22:29, 30. 

Ezechiël 22:29, 30 De bevolking van het land doet niets dan afpersen, 

doet niets dan roven. De ellendige en arme persen zij af, en de 

vreemdeling buiten zij uit zonder recht. Ik zocht naar iemand onder 
hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres 

kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, 

maar Ik vond niemand. 

“Hoewel we alles hebben gedaan wat we konden, kan ons handelen ons 

niet redden. Maar er is iets dat ons wél kan redden, en dat is de kracht 

van God. Verbinding met de kracht van God is onze enige redding. Er 

is niemand onder ons die zich niet zou moeten vastklampen aan het 

onderwerp van rechtvaardiging door geloof. Het betekent tien keer 

meer, ja, honderd keer meer dan velen van ons lijken te beseffen. We 

dienen te beseffen dat we geen greintje afhankelijkheid hebben, geen 

greintje vertrouwen in onszelf; we dienen te vertrouwen op de levende 

God, op Zijn kracht, op Zijn macht en op Zijn genade om ons te be-

waren, anders zullen we vallen.” –Letters and Manuscripts, Volume 6 
(1889-1890), Ms 1, 1890. 
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VRIJDAG 

6.  Was er nog hoop voor iemand? Ezechiël 12:15, 16; 14:22, 23. 

Ezechiël 12:15, 16; 14:22, 23 Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE 

ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die 
landen verstrooi. Maar Ik zal uit hen een klein aantal mannen doen 

overblijven van het zwaard, van de honger en van de pest, zodat zij al 

hun gruweldaden kunnen vertellen onder de heidenvolken waar zij 
komen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. [...] Zie, dan zullen 

er toch in overblijven die ontkomen, en die naar buiten gebracht 

zullen worden, zonen en dochters. Zie, zij zullen naar u uittrekken en 

u zult hun weg en hun daden zien. Dan zult u getroost worden over 

het onheil dat Ik over Jeruzalem gebracht heb, al wat Ik erover 
gebracht heb. Zo zullen zij u troost geven als u hun weg en hun daden 

zult zien. Dan zult u weten dat Ik al wat Ik er gedaan heb, niet zonder 

reden gedaan heb, spreekt de Heere HEERE. 

“Terwijl hij [Petrus] reeds het einde van de tijd zag, werd de apostel 

gedreven om de toestanden te beschrijven die kort voor de wederkomst 

van Jezus in de wereld zouden heersen. ‘In de laatste dagen zullen 

spotters komen’, schreef hij, ‘die naar hun eigen begeerten wandelen, 

en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de 

vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als van het begin der schepping 

af alles geweest is’. (2 Petrus 3:3. 4) [...] 

Niet allen echter zullen in de strikken van de vijand vallen. Wanneer 

het einde der aardse dingen nadert, zullen zij die getrouw zijn, in staat 

zijn de tekenen der tijden te onderscheiden. Hoewel een groot aantal 

belijdende gelovigen hun geloof door hun leven zal logenstraffen, zal 

er toch een overblijfsel zijn dat tot het einde toe zou volharden.” –Van 
Jeruzalem tot Rome, blz. 390. 

 
SABBAT 

7.  Wat was en is Gods doel voor Zijn volk? Ezechiël 16:59-63; 

Hebreeën 12:11. 

Ezechiël 16:59-63 Want zo zegt de Heere HEERE: Ik zal met u doen 

zoals u gedaan hebt: u hebt de eed veracht door het verbond te 
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verbreken. Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen 

van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dan zult u zich 
uw wegen herinneren en te schande worden, wanneer u uw zusters die 

ouder zijn dan u en degenen die jonger zijn dan u, hebt aangenomen. 

Ik zal u hen tot dochters geven, maar niet op grond van het verbond 
met u. Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik 

de HEERE ben, opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet 

meer opendoet vanwege uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe 
over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE. 

Hebreeën 12:11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel 
geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft 

zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtig-

heid. 

“Wanneer het beginsel van de liefde in het hart is ingeplant, wanneer 

de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper, wordt de 

belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: ‘Ik zal Mijn wetten in 

hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven.’ (Hebreeën 

10:16) En als de wet in het hart geschreven staat, zal deze dan niet 

vorm geven aan het leven? Gehoorzaamheid – dienst en toewijding in 

liefde – is het ware teken van discipel-zijn. De Schrift zegt: ‘Want dit 

is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren.’ (1 Johannes 5:3) 

‘Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leuge-

naar en in die is de waarheid niet.’ (1 Johannes 2:4) Het geloof ont-

slaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid, maar juist door het 

geloof krijgen wij deel aan Christus’ genade, die ons in staat stelt om 

gehoorzaam te zijn.” –Schreden naar Christus, blz. 71, 72. 

 

Voor verdere studie 

“We weten niet welke grote belangen op het spel kunnen staan als God 

iemand op de proef stelt. Alleen door strikte gehoorzaamheid aan Gods 

Woord is veiligheid te vinden. Al Zijn beloften worden gegeven op voor-

waarde van trouw en gehoorzaamheid, en het te kort schieten aan deze 

voorwaarde maakt de vervulling van de rijke voorzieningen der Schrift 

onmogelijk. We moeten ons niet laten leiden door opwellingen, of vertrou-

wen op het oordeel van mensen; we moeten vragen naar de geopenbaarde wil 

van God en leven naar Zijn geboden, die duidelijk zijn bekendgemaakt, hoe 
de omstandigheden om ons ook mogen zijn. God zal wel voor de uitkomst 

zorgen; door trouw te zijn aan Zijn Woord kunnen we in tijden van beproe-

ving aan engelen en mensen tonen dat de Here ons in moeilijke omstandig-
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heden kan toevertrouwen Zijn wil te volbrengen, Zijn naam te eren en Zijn 

volk te zegenen.” –Patriarchen en profeten, blz. 567. 

 

_____ 

 

 

7e Les     Sabbat 14 februari 2026 

                 Sabbatbegin 17.50 u.  17.52 u. 

 

Drie rechtvaardige mannen 
 

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al 

wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als 

er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippensen 4:8. 

“De actieve deugden moeten ontwikkeld worden, evenals de passieve, De 

christen, die altijd bereid moet zijn een zacht antwoord te geven om toorn af 

te wenden, moet ook de moed van een held bezitten om het kwaad te 

weerstaan. Samen met de liefde die alle dingen verdraagt, moet hij een sterk 

karakter bezitten waardoor zijn invloed een positieve macht ten goede wordt. 

Het geloof moet met het karakter verweven worden. Zijn principes moeten 

vast staan; hij moet met een edele geest bezield zijn en verheven zijn boven 

alle verdenking van geldzucht1. [...] Hij moet geen egoïstische neigingen 

hebben of bazig en dominant in zijn manieren zijn.” –Getuigenissen voor de 
gemeente, deel 5, blz. 330, 331. 

 
ZONDAG 

1.  Welke drie mannen worden in de Bijbel als rechtvaardig 

bestempeld? Ezechiël 14:14, 18, 20. 

 

 

 

 
 
1 Noot van de vertaler: Het Engelse ‘meanness’ is hier vertaald als 

‘geldzucht’, maar het kan ook ‘kleinzieligheid’ of ‘morele laagheid’ 

betekenen en verwijst dus niet alleen naar liefde voor geld. 
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Ezechiël 14:14, 18, 20 Al zouden te midden ervan deze drie mannen 

zijn, Noach, Daniël en Job, dan zouden zij alleen door hun gerechtig-
heid hun eigen leven redden, spreekt de Heere HEERE. [...] Al zouden 

die drie mannen in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de 

Heere HEERE, zij zouden geen zonen en dochters kunnen redden, 
maar alleen zíj zouden gered worden. [...] En al zouden Noach, Daniël 

en Job in het midden ervan zijn, zo waar Ik leef, spreekt de Heere 

HEERE, geen zoon, geen dochter zouden zij kunnen redden, zíj 

zouden door hun gerechtigheid alleen hun eigen leven redden. 

“Onze belijdenis van Zijn trouw is het middel dat God heeft gekozen 

om Christus aan de wereld bekend te maken. Wij moeten Zijn genade, 

zoals die aan Gods mannen in het verleden is bekend gemaakt, 

erkennen, maar vooral ons persoonlijk getuigenis is van grote bete-

kenis. Wij zijn Gods getuigen als wij in ons leven de uitwerking 

openbaren van een macht die goddelijk is. Het leven van ieder mens 

verschilt met dat van anderen en ieders ervaring is weer anders. God 

wil dat onze lof tot Hem zal opstijgen, gekenmerkt door onze persoon-

lijkheid. Dit kostbaar erkennen tot eer van de heerlijkheid van Zijn 

genade heeft, als het gesteund wordt door een christelijk leven, een 

onweerstaanbare kracht om mensen te redden.” –Jezus, de Wens der 

eeuwen, blz. 281, 282. 

 
MAANDAG 

2.  Wie predikte dat de wereld door een zondvloed zou worden 

vernietigd? Genesis 6:9-13; Matthéüs 24:37-39. 

Genesis 6:9-13 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een 

rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde 
met God. En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. Maar 

de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol 

met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want 
alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei 

God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 

gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga 
hen met de aarde te gronde richten. 

Matthéüs 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in 

de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk 
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geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet 

merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 

“Terwijl Noach zijn waarschuwende boodschap aan de wereld bracht, 

getuigden zijn daden van zijn oprechtheid. Op deze wijze werd zijn 

geloof volmaakt en was het zichtbaar. Hij gaf aan de wereld een 

voorbeeld van het feit, dat hij God geloofde. Alles wat hij bezat, 

besteedde hij voor de ark. Toen hij begon met de bouw van deze 

enorme boot op het land, kwamen van her en der grote menigten om 

dat vreemde schouwspel te zien en te luisteren naar de ernstige, 

dringende woorden van de eigenaardige prediker. Elke hamerslag was 

een prediking tot het volk.” –Patriarchen en profeten, blz. 64. 

 
DINSDAG 

3.  Wie toonde onwankelbaar geloof te midden van verschrikkelijke 

beproevingen? Job 1:1; 19:25-27. 

Job 1:1; 19:25-27 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. 
En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich 

af van het kwaad. [...] Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal 

ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit door-
knaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem 

aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn 

nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. 

“ De geschiedenis van Job laat zien dat lijden door satan wordt toe-

gebracht en door God wordt toegelaten voor genadige doeleinden.”  

–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 392. 

 
WOENSDAG 

4.  Wie blonken uit door hun grote trouw aan God? Daniël 

1:17, 20, 21. 

Daniël 1:17, 20, 21 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en 

verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij 
inzicht in allerlei visioenen en dromen. [...] In alle zaken waar het 
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aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, 

vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in 
heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van 

koning Kores. 

“Daniël was een toegewijde dienstknecht van de Allerhoogste. Zijn 

hele leven was vol edelmoedige daden in dienst voor zijn Meester. De 

zuiverheid van zijn karakter en zijn onwankelbare trouw werden 

slechts geëvenaard door zijn nederigheid van hart en zijn ootmoed 

voor God. Nogmaals, het leven van Daniël is een geïnspireerd voor-

beeld van ware heiligmaking.” –Het geheiligde leven, blz. 39 [zie 

ook: Christus weerspiegelen, blz. 89]. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat was en is voor iedereen het belangrijkste? Waarom? 

Matthéüs 6:33. 

Matthéüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 

“Nu willen we weten wat essentieel is voor ons werk hier. Wat is 

essentieel voor ons werk nu? Als iemand van jullie gevraagd wordt 

om zijn mening te geven over een bepaald punt en u weet niet precies 

hoe u daarop moet antwoorden, schaam u dan niet om te zeggen dat u 

het niet weet, maar u weet wel wat we moeten doen om gered te 

worden. Toen iemand naar Christus kwam en vroeg wat hij moest 

doen om gered te worden, zei Jezus dat hij God moest liefhebben met 

heel zijn hart, met heel zijn kracht, met heel zijn verstand en met heel 

zijn ziel, en zijn naaste als zichzelf. En dit zijn de punten die we voor 

ogen moeten houden: God boven alles liefhebben en onze naaste als 

onszelf. Er ligt een groot werk voor ons.” –Letters and Manuscripts, 

vol. 4 (1883 – 1886), Ms 81, 1886. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat hadden de drie bovengenoemde mannen gemeen? 2 Petrus 

3:6, 7; Matthéüs 24:15-21; Jakobus 5:11. 
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2 Petrus 3:6, 7 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, over-

spoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, 
zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor 

het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de 

goddeloze mensen. 
Matthéüs 24:15-21 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 

waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de 

heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die 
in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet 

naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, 
moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 

Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw 

vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer 
zijn zal. 

Jakobus 5:11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt 

gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de 

Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. 

“Niemand zal hogerop komen zonder strenge vasthoudende pogingen 

ten eigen behoeve. Iedereen moet in de strijd zelf strijden; niemand 

kan onze strijd strijden. Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor 

het verloop van de strijd; al waren Noach, Job en Daniël in het land, 

zij konden zoon noch dochter door hun gerechtigheid redden.” –De 

weg tot gezondheid, blz. 388. 

 
SABBAT 

7.  In welk opzicht waren hun omstandigheden vergelijkbaar met 

wat christenen vandaag de dag meemaken? Openbaring 14:12; 

2:10, laatste gedeelte. 

Openbaring 14:12; 2:10b [SV77] Hier is de lijdzaamheid der heiligen; 

hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. [...] 

Weest getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 

“Terwijl u de banier van de waarheid stevig vasthoudt en de wet van 

God verkondigt, laat dan elke ziel zich herinneren dat het geloof 

van Jezus verbonden is met de geboden van God. De derde engel wordt 
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voorgesteld als vliegende door het midden van de hemel terwijl hij met 

luide stem roept: ‘Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die 

de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.’ (Openbaring 

14:12). De boodschappen van de eerste, tweede en derde engel zijn 

allemaal met elkaar verbonden. Het bewijs van de blijvende, eeuwig 

levende waarheid van deze grootse boodschappen, die zo belangrijk 

voor ons zijn en die zo’n heftige tegenstand hebben gewekt in de 

godsdienstige wereld, kan niet worden uitgedoofd. Satan probeert 

voortdurend zijn helse schaduw over deze boodschappen te werpen, 

zodat het overblijfsel van Gods volk hun betekenis, hun tijd en plaats 

niet duidelijk zal onderscheiden; maar zij leven en zullen hun kracht 

uitoefenen op onze godsdienstige ervaring zolang de tijd duurt.”  

–Selected Messages, boek 2, blz. 117. 

 

Voor verdere studie 

“Wij moeten onszelf opvoeden om op dit woord te vertrouwen en het licht en 

de genade van Christus te brengen in al onze werken. Wij moeten ons aan 

Christus vastklemmen en Hem vasthouden tot we weten dat de kracht van 

Zijn hervormende genade in ons is geopenbaard. Wij moeten geloven in 

Christus wanneer wij het Goddelijke karakter willen weerkaatsen.” –Uit de 

schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 441. 

 

_____ 

 

 

Leest u alstublieft het zendingsbericht van 

het veld in het Koninkrijk Eswatini op blz. 50. 
 

 

8e Les    Sabbat 21 februari 2026 

                 Sabbatbegin 18.03 u.  18.05 u. 

 

De wijnstok 
 

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die 

in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, 

reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” 1 Johannes 15:1, 2. 
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“Kunnen we ons een innigere relatie voorstellen dan deze? De vezels van de 

tak zijn identiek aan die van de wijnstok. De overdracht van leven, kracht en 

voeding van de stam naar de takken verloopt ongehinderd en constant. De 

wortel stuurt zijn voeding door de takken.” –Selected Messages, boek 1,  

blz. 334. 

 
ZONDAG 

1.  Hoe werd de welvarendheid van Israël beschreven? Ezechiël 

19:10, 11. 

Ezechiël 19:10, 11 Uw moeder was als een wijnstok, net als u, 

geplant aan het water, vruchtbaar en vol ranken vanwege het vele 

water. Hij kreeg sterke takken, voor scepters van heersers geschikt, 
hij rees omhoog tussen de dichte twijgen; hij viel op door zijn hoogte, 

door de veelheid van zijn takken. 

“Christus had Israël als een uitnemende wijnstok uit Egypte uitgegra-

ven (Psalm 80:9). Zijn eigen hand had de heidenen voor hen verdreven. 

Hij had Israël geplant ‘op een vruchtbare heuvel’. Zijn beschermende 

zorg had de wijnstok omtuind. Hij had zijn dienstknechten gestuurd om 

hem te verzorgen.” –De grote strijd, blz. 18. 

 
MAANDAG 

2.  Wat is daarmee gebeurd? Ezechiël 19:12-14. 

Ezechiël 19:12-14 Maar hij werd met grimmigheid uitgerukt, tegen de 

aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd. Weg-
gerukt en verdroogd zijn zijn sterke takken, vuur heeft hem verteerd. En 

nu is hij geplant in de woestijn, in een dor en dorstig land. Er kwam 

vuur uit de stam van zijn takken, dat zijn vrucht verteerde, zodat er aan 

hem geen sterke tak meer zat, geschikt voor een scepter om te heersen. 

Dit is een klaaglied en het werd een klaaglied. 

“In Jesája 5:14 zegt Hij: ‘Wat was er nog aan Mijn wijngaard te doen, 

dat Ik er niet aan gedaan heb?’ Hij verwachtte dat de wijngaard goede 

druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort; en toch 

kwam Hij met de vurige hoop nog vruchten te vinden persoonlijk naar 
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Zijn wijngaard om te zien of Hij hem misschien nog voor de onder-

gang zou kunnen bewaren. Hij groef rondom Zijn wijnstok, Hij 

snoeide en verzorgde hem. Hij was onvermoeibaar in Zijn pogingen 

om deze wijnstok, die Hij Zelf had geplant, te redden.” –De grote 

strijd, blz. 18. 

 
DINSDAG 

3.  Welke enkele wijnstok bloeide echter? Ezechiël 17:5, 6; Jeremía 

24:4-7. 

Ezechiël 17:5, 6 Hij nam van het zaaigoed van het land en legde het 

in een zaaiveld. Hij nam het mee naar een plaats waar veel water 

was, als een wilg plantte hij het. Toen kwam het op en het werd een 
wijnstok, breed uitgroeiend, laag van stam, zodat zijn takken naar de 

arend gericht zouden zijn, terwijl zijn wortels onder hem bleven. Zo 
werd hij een wijnstok. Hij kreeg ranken en liet twijgen uitlopen.  

Jeremía 24:4-7 Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Zo zegt 

de HEERE, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de 
ballingen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het 

land van de Chaldeeën, kennen ten goede. Ik zal Mijn oog op hen 

gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. 
Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet weg-

rukken. Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE 
ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; 

want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart. 

“De tijd naderde snel, dat Jeruzalem volkomen vernietigd zou worden, 

en de inwoners van het land gevankelijk weggevoerd zouden worden 

naar Babel, om daar de lessen te leren die ze onder gunstiger omstan-

digheden niet hadden willen leren.” –Profeten en koningen, blz. 245. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke verandering vond plaats? Ezechiël 17:7-10, 15. 

Ezechiël 17:7-10, 15 Maar er was een andere grote arend, met grote 
vleugels en vol veren. En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar 

hem, en zijn takken liet hij naar hem uitlopen, opdat de arend hem be-
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vochtigen zou en niet het perk waarin hij geplant was. Hij was geplant 

in een goed veld, bij veel water, om takken te vormen en vrucht te 
dragen, om een prachtige wijnstok te worden. Zeg: Zo zegt de Heere 

HEERE: Zal hij gedijen? Zal die arend niet zijn wortels uitrukken en 

zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort? Hij zal met alle bladeren 
die aan hem ontspruiten, verdorren, en er is geen grote arm en geen 

talrijk volk nodig om hem van zijn wortels los te maken. Ja, zie, zal hij, 

als hij geplant is, gedijen? Zal hij niet zeker verdorren wanneer de 
oostenwind hem aanraakt? In het perk waar hij ontsproten is, zal hij 

verdorren! [...] Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezan-
ten naar Egypte te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou 

geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? 

Zou hij een verbond verbreken en ontkomen? 

“Deze veranderlijke tijden, zo vol gevaar voor het volk van Israël, wer-

den gekenmerkt door de vele boodschappen van de hemel bij monde 

van Jeremia. Zo gaf de Here aan de kinderen van Juda ruimschoots 

gelegenheid zich los te maken van de banden met Egypte, waardoor ze 

verstrikt dreigden te worden, en de strijd met de vorsten van Babel te 

vermijden. Toen het dreigende gevaar naderbij kwam, onderwees hij 

het volk door een aantal gelijkenissen, die hij opvoerde, in de hoop dat 

ze zich bewust zouden worden van hun verplichting tegenover God, en 

hen tevens te bemoedigen vriendschappelijke betrekkingen met het be-

stuur van Babel te onderhouden.” –Profeten en koningen, blz. 255, 256. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe omschreef de Heer het hout van de wijnstok? Ezechiël 15:1-5; 

Psalm 8:5, 6; 103:14. 

Ezechiël 15:1-5 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, 

wat heeft het hout van de wijnstok vóór op elk ander rankendragend 

hout dat onder de bomen van het woud is? Kan er hout uit gehaald 
worden om er een gebruiksvoorwerp van te maken? Kan men er een 

pin uit halen om er welk voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het 

wordt als brandstof aan het vuur overgegeven, het vuur verteert de 
beide uiteinden ervan en het midden ervan is zwartgeblakerd. Zou het 

voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn? Zie, toen het gaaf was, kon er 
geen gebruiksvoorwerp van gemaakt worden. Hoeveel te minder nu het 
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vuur het verteerd heeft, zodat het zwartgeblakerd is. Zal er dan nog een 

gebruiksvoorwerp van gemaakt kunnen worden? 
Psalm 8:5, 6; 103:14 Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, 

en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig 

minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 
[...] Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij 

stof zijn. 

“Voor elke soort verzoeking is er een redmiddel. Wij worden niet aan 

onszelf overgelaten, zodat we de strijd tegen ons eigen ik en onze zon-

dige natuur met onze eigen eindige kracht zouden moeten strijden. 

Jezus is een machtige Helper, een Steun die nooit ontbreekt. [...] De 

geest moet beteugeld worden, en niet toegestaan worden om af te 

dwalen. Hij moet geoefend worden om bij de Schriften stil te staan en 

bij edele verheven thema’s. Aantallen Bijbelteksten, zelfs hele hoofd-

stukken, kunnen in het geheugen worden vastgelegd, zodat ze herhaald 

kunnen worden wanneer satan met zijn verzoekingen binnenkomt. [...] 

Als satan de geest ertoe wil verleiden om bij aardse en sensuele dingen 

stil te staan, wordt hij heel effectief weerstaan met: ‘Er staat ge-

schreven’.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 33, 34, 97 [zie 

ook: blz. 691]. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat symboliseerde deze omschrijving? Ezechiël 15:6; Matthéüs 

13:30. 

Ezechiël 15:6 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zoals het hout van 
de wijnstok onder het hout van het woud is – dat geef Ik als brandstof 

over aan het vuur – zo zal Ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. 
Matthéüs 13:30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de 

oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid 

en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe 

bijeen in mijn schuur. 

“De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe toont het mysterie van 

de goddelijke en satanische krachten die in directe tegenstelling tot 
elkaar werken, in een essentieel conflict. Dit conflict duurt voort tot het 

einde van de geschiedenis van deze aarde. Het onvergankelijke zaad is 

het levende Woord van God, dat werkt in de persoonlijke heiliging van 
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de ontvangers en hen verheft door hen te laten delen in de goddelijke 

natuur.” –Christ Triumphant, blz. 236. 

 
SABBAT 

7. Wat is de kern van geloof en vrucht dragen? Johannes 15:5. 

Johannes 15:5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik 

in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 

“De eenheid van de rank met de Wijnstok was volgens Hem het zinne-

beeld van de band tussen Christus en hen. De loot wordt geënt op de le-

vende wijnstok en vergroeit heel geleidelijk met de wijnstok zelf. Het 

leven van de wijnstok wordt het leven van de rank. Op gelijke wijze 

krijgt de mens die dood is in overtredingen en zonden, leven door het 

verbonden zijn met Christus. Deze eenheid komt tot stand door geloof 

in Hem als een persoonlijke Verlosser. De zondaar verenigt zijn zwak-

heid met de kracht van Christus, zijn leegte met de volheid van 

Christus, zijn zwakheid met de blijvende kracht van Christus. Dan leeft 

in hem het gevoelen van Christus. De menselijkheid van Christus heeft 

zich verbonden met onze menselijkheid en zo is deze verbonden met 

het goddelijke. Op deze wijze krijgt de mens door de Heilige Geest deel 

aan de goddelijke natuur. Hij wordt aangenomen in de Geliefde. Wan-

neer deze eenheid eenmaal met Christus tot stand is gekomen, moet ze 

onderhouden worden.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 564. 

 

Voor verdere studie 

“De pen der inspiratie, gehoorzaam aan haar taak, vertelt ons van de zonden, 

waaraan Noach, Lot, Mozes, Abraham, David en Salomo zich schuldig 

maakten, en dat zelfs Elia’s sterke geest zich boog onder de verzoeking 

gedurende zijn zware beproeving. De ongehoorzaamheid van Jona en de 

afgodendienst van Israël zijn trouw vermeld. Petrus’ verloochening van 

Christus, de scherpe twist tussen Paulus en Barnabas, de fouten en zwak-

heden van de profeten en apostelen – dat alles wordt bloot gelegd door de 

Heilige Geest, Die de sluier van het menselijke hart oplicht. Daar voor ons 

liggen de levens der gelovigen, met al hun fouten en dwaasheden, die als een 
les bedoeld zijn voor al de geslachten na hen. Zouden ze zonder enige 

zwakheid geweest zijn, dan zouden ze boven het menselijke zijn verheven, en 

onze zondige natuur zou altijd wanhopen die verhevenheid te bereiken. Maar 

nu we zien waar zij worstelden en vielen, waar zij opnieuw moed schepten en 
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overwonnen door de genade Gods, nu worden we bemoedigd en aangezet de 

obstakels weg te ruimen, die de ontaarde natuur ons in de weg plaatst.” –Uit 
de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 452. 

 

_____ 

 

 

Zendingsbericht van het veld 

in het Koninkrijk Eswatini 
 

Te lezen op Sabbat 21 februari 2026 

 

De speciale sabbatschoolgaven zullen op 

Sabbat 28 februari 2026 worden ingezameld 

 

 

Broederlijke groeten uit het kleine, prachtige koninkrijk Eswatini, het 

Zwitserland van Afrika. “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, 

zodat Ik in hun midden kan wonen.” Éxodus 25:8. 

Het Koninkrijk Eswatini, ook bekend onder zijn vroegere officiële naam, het 

Koninkrijk Swaziland, is een geheel door land omgeven land in zuidelijk 

Afrika. Het grenst in het noordoosten aan Mozambique en in het noorden, 

westen, zuiden en zuidoosten aan Zuid-Afrika. Met een lengte van niet meer 

dan 200 kilometer van noord naar zuid en 130 kilometer van oost naar west is 

Eswatini een van de kleinste landen van Afrika. Desondanks zijn het klimaat 

en de topografie zeer divers, variërend van een koele, bergachtige hoogvlakte 

tot een hete, droge, lage grasvlakte. 

De bevolking telt 1.242.822 inwoners (in 2024), voornamelijk van de Swazi-

etniciteit. Er zijn ook immigranten uit andere Afrikaanse landen en Azië. 

Negentig procent van de bevolking is christelijk en 20 procent is katholiek. 

Twee procent is moslim en 8 procent belijdt andere religies. De meest 

gesproken taal is het Swazi (siswati in de inheemse vorm). Het Swazi-

koninkrijk werd in het midden van de 18e eeuw gesticht onder leiding van 

Ngwane III. Het land en de Swazi ontlenen hun naam aan Mswati II, de  

19e-eeuwse koning onder wiens bewind het land werd uitgebreid en vere-

nigd; de grenzen werden in 1881 vastgesteld, midden in de strijd om Afrika.  

Na de Tweede Boerenoorlog was het koninkrijk, onder de naam Swaziland, 

van 1903 tot 6 september 1968 een Brits hoogcommissariaat, totdat het zijn 

onafhankelijkheid herwon. Daarom is Engels de officiële taal. In april 2018 
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werd de officiële naam veranderd van Koninkrijk Swaziland in Koninkrijk 

Eswatini, wat overeenkomt met de naam die in het Swazi algemeen wordt 

gebruikt. 

De Adventboodschap zou rond 1924 het land hebben bereikt. De Reformatie-

boodschap kwam echter pas in het begin van de jaren zestig, toen Eswatini 

deel ging uitmaken van de Transvaal Union Conference, die bestond uit 

Zuid-Afrika, Zimbabwe (toen nog Rhodesië), Zambia en Tanzania. De eerste 

zendelingen die in Eswatini werkten, waren onder meer de predikanten 

Sigmund Gutknecht en Simon Schmidt. Het werk groeide en in 1994 werd 

Eswatini georganiseerd als een veld onder de Zuid-Afrikaanse Unie, totdat 

het rond 2006 een zendingsveld werd onder de Generale Conferentie. Het 

huidige ledenaantal in Eswatini is 150, waarvan de meeste jongeren zijn. Er 

zijn gemeenten in elk van de vier regio’s, maar Manzini heeft de meeste 

leden. 

Met hun beperkte middelen hebben de leden een kerkgebouw in Manzini ge-

bouwd. Er is echter behoefte aan een hoofdkwartier voor het veldwerk, in-

clusief een dienstwoning voor de predikant, een kantoor voor het veldwerk, 

ruimtes voor enkele kleine bedrijfsprojecten en een mini-gezondheids-

centrum. De grootste uitdaging is dat de meeste gelovigen werkloze jongeren 

zijn; slechts een klein aantal leden heeft een baan. Het kleine inkomen is 

nauwelijks voldoende om de werknemers en de zendingsactiviteiten te onder-

steunen. Hoewel het klein is, is het veld zelfvoorzienend. Daarom doen we 

een beroep op Gods volk over de hele wereld om ons te helpen onze droom 

te verwezenlijken: het bouwen van een hoofdkwartier voor het veld, dat een 

licht zal zijn voor het werk in Eswatini en de wereld door middel van mensen 

die het kleine koninkrijk komen bezoeken. 

“De noodzaak van een kerkgebouw waar een nieuw gevormde groep gelovi-

gen zich heeft gevestigd, werd mij in een panoramisch beeld getoond. Ik zag 

arbeiders eenvoudige gebedshuizen bouwen. De nieuwkomers hielpen met 

hun handen en degenen die middelen hadden, hielpen met hun middelen. In 

de kelder van het kerkgebouw, boven de grond, werd een klaslokaal voor de 

kinderen ingericht en er werd een leraar naartoe gestuurd om de leiding te 

nemen. 

Het aantal leerlingen op de school was niet groot, maar het was een geluk-

kig begin. Ik hoorde de liederen van kinderen en ouders: ‘... Zo de Heere 

het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden zijn bouwlieden daaraan; zo de 

Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.’ ‘Hallelujah! O 

mijn ziel! Prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven; ik zal mijn 

God psalmzingen, terwijl ik nog ben.’ Psalm 127:1; 146:1, 2.” –Gospel 
Workers, blz. 435. 
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Moge de Heer uw bijdrage rijkelijk zegenen, zodat wij door uw offer het 

evangelie kunnen verspreiden terwijl de deuren nog open zijn en de vreugde-

volle dag van de komst van onze Heer en Verlosser kunnen bespoedigen om 

ons naar huis te halen. ‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal 

uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.’ Filippensen 4:7.”  

 

–De leiders van het veld in het Koninkrijk Eswatini 

 

 

 

De speciale sabbatschoolcollecte is bestemd voor 

het veld in Koninkrijk Eswatini 

 
Dat God uw gulle gaven mag vermenigvuldigen! 

 

9e Les     Sabbat 28 februari 2026 

                 Sabbatbegin 18.16 u.  18.18 u. 

 

Wrange druiven 
 

“... Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl 

hij slechts stinkende druiven voortbracht?” Jesája 5:4, laatste gedeelte. 

“Met tedere zorg voedde en verzorgde Hij hem, opdat hij de vruchten der 

gerechtigheid zou voortbrengen. Zijn woorden luiden: ‘Wat is er meer te 

doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik hem niet gedaan heb.’ Maar deze wijn-

stok van Gods planting heeft zich naar de aarde gebogen en zich met zijn 

ranken vastgehecht aan menselijke steunsels. Zijn ranken hebben zich wijd 

en zijd verspreid, maar hij draagt de vruchten van een wilde wijnstok. De 

Meester van de wijngaard zegt: ‘Waarom heb lk verwacht dat hij goede 

druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht?’ 

Jesája 5:4.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 2, blz. 81. 

 
ZONDAG 

1.  Welk spreekwoord was en is onaanvaardbaar voor de Heer? 

Ezechiël 18:1-4; Deuteronomium 24:16. 
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Ezechiël 18:1-4 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat is er 

met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël: De 
vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden 

stomp? Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreek-

woord in Israël nog durft te gebruiken! Zie, alle mensenlevens behoren 
Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die 

behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven. 

Deuteronomium 24:16 De vaders mogen niet ter dood gebracht wor-
den om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht 

worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood 

gebracht worden. 

“Velen die leren dat Gods wet niet langer bindend is voor de mens, 

beweren dat men onmogelijk aan de eisen ervan kan voldoen. Maar 

als dit waar zou zijn, waarom werd Adam dan gestraft? De zonde van 

onze stamouders bracht schuld en verdriet over de wereld, en zonder 

Gods goedheid en barmhartigheid zou de mens aan de wanhoop zijn 

prijsgegeven. Laat niemand zichzelf bedriegen. ‘Het loon dat de 

zonde geeft is de dood.’ (Romeinen 6:23) Gods wet kan nu evenmin 

straffeloos overtreden worden als in de tijd dat het vonnis werd uitge-

sproken over de vader van het mensdom.” –Patriarchen en profeten, 

blz. 35. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe legde God Zijn volk het principe van individuele verant-

woordelijkheid en verlossing uit? Ezechiël 18:20. 

Ezechiël 18:20 De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de on-

gerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerech-
tigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige 

zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem-

zelf zijn. 

“Het is niet te vermijden dat kinderen lijden onder de gevolgen van de 

verkeerde daden van de ouders, maar ze worden niet gestraft voor 

de schuld van de ouders, behalve wanneer ze een aandeel hebben in hun 
zonden. Gewoonlijk is het echter zo dat de kinderen de voetsporen van 

de ouders volgen. Door erfenis en voorbeeld worden de zonen deel-

genoten aan de zonden van de vaders. Verkeerde neigingen, verdorven 



54 
 

 

smaken, lage moraal, zowel als lichamelijke ziekten en degeneratie 

worden van vader op kind overgedragen als een nalatenschap, tot in het 

derde en vierde geslacht. Deze verschrikkelijke waarheid behoort 

mensen ertoe te brengen zich te weerhouden van het volgen van een 

zondige leefwijze.” –Patriarchen en profeten, blz. 271. 

 
DINSDAG 

3.  Welke uitleg werd hiervoor gegeven, gebaseerd op drie 

generaties? Ezechiël 18:5, 10, 14. 

Ezechiël 18:5, 10, 14 Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en 

recht en gerechtigheid doet. [...] Maar heeft hij nu een gewelddadige 

zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar één van die 
dingen doet. [...] En zie, heeft hij een zoon voortgebracht die al de 

zonden van zijn vader die hij doet, ziet; hij ziet ze, maar doet zelf die 

dingen niet. 

“Velen lijden onder de gevolgen van de overtredingen van hun ou-

ders. Ze kunnen niet worden veroordeeld voor de zonden van hun 

ouders, maar het is niettemin hun plicht om na te gaan waarin hun ou-

ders de wetten van hun bestaan hebben overtreden, wat hun nako-

melingen zo’n ellendige erfenis heeft opgeleverd; en waarin de ge-

woonten van hun ouders verkeerd waren, moeten ze hun koers wijzi-

gen en zichzelf door middel van correcte gewoonten....” –Counsels on 
Health, blz. 37. 

 
WOENSDAG 

4.  Welke verdere uitleg werd gegeven? Ezechiël 18:21-24. 

Ezechiël 18:21-24 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al 

zijn zonden die hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt 

en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet 
sterven. Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem  

niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die 

hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou Ik werkelijk behagen scheppen in 
de dood van de goddeloze? Spreekt de Heere HEERE. Is het niet, 

wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? Maar als de 
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rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, 

overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en 
doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan 

heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn 

trouwbreuk, die hij gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij 

begaan heeft, alleen dáárom zal hij sterven. 

“Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven 

van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij. Eerst 

komen de eerste mensen die op aarde hebben geleefd aan de beurt. 

Daarna zal onze Voorspraak de gevallen van alle geslachten die na hen 

zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen en Hij eindigt met 

de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt afgeroepen en elk 

geval wordt nauwkeurig onderzocht. Bepaalde namen worden aange-

nomen, andere worden verworpen. Wanneer in de boeken des hemels 

nog zonden staan opgetekend van mensen die hun zonde niet hebben 

beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen hun 

namen uit het boek des levens worden weggedaan en zullen hun goede 

werken die zijn opgeschreven in het gedenkboek, worden uitgewist. 

God zei aan Mozes: ‘Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit Mijn 

boek delgen’ (Éxodus 32:33). De profeet Ezechiël zegt hierover: 

‘Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel 

en onrecht doet ... met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening 

gehouden worden’ (Ezechiël 18:24).” –De grote strijd, blz. 446. 

 
DONDERDAG 

5.  Hoe ging God om met het onderwerp rechtvaardigheid in Zijn 

omgang met Zijn volk? Ezechiël 18:25-29. 

Ezechiël 18:25-29 Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. 

Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer 

uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerech-
tigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn 

onrecht, dat hij gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich bekeert van 

zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid 
doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en 

bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal 
zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Het huis van Israël zegt 
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desondanks: De weg van de Heere is niet recht. Huis van Israël, zijn 

Mijn wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?  

“Bij de namen van allen die hun zonden hebben beleden en het ver-

zoenend bloed van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken 

des hemels genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij 

met Christus’ gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie 

is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze 

‘waardig worden gekeurd’ om het eeuwig leven te hebben. God heeft 

bij monde van de profeet Jesaja gezegd: ‘Ik, Ik ben het, die uw 

overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet’ 

(Jesája 43:25).” –De grote strijd, blz. 446. 

 
VRIJDAG 

6.  Welke uitnodiging gaf de Heer? Ezechiël 18:30-32. 

Ezechiël 18:30-32 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder 

overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en 

bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen 
struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u over-

treden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. 

Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen 
behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus 

bekeer u en leef! 

“Als jullie van elkaar vervreemd zijn, en jullie zijn er niet in geslaagd 

om Bijbelgetrouw christen te zijn, kom dan tot bekering. Want het 

karakter dat je tijdens de genadetijd ontwikkelt, heb je ook bij de 

wederkomst van Christus. Als jullie een heilige in de hemel willen 

zijn, wees dan eerst een heilige op aarde. De karaktertrekken die je in 

dit leven koestert, veranderen niet door de dood of de opstanding. Je 

staat uit het graf op met dezelfde mentaliteit, die je in je gezin en in de 

maatschappij aan de dag legde. Jezus verandert bij Zijn komst niet ons 

karakter. Die verandering moet nu plaatsvinden. Ons dagelijks leven 

beslist over onze eeuwige bestemming.” –Het Bijbels gezin, blz. 13. 

 
SABBAT 

7.  Hoe graag vergeeft God? Psalm 86:5; 1 Johannes 1:9. 
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Psalm 86:5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk 

aan goedertierenheid  
1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en recht-

vaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 

ongerechtigheid. 

“Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Niet 

alleen gaf Hij Hem door Hem onder de mensen te laten leven, hun 

zonden te dragen en als een offer voor hen te sterven, maar Hij gaf 

Hem aan de gevallen mensheid. Christus moest Zich vereenzelvigen 

met de belangen en de noden van het mensdom. Hij was degene, door 

wie God Zich verbond met de mensen, met een onbreekbare band. 

Jezus ‘schaamt Zich niet om hen broeders te noemen.’ (Hebreeën 

2:11) De Zoon des Mensen is ons offer, onze verdediger, onze broer, 

die voor de Vader staat in onze menselijke gedaante, die eeuwig één 

zal zijn met hen, die Hij verlost. En dat alles met de bedoeling dat de 

mens opgeheven zou worden van de puinhopen en de vernedering van 

de zonde, opdat hij de liefde van God zou gaan weerspiegelen en in 

de heilige vreugde zou delen.” –Schreden naar Christus, blz. 16, 17. 

 

Voor verdere studie 

“Zo’n liefde is onvergelijkbaar; kinderen van de hemelse Koning! Wat een 

belofte! Het thema voor de diepste meditatie! De onzegbare liefde van God 

voor een wereld, die Hem niet liefhad. Deze gedachte heeft een sterke 

invloed op het innerlijk en brengt de mens ertoe zijn geest aan de wil van 

God te onderwerpen. Hoe meer we het karakter van God bestuderen in het 

licht van het kruis, des te meer zien we hoe genade, tederheid en vergevings-

gezindheid samen gaan met eerlijkheid en rechtvaardigheid, en des te duide-

lijker ontdekken we de ontelbare bewijzen van die oneindige liefde en van 

een teder meeleven, dat zelfs het diepe gevoel van een moeder voor haar 

afgedwaalde kind overtreft.” –Schreden naar Christus, blz. 17, 18. 

 

_____ 
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10e Les     Sabbat 7 maart 2026 

                 Sabbatbegin 18.28 u.  18.30 u. 

 

Relatie met de naaste 
 

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u 

liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” Johannes 13:34. 

“Liefde is een tere plant, die opgekweekt en gekoesterd moet worden. En 

alle bittere wortels eromheen moeten worden weggeplukt, zodat zij ruimte 

heeft om zich uit te breiden. Dan brengt het alle vermogens van de geest, 

heel het hart, onder haar invloed, zodat wij God boven alles zullen 

liefhebben en onze naaste als onszelf. –MS 50, 1894. (HC 173).” –Geest, 

karakter en persoonlijkheid, blz. 212. 

 
ZONDAG 

1.  Wie waren de Ammonieten? Wat deden zij hun verwanten 

– Israël – aan? Genesis 19:30, 38; Ezechiël 25:3, 6. 

Genesis 19:30, 38 En Lot vertrok uit Zoar en ging met zijn twee 

dochters in het bergland wonen, want hij was bevreesd om in Zoar te 

blijven wonen. Hij woonde in een grot, samen met zijn twee dochters. 
[...] De jongste, ook zij, baarde een zoon en gaf hem de naam Ben-

Ammi. Hij is de vader van de Ammonieten, tot op deze dag. 
Ezechiël 25:3, 6 Zeg tegen de Ammonieten: Luister naar het woord 

van de Heere HEERE: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u ‘Haha!’ 

gezegd hebt over Mijn heiligdom, toen het ontheiligd werd, en over 
het land van Israël, toen het verwoest werd, en over het huis van 

Juda, toen zij in ballingschap gingen. [...] Want zo zegt de Heere 
HEERE: Omdat u in de handen geklapt en met de voeten gestampt 

hebt, en u in al uw leedvermaak zich van harte verblijdde over het 

land van Israël. 

“Er is geen zekerder weg om ons geestelijk leven te verzwakken dan 

naijverig, kwaaddenkend ten opzichte van elkander te zijn; vol van 

kritiek en boze vermoedens. ‘Deze is de wijsheid niet die van boven 

afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twist-

gierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid 
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die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, 

gezeglijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig 

oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in 

vrede gezaaid voor degenen die vrede maken.’ Jakobus 3:15-18.” –Uit 

de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 252, 253. 

 
MAANDAG 

2.  Hoe toonden de Moabieten dat zij Gods volk verachtten, ook al 

behoorden zij tot dezelfde familie? Ezechiël 25:8; Genesis 19:36, 37. 

Ezechiël 25:8 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Moab en Seïr gezegd 

hebben: Zie, het huis van Juda is als alle heidenvolken. 

Genesis 19:36, 37 Zo werden de twee dochters van Lot zwanger van 
hun vader. De eerstgeborene baarde een zoon en gaf hem de naam 

Moab. Hij is de vader van de Moabieten, tot op deze dag. 

“Door Zijn Zoon te geven voor onze verlossing heeft God getoond, 

hoeveel waarde Hij hecht aan iedere menselijke ziel, en Hij geeft aan 

geen mens de vrijheid om minachtend over de ander te spreken. We 

zullen fouten en zwakheden zien in de mensen rondom ons, maar God 

maakt aanspraak op iedere ziel als op Zijn eigendom, – dat Hem toe-

behoort door de schepping en ook omdat Hij het heeft gekocht met 

het dierbaar bloed van Christus. Allen zijn geschapen naar Zijn beeld, 

en zelfs de mensen die het diepst gezonken zijn, moeten behandeld 

worden met eerbied en tederheid. God zal ons ter verantwoording 

roepen voor ieder woord dat in verachting gesproken werd over een 

ziel, voor wie Christus Zijn leven heeft afgelegd.” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 54. 

 
DINSDAG 

3.  Hoe gedroegen de Edomieten zich tegenover Israël, ondanks dat 

ze broeders waren? Ezechiël 25:12; Amos 1:11; Genesis 36:1. 

Ezechiël 25:12 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat Edom uit enkel 

wraakzucht gehandeld heeft tegen het huis van Juda en zij een zware 
schuld op zich hebben geladen door zich op hen te wreken. 
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Amos 1:11 Zo zegt de HEERE: Vanwege drie overtredingen van 

Edom, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn 
broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid te-

nietgedaan, omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn ver-

bolgenheid voor altijd koesterde. 

Genesis 36:1 Dit zijn de afstammelingen van Ezau, dat is Edom. 

“De geest van haat en wraakzucht vond zijn oorsprong in satan; en het 

bracht hen ertoe de Zoon van God ter dood te brengen. Een ieder die 

haat of onvriendelijkheid koestert, koestert dezelfde geest; en de vruch-

ten daarvan zullen leiden tot de dood. In de wraakzuchtige gedachte ligt 

de boze daad opgesloten, zoals de plant in de zaadkorrel is besloten. 

‘Een ieder die zijn broeder haat is een mensenmoorder en gij weet, dat 

geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.’ 1 Johannes 

3:15.” –Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 54. 

 
WOENSDAG 

4.  Waarom haatten de Filistijnen Gods volk? Genesis 10:6, 13, 14; 

Jesája 14:29. 

Genesis 10:6, 14, 14 De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en 

Kanaän. [...] Mizraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de 
Lehabieten, de Naftuchieten, de Pathrusieten, de Kasluchieten – uit 

wie de Filistijnen voortgekomen zijn – en de Kaftorieten. 
Jesája 14:29 Verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg, is 

wel gebroken, maar uit de wortel van de slang zal een gifslang voort-

komen, en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. 

“Wanneer wij in strijd komen met de vijanden van Christus, moeten 

wij niets zeggen in de geest van vergelding, of iets dat ook maar de 

schijn zou hebben van een smadelijk oordeel. Hij, die een spreekbuis 

van God wil zijn, mag geen woorden uitspreken die zelfs de Majesteit 

des hemels niet wilde gebruiken toen Hij met satan twistte. Wij 

moeten het werk van oordelen en veroordelen aan God overlaten.”  

–Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 55.  

 
DONDERDAG 

5.  Wie is de aartsvijand van de Heer en dus ook van wie Hem trouw 

zijn? Ezechiël 28:12, 14-16. 
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Ezechiël 28:12, 14-16 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de 

koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, 
toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoon-

heid. [...] U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. 

Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u 
wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, 

vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u 

gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw 
midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van 

de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit 

het midden van de vurige stenen. 

“Toen Christus zelf met satan worstelde om het lichaam van Mozes, 

‘durfde Hij ... geen smadelijk oordeel uitbrengen.’ Judas 9. Indien Hij 

dit gedaan had, zou Hij Zich op het terrein van satan geplaatst hebben, 

want beschuldiging is het wapen van de boze. Hij wordt in de Schrift 

de ‘aanklager van onze broeders’ genoemd. Openbaring 12:10. Jezus 

wilde geen van de wapenen van satan gebruiken. Hij trad hem 

tegemoet met de woorden: ‘De Here straffe u.’ ” –Gedachten van de 
berg der zaligsprekingen, blz. 55. 

 
VRIJDAG 

6.  Welk struikelblok had Egypte in de tijd van Ezechiël voor Juda 

opgeworpen? Ezechiël 29:2, 6; 17:1, 2, 12-15. 

Ezechiël 29:2, 6; 17:1, 2, 12-15 Mensenkind, richt uw blik op de farao, 

de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen heel Egypte. [...] 
En al de inwoners van Egypte zullen weten dat Ik de HEERE ben, 

omdat zij voor het huis van Israël een rietstaf geweest zijn. [...] Het 
woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, geef een raadsel op 

en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël. [...] Zeg toch tegen 

dat opstandige huis: Weet u niet wat deze dingen betekenen? Zeg: Zie, 
de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning 

en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel. Vervolgens 

nam hij iemand uit het koninklijk nageslacht, sloot met hem een 
verbond en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land 

nam hij weg, zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet 
kon verheffen, maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven 

bestaan. Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar 
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Egypte te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou 

hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een 

verbond verbreken en ontkomen? 

“De Here toetst Zijn volk om te zien wie trouw zal zijn aan de begin-

selen van Zijn waarheid. Onze taak is, aan de wereld de boodschap van 

de eerste, de tweede, en de derde engel te verkondigen. In het volbren-

gen van onze plichten moeten wij onze vijanden noch verachten, noch 

vrezen. Wanneer we ons contractueel verbinden met hen die niet van 

ons geloof zijn, dan gaan we buiten de richtlijn van God. We moeten 

hen die weigeren God trouw te bewijzen, vriendelijk en beleefd behan-

delen, maar we moeten nooit met hen beraadslagen wat betreft de vitale 

belangen van Zijn werk. Door op God te vertrouwen, gaan we voor-

waarts in het onbaatzuchtig doen van Zijn werk en ons ootmoedig be-

trouwen op Hem. Zo moeten wij ook onszelf en alles wat het heden en 

de toekomst betreft in Zijn voorzienigheid stellen en het begin van ons 

vertrouwen standvastig tot het einde bewaren, er aan denkende dat we 

de zegeningen des hemels ontvangen, niet omdat we die waardig zijn, 

maar vanwege de waardigheid van Christus en omdat we, door geloof 

in Hem, Gods overvloeiende genade aanvaarden.” –Uit de schatkamer 

der getuigenissen, deel 3, blz. 128, 129. 

 
SABBAT 

7.  Wat verheugt God Zich te zien in de mens? Romeinen 12:10. 

Romeinen 12:10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga 

elkaar voor in eerbetoon. 

“De wet der liefde vraagt om de toewijding van lichaam, verstand en 

ziel aan het dienen van God en onze naasten. En dit dienen, waardoor 

we voor anderen ten zegen worden, verschaft onszelf de grootste 

zegen. Onzelfzuchtigheid ligt ten grondslag aan alle ontwikkeling. 

Door onzelfzuchtige dienst ontvangen we de hoogste ontwikkeling 

van elk vermogen.” –Karaktervorming, blz. 16. 

 

Voor verdere studie 

“Liefde tot God en voor elkaar moet men doen groeien, want het is zo 

kostbaar als goud. Wij moeten nu de allerbeste voorstelling geven van het 

karakter van zuivere en onbesmette godsdienst, die zowel in haar aard als in 
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haar eisen het omgekeerde is van zelfzucht. Liefde als die waarvan Christus 

het voorbeeld was, is niet te vergelijken, zij staat in waarde boven goud, 

zilver of kostbaar gesteente. De liefde die Christus bezat: daarvoor moeten 

we bidden en daarnaar moeten we streven. De christen die deze bezit, draagt 

een karakter mee dat boven alle menselijke zwakheden uitstijgt. –Lt 335, 

1905.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 638. 

 

_____ 

 
 

11e Les     Sabbat 14 maart 2026 

                 Sabbatbegin 18.41 u.  18.43 u. 

 

Het dal van de wereld 
 

“En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U 

moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. En zij, of zij luisteren of 

dat nalaten – zij zijn immers een opstandig huis – zij zullen weten dat er een 

profeet in hun midden geweest is.” Éfeze 2:4, 5. 

“ ‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’. ‘Dit 

is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen be-

houden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Want er is één God 

en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die 

Zich gegeven heeft voor een losprijs voor allen’ (Titus 2:11; 1 Timótheüs 

2:3-6). 

God stelt Zijn Geest vrij ter beschikking van elk mens zodat iedereen een 

beroep kan doen op de middelen ter verlossing. Daarom kwam Christus, ‘het 

waarachtige licht’, naar de wereld om iedereen te verlichten. (Johannes 1:9) 

De mensen gaan verloren omdat ze uit eigen wil het eeuwige leven 

weigeren.” –De grote strijd, blz. 249. 

 
ZONDAG 

1.  Wat werd aan de profeet Ezechiël geopenbaard? Ezechiël 37:1-3; 

Éfeze 2:1. 

Ezechiël 37:1-3 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE 
bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een 
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vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen 

gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze 
waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen 

tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 

Éfeze 2:1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was 

door de overtredingen en de zonden. 

“We zijn door de zonde gescheiden van het leven van God. Onze geest 

is verlamd. Wij kunnen uit eigen kracht evenmin een heilig leven 

leiden als de verlamde man in staat was om te lopen. Velen beseffen 

hun hulpeloosheid en verlangen naar dat geestelijk leven dat hen met 

God in harmonie zal brengen. Zij spannen zich tevergeefs in het te be-

zitten. Wanhopig roepen ze uit: ‘lk ellendig mens! Wie zal mij verlos-

sen uit het lichaam dezes doods?’ Deze wanhopige, strijdende mensen 

moeten omhoog zien. De Heiland buigt Zich over degenen, die Hij met 

Zijn bloed heeft gekocht en zegt met onuitsprekelijke tederheid en 

medelijden: ‘Wilt gij gezond worden?’ Hij gebiedt u op te staan, ge-

zond en sterk. Wacht niet tot u voelt dat u genezen bent. Geloof Zijn 

woord, en het zal in vervulling gaan. Plaats uw wil achter de wil van 

Christus. Als u Hem wilt dienen en naar Zijn woord handelt, zult u 

kracht ontvangen. Welke verkeerde gewoonte u ook moogt hebben, 

welke hartstocht door langdurige gewoonte ziel en lichaam bindt, 

Christus kan en wil u daarvan bevrijden. Hij wil leven brengen aan de 

mens, ... .” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 159, 160. 

 
MAANDAG 

2.  Wat was het eerste wat God hem opdroeg te doen? Ezechiël 37:4, 

7, 8; Romeinen 10:17, 18. 

Ezechiël 37:4, 7, 8 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze 

beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de 

HEERE. [...] Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond 
een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen 

kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en 

zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid 
overheen, maar er was geen geest in hen. 

Romeinen 10:17, 18 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor 
door het Woord van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet 



65 
 

 

gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en 

hun woorden tot de einden van de wereld. 

“De ziel, dood in overtredingen en zonden, moet een dergelijk proces 

ondergaan om met God verzoend te worden en te delen in Christus’ 

leven en blijdschap. Zoals de entstek leven ontvangt door verbonden te 

zijn met de wijnstok, zo krijgt de zondaar deel aan de goddelijke 

natuur wanneer hij verbonden is met Christus. De eindige mens ver-

bonden met de oneindige God. Aldus verbonden, blijven de woorden 

Gods in ons, en we worden niet aangedreven door gevoelens, die zich 

bij vlagen voordoen, maar door een levend, blijvend beginsel. De 

woorden van Christus moeten overdacht, gekoesterd en zorgvuldig op-

geborgen worden in het hart.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 1, blz. 533. 

 
DINSDAG 

3.  Wat was Zijn tweede bevel? Ezechiël 37:9, 10; 1 Korinthe 3:16. 

Ezechiël 37:9, 10 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, 
mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom 

uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven 

komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest 
in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een 

zeer, zeer groot leger. 
1 Korinthe 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest 

van God in u woont? 

“Wie Christus boven alles liefheeft zal het meeste goed doen. Er is 

geen grens aan de bruikbaarheid van iemand die zichzelf uitschakelt 

en plaats maakt voor het werk van de Heilige Geest in zijn leven. Zo 

iemand leeft geheel voor God. Als mensen de noodzakelijke tucht 

verdragen zonder te klagen of de moed op te geven, zal God hen van 

uur tot uur en van dag tot dag onderwijzen. Hij wil graag Zijn genade 

openbaren.” –Jezus de Wens der eeuwen, blz. 199.  

 
WOENSDAG 

4.  Welk derde bevel kreeg de profeet? Ezechiël 37:11-14; Romeinen 

6:4, 5. 
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Ezechiël 37:11-14 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze been-

deren zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn 
verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer 

daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw 

graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik 
zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de 

HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe op-

rijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen 
en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit 

gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 
Romeinen 6:4, 5 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijk-

heid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan 

Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn 

opstanding. 

“Gods inwerking op het hart van de mens, die ze ontvangt, is zó gees-

telijk van karakter! Ze maakt iedereen tot nieuwe schepping, zonder 

ook maar één door God geschonken talent te vernietigen of te ver-

zwakken. Het zuivert elke eigenschap die geschikt is voor een verbin-

ding met de goddelijke natuur. Wat uit de Geest geboren is, is Geest. 

Wanneer een mens vanuit de hoge geboren wordt, doordringt een 

hemelse vrede zijn of haar ziel. –MS 1, 1897 (SpTBC, no. 3, 8-9).”  

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 14. 

 
DONDERDAG 

5.  Wat zou het gevolg zijn? Ezechiël 37:21, 22; 1 Korinthe 1:10. 

Ezechiël 37:21, 22 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, 

Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan 

zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land 
brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van 

Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet 

langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken 
verdeeld zijn. 

1 Korinthe 1:10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam 
van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw 
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spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht 

aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 

“Onder leiding van Christus waren de discipelen ertoe gekomen te 

gaan voelen dat zij de Geest nodig hadden. Door de onderwijzing des 

Geestes ontvingen zij de laatste, noodzakelijke lessen en werden zij 

tot hun levenstaak uitgezonden. Zij waren niet langer onwetend en 

onontwikkeld. Niet langer waren zij een groep van onafhankelijke of 

disharmonische, tegenstrijdige elementen. Niet langer was hun verlan-

gen op aardse grootheid gericht. Zij waren ‘eendrachtig’, ‘één van 

hart en ziel.’ (Handelingen 2:46; 4:32) Christus vervulde hun gedach-

ten; de uitbreiding van Zijn koninkrijk was hun doel. In verstand en 

karakter waren zij hun Meester gelijk geworden, en de mensen 

‘herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren.’ (Handelingen 

4:13)” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 33. 

 
VRIJDAG 

6.  Wat zou er nog meer gebeuren? Ezechiël 37:23, 24; Psalm 23:1-3. 

Ezechiël 37:23, 24 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met 

hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun over-

tredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij ge-
zondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor 

Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. En Mijn Knecht David zal 
Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen 

in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en 

die houden. 
Psalm 23:1-3 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet 

mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de ge-

rechtigheid, omwille van Zijn Naam. 

“Omdat wij door Jezus de rust binnengaan, begint de hemel reeds hier. 

Wij geven gehoor aan Zijn uitnodiging: Komt, leert van Mij, en als wij 

zo komen, beginnen wij hier reeds eeuwig te leven. De hemel is een 

voortdurend naderen tot God door Christus. Hoe langer wij in deze 
hemel zijn, des te meer van Zijn heerlijkheid zal voor ons duidelijk 

worden. En hoe meer wij van God weten, des te groter zal ons geluk 

zijn. Als wij in dit leven wandelen met Jezus, kunnen we vervuld 
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worden met Zijn liefde en bevredigd worden door Zijn tegenwoordig-

heid. Alles wat de menselijke natuur kan verdragen, kunnen wij reeds 

hier bezitten. Maar wat is dat alles vergeleken met wat later komt? 

Daar ‘zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht 

in Zijn tempel; en Hij die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen 

uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook 

zal de zon niet op hen vallen noch enige hitte want het Lam, dat in het 

midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar water-

bronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’ 

(Openbaring 7:15-17)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 270. 

 
SABBAT 

7.  Hoe glorieus zal het einde zijn? Ezechiël 37:25-28; Openbaring 

21:3. 

Ezechiël 37:25-28 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, 

aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij 

zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in 
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst 

zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig 

verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, 
en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn 

tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen 
een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de 

HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig 

in hun midden zal zijn. 
Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

“De regenboog die met zijn boog van licht de hemelen omspant, is een 

teken van ‘het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens’. 

Genesis 9:16. En de regenboog die de troon des Allerhoogsten om-

geeft, is ook voor Gods kinderen een teken van Zijn verbond van vre-

de. Zoals de boog in de wolken ontstaat door de verbinding van zonne-

schijn en regen, zo stelt de boog boven Gods troon de verbinding voor 

van Zijn genade en gerechtigheid. Tot de zondige, maar berouwvolle 

ziel zegt God: Leef, ‘de losprijs heb Ik verkregen’. Job 33:24.”  

–Karaktervorming, blz. 113, 114. 
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Voor verdere studie 

“Jezus dient in al mijn werk aanwezig te zijn om mijn karakter te veranderen. 

We moeten de waarheid aanvaarden zoals die in Jezus is, en dan zullen we 

vriendelijk en hoffelijk tegen elkaar zijn, want dat was het werk van mijn 

Meester. We zullen de kostbare vorm van Jezus in ons karakter zien; en 

wanneer we de kostbare lessen leren die Hij ons wil leren, zullen we zijn 

zoals Jezus. ‘Komt herwaarts tot Mij’, zegt Hij, ‘allen die vermoeid en belast 

zijn, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen.’ 

(Matthéüs 11:28, 29)” –Letters and Manuscripts, vol. 4 (1883-1886), Ms 9, 

1886. 

 

______ 

 

 

12e Les     Sabbat 21 maart 2026 

                 Sabbatbegin 18.53 u.  18.55 u. 

 

Het eeuwige teken 
 

“Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God 

op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte  

Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God 

zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn 

werk, dat God schiep door het te maken.” Genesis 2:1-3. 

“Alleen het vierde gebod van al de tien bevat het zege van de grote 

Wetgever, de Schepper van hemel en aarde. Zij, die dit gebod gehoor-

zamen, ontvangen Zijn Naam, en alle zegeningen die het inhoudt, vallen 

hen toe.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 13, 14. 

 
ZONDAG 

1.  Welk speciaal teken gaf de Heer Zijn volk toen Hij hen uit Egypte 

haalde? Ezechiël 20:10-12; Éxodus 31:12, 13, 15-17. 

Ezechiël 20:10-12 Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in 

de woestijn. Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun Mijn be-
palingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor leven. Ook heb Ik 
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hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, 

zodat zij zouden weten dat Ik de HEERE ben Die hen heiligt. 
Éxodus 31:12, 13, 15-17 Verder zei de HEERE tegen Mozes: U dan, 

spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht 

nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, 
zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. [...] Zes dagen zal 

er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag 

van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag 
werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de 

sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties 
door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor 

eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en 

de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich 

verkwikt. 

“Toen de Here Zijn volk Israël uit Egypte verloste en hun Zijn wet 

gaf, leerde Hij hen dat zij zich door de viering van de Sabbat moesten 

onderscheiden van de afgodendienaars. Dit maakte een onderscheid 

tussen degenen die de soevereiniteit van God erkenden en degenen 

die weigerden Hem als hun Schepper en Koning te aanvaarden. ‘Hij 

zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid 

zijn’, zei de Here. ‘Dat dan de kinderen Israëls de Sabbat houden, de 

Sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.’ 

Éxodus 31:17, 16.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3,  

blz. 12, 13. 

 
MAANDAG 

2.  Wat was het resultaat? Ezechiël 20:13; Éxodus 16:4, 23-24. 

Ezechiël 20:13 Maar in de woestijn werd het huis van Israël Mij 

ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen en verwierpen 

Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder ont-
heiligden zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid 

over hen in de woestijn zou uitstorten door een einde aan hen te maken. 

Éxodus 16:4, 23-24 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor 
u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de 

per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef 
kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. [...] Hij zei toen tegen 

hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de rust-
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dag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en 

kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen 
om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de 

volgende morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en 

waren er geen maden in. 

 “Door een wonder beschermde God de Wet van de Sabbat tijdens 

de veertig jaar reizen door de woestijn. (MS 77, 1899)”  

–Bijbelkommentaar, blz. 38. 

 
DINSDAG 

3.  Wat deed het volk zelfs in de woestijn? Ezechiël 20:18-21; Numeri 

15:32-36. 

Ezechiël 20:18-21 Ik zei tegen hun kinderen in de woestijn: Ga niet in 

de verordeningen van uw vaderen, neem hun bepalingen niet in acht en 
verontreinig u niet met hun stinkgoden. Ik ben de HEERE, uw God: ga 

in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in acht en houd die. 

Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat 
u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben. Maar die kinderen waren Mij 

ook ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn 

bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven – voerden zij niet 
nauwlettend uit. Zij ontheiligden Mijn sabbatten, zodat Ik zei dat Ik 

Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn 
toorn tegen hen ten uitvoer te brengen. 

Numeri 15:32-36 Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen zij 

een man aan die hout sprokkelde op de sabbatdag. En zij die hem 
aantroffen terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en 

naar Aäron, en naar heel de gemeenschap. Zij namen hem in hechte-
nis, want er was nog geen beslissing genomen wat met hem gedaan 

moest worden. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Die man moet zeker 

gedood worden. Heel de gemeenschap moet hem met stenen stenigen 
buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot bui-

ten het kamp, en zij stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals 

de HEERE Mozes geboden had. 

“Laat op vrijdag de voorbereiding voor de Sabbat klaar komen. Zorg 

dat alle kleren gereed liggen en dat het koken gedaan is. Men moet 

zorgen dat de schoenen gepoetst zijn en dat ieder gebaad heeft. Het is 
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mogelijk dit alles te doen. Wanneer u daarvan een gewoonte maakt, 

dan kan het. De Sabbat moet niet gebruikt worden om kleren te her-

stellen, spijzen te koken, vermaak te zoeken of voor andere wereldse 

bezigheden. Voor de zon onder gaat moet al het wereldse werk op zij 

gelegd worden en alle wereldse kranten moeten uit het gezicht ver-

dwijnen. Ouders, verklaart uw werk en de bedoelingen daarvan aan de 

kinderen en laat ze u helpen bij uw voorbereiding om de Sabbat te 

houden volgens het gebod.” –Uit de schatkamer der getuigenissen, 

deel 3, blz. 19. 

 
WOENSDAG 

4.  Wat ging er verder nadat Israël het beloofde land was binnen-

gegaan? Ezechiël 20:30-32; Jesája 56:2. 

Ezechiël 20:30-32 Daarom, zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de 
Heere HEERE: Hebt u uzelf verontreinigd op de manier van uw 

vaderen en bedrijft u hoererij met hun afschuwelijke afgoden? Ja, 

door het opheffen van uw offergaven, door uw kinderen door het vuur 
te laten gaan, verontreinigt u zich met al uw stinkgoden tot op deze 

dag. En zou Ík Mij dan door u laten raadplegen, huis van Israël? Zo 

waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal Mij niet door u laten 
raadplegen! Wat in uw geest opgekomen is, zal zeker niet gebeuren, 

namelijk dat u zegt: Laten wij als de heidenvolken en als de volks-
stammen worden door hout en steen te dienen! 

Jesaja 56:2 Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind 

dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet 

ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. 

“Alles wat betreffende het spreken en doen door de Hemel beschouwd 

wordt als een schendig van de heilige Sabbat, moet op Sabbat nage-

laten worden. God eist niet alleen dat we op de Sabbat lichamelijke 

arbeid nalaten, maar dat de geest gericht wordt om zich te bepalen bij 

heilige onderwerpen. Het vierde gebod wordt inderdaad overtreden 

door het spreken over wereldse aangelegenheden of door het voeren 

van oppervlakkige, beuzelachtige gesprekken. Wanneer we over alles 

en nog wat praten wat ons maar in de gedachte komt, dan spreken we 

onze eigen woorden. Elke afwijking van hetgeen recht is, brengt ons 

onder slavernij en veroordeling.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 1, blz. 297, 298. 
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DONDERDAG 

5.  Wat zei God dat er later zou gebeuren? Ezechiël 20:34-38; 

Hebreeën 10:16. 

Ezechiël 20:34-38 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit 

de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitge-

strekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u bren-
gen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aange-

zicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de 

woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik 

een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. Ik zal u onder 

de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het ver-
bond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij 

overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, 
maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u 

weten dat Ik de HEERE ben. 

Hebreeën 10:16 Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, 
dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn 

wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven. 

“In de wet van God wordt het wezen van God uitgedrukt. Het funda-

mentele beginsel van de liefde krijgt in de wet gestalte. Daarom is de 

wet de basis van Zijn regering, zowel in de hemel als op de aarde. 

Als ons hart is vernieuwd naar het beeld van God, als de goddelijke 

liefde in ons is ingeplant, zal dan Gods wet niet ten uitvoer worden 

gebracht in ons leven? Wanneer het beginsel van de liefde in het hart 

is ingeplant, wanneer de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn 

Schepper, wordt de belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: 

‘Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand 

schrijven’ (Hebreeën 10:16)” –Schreden naar Christus, blz. 71. 

 
VRIJDAG 

6.  Welk teken bewaart God nog steeds voor Zijn volk? Openbaring 

7:4; 14:12. 
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Openbaring 7:4; 14:12 [SV77] En ik hoorde het getal van hen, die 

verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit 
Hier is de lijdzaamheid  [...]alle geslachten van de kinderen Israëls. 

der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof 

. van Jezus  

“Zowel aan ons als aan Israël is de Sabbat gegeven ‘tot een eeuwig 

verbond’. Voor hen die Zijn heilige dag eerbiedigen, is de Sabbat een 

teken dat God hen erkent als Zijn uitverkoren volk. Het is een onder-

pand dat Hij aan hen Zijn verbond zal vervullen. Iedere ziel die het 

teken van Gods heerschappij aanvaardt, plaatst zichzelf onder het god-

delijke, eeuwige verbond. Hij maakt zichzelf vast aan de gouden ketting 

der gehoorzaamheid, waarvan elke schakel een belofte inhoudt.” –Uit 

de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 13. 

 
SABBAT 

7.  Wat zal voor altijd blijven bestaan? Ezechiël 20:40; Jesája 

66:22, 23. 

Ezechiël 20:40 Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van 

Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij 

in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen schep-
pen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw 

geheiligde gaven. 
Jesája 66:22, 23 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die 

Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de 

HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En 
het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van 

sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor 

Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

“Wanneer er ‘een wederoprichting van alle dingen, waarvan God 

gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten van oudsher’ zijn 

zal, dan zal de sabbat van de schepping, de dag waarop Jezus rustte in 

het graf van Jozef, nog steeds een dag van rust en blijdschap zijn. 

(Handelingen 3:21) Hemel en aarde zullen zich verenigen in lof-
gezang wanneer de volken der verlosten zich ‘van sabbat tot sabbat’ 

zullen buigen om God en het Lam vol vreugde te aanbidden. (Jesája 

66:23)” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 641. 
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Voor verdere studie 

“De voorwaarde, waarop men het eeuwige leven ontvangt, is nog steeds 
dezelfde als altijd – dezelfde als in het Paradijs, vóór de zondeval van onze 
eerste ouders – volledige gehoorzaamheid aan Gods wil, volledige recht-
vaardigheid. Als het eeuwige leven op de een of andere afgezwakte voor-
waarde zou worden gegeven, zou het geluk van het gehele universum in 
gevaar komen. De zonde, met al zijn ellendige en treurige gevolgen, zou 
daardoor onsterfelijk gemaakt worden.” –De weg naar Christus, blz. 60 
[zie ook: Schreden naar Christus, blz. 73]. 
 

_____ 
 

 

13e Les     Sabbat 28 maart 2026 

                 Sabbatbegin 19.05 u.  19.07 u. 

 

De wet voor het huis 
 
“Dit is de wet voor het huis; op de top van de berg is heel het gebied ervan 
helemaal rondom allerheiligst. Zie, dit is de wet voor het huis.” Ezechiël 
43:12. 

“Met het Woord van God in de hand kan ieder mens ... het gezelschap kiezen 
dat hij wenst. [...] Zo kan hij in deze wereld leven in de atmosfeer van de 
hemel [...] [en] steeds dichter naderen tot de drempel van de eeuwige wereld, 
totdat de poorten zich openen en hij binnengaat. Daar zal hij zich geen 
vreemdeling voelen. De stemmen die hem begroeten, zijn de stemmen van de 
heilige wezens, die onzichtbaar hier op aarde al zijn metgezellen waren; 
stemmen die hij heeft leren te onderscheiden en lief te hebben. Wie door het 
Woord van God in gemeenschap met de hemel heeft geleefd, zal zich thuis 
voelen in het gezelschap van de hemel.” –Education, blz. 127 [zie ook: 
Karaktervorming, blz. 127] 

  
ZONDAG 

1.  Welke opdracht ontving Ezechiël? Ezechiël 43:10, 11; Matthéüs 

6:10. 
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Ezechiël 43:10, 11 U, mensenkind, breng het huis van Israël de bood-
schap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerech-
tigheden, en laten zij het ontwerp meten. Als zij zich dan schamen 
vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm 
van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen 
ervan, ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen, 
alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en schrijf dat 
voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende 
verordeningen in acht nemen en die houden. 
Matthéüs 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de 
hemel zo ook op de aarde. 

“Het karakter dat wij nu vertonen, beslist over onze toekomstige be-
stemming. Het geluk van de hemel is te vinden door ons te onderwer-
pen aan de wil van God. Wanneer mensen lid worden van de konink-
lijke familie in de hemel, zal dat zijn omdat de hemel bij hen op aarde is 
begonnen. … De rechtvaardigen zullen elke genadegave, elke kostbare, 
geheiligde bekwaamheid, meenemen naar de hemel, en de aarde voor 
de hemel inruilen.” –Zonen en dochters van God, blz. 360. 
  

MAANDAG 

2.  Welke belangrijke principes maakten vroeger, en maken ook nu 
nog deel uit van het evangelie? Ezechiël 44:23, 24, 30. 

Ezechiël 44:23, 24, 30 Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren 
tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen 
onrein en rein. Bij een rechtszaak moeten zíj optreden om recht te doen. 
Overeenkomstig Mijn bepalingen moeten zij die voeren. Op al Mijn 
feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht 
nemen en Mijn sabbatten heiligen. [...] Ook het beste van alle eerstelin-
gen van alles, en elk hefoffer van alles, van al uw hefoffers, zullen voor 
de priesters bestemd zijn. Ook het beste van uw deeg moet u aan de 
priester geven om een zegen op uw huis te doen rusten. 

“Hun enige hoop ligt in het onderhouden van Gods geboden. Dit is 
het evangelie dat langs de draden van de tijd weerklinkt, tot in onze 
tijd.” –Letters and Manuscripts, vol. 15 (1900), Letter 78, 1900. 
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DINSDAG 

3.  Welke andere wet was in het bijzonder van toepassing op 
zakelijke transacties? Ezechiël 45:10, 11. 

Ezechiël 45:10, 11 U moet een zuivere weegschaal, een zuivere efa en 
een zuivere bath hebben. De efa en de bath moeten een vaste inhouds-
maat hebben, zodat een bath een tiende van een homer bevat, en ook 
een efa een tiende deel van een homer. De maat ervan moet volgens 
de homer zijn. 

“Christus heeft ons leren bidden: ‘Uw koninkrijk kome, gelijk als in 
de hemel, alzo ook op de aarde.’ (Matthéüs 6:10) Dat toont ons de 
hoogte waartoe wij moeten reiken door gestadige vooruitgang en 
constante groei. Wij moeten als leden van de gemeente van Christus 
op aarde Zijn wil vervullen. Wanneer iedereen aan anderen zó doet, 
als hij wil dat anderen hun doen, dan zouden we tekenen van een 
bekeerde wereld zien. Een christen moet op dit beginsel bouwen. Wij 
moeten een ladder beklimmen, waarvan de top tot in de hemel reikt.” 
–Christus weerspiegelen, blz. 203. 
  

WOENSDAG 

4.  Welke godsdienstoefeningen maakten deel uit van het dagelijks 
leven en doordrongen het leven van Gods volk? Ezechiël 46:13-15. 

Ezechiël 46:13-15 Verder moet u elke dag een lam van een jaar oud 
zonder enig gebrek als brandoffer bereiden voor de HEERE. Elke 
morgen moet u dat bereiden. Dan moet u daarop een graanoffer doen, 
elke morgen een zesde efa en een derde hin olie om de meelbloem 
vochtig te maken. Het is een graanoffer voor de HEERE, het zijn 
eeuwige verordeningen, voortdurend. Zij moeten het lam, het graan-
offer en de olie elke morgen als voortdurend brandoffer bereiden. 

“Wijd uzelf ’s morgens aan God. Doe dat het allereerste. Laat uw gebed 
zijn: ‘Aanvaard mij, Heer, helemaal als de Uwe. Ik leg al mijn plannen 
voor Uw voeten. Gebruik mij vandaag in Uw dienst. Blijf bij mij en laat 
al mijn werk in U gedaan worden.’ Dit is een dagelijkse aangelegen-
heid. Wijd uzelf elke morgen, voor het begin van een nieuwe dag, aan 
God. Onderwerp al uw plannen aan Hem met de bereidheid om ze, al 
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naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. 
Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zal uw leven 
meer en meer gevormd worden naar het voorbeeld van het leven van 
Christus.” –Schreden naar Christus, blz. 82, 83. 
  

DONDERDAG 

5.  Welke prachtige beschrijving gaf de profeet van de hemel? 
Ezechiël 47:7, 12; Openbaring 22:1-4. 

Ezechiël 47:7, 12 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de 
beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. 
[...] En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en 
aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad 
niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand 
zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor 
stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en 
het blad ervan tot genezing. 
Openbaring 22:1-4 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het wa-
ter des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het 
Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere 
zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruch-
ten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 
bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen 
enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het 
Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen 
Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 

“ ‘Wie overwint’, zegt Christus, ‘hem zal Ik te eten geven van de 
Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat’ 
(Openbaring 2:7). De gave van de boom des levens in Eden was voor-
waardelijk en werd uiteindelijk ingetrokken. Maar de gaven van het 
toekomstige leven zijn onvoorwaardelijk en eeuwig.” –Education, 
blz. 302 [zie ook: Karaktervorming, blz. 302]. 
  

VRIJDAG 

6.  Hoe belangrijk is dit laatste deel van het boek van Ezechiël? 
Ezechiël 43:6, 7; Matthéüs 24:27. 
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Ezechiël 43:6, 7 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij 
spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, en Hij zei tegen mij: 
Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn 
voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die 
van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer 
verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode 
lichamen van hun koningen op hun offerhoogten. 
Matthéüs 24:27 Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en 
zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 

“Weldra werden onze ogen op het oosten gericht, want er was een 
kleine zwarte wolk verschenen, ongeveer zo groot als de hand van 
een man, en wij wisten allen, dat dit het teken van de Zoon des 
mensen was. In plechtige stilte staarden wij allen naar de wolk, terwijl 
hij dichterbij kwam, en lichter en steeds heerlijker werd, totdat het een 
grote witte wolk was. De onderkant van de wolk leek op vuur en een 
regenboog was boven de wolk. Rondom waren tien duizenden 
engelen, die een prachtig mooi lied zongen. En op de wolk zat de 
Zoon des mensen.” –Maranatha, de Here komt, blz. 289. 
  

SABBAT 

7.  Welke hoogste hoop drijft allen die de Heer liefhebben? Ezechiël 
43:4, 5; Jesája 25:9; Openbaring 21:3. 

Ezechiël 43:4, 5 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis 
binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de Geest mij 
op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van 
de HEERE had het huis vervuld. 
Jesája 25:9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij heb-
ben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij 
hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn 
heil. 
Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

“De Here zal spoedig komen, en wij moeten voorbereid zijn om Hem in 
vrede te ontmoeten. Laten we met vastbesloten overtuiging al onze 
krachten inzetten om het licht door te geven aan de mensen om ons 
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heen. We moeten niet terneergeslagen maar opgewekt zijn en steeds 
moeten we de Here Jezus voor ogen houden. Hij komt binnenkort en 
wij moeten klaar staan en op Zijn verschijning wachten. O, hoe heerlijk 
zal het zijn Hem te zien en te worden verwelkomd als Zijn verlosten! 
We hebben al lang gewacht, maar onze hoop moet niet minder worden. 
Wanneer we de Koning in Zijn schoonheid kunnen zien, zal dat een 
eeuwige zegen voor ons inhouden. Ik heb het gevoel alsof ik luidkeels 
moest uitroepen: ‘We zijn bijna thuis!’ Wij naderen de tijd dat Christus 
zal komen in kracht en grote heerlijkheid om Zijn verlosten mee te 
nemen naar hun eeuwig tehuis…” –Maranatha, de Here komt, blz. 311. 
  

Voor verdere studie 

“Lang hebben we op de terugkeer van onze Zaligmaker gewacht. Toch is de 
belofte nog even zeker. Binnenkort zullen wij in het beloofde ‘thuis’ zijn. 
Daar zal Jezus ons langs de levende stroom leiden, die uit de troon van God 
vloeit. Hij zal ons de duistere voorzieningen uitleggen, waardoor Hij ons op 
deze aarde heenleidde, om ons karakter te vervolmaken. Daar zullen we met 
onverduisterde ogen zien, hoe de schoonheid van Eden hersteld is. De kronen 
die Hij op onze hoofden geplaatst heeft, zullen we aan de voeten van de 
Verlosser werpen en zullen onze gouden harpen bespelen zodat de hemel ge-
heel met lof voor Hem vervuld wordt, die op de troon zit.” –Maranatha, de 
Here komt, blz. 311. 

_____ 

 

ZONSONDERGANGEN 
1 vrijdag 2 januari  16.40 uur  –  Sabbat 3 januari  16.41 uur 

2 vrijdag 9 januari  16.49 uur  –  Sabbat 10 januari  16.51 uur 

3 vrijdag 16 januari  17.00 uur  –  Sabbat 17 januari  17.01 uur 

4 vrijdag 23 januari  17.12 uur  –  Sabbat 24 januari  17.13 uur 

5 vrijdag 30 januari  17.24 uur  –  Sabbat 31 januari  17.26 uur 

6 vrijdag 6 februari  17.37 uur  –  Sabbat 7 februari  17.39 uur 

7 vrijdag 13 februari  17.50 uur  –  Sabbat 14 februari  17.52 uur 

8 vrijdag 20 februari  18.03 uur  –  Sabbat 21 februari  18.05 uur 

9 vrijdag 27 februari  18.16 uur  –  Sabbat 28 februari  18.18 uur 

10 vrijdag 6 maart  18.28 uur  –  Sabbat 7 maart  18.30 uur 

11 vrijdag 13 maart  18.41 uur  –  Sabbat 14 maart  18.43 uur 

12 vrijdag 20 maart  18.53 uur  –  Sabbat 21 maart  18.55 uur 

13 vrijdag 27 maart  19.05 uur  –  Sabbat 28 maart  19.07 uur 

Tijden berekend voor midden Nederland (52°00’ N.B. en 5°00’ O.L.) 

 


